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MET PSALMEN EN POPMUZIEK 
DE HERFST TEGEMOET  

Op 4 oktober komt de populaire band Coldplay 
met een nieuw album met daarop de titelsong 
‘We pray’ (= wij bidden). Het lied verwijst naar 
Psalm 23: ‘De Heer is mijn herder’. Psalmen zijn 
wel vaker een inspiratiebron in de pop- en rock-
muziek. Te denken valt aan: U2, Kanye West, 
Puff Daddy, Pink Floyd etc. Het lijkt me boeiend 
om die relatie eens tijdens de vieringen uit te 
diepen in de komende periode.  

 
 
 
Psalmen: de één gruwt ervan en de ander kan er geen genoeg van krijgen. De eerste groep vindt 
deze kerkliederen te zwaar, voor de ander is het een bron van hun geloofsleven. Als predikant ben 
ik spaarzaam met het gebruik van psalmen in de eredienst. Niet omdat ik van de psalmen gruw, 
integendeel, maar de vertalingen bevestigen vaak een traditioneel en dus eenzijdig godsbeeld. 
En hoe prachtig Frank van Wijk ze ook begeleidt, de zwaarte van de vertaalde teksten blijft een 
hindernis voor velen. 
Voor wie het niet weet: vanouds werden in de protestantse kerken alleen maar psalmen gezongen. 
Liederen die letterlijk in de Bijbel stonden. De katholieke kerk had een veel breder scala aan 
muziek in de vieringen. Er staan 150 psalmen in de Bijbel. In het Hebreeuws wordt die bundel  
‘Tehillim’ genoemd: lofliederen. Ze hadden een liturgische functie in de tempel, maar werden ook 
thuis gezongen. De kerk is deze liedbundel in de Bijbel ‘Psalmen’ gaan noemen. Het Griekse woord 
‘Psalmos’  betekent: tokkelen. Dat suggereert terecht dat ze oorspronkelijk begeleid werden op 
een snaarinstrument. Dus net als Coldplay en andere bands. Voor de lezingen wil ik dan een mooie 
vertaling gebruiken van theoloog en schrijver Gerard Swüste (1945).  
 
We gaan niet alle 150 psalmen doen, maar heb jij een favoriet? 
 Mail mij die informatie en ik ga kijken of ik die psalm kan  
be(s)preken op een zondag in de herfst.  • 
 
 
ds. Engele Wijnsma  
dedominee@kerkinbergen.nl 
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VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

De eerste Kerkbrief XL van het nieuwe 

kerkseizoen! Waarin natuurlijk aandacht 

voor het Startweekend, maar ook voor ac-

tiviteiten die ervoor al plaatsvinden, zoals 

feest bij de opvolger van onze Ruïnekerk. 

Dus niet laten liggen, meteen lezen! 

 

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

8 sep          10.00 uur       pastor Marc van de Giessen 
                                                       aansluitend: processie 
                                                       Petrus en Paulus 
15 sep      10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                       Startzondag 
22 sep      10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
29 sep      10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
6 okt          10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
13 okt       10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
20 okt       10.00 uur       pastor Marc van de Giessen 
27 okt       10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

➤

Chris Martin, leadzanger van de band Coldplay 
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 
 

 
COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
8 sep               113 Fonds Zelfmoordpreventie 
15 sep            KiA – Colombia: seksueel misbruik van jongeren stoppen 
22 sep            Natuur & milieu: www.natuurenmilieu.nl 
29 sep            PKN – Missionair werk Nederland: de kerk zoekt jongeren op 
6 okt               KiA – Israëlzondag: jongeren bouwen aan een cultuur van vrede 
13 okt            Bloemen/engelengroet op zondag 
20 okt            KiA – Indonesië: kerk versterkt werk en positie van boeren 
27 okt            ZWO-dienst, werkgroep van de diaconie 
KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
9 jun                Stichting De Zwaan = Stichting Alkmaar Thuis                                €128                          €131 
16 jun            Oekraïne, weeshuis in de frontlinie                                                        €2.798                          €290 
23 jun            Oekraïne, weeshuis in de frontlinie                                                        €1.662                          €178 
30 jun            KiA – Moldavië: zorg voor kwetsbare ouderen                                  €107                              €57 
7 jul                 Pastoraat Nederland - preken en gebarentaal                                €140                              €45  
14 jul              Hospice De Bregthoeve Schoorl, ondersteuning vrijwilligers     €230                          €120 
21 jul              Bloemen/engelengroet op zondag                                                              €105                              €90 
28 jul              Werkgroep ZWO van de diaconie                                                                      €63                              €61 
4 aug              Missionair werk Nederland - De kerk zoekt jongeren op           €45                              €23 
11 aug           KiA – Pakistan: Christenen staan sterker in hun geloof               €46                              €35 
18 aug           Kledingbank Egmond aan den Hoef                                                            €253                              €57 
25 aug           De Herberg, pastoraal diaconaal centrum in Oosterbeek      €50                              €54 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

CULTUUR 
IN DE RUÏNEKERK 
Deze maand start de nieuwe serie ‘Muziek in 
de Ruïnekerk’! En het openingsconcert op  
zondagmiddag 29 september mag er meteen 
zijn: ‘Yellow Butterfly’, geïnspireerd op het 
boek Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel 
Garcia Marquez, door een kwintet rond altvio-
liste Dana Zemtsov. Op zondagmiddag 20  
oktober treden celliste Maya Fridman en pia-
niste Hanna Shybayeva op met muziek van o.a.  
Piazzola en Shostakovitch. Het hele culturele 
kerkprogramma vind je op ruinekerk.nl.  • 

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma? 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op 
met pastor Marc van de Giessen of met een van de leden 
van ons bezoekteam: 
Nienke Hermanides         072-5898277 
Loes Hoogcarspel               072-5812743 
Jim Neidig                                  072-5895027 
Cobie Pannekoek                072-5818186 
Christien Roorda                  072-5897753  
bezoekteam@kerkinbergen.nl

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

 
8 sep         Wim Wiersema                06- 36408890 
15 sep      Ebelien Waanders        072-5899457 
22 sep      Ton van den Dijssel      072-5111270 
29 sep      Joost Bergsma                  072-5895303 
6 okt         Cor de Ruiter                      072-5899374 
13 okt      Wim Wiersema                06- 36408890 
20 okt      Jan Scholten                       06-20976612 
27 okt      Ebelien Waanders        072-5899457

LEESCLUB 
Na lang piekeren heb ik besloten om toch weer een boek voor te 
stellen, dat we dan samen gaan lezen. We gaan ons dus niet buigen 
over oude preken uit mijn archief. Afgelopen zomer had ik geen 
ruimte om een boek te zoeken. Dat ga ik nu wel doen. Dit kost even 
tijd en ik heb een drukke periode voor de boeg, maar ik hoop  
spoedig met data en een voorstel te komen. Voor wie nog nooit  
geweest is: lijkt het je leuk om samen een boek te lezen en dat in 
delen te bespreken met anderen, dan ben je welkom. Stuur mij  
gerust een mail of bel me op 06-28737837.  • 
Ds. Engele Wijnsma 
 

 
 
NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO  
Nog steeds overtollige winterkleren in de kast liggen? Onze partnergemeente in Roemenië is 
heel blij met schone en hele kleding voor komende winter. We komen graag langs om het op te 
halen. De verzending naar Roemenië verzorgen wij.  • 
Lex Pannekoek, 072-5818186 



3 K E R K B R I E F  X L  R U Ï N E K E R K  B E R G E N  S E P T  /  O K T  2 0 2 4

STARTWEEKEND MET MAALTIJD EN FRANS ONTBIJTJE 
Graag nodigen we je uit voor het startbuffet 2024, op zaterdag 14 september van 18.00-20.00 uur. 
Inloop vanaf 17.30 uur. De kosten bedragen €15 (incl. drankjes). Belangrijk: neem wel je eigen 
bord mee en ook weer ongewassen terug naar huis. (De vaatwasser in de kerk is niet geschikt 
voor vieze borden en bestek.) Er is ook weer een ‘Wie heeft het mooiste bord’-wedstrijd. Iedereen 
is van harte welkom (dus ook bijvoorbeeld je buurvrouw, een familielid etc.). Er is plek voor  
80 mensen, daarom graag uiterlijk zaterdag 7 september je opgave per mail sturen via:  
fiesta@kerkinbergen.nl 
Een betaling kan via NL04 RABO 035 851 5475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
o.v.v. Startbuffet. Ter plaatse kun je ook betalen met een QR-code of je bijdrage in de glazen 
kubus stoppen.  
Startzondag 15 september starten we vóór de dienst gezellig samen met koffie en een croissantje. 
Hiervoor ben je welkom vanaf 9.30 uur. Aanmelden is niet nodig. 
Gezellig als je erbij bent! • 
Namens de kerkenraad, Anky Knoops 

FELICITATIES AAN PETRUS EN PAULUS 
De Rooms-Katholieke kerk van Bergen, de Petrus en Paulus-
kerk, werd 100 jaar geleden feestelijk ingewijd. Dat wordt ge-
vierd, ook door ons! Na onze dienst op 8 september gaat voor-
ganger Marc van de Giessen en een aantal kerkbezoekers in 
processie naar de Petrus en Paulus om hen te feliciteren. De 
pastoor van de parochie was in februari te gast bij onze her-
denking van 450 jaar verwoesting van de Ruïnekerk. Dit feest 
vraagt om een retourbezoek aan onze buren. 
’s Middags om 15.00 uur is er in de Petrus & Paulus een reü-
nieconcert van het voor veel oudere Bergenaren nog steeds 
bekende Ritmisch Koor. Burgmeester Voskuil opent de mid-
dag om de verbondenheid van de Katholieke gemeenschap 
van Bergen met de hele gemeente zichtbaar te maken. Vanaf 
14.30 uur  is de kerk open. 
Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de familie Min een 
groot aantal voorstellingen van Jaap Min aangeboden om te 
exposeren. Deze zijn door hem geschilderd op aan het strand 
gevonden hout(jes), vandaar de titel Objets Trouvés. • 
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Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Kookgroep: 
Anky Knoops 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Oude Prinsweg 2, 1861 CS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Herma Kan, 06-18562856 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Huub van den Beld, 072-5316171 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
 

GROENEKERKEN-DAG 2024 
We zijn alweer enkele jaren een Groene Kerk. Wil jij je hierin ook wat meer verdiepen?  
Ga dan met mij mee naar de GroeneKerken-dag op zaterdag 12 oktober in de Geertekerk 
in Utrecht. Hier ontmoet je kerkvergroeners uit het hele land en kun je je laten inspireren 
én ons eigen verhaal met anderen delen. Er zijn inspirerende workshops die onze kerk 
verder helpen om stappen te zetten in groen denken en doen. Er is samenzang en muziek 
van Schrijvers voor Gerechtigheid, de presentatie van een nieuwe toolkit en natuurlijk een 
heerlijke lunch om met elkaar van te genieten. Tijdens de GroeneKerken-dag zal een  
gedeelte van de expositie ‘Heel de Aarde’ van ArsProDeo getoond worden. 
 Meer info vind je op groenekerken.nl/groenekerken-dag.  
Je kunt je bij mij melden via hdoevemensink@gmail.com.  
 
Misschien kunnen we afspreken om samen te reizen. Ook dat is Groene kerk-zijn! • 
Henriëtte Doeve, diaken Groene kerk
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AANDACHT VOOR STILLE STRIJD 
Zondag 8 september is in de Ruïnekerk de aftrap van de suïcide-preventieweek. 
Wees niet bang. Het wordt niet zwaar. Door dit thema ter sprake te brengen, 
helpen we de mensen om te ervaren dat ze niet alleen staan. Vorig jaar maakten 
in Nederland 1.862 mensen een einde aan hun leven, wat neerkomt op gemiddeld 
ruim 5 zelfdodingen per dag. En iedere suïcide raakt weer 135 andere mensen. 
De jaarlijkse Wereldwijde Suïcide Preventie Dag op 10 september draagt bij 
aan de bewustwording dat suïcide te voorkomen is. Maar er wordt niet of nau-
welijks over gesproken. 500.000 mensen in Nederland hebben elke dag gedach-
ten over de dood. We weten dat heel veel suïcides te voorkomen zijn als er over 
wordt gesproken. Laten wij daarom ruimte bieden aan de mensen die hier over 
denken, en aan hen die achterblijven. Tijdens de kerkdienst vragen aandacht 
en geven we aanmoediging. We willen mensen herinneren dat ze niet alleen 
zijn en gedachten wakker maken waarom het leven de moeite waard is. 
In Alkmaar vraagt een reusachtig kunstproject tijdelijk aandacht voor deze 
stille strijd (stillestrijd.com). Wie het nog wil bekijken, moet er snel bij zijn! Het 
staat nog tot en met 8 september aan de Noorderkade voor het Ringers-gebouw. •

‘Stille Strijd’ van Saskia Stolz (Power of Art House)


