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van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 

 

Zondag 29 september 2024 
Aanvang 10.00 uur       
 
Voorganger: ds. Engele Wijnsma         Tolk: Natalya Polischuk  
Organist: Frank van Wijk          Kerktaxi: Joost Bergsma, 072-5895303  
Ambtsdrager: Wim Wiersema          Kerkfotograaf: Cor de Ruiter 
Lector:  Joke Scheffer           Studio Ruïnekerk: Cor Dekker   
Koster:  Ada Bergsma          Tienerkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker          Team Ontvangst: Ria van Tiel, Ruth Delorme van Rossum & Rienk Zijlstra 
1e Collecte: Rolstoelbus Bergen         2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente 

 

 De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/dePriWTFDBg of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor de tweede zondag van de herfst 

Thema: ‘Ook al rolt iedereen over mij heen!’ 
 

 Voor de viering Spaanse orgelmuziek: Batalla Imperial van Juan Cabanilles (1644-1712) 

 Welkom door Wim & Natalya  ‘Onze hulp in de naam van ‘IK BEN’’  

Inleiding op de Viering   ‘Longing for light’  (Lied 1005 : 1 (Eng.) 1 (Ned.) 5 (Eng.) 

Gesprek met pelgrim Alex Oud  ‘Zo maar te gaan met een stok in je hand’ (Lied 806) 

Gesprek met de kinderen        

 Lezing naar Psalm 27   Psalm 27: 1 en 6 

 Overdenking      ‘Gott, laß meine Gedanken’ (Lied uit Taizé) 

 Gebeden & Gaven    ‘De Geest van G’D waait als een wind’ (Lied 691) 

 Tijdens de dubbele digitale collecte klinkt: een improvisatie over Lied 806 én Lied 691 

 Zending & Zegen    Amen, amen, amen & ‘Vrede voor jou’ (Lied 421) 
 Uitleidend orgelspel: Toccata en Fuga in d (BWV 565) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
 Iedereen is welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje en bord a.j.b. terug op de bar?  

 
Kom je ook naar onze koffie-ochtend? 
Woensdag 9 oktober is iedereen welkom 
om gezellig bij te praten of elkaar beter te 
leren kennen. Tussen 10 en 12 uur serve-
ren we een kopje koffie/thee met iets lek-
kers. Onze predikant verwacht ook aanwezig te zijn.  
Zet je schroom opzij en schuif gezellig aan. Welkom!  
 

Warme groeten uit Amerika 
‘If the Lord ever allows me to come back to the Netherlands, 
I definitely want to be in one of your church services. The 
joy of the Lord is always in your ceremony!’ ‘Als G’D het me 
ooit toestaat om terug te komen naar Nederland, wil ik zeker 
in één van jullie kerkdiensten zijn. De vreugde van G’D zie ik 
terug in jullie vieringen!’      Cathy Allen (Grapeland) 
 
 

Wij zoeken een extra kerkfotograaf 
Lijkt het jou leuk om af en toe de foto’s te maken van onze 
vieringen? Weet je dan welkom! kerkbrief@kerkinbergen.nl 

Bezorgen kerkbrief De Marke 
Eva Schulz stopt na 13 jaar nu echt. We zijn dus dringend 
op zoek naar twee mensen die om beurten en in overleg op 
vrijdag de 20 kerkbrieven willen bezorgen in De Marke en 
bij de aanleunwoningen. De meeste exemplaren kun je  ge-
woon afgeven bij de balie van De Marke. Voor de mensen 
die daar wonen is het een heel belangrijk lijntje met de kerk. 
Natuurlijk is er bij verhindering altijd een oplossing. Meer 
info kun je krijgen bij onze predikant. 06-28737837.  
 

Radio zonder Beeld gaat verder 
Ruud Holstvoogd start weer zijn popu-
laire programma. Dit keer is het thema 
‘Een andere jas’. Van elk lied bestaat 
wel een andere uitvoering dan de oorspronkelijke ‘jas’. 
Liedjes met steeds verschillende instrumenten of zangers 
(Schubert, Mozart, The Beatles, Satie, Brenda Lee, etc.). Aan-
vang  15.30 uur, zaal open om 15.00 uur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende week: nieuwe muziek van Coldplay 
Leadzanger Chris Martin zei het recent zo mooi: ‘Geloven 
is leuker dan cynisch doen’. En dat horen we ook terug in 
het nieuwe nummer ‘We pray’, geïnspireerd op Psalm 23. 
Volgende week bekijken we de clip tijdens de viering. De 
officiële release van het album waar dit nummer op staat, 
heeft plaats op vrijdag 4 oktober, maar ‘We Pray’ is  
hier al te zien: https://www.youtube.com/watch?v=lZxUy0cvFNQ 
 

 
De andere zes finalisten zijn nu ook bekend 
Tijdens het Startbuffet van 14 september had iedereen 
weer een wedstrijdbord mee. Wie wordt de winnaar van 
2024? Susanne Ooms en Kathleen Westerdijk (liefhebbers 
van brocante) hebben 12 geanonimiseerde borden uitgeko-
zen. Vorige week en deze week staan deze in de kerkbrief. 
En jij mag stemmen! Drie van deze borden gaan naar de 
halve finale. Je mag één bord 2 punten geven of twee bor-
den 1 punt. Mail jouw keuze naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 

De kerkenraad sprak o.a. over ons parkeerbeleid 
Er is volop begrip voor de wens om in de kerktuin te parke-
ren, maar de kerkenraad gaat daar niet in mee. Het is lelijk 
op zo’n monumentale plek en de buren ergeren zich eraan.  
Martina Tellegen kwam eens kijken en wil onderzoeken of 
het ambt haar past. Verder veel bestuurlijke zaken.  

Wil je voortaan deze kerkbrief elke week in je mailbox? 
Dat kan. Meld je aan via: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vakantiegroet van Ivonne en Jan Scholten 
Ze zijn in het Duitse Cloppenburg en stuurden deze foto 
van de kerkbank van de adellijke familie Voss-von Dumstorf 
uit 1718. Grappig om te zien dat de familie door die spijltjes 
incognito in de kerk kon zitten. Misschien ook handig voor 
ons, als je niet tijdens de dienst gefilmd wilt worden. 놴놲놵놶놷놳 
 

 

Was afgelopen zondag de laatste zonnige viering? 
Vorige week konden mensen tijdens de preek reageren. 
Dat was nog wat onwennig maar ook boeiend. Impressie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chris is kinderburgemeester geworden. Daar stonden we even bij stil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw: we wensten elkaar vrede toe aan het einde van de viering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindelijk weer eens koffie op het terras bij prachtig weer 


