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de kleur    
van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 

 

Zondag 6 oktober 2024 
Aanvang 10.00 uur       
 
Voorganger: ds. Engele Wijnsma Kinderkerk: Niet aanwezig  
Organist: Frank van Wijk   Kerktaxi: Cor de Ruiter, 072-5899374  
Tolk:   Svetlana Paarlberg  Namens de kerkenraad: Martina Tellegen   
Lector:  Leo van Breugel Studio Ruïnekerk: Meinoud Coehoorn  
Koster:  Susanne Ooms  Kerkfotograaf: Cor de Ruiter 
Kerkshop: Niet aanwezig  Team Ontvangst: Ineke Cramer, Hilda Waardenburg en Kathleen Westerdijk 
1e Collecte: Sadaka-Reut (zie onder) 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente 

 

 De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/3znl0mFfPsc of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor de derde zondag van de herfst 
Thema: ‘Voorbij het dal van diepe duisternis’ 

  

 Voor de viering klinken Variaties over Psalm 23 van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

 Welkom door Henriëtte en Svetlana     ‘Onze hulp in de naam van ‘IK BEN’’  

Inleiding op de Viering   

Gedicht ‘Eenzaamheid’ (Ria van Tiel)       ‘Wil van G’D als van mijn herder spreken’ (Psalm 23: 1 & 2) 

Gesprek met de kinderen         ‘We pray’ van Coldplay (video)    

 Lezing naar Psalm 23        ‘De Heer is mijn herder’ (Lied 23-b : 1, 2 en 3) 

 Overdenking           ‘Mijn G’D, mijn herder zorgt voor mij’ (Lied 23-c)  

 Gebeden & Gaven                  ‘Een herder is mijn Heer, mijn G’D’ (Sytze de Vries, HLLO)  

 Tijdens de dubbele digitale collecte klinkt een improvisatie over het slotlied ‘Een herder is mijn Heer’ 

 Zending & Zegen          Amen, amen, amen & ‘Vrede voor jou’ (Lied 421) 
 Uitleidend orgelspel: Toccata in F (BWV 540) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
 Iedereen is welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje en bord a.j.b. terug op de bar?  

 
Diaconale collecte voor Sadaka-Reut ( = vriendschap) 
De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke acti-
viteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren 
van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en 
leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars 
geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel 
verschillen kan overbruggen. Hard nodig in deze tijd!  

Meer lezen: kerkinactie.nl/gesprekisrael 
 
Radio zonder Beeld gaat verder 
Ruud Holstvoogd start op zondag 6 
oktober weer zijn populaire program-
ma. Dit keer is het thema ‘Een andere 
jas’. Van elk lied bestaat wel een andere uitvoering dan de 
oorspronkelijke ‘jas’. Liedjes met steeds verschillende in-
strumenten of zangers (Schubert, Mozart, The Beatles, Satie, 
Brenda Lee etc.) Aanvang  15.30 uur, zaal open om 15.00 uur 

Volgende week: Viering met werkgroep ZWO 
Ook dit najaar komen de leden van deze werkgroep weer 
vertellen over hun werk voor onze kerk. We krijgen beelden 
te zien van wat er met ons geld en onze geschonken spul-
len is gedaan. Denk daarbij o.a. aan tweedehands kleding. 
De werkgroep bestaat nu uit de volgende personen:  
Anneke Biesheuvel, Emmy Bangert,  Ineke Cramer, Jaap 
Hartwich, Lex Pannekoek en Ruth Delorme van Rossum.  
 
Kom je ook naar onze koffie-ochtend? 
Woensdag 9 oktober is iedereen welkom 
om gezellig bij te praten of elkaar beter te 
leren kennen. Tussen 10 en 12 uur ser-
veren we een kopje koffie/thee met iets 
lekkers. Onze predikant verwacht het 
eerste uur ook aanwezig te zijn. Zet je schroom opzij en 
schuif gezellig aan. Welkom!       Henriëtte Doeve, diaken 
 



 
 1) Alberta Eppinga  2) Arend Plug 

3) Cornelia Laumans 4) Christel van Wonderen  
Wie wordt de winnaar van deze vier finalisten? 
Volgende week wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens 
de viering. Tot die tijd (uiterlijk zaterdag om 20.00 uur) kan ieder-
een stemmen. Je mag één bord 2 punten geven of twee 
borden 1 punt. Mail jouw keuze snel naar onze wedstrijdlei-
ding: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze predikant te gast op de Vrije School (ARH) 
De examenkandidaten van de ARH mochten vorige week 
kennismaken met 35 mensen die iets vertelden over hun 
werk en vroegere opleiding. Dit kan hen helpen zich te ori-
enteren op hun latere studie. Elke leerling kon 4 van zulke 
personen uitkiezen voor een groepsgesprek. Tot  zijn grote 
verrassing kreeg Engele Wijnsma maar liefst 8 geïnteres-
seerden voor zijn neus. Het werd een mooi gesprek met 
veel video’s en foto’s vanuit onze kerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ineke Cramer helpt Mattie van Doorm bij het aansteken van de kaars 

De viering in De Marke ging ook over Psalmen 
Vorige week donderdag ging onze predikant weer voor. Ie-
dereen was blij dat de zomerstop weer voorbij is.  

Twee nieuwe bezorgers van de kerkbrief in De Marke 
Eva Schulz is gestopt. Vorige week was haar laatste ritje 
naar de pastorie om de kerkbrieven te halen en deze 
daarna te bezorgen. Gelukkig hebben we vervangers ge-
vonden. Nelly Sijpheer en Annemarie Musch maken er sa-
men een duobaan van. Ontzettend bedankt alle drie!    

Vorige week ging het over eenzaamheid 
Er kwamen verschillende mensen aan het woord. Alex Oud 
vertelde over zijn voetreis naar Santiago de Compostella, 
Emma de Kraker over haar aanstaande reis naar Zuid-
Afrika in het kader van haar tussenjaar en Klaas Wits gaf 
een toelichting bij de collecte voor de Rolstoelbus Bergen. 
En dan was er ook nog de mooie en prettige viering zelf  놴놲놵놶놷놳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Schulz nodigde iedereen uit om de kaartengroet te tekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emma de Kraker deed even de groeten aan opa en oma in Voorthuizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

We zongen dit keer voor drie jarigen: v.l.n.r  Valentijn de Wolf,  
Andrys Wijnsma en Martin Sinnige  

 

Wil je deze kerkbrief elke week in je mailbox?  
Stuur dan een berichtje naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 
 

Wil jij een keer bezoek van de kerk? 
Stuur dan een berichtje naar: bezoekteam@kerkinbergen.nl 


