
Kerkbrief Nr. 693 

de kleur    
van de  
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Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 

 

Zondag 13 oktober 2024 
Aanvang 10.00 uur       
 
Voorganger: ds. Engele Wijnsma      Lector: Ruth Delorme- van Rossem   
Organist: Frank van Wijk       Kerktaxi: Wim Wiersema  tel. 0636-408890   
Tolk:   Natalya Polischuk       Namens de kerkenraad: Emmy Bangert   
Kerkfotograaf: Maksym Schevchenko       Studio Ruïnekerk: Marco de Boer 
Koster:   Ada & Joost Bergsma      Tienerkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker 
Kerkshop: Mariska de Kraker       Team Ontvangst: Francien van de Weerd, Barbara Forstèn & Maartje Inia  
1e Collecte: Kerstpakketten Roemenië   2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente 

 

 De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/h2H5tWGSmNk of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor de vierde zondag van de herfst 

Thema: ‘Niet in woorden en liederen te vangen’  
  

 Voor de viering: ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr' (BWV 663) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 Welkom door Emmy en Natalia         ‘Onze hulp in de naam van ‘IK BEN’’  

Inleiding op de Viering   ‘Zing een nieuw lied’ (Lied-psalm) 98 : 1 en 4 

Uitleg bij het werk van Werkgroep ZWO 

Gesprek met de tieners           

 Lezing van Psalm 98    ‘If  it be Your will’ - Leonard Cohen (1934-2016) 

 Overdenking      ‘Alles op aarde, zing G’D’s eer’ (Lied-psalm 98-b) 

 Gebeden & Gaven    ‘Singt dem Herrn ein neues Lied’ (Lied uit Taizé)  

 Tijdens de dubbele digitale collecte klinkt: Jubelpsalm 98 van Johannes Bastiaans (1812-1875) 

 Zending & Zegen    Amen, amen, amen & ‘Vrede voor jou’ (Lied 421) 
 Uitleidend orgelspel: Fanfare in D van Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) 
 

 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
 Iedereen is welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar? 

Ineke Cramer, Emmy Bangert, Sonja en Jaap Hartwich hebben Roemeense koekjes gebakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze koster even in de lappenmand 
Susanne Ooms is afgelopen week naar gevallen met de 
fiets. Twee blessures maken dat ze nu even beperkt kan 
werken. Ada Bergsma vervangt haar o.a. in deze viering. 
 
 

Volgende week: Bergen ontmoet Taizé 
Marc van de Giessen gaat voor en we 
zijn blij, dat de zanggroep o.l.v. Maria 
Delver  de viering weer wil opluisteren en 
ondersteunen. In deze dienst wordt niet 
gepreekt, maar ligt alle nadruk op verstilling en het zingen 
van de meditatieve liederen uit het oecumenische klooster.  
 
 

Burgerlijke gemeente wil vrijwilligers bedanken 
Van 2 tot 10 november kunnen vrijwilligers in de gemeente 
Bergen weer deelnemen aan diverse workshops en 
activiteiten of een mooi cadeautje ontvangen als bedankje 
voor hun waardevolle inzet voor de samenleving. Alle 
vrijwilligers, dus ook die van de kerk, kunnen zich 
inschrijven via: www.vrijwilligers-bedankt.nl.  
 



Wij zoeken een extra kerkfotograaf 
Lijkt het jou leuk om af en toe de foto’s te maken van onze 
vieringen? Weet je dan welkom! kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 

 
Mariska de Kraker (penningmeester) en jurist Auke van Reeuwijk 

Overleg over onze samenwerkingsovereenkomst 
De manier waarop onze relatie met Stichting Ruïnekerk is 
vastgelegd, is op dit moment onderwerp van gesprek. De 
stichting is met een goed voorstel gekomen. Op verzoek 
van de kerkenraad is daar ook naar gekeken door ons ge-
meentelid Auke, die o.a. gespecialiseerd is in vastgoed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cor de Ruiter, Tetiana Zymoroy en haar zoon Ehor (spreek uit Jirhor) 

 

Onze weeshuis-Oekraïners zijn aangekomen 
Afgelopen zondag vertelde Alexandra Kovtun over een 
zorgmedewerker van het weeshuis dat wij als kerk in juni 
sponsorden met € 5000. Haar man en haar oudste zoon 
vechten in het Oekraïense leger. Ze is nu haar baan kwijt, 
want het weeshuis is door de oorlog verplaatst naar het 
westen van Oekraïne. Haar huis verloor ze door de oorlog. 
Dus besloot ze toch te vluchten. In het buitenland kende ze 
alleen ons. Afgelopen dinsdag zijn ze gearriveerd in Bergen 
na een helse reis. Wij hebben onderdak kunnen regelen in 
Bergen aan Zee dankzij de familie Barth, die ons eerder te 
hulp schoot. Cor de Ruiter heeft namens onze kerk € 300 
gebracht voor de eerste boodschappen. Alexandra gaat 
hen helpen met de procedure en onze Oekraïners Anatoli 
en Diana Eliseev gaan hen helpen met dagelijkse dingen. 
 

Onze predikant is even een paar dagen vrij 
Elk jaar gaat Engele Wijnsma in het najaar wandelen met 4 
oud-medestudenten. Woensdag gaat de reis naar de 
Duitse stad Hamelen, gelegen aan de rivier de Wezer. Dat 
wordt weer veel theologenpraat bij bier en worst.   
 

Wil je deze kerkbrief elke week in je mailbox?  
Stuur dan een berichtje naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carry Leijen, Eva Schulz en twee toeristen uit Brabant 
Het was weer gezellig bij de open koffie-ochtend. 
De opkomst was niet hoog, maar het werd toch een fijne 
ochtend. De volgende keer is woensdag 13 november. 
 

Vorige week zondag: applaus voor de clip van Coldplay  
Het nummer ‘We pray’ n.a.v. Psalm 23 maakte veel indruk. 
Martina Tellegen die nu meeloopt bij de kerkenraad sprak 
het welkom uit. Het was een mooie en warme viering, met 
aandacht voor de komst van Tetiana en Ehor Zymoroy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina Tellegen en tolk Natalya Polischuk spraken het welkom uit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ria van Tiel las een gedicht voor over eenzaamheid 

 
Na afloop was het weer goed toeven bij de koffie.  

Op de foto: Henriëtte Doeve, Marc van de Giessen, 
 Eva Schulz en Ruth Delorme van Rossem 


