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Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 

 

Zondag 27 oktober 2024 
Aanvang 10.00 uur       
 
Voorganger: ds. Engele Wijnsma  Tolk: Svetlana Paarlberg  
Organist: Frank van Wijk    Kerktaxi: Ebelien Waanders, 072-5899457  
Ambtsdrager: Erna van Spaandonk  Kerkfotograaf: Cor de Ruiter 
Lector:  Giselle Ecury   Studio Ruïnekerk: Cor Dekker   
Koster:  Susanne Ooms   Kinderkerk: Niet aanwezig i.v.m. vakantie  
Kerkshop: Niet aanwezig   Team Ontvangst: Hilda Waardenburg, Diana en Anatoli Eliseev 
1e Collecte: De zondagse engelengroet 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente 

 

 De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via  www.youtube.com/live/RttUTd1dnmo of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor de zesde zondag van de herfst 

Thema: ‘Tranen met tuiten en toch met twee benen op de grond’ 
  

 Voor de viering klinken variaties over Lied 713 van Willem Vogel (1920-2010) 

 Welkom door Erna en Svetlana   ‘Onze hulp in de naam van ‘IK BEN’’  

Inleiding op de Viering    ‘Wij moeten Gode zingen’ (Lied 713 : 1, 2 en 3)   

Gesprek met de kinderen     ‘Badlands’ (Bruce Springsteen, 1949)   

 Lezing Psalm 126     ‘Als G’D ons thuisbrengt’ (Lied/Psalm 126a)   

 Overdenking       ‘Sing of the Lord’s Goodness’ (Ernest Sands) 

Gebeden & Gaven     ‘Nu wij uiteen gaan, vragen wij G’D’ (Lied 423)  

 Tijdens de dubbele digitale collecte klinkt een improvisatie over het slotlied, Lied 423  

 Zending & Zegen     Amen, amen, amen & ‘Vrede voor jou’ (Lied 421) 
 Uitleidend orgelspel: Toccata in Seven van John Rutter (1945) 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Gerrie de Jong trakteert deze zondag op iets lekkers bij de koffie, thee en limonade.  

 
Volgende week: de ‘7 Psalmen’ van Paul Simon 
Hij had zijn lier al aan de wilgen gehangen werd beweerd, 
maar Paul Simon verraste iedereen vorig jaar met een kort 
album met daarop 7 zelf geschreven psalmen. Is het een 
brief aan G’D of een ode aan de Bijbel? Simon herkent G’D 
in heel veel dingen. Het lijkt me boeiend om zijn moderne 
beelden te leggen naast de godsbeelden in de Psalmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerrie de Jong trakteert deze zondag 
Afgelopen zondag werd ze 90 jaar en vierde dat feestelijk 
met familie en vrienden. Vandaag viert ze deze bijzondere 
verjaardag bij ons in de kerk. En ze heeft lekkers mee!  
 

 

Wil je deze kerkbrief elke week voortaan in je mailbox? 
Mail dan naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 



Erna van Spaandonk uit het ambt 
Het was eigenlijk al bekend, maar 
deze zondag staan we even officieel 
stil bij het afscheid van Erna uit de 
kerkenraad. Haar eerste termijn liep 
al af in 2023, maar ze heeft er nog 
een jaar aan vastgeplakt. Daar zijn 
we haar heel dankbaar voor.  
Herma Kan staat om persoonlijke re-
denen al even op non-actief. We geven haar alle ruimte om 
te bedenken of ze op termijn terug wil keren. Ondertussen 
is Henriëtte Doeve officieel voorzitter van onze kerkenraad. 
Zij doet dat met veel enthousiasme, daadkracht en inzet.   

Wim Wiersema, scriba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janny de Graaf, Hugo van Duijn en Klaas Molenaar 
Bijbelstudie in De Wittenburg 
Op 12 oktober was er weer een bijeenkomst in De Witten-
burg met Hugo en Klaas. Ter  gelegenheid van Klaas’ 73e  
verjaardag kwam Janny de Graaf hem ook feliciteren en 
kon ze er de hele ochtend bij zijn, net als vroeger. Dat was 
dubbel feest! We lazen in de Bijbel en luisterden naar mu-
ziek van ‘Nederland zingt’, door Klaas uitgezocht. Het was 
een prachtige ochtend. Met een hartelijke groet, namens 
Klaas, Hugo en Janny.            Gerda van der Waal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Onze scriba Wim Wiersema, Conny Bakhuis en Peter Verhoeff 
De “bisschop” kwam op bezoek bij de kerkenraad 
Afgelopen woensdag kwamen Conny Bakhuis en Peter 
Verhoeff bij de kerkenraad op bezoek om te kijken hoe het 
met ons gaat. Conny was lid van de Visitatiecommissie van 
de landelijke kerk uit 2022 en Peter is onze classispredi-
kant. We hebben teruggeblikt op de visitatie en de wens 
uitgesproken om ons te blijven inzetten voor een inclusieve 
kerk, een kerk voor iedereen. Beiden waren blij met de 
goede sfeer in de kerkenraad en de koers die gevaren 
wordt. Ze waren ook verheugd met ons aanhalen van de 
banden met de kerk van Schoorl.       Wim Wiersema, scriba 

Afgelopen zondag lieten we ons door Taizé inspireren 
Twee maal per jaar vieren we ‘Bergen ontmoet Taizé’. Dit 
keer ging pastor Marc van de Giessen voor. Het werd een 
mooie, ontroerende en goed bezochte viering.      Impressie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelique Ghanesh en Mariet Haverkamp (1e en 2e van rechts)  
tekenden de vijf kaarten die zijn verstuurd naar mensen  

die we wilden feliciteren of een hart onder riem steken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Zanggroep o.l.v. Maria Delver zat en stond voor in de kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen mocht weer een kaars aansteken voor iets dat je bezighield. 

Marc van de Giessen deelde een vlam met Jacqueline Blanken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtdiaken Henriëtte Doeve reikte het licht aan Wim van Muiswinkel 


