
 

ADVENT 2024:  
HELP HET MIJ HOPEN! 
Het woord ‘Advent’ komt uit het Latijn en betekent 
‘komst’, en het verwijst naar de geboorte van het Chris-
tuskind. Vier weken lang zullen we uitkijken naar het 
feest van Kerst. We zijn dus met zijn allen in volle  
verwachting. We hopen dat het Kerstfeest onszelf en  
anderen – opnieuw of nog sterker – met elkaar verbindt. 
In de komende zondagen willen we daar al aan werken 
door te bedenken: waar hopen we op voor onszelf, voor 
anderen en voor de wereld? Elke zondag besteden we 
aandacht aan die vraag en laten we mensen aan het 
woord. Het zou fijn zijn als je de tekst van het gedicht 
‘De weg van de hoop’ de komende periode  af en toe wil 
lezen, zodat in ons allemaal die hoop kan groeien, als 
een kwaliteit van de ziel en een gerichtheid van de geest. 
Waarop is jouw hoop ten diepste gericht?  
 Hoop heeft ook voeding nodig. Daarom hebben we drie 
dingen bedacht die onze hoop doen groeien.  
 
•     Op weg naar Kerst komen we weer binnen via de kleine  
        zaal. Daar staat een Adventsscherm waarop iedereen  
        op een kaartje kan schrijven wat je diep van binnen  
        hoopt op weg naar Kerst.  
•     Elke week worden er Kerstengeltjes-van-hoop verstopt  
        in een drietal jassen aan de kapstok. Misschien wel  
        in jouw jas, als je deze tenminste niet aanhoudt in  
        de kerk  
•     En natuurlijk boeiende Bijbelverhalen over hoop! 
 

Een hoopvolle Advent gewenst  
en een zalig Kerstfeest! 

 
 
ds. Engele Wijnsma, dedominee@kerkinbergen.nl • 

1 K E R K B R I E F  X L  R U Ï N E K E R K  B E R G E N  D E C  2 0 2 4  -  J A N  2 0 2 5

kerkbrief

D E C  2 0 2 4  -  J A N  2 0 2 5

www.kerkinbergen.nl

R U Ï N E K E R K  B E R G E N

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

1 dec         10.00 uur       1e Adventszondag 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Bibi Spaans & Jaime Nanoha 
8 dec         10.00 uur       2e Adventszondag 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Elina Stam & Valentin Ocheda 
15 dec      10.00 uur       3e Adventszondag 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Marit Verwer 
22 dec      10.00 uur       4e Adventszondag 
                                                      Kerst Zing-In 
24 dec      19.00 uur       Kinderkerstfeest 
                       22.00 uur       Kerstnachtviering 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Vita Hooglandt,  
                         Marianne Selleger & Dirk Hooglandt 
25 dec     10.00 uur       Kerstmorgenviering 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver 
                       16.00 uur       Kerstviering Vredeskerkje 
                       ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Vita Hooglandt,  
                         Marianne Selleger & Dirk Hooglandt 
29 dec      10.00 uur       pastor Marc van de Giessen 
5 jan          10.00 uur       viering & nieuwjaarsreceptie 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Byzantijns Koor INDRIK 
12 jan      10.00 uur       ds. Ferdinand van Melle 
19 jan      10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
26 jan      10.00 uur        pastor Marc van de Giessen 
 
Let op: de preek van Kerstnacht is dezelfde als op  
Kerstmorgen, maar in een totaal andere muzikale  
setting. De viering in het Vredeskerkje is een kopie  
van de Kerstnacht, maar weer in een heel andere sfeer. 

DE WEG VAN DE HOOP 
Diep in onszelf dragen we hoop: 
als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 
Hoop is de kwaliteit van de ziel 
en hangt af 
van wat er in de wereld gebeurt. 
Hoop is niet: voorspellen 
of vooruit zien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 
Hoop in deze diepe krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 
Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 
niet omdat het kans van slagen heeft. 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme 
evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
afgezien van de afloop, 
het resultaat. 
 
(gedicht van een anonieme auteur,  
opgedragen aan Vaclav Havel (1936-2011), 
dichter, politicus, dissident en de laatste  
president van Tsjecho-Slowakije)

Advent, Kerstmis en Nieuwjaar, het zit  allemaal in deze Kerkbrief XL!  

En veel HOOP, want dát is het thema van de komende Adventsvieringen. 

(tenzij andere locatie aangegeven)
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
1 dec               Orange the World: campagne tegen geweld tegen vrouwen 
8 dec               Plastic Soup Foundation: www.plasticsoupfoundation.org 
15 dec           End Polio Now en Stichting Ruinekerk 
22 dec           PKN – Jonge generaties (jeugdwerk) 
24 dec           TOP Kenia 
25 dec           TOP Kenia 
29 dec           KiA – Kinderen in de knel 
5 jan                Werkgroep ZWO van de diaconie 
12 jan            KiA – Binnenlands diaconaat: Samen tegen armoede 
19 jan            PKN – Missionair werk: Proefplekken: de nieuwe kerken 
26 jan            PKN – Jonge generaties: Interactieve bijbelspellen voor jongeren 

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
27 okt            Engelengroet op zondag na de kerkdienst                                           €165                          €165  
3 nov              Zending Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek     €113                          €116 
10 nov           KiA – Bolivia: duurzame landbouw in de hoge Andes                €184                          €182 
17 nov           Stichting Epafras: zorg aan gevangenen in buitenland          €160                          €169 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code CULTUUR 
IN DE RUÏNEKERK 
Nu we een gezamenlijke website hebben met 
de Stichting Ruïnekerk, kijken jullie vast ook 
vaker naar het prachtige culturele aanbod in 
en om ons kerkgebouw! Bijzondere aandacht 
dit keer voor onze dirigente Maria Delver, die 
op 8 december een prachtig middagevenement 
organiseert rond het Gloria van Vivaldi,  
met koor, orkest, dansers en een vertelster.  
En bezoek ook de Rotary Kerstmarkt op  
15 december. De opbrengst van dit feestelijke 
goededoelenweekend gaat naar End Polio Now 
én naar de Stichting Ruïnekerk! Voor de volle-
dige agenda van december en januari:  
kijk op ruinekerk.nl.  • 

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,  
bel dan 06-28737837 of mail naar:  
dedominee@kerkinbergen.nl. 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op 
met pastor Marc van de Giessen (06-34995089  
of pastor@kerkinbergen.nl), of neem contact op met 
ons bezoekteam: bezoekteam@kerkinbergen.nl of 
072-5895027 (Jim Nijdig).  

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

1 dec         Cor de Ruiter                      072-5899374 
8 dec         Ebelien Waanders        072-5899457 
15 dec     Jan Scholten                       06-20976612 
22 dec     Dirk Roorda                         072-5897753 
25 dec     Dirk Roorda                         072-5897753 
29 dec     Ebelien Waanders        072-5899457 
Voor de chauffeurs in januari: 
zie wekelijkse kerkbrief! 

Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

EINDEJAARSTIPS VAN DE PENNINGMEESTER  
Het leven wordt er niet goedkoper op, dus bij deze een aantal eindejaarstips om belasting te  
besparen. Als je de bijdrage voor 2025 nog in 2024 stort, mag je dit bedrag ook meenemen als  
aftrekpost voor aangifte inkomstenbelasting in 2024. Het voordeel hiervan is dat je dan wellicht 
over de drempel komt en je dus over een deel belastingvoordeel hebt. Stort je bijvoorbeeld in  
januari 2024 €500 voor het jaar 2024 en in december €500 voor het jaar 2025, en de drempel is 
€500, dan heb  je over €1.000 (giften) minus  €500 (drempel) = € 500 belastingvoordeel.  
Stort je de €500 elk jaar in januari, dan komt je in zowel 2024 als 2025 niet over de drempel en is 
er geen belastingvoordeel. Kies je voor deze optie, dan vragen wij je vriendelijk bij de storting te 
vermelden dat het om een storting voor 2025 gaat, voor onze eigen administratie.  
 
Ik heb nu voor een fictieve drempel gekozen, de drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen 
en is minimaal €60. Het maximum is 10% van het verzamelinkomen. Let op: heb je deze tip in 
2023 ook al toegepast, dan moet je dit uiteraard in 2024 niet weer doen. Een andere optie voor 
belastingvoordeel is een geefovereenkomst. Dit houdt in dat je voor 5 jaar vastlegt een gift te 
doen voor een zelf te bepalen bedrag. Bij een geefovereenkomst is er namelijk geen drempel en 
de gehele gift is dus 5 jaar lang aftrekbaar. Als je dit nog voor eind december regelt, kun je 2024 
meenemen als eerste van de 5 jaren.       
Heb je hier vragen over of wil je nog voor 31 december een geefovereenkomst afsluiten?  
Je kan altijd even contact met mij opnemen: 06-14184819 (‘s avonds en woensdag ook overdag) 
of via kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl  • 
 
Mariska de Kraker, penningmeester kerkrentmeesters 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO  
Onze kledingtransporten naar Roemenië zijn tijdelijk opgeschort in verband 
met strengere Roemeense douaneregels. Daarom zamelen wij tot nader 
bericht geen nieuwe kleding meer in! De eerder verzamelde kleding is naar 
Stichting Gain in Sleewijk gebracht. De opbrengst van de kerkdienstcollecte 
van 13 oktober is bestemd voor inwoners van onze Roemeense zusterdorpen 
Cozia, Costuleni en Verveghiu. Cozia en Costuleni hebben van ons geld ont-
vangen voor kerstpakketten, als aanvulling op de 90 voedselpakketten 
waaraan we al bijdragen. Hiervoor hebben we een bedankje ontvangen 
van de plaatselijke dominee. Er is gebrek aan hout bij mensen in Cozia; 
daarvoor kunnen we ook nog een klein bedrag overmaken. Hoe dit wordt 
verdeeld, krijgen we nog te horen. Verder was er geld beschikbaar voor 
aankoop van een kerstcadeau voor inwoners van Verveghiu. Zo hopen we 
ook daar mensen te helpen en een bijdrage te leveren aan een vredige kerst 
voor iedereen. •  
Namens de ZWO, Ruth de Lorme van Rossem 

IEDEREEN EEN KERSTGEVOEL 
Ons kerkkastje – tegenover restaurant De Oude 
Prins –  helpt veel mensen met weinig of geen 
geld aan voedsel. Ook liggen er toiletartikelen 
in voor vrouwen. Die spullen komen er niet van-
zelf, maar worden er neergelegd door mensen 
met een warm hart en financiële ruimte.  
Hopelijk willen velen van ons gul zijn in deze 
koude maanden. Populair in het kastje zijn: 
thee, blikken soep, rijst, pasta en blikjes saus. 
Je kunt deze producten zelf in het kastje zetten 
of op zondag afgeven in de kerk. •  

KERST IN HET VREDESKERKJE 
Dit jaar staat ook deze viering in het teken van hoop. Het is 
lang geleden dat de donkere dagen voor Kerst zo duister 
aanvoelden. De Nederlandse krijgsmacht is gemobiliseerd 
en het vijanddenken ligt als een deken over grote delen 
van de wereld. En toch (of juist daarom) willen we Kerst  
vieren als teken van licht en geloof in de toekomst   Vita 
Hoogland is een jonge talentvolle singer-songwriter die 
studeert aan het conservatorium van Antwerpen. Zij is de 
dochter van de bij velen bekende mezzosopraan Marianne 
Selleger, geboren in Bergen, en saxofonist Dirk Hooglandt. 
Zij zullen net als in de Kerstnacht de viering opluisteren 
met klassieke kerstnummers en nieuwe liedjes door Vita 
zelf geschreven. Pieter Rynja is de organist en ds. Engele 
Wijnsma is de predikant. De viering begint om 16.00 uur. • 

KERSTBUFFET OP 18 DECEMBER 
Graag nodigen we je uit voor het kerstbuffet 
op woensdag 18 december van 18.00  tot 20.00 
uur. Inloop vanaf 17.30 uur. De kosten bedra-
gen €15 (inclusief drankjes). Neem je zelf een 
bord en bestek mee? En ook weer ongewassen 
terug naar huis? (De vaatwasser in de kerk is 
niet geschikt voor vieze borden en bestek.) Ie-
dereen is van harte welkom, dus ook bijvoor-
beeld je buurvrouw of een familielid. 
Aanmelden kan per mail: 
fiesta@kerkinbergen.nl. Betaling kan via NL04 
RABO 035 851 5475 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Bergen o.v.v. Kerstbuffet. Er kan ook 
contant (wel gepast!) betaald worden. Dit kan 
in de kubus gedaan worden op de avond zelf.  
Betaling is ook mogelijk middels de QR-code 
bij de kubus. Opgave kan tot en met dinsdag 
10 december. •                
Namens de kerkenraad, Anky Knoops 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Zondag 5 januari vieren we de eerste zondag 
van 2025. De eredienst wordt daarna afgeslo-
ten met onze Nieuwjaarsreceptie, waar we  
elkaar de beste wensen kunnen doen toe -
komen. Heb je thuis nog wat lekkers over van 
de jaarwisseling, neem dat dan alsjeblieft mee. 
Te denken valt aan bubbels en aan hapjes die 
nog niet over de datum zijn. Samen delen is een 
mooi begin van een nieuw kalenderjaar en een 
zinvolle manier om verspilling tegen te gaan. 
Wil je graag iets lekkers maken om te delen? 
Neem dan contact op met koster Susanne 
Ooms, koster@kerkinbergen.nl. • 

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND 2025  
Alvast wat leuks om naar uit te kijken in de  
donkere maanden van 2025: onze koffie -
ochtenden in de kerk! De eerste zijn op de 
woensdagen 15 januari en 12 februari. Welkom 
om gezellig bij te praten of elkaar beter te leren 
kennen. En neem vooral iemand mee! Tussen 
10.00 en 12.00 uur serveren we een kopje koffie 
en thee met iets lekkers. • 
Namens de diaconie, Henriëtte Doeve 
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Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Kookgroep: 
Anky Knoops 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Oude Prinsweg 2, 1861 CS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Huub van den Beld, 072-5316171 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 19 november. 
Na opening was meteen het woord voor de afgevaar-
digden van het bezoekteam, Coby Pannekoek en Jim 
Nijdig. Zij gaven aan dat er zorgen zijn over de kwets-
baarheid van het bezoekteam nu de gemiddelde 
leeftijd van de bezoekers steeds hoger wordt.  
Het bezoekteam werd vanzelfsprekend hartelijk  
bedankt voor hun inzet. Vervolgens werd uitvoering 
gesproken over de kwetsbaarheid van de kerken-
raad, zeker na het vertrek van Erna. het aankomende 
vertrek van Cor en het vooralsnog uitblijven van 
nieuwe ambtsdragers. Vanuit de diaconie wordt het 
collecterooster voor 2025 gepresenteerd. Gesproken 
wordt over het ruimte geven aan doelen in Oekraïne, 
die door de Oekraïense gemeenteleden ingevuld 
kunnen worden. Vervolgens wordt gesproken over 
de eventuele inzet van gemeenteleden voor het  
welkom en de mededelingen, om zo de ambtsdragers 
te ontlasten.  

De nieuwe statuten van de Stichting Ruïnekerk wor-
den kort besproken; deze versie wordt akkoord be-
vonden. Wat betreft het onderwerp ‘mogelijke sa-
menwerking met Schoorl’ valt te melden dat onze 
wens tot samenwerking in het algemeen is aange-
meld bij de PKN. Zodat de PKN hier in de toekomst 
ondersteuning voor kan geven. Tijdens de rondvraag 
is aandacht voor de regels rond het hebben van een 
VOG (verklaring omtrent gedrag), die per 1 juli 2025 
verplicht wordt voor bepaalde kerkelijke functies, 
en voor het verzoek om ‘gemeenschapsgedragen’ 
vieringen en de regionale TOP-kerk op de agenda te 
zetten. Ook wordt het idee geopperd om wederom 
een kerstbingo te doen tijdens de kerstvieringen, 
maar dit heeft geen draagvlak binnen de kerken-
raad. De vergadering werd afgesloten door het ge-
zamenlijk uitspreken van het ‘Onze Vader’ en daarna  
gesloten. 
 
Met hartelijke groet, Mariska de Kraker 
(inval-notulist) •

HER-INNEREN: EEN MIDDAG PRATEN OVER LOSLATEN,  
ROUW EN INNERLIJK GROEIEN 
Zondag 29 december organiseren we samen met psycho-soof Merle Wils een  
middag die geheel in het teken staat van HER-INNEREN. Daarbij draait het om 
vieren van de liefde van een overleden dierbare of het rouwen om een verbroken 
relatie. Of het verlies 30 jaar geleden is of korter, deze middag is er ruimte voor 
alles wat helpt om dicht bij jezelf te zijn en je tegelijk verbonden te voelen.  
Het programma moet nog invulling krijgen, maar is gericht op delen en vormgeven 
van Re-MEMBER-ing, waarin verleden en heden elkaar bewust en liefdevol raken. 
Er is ruimte om het op je eigen manier te doen. In stilte of in delen. Juist in deze 
periode tussen Kerst en Oudjaar lijkt het ons goed om hier samen aandacht voor 
te hebben. Deelname is op basis van donatie ter plaatse. Dit samenzijn is een  
initiatief van onze kerkgemeente en Stichting Sodalis (Reisgenoot). Het samenzijn 
is niet gebonden aan of beperkt tot een religie of specifiek gedachtegoed, slechts 

aan ons gezamenlijke menselijke zijn. Er is een beperkt aantal plekken. • 
Opgave via een mail aan kerkbrief@kerkinbergen.nl of  
www.eventbrite.com/e/tickets-re-member-1062047525739?aff=oddtdtcreator 
Ruïnekerk, 15.15.uur (inloop vanaf 15.00 uur). 

ZONDAG 5 JANUARI:  
BERGEN ONTMOET BYZANTIUM 
Op 5 mei 2024 waren zowel de vele kerkgan-
gers als het Byzantijns koor Indrik enthousiast 
over de gezamenlijke viering. De Russische en 
Oekraïense Orthodoxe kerken zijn dochters 
van de Byzantijnse kerk, die ooit haar hoofd-
zetel had in wat nu Istanbul heet. Het gemengd 
koor ‘Indrik’ met zangers uit de hele provincie 
NH staat onder leiding van dirigent Sergé La-
tychev. Ook onze eigen kerkfotograaf Maksym 
Schevchenko en zijn zoon Joeri zingen in dit 
koor. Omdat de liederen in het kerk-Slavisch 
worden gezongen, zal het voor de Oekraïners 
een feest van herkenning zijn. Voor de meeste 
Nederlanders een verrassing. We volgen deze 
zondag wel onze eigen liturgie. Na de viering 
volgt onze nieuwjaarsreceptie. • 

Merle Wils


