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de protestantse Gemeente 

Zondag 1 december 2024Kerkbrief Nr. 700

Aanvang 10.00 uur    		

Voorganger:	 ds. Engele Wijnsma		Tolk: Natalia Polischuk 
Organist:	 Frank van Wijk		 	Kerktaxi: Cor de Ruiter, tel. 5899374	de kleur    van de  zondag 

Ambtsbrenger: Erna van Spaandonk		Kerkfotograaf: Cor de Ruiter
Lector:		 Anita van Prooijen		Studio Ruïnekerk: Cor Dekker 	
Koster:		 Susanne Ooms			Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker 
Kerkshop:	 Mariska de Kraker 		Team Ontvangst:  Ria van Tiel, Anja en Rob Kofman, 
1e Collecte: 	 ‘Orange the World’ 		2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente

	De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/LpxsZYkVTCA of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484


Liturgie voor de 1e Zondag van Advent
Thema: ‘Hoop is een kwaliteit van de ziel, een gerichtheid van de geest’ (deel 1)

Voor de viering klinken Variaties over ‘Reeds daagt het in het oosten’ (Lied 444) van Johann Pachelbel 
	Welkom door Erna & Natalia	 	‘Open mij met mijn licht en mijn donker’ (3x)
Gebed van Toenadering			‘Ik zou wel eens willen weten’ (Jules de Korte)
	Inleiding op de Viering		   	‘Als tussen licht en donker’ (Lied 452 : 1, 2 en 3)
[bookmark: _Hlk150857188]	Gesprek met de Kinderen			Adventskaars en Lied 465 (driewerf) 
Exodus 2 : 1 -10				‘O Holy Night’ (Minuit Chrétien) 
Overdenking					‘Licht in onze ogen’ (Lied 463 : 1, 2, 3, 4 en 5)
Gebeden & Gaven				‘Reeds daagt het in het oosten’ (Lied 444)
	Tijdens de collecten klinkt instrumentaal: ‘You don’t know what love is’ (Gene de Paul, 1919-1988) 
Zending & Zegen				Amen, amen, amen
Uitleidend orgelspel: Fuga in G (alla Gigue) BWV 577 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
Brigitte Nordman is jarig en trakteert op iets lekkers bij de koffie, thee of limonade. 


Collecte voor ‘Orange the World’ (Maak de wereld oranje) 
Dit is een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht. Ook onze kerk kleurt ’s avonds oranje. Er wordt geld ingezameld voor het fonds ‘Maak een einde aan geweld tegen vrouwen’, het grootste wereldwijde fonds om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen.

Wie zou een wijkje met ± 20 kerstkaarten willen lopen?
Volgende week gaan onze kerstkaarten de deur uit. We hebben al veel ervaring met de wijkjes van zo’n 20 huizen bij elkaar in de buurt. Opgave via: kerkbrief@kerkinbergen.nl
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Volgende week: Elina Stam & Valentin Ocheda
Het is al weer bijna twee jaar geleden, dat Valentin en Elina bij ons in de viering musiceerden. Dus wordt het hoog tijd, dat ze weer komen zingen en spelen. We gaan o.a. luisteren naar ‘Mary did you know?’ (Maria, wist je wel?) 
Veel reacties op de Gedachtenisdienst
Via de socials kwamen er veel reacties binnen op de viering van afgelopen zondag. Onmogelijk om die allemaal te plaatsen, dus we beperken ons tot één: “Wat een grandioos indrukwekkende gedenkviering afgelopen zondag. Wat zou mijn vader Schelte Matthias de Lange, voor wie zijn Ruïnekerk diep in zijn hart zat, dit mooi hebben gevonden. Ik weet dat hij van bovenaf alles heeft gezien. En dan het ‘Ubi caritas’, ik heb traantjes moeten laten. Echt zo indrukwekkend!
 Jacqueline de Lange (tot 1999 lid van onze kerk en 
sindsdien wonend in de Achterhoek, maar een vaste kijker)
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Taizé in de abdij van Egmond
Onze Zanggroep Ruïnekerk Bergen heeft op 24 november geschiedenis geschreven in de Abdij van Egmond. Voor het eerst in het duizendjarige bestaan leidde een protestantse gemeente een dienst in het klooster! De Taizé-viering – waaraan onze Zanggroep met Maria Delver medewerking verleende – ging over in de vespers. Een bijzondere, mooie ervaring! Er waren ruim 100 bezoekers. Vader Abt Thijs Ketelaars dankte de zanggroep via initiator Ton van den Dijssel. We zijn van harte welkom om nog eens te zingen! 
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Cees de Haan oefent graag zijn geheugen
Ken je nog het verhaal van de braintrainer?
Vorig jaar collecteerden we op verzoek van Gerrie Moot voor een digitale hersentrainer in Oudtburgh. Deze kostte € 4500. Iemand uit onze kring heeft dat bedrag toen in één keer anoniem op tafel gelegd. Het apparaat is nog steeds populair, o.a. bij Cees de Haan, voormalig schoolmeester te Bergen. Hij doet ons bij dezen allemaal de warme groeten! 

Wil je eens bezoek van de kerk?
Stuur dan gerust een mail naar: bezoekteam@kerkinbergen.nl  


Wil je deze kerkbrief voortaan wekelijks in je mailbox? 
Stuur dan een berichtje naar kerkbrief@kerkinbergen.nl
Uitnodiging Kerstbuffet op woensdag 18 december
Graag nodigen we je uit voor het kerstbuffet op woensdag 18 december van 18.00  tot 20.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. De kosten bedragen € 15 (incl. drankjes). Neem je zelf een bord en bestek mee? En ook weer ongewassen terug naar huis? (De vaatwasser in de kerk is niet geschikt voor vieze borden en bestek.) Iedereen is van harte welkom (dus ook bijv. je buurvrouw, een familielid etc.).Opgave graag per mail: fiesta@kerkinbergen.nl. De betaling kan via 
 NL04 RABO 035 851 5475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen o.v.v. Kerstbuffet.  Er kan ook contant (wel gepast!) betaald worden. Dit kan in de kubus gedaan worden op de avond zelf. Betaling is ook mogelijk middels de QR-code bij de kubus. Opgave kan t/m dinsdag 10 december. Namens de kerkenraad,  	         Anky Knoops

De Gedachtenisdienst werd zeer gewaardeerd
Het was druk in de kerk en veel families vonden het fijn om hun dierbare gestorvenen samen te herdenken. Het voelde ook als een eendrachtig samenzijn. Veel mensen vonden het mooi, dat Marc en Engele deze viering samen vorm gaven. De Zanggroep droeg deze viering met verve. 
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Iedereen kon een kaarsje aansteken voor een dierbare gestorvene
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De Zanggroep o.l.v. Maria Delver zorgde voor een goede sfeer 
[image: Afbeelding met kleding, schoeisel, persoon, meubels

Automatisch gegenereerde beschrijving]










De kinderkerk had keien versierd met een prachtig gedicht
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