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Zondag 8 december 2024 
Aanvang 10.00 uur       
 
Voorganger: ds. Engele Wijnsma      
Organist: Frank van Wijk    Muziek: Elina Stam en Valentin Ocheda  
Ambtsdrager: Henriëtte Doeve   Kerktaxi: Ebelien Waanders, 072-5899457 
Lector:  Leo van Breugel   Studio Ruïnekerk: Marco de Boer  
Koster:   Susanne Ooms   Kerkfotograaf: Engele Wijnsma 
Tolk:  Natalia Polischuk  Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker   Team Ontvangst: Anneke Smit, Mariet Haverkamp & fam. Eliseev 
1e Collecte: Plastic Soup Foundation 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente 

 

 De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/CTbeXAHIoBg of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

Liturgie voor de tweede zondag van Advent 
Thema: ‘Hoop is een kwaliteit van de ziel, een gerichtheid van de geest’ (deel 2) 

 

Voor de viering klinkt “Magnificat primi toni” (BuxWV 203) van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 Welkom door Henriëtte & Natalia   ‘Open mij met mijn licht en mijn donker’ (3x)  

 Inleiding op de Viering      ‘Mary did you know?’ (Elina & Valentin)  

 Gedicht ‘Hoop’ (Henri Nouwen)    Adventskaars en Lied 465 (driewerf) 

 Gesprek met de kinderen   ‘Lean on me’ (Elina & Valentin)  

Magnificat van Hanna (Ria Borkent)  Gezongen Magnificat (Taizé) 

 Magnificat van Maria     Gezongen Magnificat (Ria Borkent) 

 Overdenking     ‘Zing volop G’D’s lof’ (Sytze de Vries) 

Gebeden & Gaven    ‘Hoe zal ik u ontvangen?’ (Lied 441 : 1 en 4) 

 Tijdens de collecten zingen Elina Stam en Valentin Ocheda ‘Heal the world’ (Michael Jackson)  

Zending & Zegen    Amen, amen, amen 
Uitleidend orgelspel: Fuga sopra il Magnificat (BWV 733) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Je bent welkom bij de koffie, thee of  limonade. Zet je je koffiekopje weer even terug op de bar?  

 
Waarom zo veel kaarten op zondag?  
Tot voor kort ging er elke week een bos bloemen vanuit de 
viering naar iemand ter bemoediging of als felicitatie. Daar 
zijn we -als groene kerk- mee gestopt. Sindsdien was er de 
kerkengel en nu een kerstbal. Deze gaat vergezeld van een 
kaart. Daarnaast zijn we begonnen met het versturen van 
twee extra kaarten. Deze gaan naar mensen om hen te 
bedanken voor hun inzet of vanuit onze pastorale houding. 
Opvallend genoeg zijn er de laatste maanden veel situaties 
geweest, waarin extra kaarten zinvol leken of gewoon 
attent. Het zou leuk zijn als we allemaal onze namen blijven 
zetten op de kaarten. De ontvangers vinden het heel fijn om 
ook jouw naam te zien. En voor hen onbekende namen zijn 
ook leuk om te lezen. 놴놲놵놶놷놳                       ds. Engele Wijnsma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende week: Marit Verwer en Peter Asbeek Brusse 
In de zomer van 2023 zong ze voor het laatst bij ons in de 
viering. Marit wordt dit keer begeleid op gitaar. Die derde 
zondag van Advent heet ook wel ‘Klein Kerstfeest’.   



Uitnodiging Kerstbuffet op woensdag 18 december 
Graag nodigen we je uit voor het kerstbuffet op woensdag 
18 december van 18.00  tot 20.00 uur. Inloop vanaf 17.30 
uur. De kosten bedragen € 15 (incl. drankjes). Neem je zelf 
een bord en bestek mee? En ook weer ongewassen terug 
naar huis? (De vaatwasser in de kerk is niet geschikt voor 
vieze borden en bestek.) Iedereen is van harte welkom (dus 
ook bijv. je buurvrouw, een familielid).Opgave liefst per 
mail, fiesta@kerkinbergen.nl, en anders via 072-5623014. 
Betaling kan op NL04 RABO 035 851 5475 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Bergen o.v.v. Kerstbuffet.  Er kan 
ook contant (wel gepast!) afgerekend worden, op de avond 
zelf in de kubus. Betaling is ook mogelijk middels de QR-
code bij de kubus. Opgave kan t/m dinsdag 10 december. 
Namens de kerkenraad,             Anky Knoops 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joke Scheffer en Frans Wiering 
Elke zondag maak je kans op een duifje van hoop  
Tijdens de vieringen in december nestelen één of meer 
duifjes van hoop zich in de zak van een jas die aan de kap-
stok hangt. Zo verspreidt de hoop zich verder, waarbij de 
hoop natuurlijk ook altijd een eigen weg gaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els de Ridder bespeelt de witte vleugel 
We startten Advent ook op in zorgcentrum De Marke 
Vorige week stonden we stil bij de Gedachtenisdienst van 
de Ruïnekerk en stapten over op de thematiek van Advent. 
We lazen het verhaal van de opwekking van Lazarus.  
 
Wil je eens bezoek van de kerk? 
Stuur dan gerust een mail naar: bezoekteam@kerkinbergen.nl   
 
 

Wil je deze kerkbrief voortaan wekelijks in je mailbox?  
Stuur dan een berichtje naar kerkbrief@kerkinbergen.nl 

 
 

Vorige week de start van Advent als periode van hoop 
Het voelde best emotioneel om na de Gedachtenisdienst 
weer op te gaan naar Kerst. Tegelijk bleek het thema ‘Hoop’ 
ons ook weer te verbinden. Tijdens een enerverende kerk-
dienst vonden we elkaar in een verlangen naar ‘samen’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaime Nanoha en Bibi Sabina Spaans zongen en speelden geweldig 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chris stak de eerste kaars aan van Advent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint en Piet genoten van de meditatieve momenten in de viering 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henriëtte Doeve en Brigitte Nordmann werden toegezongen voor  
hun verjaardag en trakteerden op iets lekkers bij de koffie 


