
Kerkbrief Nr. 703a 

de kleur    
van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen  
de protestantse gemeente 

 

Zondag 22 december 2024 
Aanvang 10.00 uur       
 
Voorganger: Pastor Marc van de Giessen Tolk: Niet aanwezig 
Organist: Frank van Wijk    Kerktaxi: Dirk Roorda, tel. 5897753  
Ambtsdrager: Mariska de Kraker  Kerkfotograaf: Joost Bergsma  
Lector:  Giselle Ecury   Studio Ruïnekerk: Cor Dekker  
Koster:  Ada Bergsma   Kinderkerk: niet aanwezig i.v.m. vakantie   
Kerkshop: Mariska de Kraker   Team Ontvangst: Francien v.d. Weerd, Emmy Bangert, Jacqueline Blanken 
1e Collecte: PKN-Jeugdwerk   2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente 

 

 De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/TvTkp5ArL_Y of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor de Zing-In van Kerst 
 

 Voor de samenkomst klinken pianovariaties over Kerstliederen uit de liturgie  

 Welkom door Mariet Haverkamp   ‘Komt allen tezamen’ 

 Kerstgebed door Ebelien Waanders  ‘Midden in de winternacht’  

        ‘In de kleinste stad van Juda’ 

 Kerstverhaal Giselle Ecury    ‘Stille nacht’ 

 ‘Brief van Maria’ door Christel van Wonderen  ‘De herdertjes lagen bij nachte’ 

 De Kerstbal en de collecten door Mariet Haverkamp 
Tijdens de collecten speelt Frank van Wijk enkele variaties over ‘Quand Jesu naquit à Noël’ van Claude 

Balbastre (1727-1799, organist van de - pas heropende - Notre Dame van Parijs) 

 Gebed & Vredeswens door Marc v/d Giessen ‘Dona nobis pace’ 

        ‘Hoor de Eng’len zingen de eer’ 

        ‘Wees welkom (melodie ‘Nu zijt wellekome’) 

 Sluiting en zegen door Marc v/d Giessen  Amen, amen, amen 
 Uitleidend pianospel: slotdeel uit de Pastorale (BWV 590) van Johann Sebastian Bach 

 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Je bent welkom bij de koffie, thee of  limonade. Zet je je koffiekopje weer even terug op de bar?  

 
Kerstochtend komt de Zanggroep zingen 
Onder leiding van Maria Delver zal de Zanggroep de 
gemeentezang weer ondersteunen en prachtig soleren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optreden en generale in zorgcentrum De Marke 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dirk Hooglandt, Marianne Selleger, Vita Hooglandt 

Topmuzikanten op Kerstavond en in Bergen aan Zee 
Dirk en Marianne nemen hun dochter Vita mee, die twee 
prachtige zelfgeschreven liederen zal zingen.  



Het Kerstpakket van de Ruïnekerk 
 
 

Dinsdag 24 december Kerstavond 
 

19.00 uur  Kinderkerstfeest   
 Voor kinderen van 0 tot 100 jaar 
 

22.00 uur  Kerstnachtviering 
Ds. Engele Wijnsma, Frank van Wijk (orgel)  
Marianne Selleger (zang), Vita Hooglandt (zang) 
Dirk Hooglandt (saxofoon) 

 

Woensdag 25 december  1e Kerstdag 
10.00 uur Kerstmorgenviering 
                 Ds. Engele Wijnsma, Frank van Wijk (orgel) 
                    Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver 
                     

16.00 uur Kerst in het Vredeskerkje  
                 Ds. Engele Wijnsma, Pieter Rynja (orgel)  
                    Marianne Selleger (zang), Vita Hooglandt (zang) 
      Dirk Hooglandt (saxofoon) 
 

Let op: het thema en de preek zijn identiek in alle drie 
Kerstvieringen. De entourage is echter geheel anders. 

Time to Re-Member, evenement voor de (ge)Liefde 
De metgezel van liefde is (t)Rouw.  We nemen in onze 
gejaagde maatschappij maar weinig tijd en aandacht voor 
het stilstaan bij het verlies van onze geliefden.  Zondag 29 
december organiseren we een liefdevol evenement voor  
geliefden die er niet meer zijn of er nooit zijn geweest. Uit 
ervaring en vele gesprekken met rouwenden weten we: een 
verlies verandert niets aan de Liefde. Die blijft, vergroot 
soms zelfs of verdiept. Of het nu kort of lang geleden is, 
een mens, iets of iemand die je dierbaar was en is. Deze 
middag staat in het teken van hen, van jou en van jullie 
verbinding. Merle Wils en Engele Wijnsma heten iedereen 
van harte welkom, in delen en stil zijn, met muziek en kunst. 
Valentijn de Wolf zal viool spelen. Meenemen: jezelf, 
herinneringen, liefde, een pen of potlood.  

Ruïnekerk, 15.15 uur (koffie en thee vanaf 15.00 uur).   
Opgeven kan via: kerkbrief@kerkinbergen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwjaarsreceptie en Byzantijns koor INDRIK 
Zondag 5 januari vieren we de eerste zondag van 2025. De 
eredienst wordt afgesloten met onze Nieuwjaarsreceptie, 
waar we elkaar de beste wensen doen toekomen. Heb je 
thuis nog wat lekkers over van de jaarwisseling, neem dat 
dan alsjeblieft mee. Te denken valt aan bubbels en aan 
hapjes die nog niet over de datum zijn. Samen delen is een 
mooi begin van een nieuw kalenderjaar en een zinvolle 
manier om verspilling tegen te gaan. Wil je graag iets 
lekkers maken om te delen? Neem dan contact op met 
koster Susanne Ooms, koster@kerkinbergen.nl 
 

Let op: we hebben een nieuwe collecte-QR-code 
QR-codes van de bank verlopen na een tijdje. Bij het lezen 
van dit bericht is de oude QR-code voor de zondagse col-
lecte niet meer geldig. De nieuwe QR-code staat bovenaan 
deze kerkbrief.   
 

Wil je deze kerkbrief voortaan wekelijks in je mailbox? 
Dat kan: mail ons gerust via: kerkbrief@kerkinbergen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marianne Butijn geeft aan Alex Oud (links) en Arend Plug uitleg bij 
haar culinaire meesterwerk, de Ruïnekerk van peperkoek:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links valt te zien, dat Karel en Tetiana Otto terug zijn uit Spanje 
Het Kookteam verraste iedereen bij het Kerstbuffet 
48 mensen hebben heerlijk gedineerd bij het Kerstdiner 
afgelopen donderdag in de kerk. Het was smakelijk en 
royaal, klassiek en modern, Hollands en Oekraïens. Bij 
dezen bedanken we deze top-koks: Alexandra Kovtun, Nan 
van Etten, Tanya Kovtun, Christel van Wonderen, Inge 
Kroonenberg, Marianne Butijn, Francien van de Weerd en 
Anky Knoops. Kun jij misschien raden wie gekleed ging met 
Kerstmuts? De eerste juiste inzender ontvangt met kerst 
een engel van hoop: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Delver stak als dirigent van de Zanggroep de kaars aan 
Kerst in De Marke werd een prachtig feest 
De viering werd druk bezocht. Er moesten stoelen bij. De 
Zanggroep maakte de bijeenkomst echt tot een feest, al 
was het ook muisstil bij de preek van onze predikant. Els de 
Ridder lardeerde deze viering weer prachtig op de vleugel.  
 
Wil jij in 2025 graag eens bezoek van de kerk?  
Dat kan, mail ons gerust via: bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 


