
Kerkbrief Nr. 705 

de kleur    
van de  
zondag 
is WIT  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 

 

Zondag 5 januari 2025 
Aanvang 10.00 uur       
 
Voorganger: ds. Engele Wijnsma  Kerkfotograaf: Cor de Ruiter 
Organist: Frank van Wijk    Muziek: Byzantijns koor INDRIK & Slavisch koor 
Ambtsdrager: Henriëtte Doeve    BJERJOZKA o.l.v. Sergé Latychev 
Lector:  Anita van Prooijen  Kerktaxi: Cor de Ruiter, 072-5899374 
Tolk:  Svetlana Paarlberg  Studio Ruïnekerk: Pieter van Dijk  
Koster:  Ada Bergsma   Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker   Team Ontvangst: Hoa le Thi, Gerda Schlepers, Christel van Wonderen 
1e Collecte: Werkgroep ZWO (zie onder) 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente 

 

 De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/3CR67QQ3o-k of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor Zondag Epifanie 
Thema: ‘Wie kan er tippen aan jou?’ 

 

Voor de viering klinkt: Fantasia Wie schön leuchtet der Morgenstern’ (Lied 518) 
van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

‘Blagoslovi, doesje moja Gospada (prijs de ENE, mijn ziel) & Slava i Jedinorodnyj (eer aan de Drie-ENE G’D)  

Welkom door Henriëtte en Svetlana  ‘Onze hulp in de naam van ‘IK BEN’’ 
Gebed van Toenadering   ‘Hoe helder staat de morgenster’ (Lied 518 : 1, 2 en 3) 

Inleiding op de viering    ‘Dobry vetsjir tobi’ (lied voor Driekoningen) 

Gesprek met de kinderen   ‘Sterren, sterren, sterren in de nacht’ 

 Lezing: Psalm 71 (vertaling Gerard Swüste)  ‘Chwalite doesje moja Gospoda’ (U mijn G’D en koning) 

 Overdenking      ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (Lied 527 : 1, 2, 3 en 5) 

 Gebeden & Gaven & ‘Ottche Nasj’  ‘Nu wij uiteen gaan, vragen wij G’D’ 
 (Tijdens de collecten zingt het koor: ‘Swaty Bozje’ (Heilige God, ontferm U over ons.) 

Zending & Zegen    ‘Mnogaja ljeta’ ((Zegenwens: goedheid en nog vele jaren) 

Na de viering: drie Oekraïense liedjes voor kerst/nieuwjaar: Stsjedryk, Nova raditsj en Pretsjistaja Diwa  
 

Orgelspel tijdens de nieuwjaarsreceptie: Music for the Royal   ireworks van Georg F. Händel (1685-1759) 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee of  limonade. Zet je je kopje weer terug op de bar? 

 
Onze collecte voor Werkgroep ZWO  
Bijna elke PKN-kerk heeft een Werkgroep Zending, We-
relddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Nog maar 
kort geleden heeft onze Werkgroep de actie voor voedsel-
pakketten afgerond voor onze zusterkerken in Roemenië. 
Voor andere hulp in plaatsen als Cozia en Costuleni krijgt 
onze werkgroep geld via diaconale collecten in de kerk. 
In Cozia financieren we ook bijeenkomsten, waar een diner 
wordt geserveerd. Dit helpt eenzaamheid voorkomen. En 
verder loopt onze kledingactie voor die plaatsen continu 
door. Heb jij nog kleding die je wilt schenken? Bel dan even 
met Lex Pannekoek: 072-5818186. Kleding kan gehaald. 

Volgende week: Ferdinand van Melle 
Zondag 12 januari gaat onze vroegere 
predikant voor. Ferdinand werkte hier 
van 1987 tot 1996. Volgende week zal 
hij het hebben over de besnijdenis van 
Jezus. Deze heeft 8 dagen na de ge-
boorte plaats en op die dag krijgt een 
jongetje dan zijn naam. Wij staan hier 
bij stil op de 1e zondag na Epifanie. Onze eigen predikant 
gaat de 12e - zoals ieder jaar begin januari - naar Edam, zijn 
vroegere standplaats. Dit keer neemt hij een preek mee uit 
onze serie ‘Psalmen en Popmuziek’.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze kerk van peperkoek kreeg een mooie bestemming 
Het idee was om dit prachtige eetbare culinaire meester-
werk van Marianne Butijn deze zondag bij de koffie te ser-
veren. We zien op de foto al dat deze kopie zelf ook al aan 
het ruïneren was. Daarom is besloten om de kerk te schen-
ken aan de daklozenopvang in Alkmaar, waar de mensen 
er heel blij mee waren. Ze voelden zich helemaal gezien!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erna van Spaandonk en Tetiana Otto openden de viering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was opvallend en gezellig druk in de kerk 
Afgelopen zondag sloten we het jaar 2024 af 
Wat is de overeenkomst tussen een lucifer en een kaars? 
Ze brengen licht en warmte. Onze eigen katholieke pastor 
Marc van de Giessen sprak de wens uit dat we dat voor 
elkaar willen zijn in het nieuwe jaar: dragers van licht en 
warmte. Na afloop was de sfeer weer goed bij de koffie.  
 
Wil jij dit nieuwe jaar eens bezoek van de kerk? 
Stuur dan een mail naar: bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 

Wil jij deze kerkbrief voortaan elke week in je mailbox?  
Stuur dan een mail naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl 

Terugblik op Kerst: nog een paar foto’s uit de vieringen 
Het waren mooie momenten: Kinderkerst, Kerstnacht, 
Kerstmorgen en Kerst aan Zee. In deze kolom de laatste 
foto’s van de terugblik. Helaas waren er geen foto’s van de 
Zanggroep gemaakt dit jaar. Dat is ook lastig op het balkon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vita Hooglandt vulde Kerstnacht de kerk met haar prachtige stem  
en twee hele mooie zelfgeschreven liederen 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieter Rynja was ook dit jaar met Kerst weer de organist in het  
Vredeskerkje. Hij begeleidde ook de andere muzikanten 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

De prachtige solo van Dirk Hooglandt op de saxofoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vrij uniek plaatje: de kansel in het Vredeskerkje werd al decennia 

niet meer gebruikt. Sinds een paar jaar alleen weer met Kerst. Dat 
maakt de prachtige foto van onze predikant extra bijzonder 

 


