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Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 

 

Zondag 12 januari 2025 
Aanvang 10.00 uur       
 
Voorganger: ds. Ferdinand van Melle   
Organist: Frank van Wijk    Kerktaxi: Dirk Roorda, 072-5897753  
Ambtsdrager: Erna van Spaandonk  Kerkfotograaf: Wim Wiersema 
Lector:  Giselle Ecury   Beamer: Frank Boddendijk 
Tolk:    Niet aanwezig   Studio Ruïnekerk: Meinoud Coehoorn   
Koster:  Ada Bergsma   Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker   Team Ontvangst: Nelleke van Dijk, Anja en Rob Kofman 
1e Collecte: KiA - Samen tegen armoede 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente 

 

 De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/4EmCPAC22Lw of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor de 1e zondag na Epifanie 
 

Voor de viering klinkt: ‘Christ unser Herr, zum Jordan kam’ (Lied 522) van J.S. Bach (1685-1750) 

Welkom door Erna van Spaandonk           Lied 146a : 1 en 4 

‘Onze hulp in de naam van IK-BEN’  Lied 146a : 7 

Gebed van Toenadering    Lied 527 : 1,2 en 5   

Lezing Genesis 8: 3-12    Lied  350 : 1, 2 en 7 

Lezing Lukas 3: 15-22    Lied 339a  

Overdenking + Orgelspel (voorspel Lied 524) Lied  524: 1, 2 en 4 

Gebeden & Gaven     Lied 687 
Tijdens de collecten klinkt Kerksonate in F (KV 145) van W.A. Mozart (1756-1791) 

Zegen       Amen, amen, amen 
Uitleidend orgelspel ‘Nun danket alle Gott’ (melodie Lied 687) van J.S. Bach (1685-1750) 

 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee of  limonade. Zet je je kopje weer terug op de bar? 

 
Nieuw beleid tweetaligheid van de vieringen 
Elke week maakt onze predikant een powerpoint voor de 
viering. Dat is nodig voor een goede kwaliteit van de tv-uit-
zendingen. Ook wordt deze gebruikt voor de vertaling van 
alle teksten in het Oekraïens. Dat is best veel werk en het 
zou fijn zijn als iemand de predikant daarbij zou willen ont-
lasten. Tot die tijd stopt hij met het vertalen in de PPT wan-
neer er een gastvoorganger is. Dat is namelijk nog meer 
werk. De liederen met vertaling die onze pastor en onze 
predikant kiezen, zitten vaak al voor 60% in het archief. Bij 
gastpredikanten moet vaak alles per zin worden gemaakt. 
Ook schrijven zij lange alinea’s, terwijl ons eigen team hun 
preken zo schrijft, dat elk blokje - na de vertaling -  meteen 
op één dia past. Wist je dat elke viering gemiddeld 100 dia’s 
bevat? Dit nieuwe beleid betekent ook dat er geen tolk 
meer is als er een gastvoorganger komt.  

 
Volgende week: Boney M 
Zondag 19 januari pakt onze predikant de prekenserie 
‘Psalmen en Popmuziek’ weer op. Dit keer met een klassie-
ker uit 1978: ‘Rivers of Babylon’. De teksten komen rechts-
reeks uit de Bijbel en worden gekoppeld aan het slavernij-
verleden en de verslavingen in onze eigen tijd. Heerlijke 
vette disco met een Bijbelse boodschap voor de wereld !!! 



Actie Kerkbalans gaat van start 
In januari houden we weer onze 
geldwervingsactie om onze kerke-
lijke gemeente in stand te houden. 
Belangstellenden, leden en betrok-
kenen worden gevraagd om een bij-

drage. Door het overlijden van een aantal grote gevers da-
len onze inkomsten al een paar jaar. In 2022, 2023 en 2024 
stabiliseerde die ontwikkeling, omdat niet-leden bereid blij-
ken mee te doen aan Kerkbalans. Dat is heel fijn.  
De Kerkbalansfolder ligt - voor de liefhebbers - deze zon-
dag al in de kerk en wordt vanaf maandag thuis bezorgd. 
Je kunt tevens de geefknop gebruiken op  
ruinekerk.nl/protestantse-gemeente-bergen. Wil je gewoon 
meteen via de bank iets overmaken? Dat kan ook. Graag 
ontvangen we jouw gift voor 2025 op rekeningnummer 
NL19 INGB 0000230829 van de Protestantse Gemeente te 
Bergen o.v.v. Kerkbalans.    

Met vriendelijke groet, Mariska de Kraker, penningmeester 
 

Jouw folder Kerkbalans wordt bezorgd door:  
In alfabetische volgorde: Anneke Biesheuvel, Annemarie 
Musch, Arend  Plug,  Ebelien Waanders, Gerda Heems-
kerk, Iefke Inia, Ineke Cramer, Jacqueline Blanken, Fam. 
Hartwich,  Fam. Vermeiden, Gerrie de Jong, Henriëtte 
Doeve, Jan Scholten, Leo van Breugel, Maudlyn Wijnsma, 
Meinoud Coehoorn, Nel Speelman, Pieter de Bruijne, Peter 
Wiggers, Ria van Tiel, Ton van den Dijssel en Wybren 
Wijnsma. Heel erg bedankt, allemaal! Jullie zijn toppers!  
 
Vorige week: Psalm  71 in een prachtige vertaling 

Bij jou, JIJ, mag ik schuilen; dat ik niet beschaamd sta, 
nooit van mijn leven! Jij weet wat recht is, 

red me en breng me in veiligheid! 
Geef me gehoor en bevrijd me! Word voor mij een 

rotsvaste woning waarin ik steeds terecht kan! 
Jij hebt bepaald dat je mij zou bevrijden, 

want jij bent mijn rots en mijn burcht. 
Mijn G’D, laat me ontkomen aan de handen 

van wie niet zien wie ik ben. 
Al mijn hoop is gevestigd op jou, mijn machtige, 

van jou ben ik zeker, van jongs af aan. 
Vanaf de moederschoot ben ik veilig bij je, 

jij bent mijn toeverlaat sinds mijn moeder mij droeg, 
voor jou is steeds mijn lied. 

Ben ik voor velen een teken aan de wand, 
jij bent mijn machtige toevlucht. 

Mijn mond is vol van je lied, elke dag van je luister. 
Laat me niet in de steek op mijn oude dag, 

nu mijn krachten het begeven, verlaat me niet! 
G’D, van jongs af aan ben ik bij je in de leer, 

en tot de dag van vandaag 
spreek ik over je wonderbaarlijke werken. 

Ook nu ik oud word en grijs. G’D, verlaat me nooit, 
tot ik het nageslacht verteld heb over je macht, 

over je kracht aan ieder die nog geboren zal worden, 

dat je rechtvaardig bent tot op grote hoogten, 
dat je geweldige dingen gedaan hebt, 

G’D, wie kan tippen aan jou! 
Je liet ons veel ellende en onheil zien, 
maar je blaast ons ook nieuw leven in, 

je laat ons er steeds weer bovenop komen. 
Dankzij jou zal ik groeien. (Vertaling Gerard Swüste) 

 

Vorige week in enkele foto’s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigent Sergé Latychev dirigeerde de geweldige koren INDRIK en 
BJERJOZKA. Het was een genot hen weer in de kerk te hebben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze predikant met de tieners, tevens zijn eigen kinderen 놴놲놵놶놷놳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koster Ada Bergsma had alles goed op orde bij de Nieuwjaarsreceptie 
na de viering. Alles was uitmuntend verzorgd, samen met haar Joost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was gezellig druk met veel gasten 


