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Wit is de kleur    
van de  zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 

 

Zondag 19 januari 2025 
Aanvang 10.00 uur        
 
Voorganger: ds. Engele Wijnsma  Tolk: Yuliia Schevchenko      
Organist: Frank van Wijk    Kerktaxi: Wim Wiersema, 072-5817551  
Ambtsdrager: Mariska de Kraker   Kerkfotograaf: Maksym Schevchenko 
Lector:  Leo van Breugel  Studio Ruïnekerk: Cor Dekker   
Koster:  Susanne Ooms   Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker   Team Ontvangst: Mariet Haverkamp, Arend Plug en Gerda Heemskerk 
1e Collecte: PKN-Missionair werk   2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente 

 

 De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/FC79wHN3dEQ of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor de tweede zondag na Epifanie 

Vervolg van de serie ‘Psalmen en Popmuziek’ 
Voor de viering klinkt: ‘An Wasserflüssen Babylon’ van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

Welkom door Mariska en Yuliia   ‘Onze hulp in de Naam van ‘Ik-Ben’’ 

Inleiding op de viering    ‘Ik zoek u met gesloten ogen’ (gebedslied) 

Gesprek met Anatoli Eliseev over ballingschap     ‘By the rivers of Babylon’ (Boney M, 1978)  
Lezing Psalm 137     ‘Toen wij zaten langs het water’ (Lied 137a)  

Overdenking      ‘Als G’D ons thuisbrengt’ (Lied 126a)  
Gebeden & Gaven     ‘Vervuld van uw zegen’ (bis, Lied 425)  
Tijdens de digitale collecten klinkt: ‘An Wasserflüssen Babylon’ (BWV 653) van Johann Sebastian Bach 
Zending & Zegen     Amen, amen, amen 
Uitleidend orgelspel: Toccata in d (‘Dorische’) BWV 538 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

  

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee of  limonade. Zet je je kopje weer terug op de bar? 

 
KERKBALANS 2025 is van start gegaan 
Eind januari houden we elk jaar onze geldwervingsactie om 
onze kerkelijke gemeente in stand te houden. Belangstel-
lenden, leden en betrokkenen worden gevraagd om een bij-
drage. De meeste mensen hebben de Kerkbalansfolder al 
gekregen. Je kunt ook de geefknop gebruiken. Die vind je 
hier: ruinekerk.nl/protestantse-gemeente-bergen. Onze 
folder is natuurlijk ook mee te nemen na de kerkdienst. Wil 
je gewoon meteen via de bank iets overmaken? Dat kan 
ook. Graag ontvangen we jouw gift voor 2025 op het vol-
gende rekeningnummer NL19 INGB 0000230829 van de 
Protestantse Gemeente te Bergen o.v.v. Kerkbalans.    

Met vriendelijke groet, Mariska de Kraker, penningmeester 
 

KERKBALANS-café op zondag 19 en 26 januari 
Na de viering kun je gezellig in gesprek met penningmees-
ter Mariska de Kraker, met vragen over schenken, legaten, 
periodieke betalingen etc. Voor alle vragen over de finan-
ciën van de kerk kun je ook bij haar terecht.   

Marc van de Giessen gaat voor 
Zondag 26 januari gaat onze eigen 
RK-pastor voor in de viering. Zijn 
betrokkenheid bij de Ruïnekerk is 
een zichtbaar teken van onze op-
recht oecumenische insteek van 
kerk-zijn. Volgende week gaat het 
over de roeping van de apostel 
Paulus, die toen nog Saulus heette.  
Marc gaat daar mooie dingen over zeggen. Zo vraagt hij 
zich ook af wat er zou gebeuren als de apostel Paulus 
volgende week bij ons zou solliciteren. Tsja, want dan...? 
En verder natuurlijk veel mooie en warme liederen 
 

Wil je deze kerkbrief voortaan wekelijks in je mailbox? 
Dat kan: mail ons gerust via: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 

Wil jij in 2025 graag eens bezoek van de kerk?  
Dat kan, mail ons gerust via: bezoekteam@kerkinbergen.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viering in De Swaen, de voormalige Lutherse kerk aan de Voorhaven 

Onze predikant ging voor in Edam 
Na 13 jaar gaat hij nog steeds in januari een keer voor op 
zijn vroegere standplaats. Dit keer nam hij de viering mee 
over Psalm 23 en Coldplay, die we in oktober bij ons hiel-
den. Het was weer een fijn weerzien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhuisservice Ruïnekerk 
Diana en Anatoli Eliseev (op de foto) zijn verhuisd van Bergen 
aan Zee naar Heiloo. Helaas stonden hun fietsen nog bij 
Hotel Nassau. Gelukkig konden wij binnen ons kerkelijke 
netwerk iemand vinden die bereid was de fietsen te vervoe-
ren. Deze persoon wenst anoniem te blijven, maar zei: ‘Ik 
ben blij dat ik door G’D geroepen wordt om een heel klein 
stukje bij te kunnen dragen aan het verzet tegen Poetin’.놴놲놵놶놷놳 
 
 
 
 
 
 
 
Serie ‘Psalmen en Popmuziek’ 
Afgelopen najaar hebben we 6 vieringen gehouden waarin 
we Psalmen lazen die een link hebben met songs uit de 
popmuziek. Hierboven 4 uitvoerende artiesten, v.l.n.r. 
Froukje Veenstra, Justin Bieber, Bruce Springsteen en 
Leonard Cohen. Daarnaast kwamen ook Coldplay en 
Nick Cave aan bod. Deze zondag dus Boney M. Tot de 
40Dagentijd gaat Engele Wijnsma nog drie keer voor. 
Welke popmuzikanten kunnen we dan nog verwachten? Te 
denken valt aan U2 (Psalm 40), Sinéad O’Connor (Psalm 
91), Ramses Shaffy (Psalm 88) en Huub van der Lubbe 
(Psalm 55). Mogelijk maken we van de laatste twee een 
mooie Nederlandse combinatie als slot van de serie. 

Afgelopen zondag ging het over de doop van Jezus 
Onze oud-predikant Ferdinand van Melle ging voor. Zowel 
hij als wij vonden het fijn om hem weer in ons midden te 
hebben. Ferdinand heeft altijd een goed verhaal. Hieronder 
een impressie van de viering in 4 foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anja Kofman was aanwezig namen Team Ontvangst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog even overleg tussen Frank van Wijk en Ferdinand van Melle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kerkengel vloog dit keer naar Margriet van Urk, als  
felicitatie met haar nieuwe woning in Frankenstate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meinoud Coehoorn verzorgde de uitzending van Studio Ruïnekerk 
 

Wil jij voortaan onze kerkbrief wekelijks in je mailbox? 
Stuur dan een berichtje naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl  


