
‘Een lamp voor mijn voeten is je woord, 
een licht op mijn pad.  
Gezworen heb ik, en daar houd ik me aan, 
jouw rechtvaardige leefregels na te leven.’ 
 
Psalm 119 : 105 en 106 (een lofzang op de Thora)  
 
 
 
 

DE THORA WORDT MIJ STEEDS DIERBAARDER 
 
Hoe ouder ik word, hoe meer ik van de Bijbel ga houden. Het Boek der Boeken blijft mij altijd weer 
verrassen. Dat komt onder meer door het feit dat we met de huidige inzichten de Bijbel veel beter 
begrijpen. Het is geen saai boek, maar juist spannend en altijd weer fris. Bij oppervlakkige lezing 
ontgaat je de essentie totaal of kan je er zelfs aanstoot aan nemen. Ook als je een Bijbelverhaal al 
meent te kennen, blijken er altijd weer diepere lagen in te zitten, die je pas gedurende je leven 
ontdekt. Zeker op die momenten waar je even rust neemt in je bestaan. Eigenlijk proberen we dat 
elke zondag in de kerk, maar er zijn ook fasen in je leven waarin je aanvoelt dat even gas terugnemen 
beter voor je is. Soms kiezen mensen daar zelf voor. Op andere momenten word je er toe gedwongen, 
te denken valt aan dagen van rouw. 
 
Onlangs sprak ik mijn voorganger Bert Kramer. Hij citeerde een zin van Loesje: ‘Het was zó donker 
dat ik overal lichtpuntjes zag.’ En dat raakte mij en troostte mij. Ik weet dat ik heel veel energie heb 
en altijd overal 100% voor wil en kan gaan. En zelfs als ik het moeilijk heb, ben ik geneigd gas te 
geven en er een schepje bovenop te doen. Elk lichtpuntje wordt dan een doel om te bereiken.  
En toen las ik Psalm 119. Met name vers 105 ken ik al mijn hele leven. Maar na die woorden van Bert 
Kramer kreeg die zin ineens veel meer betekenis voor mij: ‘Een lamp voor mijn voeten is je woord, 
een licht op mijn pad.’ Dat is een andere manier van leven dan steeds weer gas geven. Het is thuis -
komen bij jezelf en daarmee thuiskomen bij G’D.  
 
Een mens is niet wat hij of zij bereikt. De betekenis van je leven ligt in onze verbinding met anderen. 
Maar om je echt te kunnen verbinden is het nodig om verbonden te zijn met jezelf. Vers 106 van 
Psalm 119 geeft daar invulling aan: de rechtvaardige leefregels van G’D naleven. Anders gezegd: 
eerlijk zijn, liefdevol, niet-oordelend en oprecht. Als je je daar op richt heb je geen lichtpuntjes 
nodig. Dan word je zelf een licht.   • 
 
ds. Engele Wijnsma, dedominee@kerkinbergen.nl 
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VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

Nog een goede maand en de Veertig -

dagentijd begint alweer.  

In deze XL daarom ook alvast aandacht 

voor de bestemming van de Tientjesboom-

oogst in 2025.  

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

2 feb          10.00 uur       vloot-aalmoezenier  

                                                       Thom van der Woude 

9 feb          10.00 uur       pastor Marc van de Giessen 

                                                       viering in de geest van Taizé 

                                                       muziek: Zanggroep Ruïnekerk  

16 feb       10.00 uur       Fred Toetenel 

23 feb       10.00 uur       vloot-aalmoezenier  

                                                       Thom van der Woude 

2 mrt         10.00 uur       pastor Marc van de Giessen 

De Thora is het hart van de Bij-
bel en bestaat uit de eerste vijf 
boeken van de Schrift: Genesis, 
Exodus, Leviticus, Numeri en 
Deuteronomium. Hierin zijn alle 
levenslessen uit de Bijbel te vin-
den. Deze bestaan uit verhalen, 
aanwijzingen voor een goed en 
gelukkig leven en gedachten 
over een eerlijke en rechtvaar-
dige samenleving. 
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 
 

 
COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
2 feb               Hospice De Bregthoeve (Schoorl) –  
                            ondersteuning vrijwilligers in de palliatieve zorg 
9 feb               KiA – Noodhulp Israël en Gaza 
16 feb            KiA – Nederland: Omzien naar gevangenen  
23 feb            Diaconie – Engelengroet op zondag 
2 mrt               KiA – Noodhulp Oekraïne: steun voor inwoners en ontheemden-

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
24 nov           Stichting Epafras: zorg aan gevangenen in buitenland          €318                          €358 
1 dec               Orange the World: campagne voor geweld tegen vrouwen        €172                          €190 
8 dec               Plastic Soup Foundation: www.plasticsoupfoundation.org       €235                          €143 
15 dec           End Polio Now en Stichting Ruinekerk                                                      €801                          €735 
22 dec           PKN – Jonge generaties (jeugdwerk)                                                          €138                          €128 
24 dec           Kerstavond kinderkerk – Tiny steps Daycare, Tanzania          €644                                   --- 
24 dec           Kerstavond – St. Ujima hulp kansarmen in Kisumu (Kenia)         €638                          €260 
25 dec           Kerstmorgen – St. Ujima hulp kansarmen in Kisumu (Kenia)     €782                          €372 
29 dec           KiA – Kinderen in de knel                                                                                         €405                          €233 
5 jan               ZWO, werkgroep van de diaconie                                                                  €303                          €162 
12 jan            KiA – Binnenlands diaconaat: Samen tegen armoede                 €50                              €46 
19 jan            PKN – Missionair werk: Proefplekken, de nieuwe kerken      €100                          €115 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code
CULTUUR 
IN DE RUÏNEKERK 
Eén evenement vol in de schijnwerpers! Op vrij-
dagavond 7 februari treden goede bekenden 
op in de Ruïnekerk: zangeres Britta Maria, zan-
ger/pianist Maurits Fondse en accordeonist 
Oleg Fadeev. Zij brengen ‘Heb het leven lief’, 
een programma gewijd aan het repertoire van 
Liesbeth List. Afgewisseld met verhalen over 
haar bijzondere leven en over de liedjes. Dat 
wordt natuurlijk prachtig! Meer informatie op 
ruinekerk.nl.  • 

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,  
bel dan 06-28737837 of mail naar:  
dedominee@kerkinbergen.nl. 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op 
met pastor Marc van de Giessen (06-34995089  
of pastor@kerkinbergen.nl), of neem contact op met 
ons bezoekteam: bezoekteam@kerkinbergen.nl of 
072-5895027 (Jim Nijdig).  

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

 
2 feb         Ebelien Waanders        072-5899457 
9 feb         Cor de Ruiter                      072-5899374 
16 feb      Ton van den Dijssel      072-5111270 
23 feb      Jan Scholten                       06-20976612 
2 mrt         Wim Wiersema                072-581755

Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

ACTIE KERKBALANS GOED VAN START  
Ruim twee weken geleden is de Actie Kerkbalans 
begonnen met onze prachtige folder! Inmiddels 
stromen de strookjes/mailtjes etc. binnen en is 
maar liefst 78% van het beoogde bedrag van € 
78.000 al binnen aan toezeggingen. Dat we dit 
binnen 3 weken gehaald hebben, vind ik super-
goed, echter we zijn er nog niet. Daarom hoop ik 
dat de aankomende weken ook de resterende 
22% (of misschien wel meer) aan toezeggingen 
nog gaat binnenkomen!! Dat kan ook via de geef-
knop op de website:  
ruinekerk.nl/protestantse-gemeente-bergen. • 
Mariska de Kraker, penningmeester
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO  
De werkgroep ZWO , waar ik sinds 2023 lid van ben, is voor mij een geheel 
nieuwe start. De activiteit kleding inzamelen voor Roemenië heeft intussen 
wel een verandering doorgemaakt. De juiste spullen opsturen, voor mensen in 
verschillende gebieden in Roemenië vraagt veel hulp en creativiteit. Kerstpak-
ketten uitdelen in de decembermaand is een heel dankbare bezigheid. 
Bij het zien van de foto’s uit Costuleni en Cozia kwam er ontroering; de blijde 
gezichten van de ontvangers en dat er zovelen geholpen kunnen worden met 
onze Bergense steun. We hopen het project ook dit komende jaar weer te kunnen 
verwezenlijken, en mensen onze hulp te geven. Wij in Bergen houden stand; 
vrede en daadkracht moge ons allen goede moed geven om door te gaan. • 
Groet van de ZWO , Anneke Smit 
 
Zoals eerder verteld, hebben we de al ingezamelde kleding niet naar Roemenië 
kunnen verzenden door aangepaste eisen van de Roemeense douane. Deze 
kleding hebben we geschonken aan de christelijke stichting GAIN die de dozen 
naar vluchtelingenkampen op Lesbos en Samos heeft gestuurd. Ook heel zinvol! 
Omdat de verwachting is dat de douane-eisen in Roemenië weer aangepast 
gaan worden, blijven we kleding e.d. gewoon inzamelen. Daarnaast hebben 
we een extra donatie gedaan aan onze contactpersoon Christina, die daarmee 
vijf families voor de komende winter hout voor verwarming en koken heeft 
kunnen geven. • 
Lex Pannekoek, 072-5818186  Geven van het voedselpakket 

in Cozia door de priester / 
Voedselpakket in Costuleni 

TIENTJESBOOM VOOR OEKRAÏNE  
Via Tetiana Otto kwamen we vorig jaar in contact met een familie in Oekraïne, die elke dag bezig 
is om de mensen aan het front hulpgoederen te sturen. Te denken valt aan parafine om kaarsen 
te maken, blikken soep en camouflagenetten. Gezien onze betrokkenheid met de Oekraïners in 
onze kerk, leek het ons goed om de Tientjesboom van 2025 aan dit doel te besteden. 
 
Karel Otto schreef ons de volgende tekst: ‘Al 3 jaar wordt er enorm gevochten aan het 1200 km 
lange front in Oekraïne. Meer dan ooit is onze hulp nodig voor onze broeders en zusters die ver 
van het front ook mee lijden door de Russische bombardementen en de enorme aantallen  
gewonden en doden. De bereidheid om de Oekraïense soldaten aan het front te ondersteunen is 
nog altijd enorm. Alleen de financiële middelen zijn heel beperkt. Zullen wij als kerk nog een 
keer zij aan zij met de Oekraïners gaan staan?’ 
De Tientjesboom is een serie collecten in de Veertigdagentijd die begint op 9 maart en duurt  
tot en met Pasen. We hopen in die periode € 8000 bijeen te brengen. Dat is veel geld, maar hoop 
doet leven. •

ONZE PREDIKANT HEEFT EVEN RUST 
Onze predikant heeft een roerig en druk jaar 
achter de rug. De kerkenraad heeft bij hem aan-
gedrongen om het even rustig aan te doen.  
Engele gaat daarom pas weer voor op zondag 
9 maart. Omdat er al een vrije zondag en een 
vakantie in die periode valt, gaat het maar om 
drie zondagen waarop hij vervangen wordt.  
Hij blijft de kerkbrieven en de powerpoints  
maken.  
Ook blijft hij  
bestuurlijk  
actief en is  
er wanneer  
het nodig is. 
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 21 januari. 
 

Traditiegetrouw leidde onze predikant de eer-
ste vergadering van 2025, voorafgaand aan 
de verkiezing van het bestuur waarin ook de 
voorzitter wordt gekozen. Elk jaar begint de 
kerkenraad voor wat betreft de samenstelling 
opnieuw. 
Verkiezing moderamen, scriba, vicevoorzitter 
en voorzitter kerkenraad 2025: 
•        Voorzitter: Henriëtte Doeve (tot 1 juni 2025) 
•        Vicevoorzitter: Engele Wijnsma 
•        Scriba: Wim Wiersema 
•        Moderamen: de gehele kerkenraad  
          maakt deel uit van het moderamen 
 

Het in november ingestelde tweewekelijks •
overleg tussen predikant en voorzitter 
blijft bestaan. 
De kosten van een kerkelijke uitvaart blij-•
ven, na een zorgvuldige afweging van de 
voors en tegens, voor iedereen gelijk. Er 
is besloten geen ledenkorting te geven. 

De mogelijkheden van een legaat-rege-•
ling worden weer onder de aandacht ge-
bracht. 
De Koffieochtenden gaan dit jaar verder, •
de data zullen worden gecommuniceerd. 
Fred Toetenel mag op 16 februari nog •
voorgaan in onze viering, maar niet meer 
op 21 september. Onze oud-stagiair heeft 
zijn studie afgebroken en is daardoor niet 
meer preekbevoegd. We nemen op de 16e 
officieel afscheid van hem. 
Er zal beter gecommuniceerd worden •
wanneer het koffiemoment begint als mu-
zikanten na de dienst nog een toegift ge-
ven. Dit blijkt niet altijd duidelijk te zijn 
en kan onbedoeld een als storend ervaren 
situatie opleveren. 
Kerkbalans 2025 kent een goede start, de •
communicatie hierover wordt positief be-
oordeeld. 
Kookploeg. Het Kerstbuffet is gepland •
voor 17 december 2025; vanwege de 
drukke agenda van de kerk moest deze 
datum nu al worden gereserveerd. Op 
Startzaterdag (13 september) zal de Kook-

ploeg ook actief zijn, en mogelijk nog bij 
een evenement met Pasen. 
Verplichting vanuit de overheid om van •
alle PGB-vrijwilligers een Verklaring Om-
trent het Gedrag (VOG) te hebben. Mariska 
en Wim onderzoeken wat er voor wie no-
dig is. Dit moet vóór 1 juli geregeld zijn. 
De nieuwe statuten van de Stichting Ruï-•
nekerk zijn goedgekeurd; de samenwer-
kingsovereenkomst moet nog worden af-
gestemd 
De laatste periode van 2024 met Advent, •
Kerst, Re-Member en jaarwisseling werd 
positief geëvalueerd 
Er wordt gewerkt aan de Paaskaart 2025, •
en er is zelfs al een mooi idee voor de ver-
sie van 2026. Die zal vanwege het weer 
mogelijk al in mei worden gemaakt.  
We gaan weer engelenkaarsen (voor de •
Engel van de week) bijbestellen. • 

 
Hartelijke groeten, scriba Wim Wiersema

Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Kookgroep: 
Anky Knoops 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Oude Prinsweg 2, 1861 CS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Huub van den Beld, 072-5316171 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
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Maartje Inia, Henriëtte Doeve, Eva Schulz en Anky Knoops 

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND  
Iedere tweede woensdag van de maand ben je welkom 
voor een kop koffie of thee in de kerk. Heb je zin in een 
gezellig gesprek? Of wil je andere mensen leren ken-
nen? De deur staat open vanaf 10.00 uur. Info: Henriëtte 
Doeve, 06-20236832. • 


