
Kerkbrief Nr. 710 

de kleur    
van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 

 

Zondag 9 februari 2025 
Aanvang 10.00 uur       
 
Voorganger: pastor Marc van de Giessen   
Organist: Frank van Wijk    Kerktaxi: Cor de Ruiter, 072-5899374  
Ambtsdrager: Mariska de Kraker  Kerkfotograaf: Robert de Kraker 
Lector:  Joke Scheffer    Studio Ruïnekerk: Pieter van Dijk  
Kosters: Ada & Joost Bergsma  Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker 
Medewerking:  Zanggroep Ruïnekerk     Team Ontvangst: Francien van de Weerd, Jacqueline Blanken, 
Kerkshop: Mariska de Kraker         Martina Tellegen  
1e Collecte: KiA-Noodhulp Israël en Gaza  2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente 

 

 De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/44jyoi1ycko of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor ‘Bergen ontmoet Taizé’ 
 

Voor de viering klinkt: Prélude (à 5 parties) van Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) 

Klokken van Taizé 
Welkom, mededelingen door Mariska de Kraker & ontsteken van de Paaskaars 

‘Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.’ 

 

Inzameling van de gaven 

Openingsgebed 

‘Laudate omnes gentes, laudate Dominum.’ (2x) 
 

Gebed voor ontvankelijkheid (uit Iona)  
 

‘Take, O take me as I am; summon out what I shall be; set your seal upon my heart and live in me.’ 
 

Lezing 1 ‘Omdat U het vraagt zal ik het doen.’ 
  

‘Singt dem Herrn ein neues Lied. Lobsingt Ihm allezeit, lobsingt ihm allezeit!  O, o, o, o, ...‘ 
 

Lezing 2 Lucas 5: 1-8 (Bijbel in gewone taal) 
 

Stilte, reflectie, stilte 
 

Frank van Wijk speelt: Prière van Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) 
 

Gebeden  
‘Jesus remember me when You come into your Kingdom.’  (2x) 

Lichtceremonie 
 

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.’ 
 

Vredeswens 
 

‘Dona la pace, Signore. A chi confida in te. Dona la pace, Signore. Dona la pace.’ 
 

Slotgedachte & Zegenbede 
 

‘Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.’ 
 

‘Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada te falta. 
Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta.’ 

 

Uitleidend orgelspel:  Final (Grand Choeur) van Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881)



Je collectegift is welkom via 
NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente Bergen 
 

Iedereen is van harte welkom  
bij de koffie, thee of  limonade.  

Zet je je kopje weer terug op de bar? 
 

Volgende week één kerkbrief voor twee zondagen 
In  verband met de voorjaarsvakantie verschijnt er volgende 
een kerkbrief met twee voorkanten. Er is dan minder ruimte 
voor nieuwsberichten, maar er is wel beide keren een litur-
gie beschikbaar. Vrijdag 28 februari is alles weer normaal.  
 

Volgende week: Fred Toetenel 
“Zondag 16 februari zal ik ingaan op 
de Veldrede van Jezus (Lucas 6: 17-
26). Jezus noemt in deze tekst zowel 
zaligsprekingen als vervloekingen. 
Mijn preek zal gaan over hoe de 
zaligsprekingen zich verhouden tot 
de vervloekingen. Ook wil ik graag 
lied 513 laten zingen: ‘G’D heeft het eerste woord’. Ik hoop 
velen van jullie te ontmoeten.”        Fred Toetenel 
 

Actie Kerkbalans loopt op schema 
Net als in veel andere kerken betaalt een groot deel van 
onze leden geen bijdrage. Dat is heel teleurstellend. Geluk-
kig stijgt het aantal gevers onder niet-leden. In 2023 zei 
46% van onze leden een gift toe aan Kerkbalans en in 2024 
48%. In beide jaren deed nog 16% van onze leden mee 
zonder toezegging. Zij stortten gewoon een bedrag in de 
loop van het jaar. Op dit moment heeft 36% van onze leden 
een bedrag van in totaal € 67.080 toegezegd.  Dat is 86% 
van de begrote € 78.000. Een week geleden was dat nog 
78%. Kortom, het loopt. De oprechte hoop is dat de leden 
die nog niet hebben toegezegd, dat binnenkort alsnog 
doen. Maak het jezelf makkelijk met de geefknop op onze 
website: ruinekerk.nl/protestantse-gemeente-bergen. Ook 
hopen we natuurlijk dat meer niet-leden onze kerk willen 
steunen met een gift.     Mariska de Kraker, penningmeester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maartje Inia, Henriëtte Doeve, Eva Schulz en Anky Knoops 
Kom je ook naar onze maandelijkse koffie-ochtend? 
Iedere tweede woensdag van de maand ben je welkom 
voor een kop koffie of thee in de kerk. Heb je zin in een 
gezellig gesprek? Of wil je mensen leren kennen? De deur 
staat open vanaf 10.00 uur. De volgende keer is woensdag 
12 februari. Info: Henriëtte Doeve, 06-20236832. 

Vorige week ging Thom van der Woude voor 
Hij is aalmoezenier bij de marine en diaken van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam. We waren blij en dankbaar dat Thom 
bereid was onze predikant op korte termijn te vervangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adrie Vos tekent de kaarten, Angelique Ganesh wacht haar beurt 
af en Doetie Bouma vertegenwoordigt Team Ontvangst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joke Scheffer en Thom van der Woude nemen  
de lezingen nog even samen door  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitleg van de Schriften met mond en handen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erna van Spaandonk nam alvast de viering door van  
zondag 23 februari. Dan gaat Thom weer bij ons voor  


