
 DE VEERTIG DAGEN VOOR PASEN ZIJN BEGONNEN  
Zes weken lang bereiden we ons in de kerk voor op Pasen. 
Sommigen doen dat ook thuis door te vasten, door een tijdje 
af te zien van vlees, alcohol of andere luxe producten, of 
door bepaalde zaken te minderen, bijvoorbeeld schermtijd. 
Pastor Marc van de Giessen geeft hiervoor verderop extra 
suggesties. Vanouds geven we in deze periode juist méér 
aan goede doelen – denk aan onze Tientjesboom – en pro-
beren we de banden aan te halen met mensen die we een 
poosje niet hebben gezien. Kortom: de 40dagentijd is een 
periode van bewuster leven.   
In de kerk lezen we dan vaak juist de verhalen over Jezus’ 
leven die al vooruitwijzen naar de kruisiging, met als klassiek 
hoogtepunt de viering van Palmpasen. Daarna volgt Witte 
Donderdag, de avond waarop we het laatste avondmaal ge-
denken en de verhalen lezen over Jezus’ arrestatie en zijn 
proces bij de hogepriesters en bij de Romeinse magistraat 
Pontius Pilatus. Ik realiseerde me onlangs dat we juist die 
verhalen nooit be(s)preken tijdens een viering. Dat wil ik dit 
jaar graag anders doen. Ik heb me daarbij laten inspireren door de plannen voor de komende  
zomervieringen in het Vredeskerkje. Op 10 juli is het 100 jaar geleden dat ons vroegere gemeen-
telid Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter overleed. Zij was onder andere de stichter van 
de Bergense Oudheidskamer en het Vredeskerkje. In die zomervieringen gaat het dan over sterke 
vrouwen in de Bijbel. In navolging van dat plan wil ik het in de 40dagentijd hebben over vrouwen 
in de passieweek.  
Natuurlijk komen Maria en Maria Magdalena aan de orde en ook een klassieker uit de 40dagentijd: 
de vrouw die Jezus voeten zalfde. Ik wil echter ook eens onderzoeken wie de slavin was die Petrus 
verried, vlak voordat hij op zijn beurt Jezus zou verraden. En wat bewoog de vrouw van Pilatus 
om haar man op het hart te drukken Jezus niet te veroordelen? Kortom: de komende weken staan 
volledig in het teken van de passieweek en de verhalencyclus die bij die periode hoort. 
Ik hoop dat we op deze manier extra bewust worden van de kern van ons kerk-zijn. En dat is, mijns 
inziens, leven in navolging van Jezus. Ons spiegelen aan zijn geloofsvertrouwen, zijn zoeken naar 
verzoening en zijn liefdevolle houding naar de mensen op ons levenspad. Op naar Pasen!  
 
 
ds. Engele Wijnsma, dedominee@kerkinbergen.nl • 
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VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

9 mrt         10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                       1e zondag Veertigdagentijd 
                                                       viering Heilig Avondmaal 
16 mrt      10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                       2e zondag Veertigdagentijd 
                                                       muzikale gast: Albèr Steneker  
                                                       (singer-songwriter) 
23 mrt      10.00 uur       pastor Marc van de Giessen 
                                                       3e zondag Veertigdagentijd  
30 mrt      10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                       4e zondag Veertigdagentijd 
                                                       muziek: Jan Smit &  
                                                       Ruslana Melnyk 
6 apr          10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                       5e zondag Veertigdagentijd 
                                                       muziek: Ingrid Stijsiger  
                                                       (mezzosopraan) 

Op 5 maart is de Veertigdagentijd  

begonnen. Daarom in deze  

Kerkbrief XL ruime aandacht voor deze 

voorbereidings periode op Pasen.  

Hoe doen we dat in de vieringen?  

En hoe in ons eigen leven?  

Claudia Procula, vrouw van Pilatus,  
kleindochter van keizer Augustus 
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
9 mrt               Stichting Welzijn Bergen 
                             (PlusBus, Steunpunt Eenzaamheid enz.) 
16 mrt           KiA – Missionair werk Nederland 
23 mrt           Tientjesboom / Hulp aan vrijwilligers Oekraïne 
30 mrt           Tientjesboom / Hulp aan vrijwilligers Oekraïne 
6 apr               Tientjesboom / Hulp aan vrijwilligers Oekraïne 

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
26 jan            PKN – Interactieve bijbelspellen voor jongeren                             €192                          €187 
2 feb                Hospice De Bregthoeve (Schoorl)                                                                  €255                          €205 
9 feb                KiA – Noodhulp Israël en Gaza                                                                              €65                              €55 
16 feb            KiA – Nederland: Omzien naar gevangenen                                           €52                              €66 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,  
bel dan 06-28737837 of mail naar:  
dedominee@kerkinbergen.nl. 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op 
met pastor Marc van de Giessen (06-34995089  
of pastor@kerkinbergen.nl), of neem contact op met 
ons bezoekteam: bezoekteam@kerkinbergen.nl of 
072-5895027 (Jim Nijdig).  

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

9 mrt         Ton van den Dijssel      072-5111270 
16 mrt     Jan Scholten                       06-20976612 
23 mrt     Dirk Roorda                         072-5897753 
30 mrt     Cor de Ruiter                      072-5899374 
6 apr         Ebelien Waanders        072-5899457 

TIENTJESBOOM VOOR OEKRAÏNE  
Iwan en Kalina wonen met hun drie kinderen in Tjachiv, waar 
ook Tetiana Otto vandaan komt. Deze Iwan en Kalina mobilise-
ren in hun dorp van 10.000 inwoners mensen van de kerk, het 
buurthuis, op school en andere vrijwilligers om paraffine te ma-
ken. Er zijn vaak tientallen mensen tegelijkertijd actief. Dit wordt 
aan het front gebruikt om te koken en je te verwarmen. Verder 
wordt er soep gemaakt en ingeblikt. Ook worden er in bejaar-
denhuizen sokken en handschoenen gemaakt om de kou aan te 
kunnen. Van 23 maart tot en met Pasen hopen we de Tientjes-
boom te vullen met een heel mooi bedrag om hen te helpen. •

WIE LEEST EEN ROL OP WITTE 
DONDERDAG? 
Op 17 april herdenken we de laatste maaltijd 
van Jezus met zijn vrienden. We zitten dan 
rond een grote tafel en lezen dit keer uit het 
Evangelie naar Mattheus de verhalen over 
de eenzaamheid van Jezus, zijn arrestatie 
en zijn weg naar het kruis. Dit doen we met 
verschillende stemmen. Tussendoor is er 
 muziek. Wie zou dit jaar de woorden van een 
personage willen lezen? Te denken valt  
aan Pilatus, Petrus, de vrouw in de kazerne 
etc. etc. Voor vragen en opgave:  
dedominee@kerkinbergen.nl • 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO  
In deze tijd van het jaar – na alle eindejaarsdrukte voor onze werkgroep – bezinnen we ons altijd 
op onze werkzaamheden. We zijn dankbaar voor alle hulp die we ontvangen van de gemeente! 
Dankzij de PGB hebben 70 mensen in Costuleni en omgeving deze winter voedselpakketten ge-
kregen. Daarnaast zorgde een volle vrachtwagen met hout dat drie gezinnen hun fornuizen 
konden branden en dat er dus tevens gekookt kon worden. Suzanne Vonk, die al jaren voor de 
coördinatie zorgt in Roemenië, heeft ook dit jaar door haar aanwezigheid alles goed kunnen  
begeleiden. In overleg met Suzanne is besloten om de kledingtransporten naar Roemenië te stop-
pen in verband met de hoge transportkosten. En ook daar ter plekke zijn tegenwoordig tweede-
handskledingwinkels.   
 
Maarrr… onze kledinginzameling gaat wel door! Want we zijn een mooie samenwerking  
aangegaan met GAiN (Global Aid Network), een christelijke stichting die kledingtransporten  
verzorgt naar Moldavië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dus heb je 
nog goede en schone kleding liggen, bel dan met Lex Pannekoek: 072-5858186.  
We halen het ook op als het nodig is. • 
Namens de ZWO werkgroep, Emmy Bangert

NIEUWS VAN DE KINDERKERK  
De kinderkerk kijkt alweer uit naar de Paas-
week!! In die bijzondere periode kunnen wij ook 
al onze creativiteit kwijt, eerst natuurlijk tijdens 
Palmpasen op zondag 13 april. Dan gaan we 
Palmpaasstokken mooi versieren en natuurlijk 
volhangen met lekkers. De week erna, op Paas-
zondag, maken we uiteraard leuke en originele 
paasversiersels en houden we onze jaarlijkse 
paaseierenzoektocht! Wij hebben er weer zin in, 
jullie toch ook? Laat pappa of mamma het vast 
in de agenda zetten! • 
Groetjes, Alberta en Mariska 

12 MAART KOFFIEOCHTEND  
Iedere tweede woensdag van de maand ben  
je welkom voor een kop koffie of thee in de  
Ruïnekerk. Heb je zin in een gezellig gesprek?  
Of wil je andere mensen leren kennen? 
Deze mensen op de foto’s zijn gemaakt door AI 
en puur fictief en onbekend voor iedereen. Net 
zoals deze digitale gezichten, willen we ook 
echte nieuwe gezichten verwelkomen op onze 
koffieochtend! We moedigen iedereen aan om 
deel te nemen en nieuwe ontmoetingen te  
maken. Laten we samen genieten van een  
gezellige en inspirerende ochtend! 
 De deur staat open vanaf 10.00 uur. • 
Info: Henriëtte Doeve, 06-20236832. 

VASTEN ALS VOORBEREIDING OP PASEN 
Op Aswoensdag, 5 maart, is de lijdenstijd begonnen – een  
periode van 40 dagen als voorbereiding op Pasen. Dit is een 
tijd van bezinning, waarin we onszelf uitdagen om bewust te 
leven. Vaak wordt dit de vastentijd genoemd.  
Vasten kan op veel manieren. Sommigen kiezen ervoor om 
minder te snoepen, geen alcohol te drinken of geen koekje 
bij de koffie te nemen. Het geld dat je zo bespaart, kun je 
schenken aan een goed doel.  
Maar vasten gaat niet alleen over eten en drinken. Het draait 
om iets loslaten of veranderen, zodat je dichter bij God komt 
en innerlijk groeit. Misschien kijk je veel televisie – dan kun 
je ervoor kiezen om minder tijd achter het scherm door te 
brengen en in plaats daarvan naar inspirerende muziek te 
luisteren, zoals de Matthäus Passion van J.S. Bach.  
Of je neemt de tijd om een eenzame buur te bezoeken of een 
familielid te bellen. Wie veel op sociale media zit, kan deze 
apps tijdelijk van de telefoon verwijderen en die tijd gebrui-
ken voor stilte, gebed of een goed boek. Hoe wil jij je voor -
bereiden op Pasen? Wat helpt jou om gericht toe te leven 
naar deze bijzondere tijd? • 
Pastor Marc van de Giessen 
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Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Kookgroep: 
Anky Knoops 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Oude Prinsweg 2, 1861 CS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Huub van den Beld, 072-5316171 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 25 februari. 
Bij het vaststellen van de agenda werd besloten zo-
veel tijd als nodig te steken in de zorgen die er zijn 
over het wel en wee van onze predikant Engele 
Wijnsma, zowel bij de kerkenraads- als bij gemeen-
teleden, en in de zorg over de versterking van de ker-
kenraad.  
De kerkenraad heeft een dubbele taakopdracht met 
zowel verantwoordelijkheid naar de gemeente als 
naar de predikant. Doordat het al langere tijd wis-
selend goed en minder goed gaat met Engele 
Wijnsma is er een patroon ontstaan waarin de ker-
kenraad hem wat meer ontziet en hem in bescher-
ming neemt. Dit is een logische reactie en goedbe-
doeld. Maar patronen kunnen niet blijven 
voortduren. Hoewel geen gemakkelijk onderwerp, 
was iedereen het erover eens dat het zeer waardevol 
en goed was om dit te bespreken. Als kerkenraad 
hebben we besloten om zowel in het belang van de 

predikant als in het belang van de gemeente de clas-
sispredikant Peter Verhoeff te vragen welke moge-
lijkheden de PKN kent, als wij op dit punt ondersteu-
ning nodig hebben. De insteek is dat Engele zijn werk 
weer gaat oppakken, waarbij gekeken wordt of pas-
tor Marc van de Giessen kan blijven ondersteunen 
in het pastoraat, zoals hij dit momenteel al doet.  
Verder is bevestigd dat onze predikant weer voor-
gaat vanaf 9 maart. Mocht dat toch te vroeg blijken 
te zijn, dan zoekt de kerkenraad opnieuw vervanging 
voor een aantal kerkdiensten en/of andere werk-
zaamheden. Voor de duidelijkheid is het goed om te 
vermelden dat Engele de afgelopen periode zijn ge-
bruikelijke taken heeft uitgevoerd, met uitzondering 
van het voorgaan in de zondagse eredienst.  
Uiteindelijk werd besloten om het onderwerp ver-
sterking van de kerkenraad verder te bespreken in 
een extra vergadering, waarin ook andere agenda-
punten aandacht krijgen. •  
 
Hartelijke groeten, scriba Wim Wiersema

EEN VROEGER GEMEENTELID HERDACHT 
Ze is misschien wel de meest invloedrijke vrouw die ooit in Bergen heeft gewoond. Als echtgenote 
van burgemeester Jacob van Reenen, Heer van Bergen (1859-1951), heeft Marie Amalie Dorothea 
Völter veel betekend voor ons dorp. Samen met haar man stichtte ze Bergen aan Zee en was ze de 
grondlegger van het oecumenische Vredeskerkje, de meisjesvakschool in Alkmaar en de Bergense 
Oudheidskamer (een voorloper van museum Het Sterckenhuis). Daarnaast initieerde zij tal van 
maatschappelijk betrokken activiteiten, stimuleerde ze het kunstenaarsleven en werkte ze veel-
vuldig samen met ds. Frederik van den Kieboom. Dit jaar wordt in Bergen uitgebreid stilgestaan 
bij haar 100e sterfdag. Een overzicht is te vinden op: www.flessenpostuitbergen.nl  
                                           
Het carillon van de Ruïnekerk zal van 5 maart tot en met 2 november elke dag om 12.00 uur het 
‘Liedje van de Bergenaar’ ten gehore brengen. Dit lied werd ook door haar geschreven. Op pagina 
1 valt te lezen dat de zomervieringen in het Vredeskerkje dit jaar worden opgedragen aan Marie 
van Reenen. Die serie heet: ‘Zijn er ook sterke vrouwen in de Bijbel?’ Dat plan heeft er weer toe 
geleid dat wij in de 40dagentijd gaan focussen op vrouwen in de passiecyclus. Ook zullen we het af 
en toe hebben over ons vroegere gemeentelid. 
Ds. Engele Wijnsma  • Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter 


