
Kerkbrief  nr. 720 

De 
kleur    

van de  
zondag  
is WIT 

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 20 april 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 
Voorganger: ds. Engele Wijnsma   Muzikale gast: Victor Posch  
Organist: Frank van Wijk    Studio: Marco de Boer 
Kosters: Susanne Ooms & Ada Bergsma  Kerkfotograaf: Cor de Ruiter 
Ambtsdrager: Wim Wiersema     Kerktaxi: Wim Wiersema, 072-5817551 
Lector:  Giselle Ecury    Kinder/Tienerkerk: Alberta Eppinga & Mariska de Kraker 
Kerkshop: Mariska de Kraker   Team Ontvangst: Hao le Thi, Gerda Schlepers & 
                Svetlana Paarlberg 
1e collecte: Tientjesboom (Oekraïne)  2e collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/HVivYej0r1o of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 
 

Liturgie voor Paasmorgen  
Thema ‘Geroepen, geraakt, gezonden’  
  

Voor de viering: ‘The Cuckoo and the Nightingale’ uit Orgelconcert in F van G.F. Händel (1685-1759) 

 Evangelie naar Johannes, 20 : 1 - 10 ‘Morning has broken’ (Cat Stevens) 

De Paaskaars wordt binnengedragen     

Welkom, bemoediging & groet                ‘Sta op een morgen’ (Lied 630 : 1 en 3) 

Gebed & Inleiding op de Viering  ‘Strong Lady’ (Victor Posch) 

Gesprek met de kinderen   ‘Willow weep for me’ (Victor Posch en Frank van Wijk) 

Evangelie naar Johannes, 20 : 11 - 18 ‘U zij de glorie/ À toi la gloire’ (Lied 634 : 1 2x)   

Overdenking     ‘I will be released’ van Bob Dylan (Victor Posch) 

Gebeden (met Lied 1006) & Gaven   ‘Van donker naar licht’   
Tijdens de digitale collecte spelen Victor en Frank: ‘Shameless’ (eigen compositie van Victor Posch) 

Zending & Zegen                           Amen, amen, amen 

Uitleidend orgelspel: Sinfonia uit Cantate 29 ‘Wir danken dir, Herr’ van J.S. Bach (1685-1750) 
 

Hopelijk zijn er voor de kijkers thuis ook allerlei heerlijkheden bij de koffie, thee en limonade. 
 

 Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
 

 
Onze predikant gaat met vakantie 
Na de Paasviering vertrekt onze predikant met zijn kin-
deren naar Duitsland en Oostenrijk. Deze reis komt in de 
plaats van hun gezamenlijke zomervakantie. Dat komt ei-
genlijk wel goed uit. Na zijn time-out van 5 weken begin dit 
jaar zijn de 40dagentijd en de Stille Week met Pasen erg 
intensief voor hem geweest. Even weer een stapje terug.  
 

Koffie-ochtend woensdag 14 mei 
Iedere tweede woensdag van de maand ben je welkom 
voor een kop koffie of thee in de Ruïnekerk. Heb je zin in 
een gezellig gesprek? Of wil je andere mensen leren ken-
nen? De deur staat open vanaf 10.00 uur. 

Info: Henriëtte Doeve, 06-20236832 

Wie gaan er voor?  
De komende twee 
weken gaan er 
mensen voor uit 
onze eigen kring. 
Zondag 27 april zal 
Marc van de Gies-
sen de viering van 
Beloken Pasen leiden. Het zal dan gaan over de roeping 
van Petrus om leiding te geven aan de Jezus-beweging. 
Op 4 mei is de viering van de Zondag van de Goede Her-
der in handen van Wessel Stoker. Gezien de datum gaat 
het die dag over ‘Gedenken en Hopen’.  

Let op: Het bloemenritueel op de 
begraafplaats aan de Kerkedijk 
begint zondag al om 8.30 uur 



Vacature voorzitter van de kerkenraad (per 1 juni)  
Ben jij iemand die kan verbinden, organisatorisch sterk 
is, structuur biedt, openstaat voor nieuwe ideeën, goed 
kan samenwerken en sterk in de schoenen staat? 
Daarnaast iemand die is gezegend met de nodige hu-
mor en die met een rustige blik de soms uitdagende 
kwesties het hoofd kan bieden? Dan zijn we op zoek 
naar jou! Word jij de nieuwe voorzitter van onze gemo-
tiveerde kerkenraad? Voor verdere informatie / sollici-
tatie kun je contact opnemen met onze huidige voorzit-
ter Henriëtte Doeve: 06-20236832 of via mailadres 
voorzitter@kerkinbergen.nl. Doe dat ook wanneer je je 
niet op álle punten in de omschrijving herkent!  
 

Herken jij jezelf niet in de omschrijving, maar denk je 
daarbij aan iemand anders? Laat het ons dan weten. 
Misschien ken je familieleden of kennissen die inter-
esse hebben in deze vrijwillige functie. Naast leden 
van onze kerk kunnen ook diegenen die affiniteit heb-
ben met onze kerk contact opnemen.  
 

Eén kerkbrief voor twee zondagen 
In verband met de vakantie van onze predikant komt er na 
Pasen een dubbele kerkbrief uit voor 27 april en 4 mei.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een speciale viering voor makelaars uit Nieuw-Vennep 
Het was een bedrijfsuitje in Bergen met de wens tot enige 
verdieping. Ja, dan kom je natuurlijk uit bij de Ruïnekerk. 
Engele Wijnsma hield een preek over Jezus’ gelijkenis 
van het huis dat op de rots en het huis dat op zand was 
gebouwd. Vandaar ging zijn betoog in de richting van de 
vraag: Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boekpresentatie Katinka Durkstra: ‘Heremietentijd’ 
Onze predikant mocht vorige week zaterdag de schrijver 
interviewen over haar eerste boek. Een levensverhaal dat 
zich laat lezen als een ervaring van Pasen in onze tijd.  

Foto’s van vorige week: Palmpasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze muzikale gasten Wiebe Pier Cnossen & Silvia da Silva Martinho  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Een heleboel kinderen met veel Palmpasenstokken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volop gezang en feest bij de Palmpasenoptocht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Engele Wijnsma & Kathleen Westerdijk als Pontius en Claudia Pilatus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook na de viering genoot oud en jong nog van de ezels 


