
Kerkbrief  nr. 723 

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 11 mei 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: Marc van de Giessen Studio Ruïnekerk: Cor Dekker  
Organist: Frank van Wijk  Muzikale gast: Robert Valter 
Koster:  Susanne Ooms  Kerkfotograaf: Frank Boddendijk 
Ambtsdrager: Wim Wiersema  Kerktaxi: Jan Scholten, tel. 06-20976612 
Lector:  Frank Boddendijk Kinder-/Tienerkerk: Alberta Eppinga & Mariska de Kraker 
Kerkshop: Mariska de Kraker Team Ontvangst: Henny Buit, Gerda Heemskerk & Arend Plug 
1e Collecte: Vrouwen voor vrede, Palestina en Israël      2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/BrJP9KqoIpE of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor Zondag Rogate (= Vragen staat vrij) 
 Thema: ‘Moederdag in Bergen NH’ 

  
Voor de viering klinkt: Pastorale in F (4 delen) van Johann Sebastian Bach (1685-1750)                     

Welkom door Wim Wiersema 

& Ontsteken Paaskaars ‘Zuivere vlam’ (Lied 458) 

Openingslied Robert zingt: ‘She’ (Charles Aznavour, 1924-2018) 

Inleiding ‘Wat ik gewild heb’ (Lied 962)  

Gebed van bemoediging en groet: zie de gele liturgiekaart 
1e lezing Wilde geiten ‘De Heer is mijn herder’ (Lied 23-b) 

2e lezing Johannes 10: 27 – 30        Robert zingt: ‘Liefde van later’ (Jacques Brel, 1929–1978)  

 

Overdenking Orgelspel: ‘Ave Maria’ (Bach/Gounod) 

Gebeden & Gaven ‘Jesus, remember me’ (Taizé) 

Tijdens de digitale collecten zingt Robert Valter: ‘Ik geloof’ (Boudewijn de Groot, 1944-heden) 

 Onze Vader (Lied 1006)  

 Zegenbede       ‘Dat je de weg mag gaan’ (zie onder) 

          Slotlied       ‘U kennen uit en door U leven’ (Lied 653)  
Uitleidend orgelspel: Choral ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (Lied 653) van J.S. Bach (1685-1750) 
 
  

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje wel terug op de bar? 
 
Zegen:  
 

Dat je de weg mag gaan, die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt 

dat je mens mag worden in G’D’s ogen 
en die van anderen. 

Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 

en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 

en gaat in vrede. 

Onze eigen predikant gaat niet voor 
Engele Wijnsma heeft bij een val tijdens een wandeling in 
Oostenrijk vier ribben gekneusd. Pijnlijk, maar niet on-
overkomelijk. Marc van de Giessen was bereid hem deze 
zondag te vervangen, waarvoor dank en hulde! 
 
Koffie-ochtend woensdag 14 mei 
Iedere tweede woensdag van de maand ben je welkom 
voor een kop koffie of thee in de Ruïnekerk. Heb je zin in 
een gezellig gesprek? Of wil je andere mensen leren ken-
nen? De deur staat open vanaf 10.00 uur. 

Info: Henriëtte Doeve, 06-20236832 



Vacature voorzitter van de kerkenraad (per 1 juni)  
Ben jij iemand die kan verbinden, organisatorisch sterk 
is, structuur biedt, openstaat voor nieuwe ideeën, goed 
kan samenwerken en sterk in de schoenen staat? 
Daarnaast iemand die is gezegend met de nodige hu-
mor en die met een rustige blik de soms uitdagende 
kwesties het hoofd kan bieden? Dan zijn we op zoek 
naar jou! Word jij de nieuwe voorzitter van onze gemo-
tiveerde kerkenraad? Voor verdere informatie / sollici-
tatie kun je contact opnemen met onze huidige voorzit-
ter Henriëtte Doeve: 06-20236832 of via mailadres 
voorzitter@kerkinbergen.nl. Doe dat ook wanneer je je 
niet op álle punten in de omschrijving herkent!  
 

Herken jij jezelf niet in de omschrijving, maar denk je 
daarbij aan iemand anders? Laat het ons dan weten. 
Misschien ken je familieleden of kennissen die 
interesse hebben in deze vrijwillige functie. Naast 
leden van onze kerk kunnen ook diegenen die affiniteit 
hebben met onze kerk contact opnemen.  
 

4 juni: Save the date - Zet in je agenda! 
Woensdagavond 4 juni organiseert de kerkenraad weer 
een vrijwilligersavond om al onze vrijwilligers te bedanken 
voor hun inzet! Meer informatie volgt nog. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu nog groen, straks in bonte kleuren 
Zeldzame Coleus in de kleuren blauw en oranje 
Onze predikant heeft weer nieuwe Coleus gezaaid, die de 
laatste weken zijn opgekweekt door Kathleen Westerdijk. 
Zij zoeken de mooiste variëteiten uit in de komende we-
ken en  daarna worden ze opgepot als feestelijke en duur-
zame groet vanuit onze kerk. Wie vindt het leuk om een 
aantal op te kweken totdat ze klaar zijn om te schenken 
op zondagmorgen? De plantjes worden bij jou aangele-
verd in een tray van 8 plantjes. Natuurlijk mag je er zelf 
ook één houden. Info en opgave: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
    

Bloempotjes gezocht 
Voor de huidige kerkplantjes hebben Kathleen en Engele 
potjes gekocht bij tweedehandswinkels en geschonken 
aan de kerk. Dat kan ook nu weer, maar wie weet heb jij 
nog wel een paar leuke potjes staan die je wilt schenken? 
Je kunt deze inleveren bij de pastorie of op zondag mee-
nemen naar de kerk. Deze komen zeker van pas!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wil je deze kerkbrief wekelijks in je mailbox? 
Dat kan, mail ons gerust via: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 

Wil jij graag eens bezoek van de kerk?  
Dat kan, mail ons gerust via: bezoekteam@kerkinbergen.nl 

Vorige week ging Wessel Stoker voor 
Op de tweede zondag na Pasen ging het over ‘hoop’. 
Wessel vertelde dat de hoop wortels heeft in de Messias-
verwachting in het Oude Testament en ook in onze tijd 
nog een bron is van vertrouwen is. Het was 4 mei, dus 
was er aandacht voor de bijzondere aard van deze dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina Tellegen van Team Ontvangst nodigt Marc van de Giessen 
 uit om de kaarten te tekenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wessel Stoker (rechts) geniet duidelijk van het mooie voorlezen  

van het gedicht ‘Het carillon’ (Ida Gerhardt)  door Anita van Prooijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop van de viering was het weer gezellig bij het koffiedrinken 

Open Kerk in de komende zomer 
Van 9 juni t/m 29 augustus willen we de Ruïnekerk 
weer middagen openstellen voor publiek op 
maandag, woensdag en vrijdag. Vanaf 26 juni zijn 
we ook op de donderdagavonden geopend, parallel 
aan de wekelijkse Kunstmarkten. Wil jij een aantal 
middagen gastmens zijn? Je ontvangt dan in een 
klein team mensen die de kerk graag willen bekijken. 
Natuurlijk kun je van te voren aangeven wanneer je 
wel en niet kunt en hoe vaak.    
Woensdag 28 mei houden we een voorbespreking 
van 15.30-16.30 uur. Voor vragen en aanmelding: 

Frank Boddendijk, kloosterfrank9@gmail.com 
 


