
Kerkbrief  nr. 724 

De kleur  van de  
zondag  is WIT 

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 18 mei 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma Studio: Robert de Kraker  
Organist: Frank van Wijk  Muzikale gast: Marianne Hoek (fluit) 
Koster:  Susanne Ooms  Kerkfotograaf: Cor de Ruiter 
Ambtsdrager: Rob Kofman  Kerktaxi: Ton van den Dijssel, 072-5111270 
Lector:  Giselle Ecury  Kinderkerk: Alberta Eppinga & Mariska de Kraker 
Kerkshop: Mariska de Kraker Team Ontvangst: Kathleen Westerdijk, Hao le Thi, Gerda Schlepers 
1e Collecte: PKN-Missionair werk 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/6KQfZ9ExzmU of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor Zondag ‘Jubilate’ (= Jubel het uit)  
Thema: ‘Kleine en grote Pinksterprofeten’ (deel 1 van 3) 

  

Voor de viering klinkt: ‘Nun danket alle Gott’ (uit Cantate 192) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Bemoediging (Lied 298) & Groet  ‘Zij zit als een vogel, broedend op het water’ (Lied 701) 

Inleiding op de viering & gebed  Adagio uit Sonate in F van Johann Christian Bach (1735-1782) 

Gesprek met de kinderen   ‘Kom, Geest van G’D en raak ons’ (Sytze de Vries) 

Profetie van Amos 5 : 18 - 27  Allegretto uit Sonate in F van Johann Christian Bach 

Profetie van Amos 9 : 11 -15  ‘I’m sure I shall see the goodness of the Lord’ (Taizé) 

Overdenking     ‘Als het licht is in mijn ziel’ (André F. Troost) 

Gebeden (maak alles nieuw) en Gaven ‘Geest van hierboven’ (Lied 675) 

Tijdens de digitale collecten spelen Marianne en Frank:  Allegro assai uit Sonate in F voor altblokfluit en 

              orgel van Johann Christian Bach (1735-1782) 

Zending en Zegen    Amen, amen, amen 
Uitleidend orgelspel: ‘In dir ist Freude’ (Lied 675) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
      

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Frank Boddendijk werd afgelopen dinsdag 80 jaar. Hij trakteert vandaag op iets lekkers bij de koffie.  
 
Wil jij helpen bij Team Ontvangst?  
Elke zondag word je door twee of drie leden van ons team 
welkom geheten in de kerk. Team Ontvangst bestaat uit 
26 hartelijke gastmensen. Zij zijn gemiddeld 1x per 7 we-
ken aan de beurt. Het zou fijn zijn als het team kon groei-
en naar 30 mensen. Dat geeft wat ruimte en sommige 
mensen willen wel eens een kwartaal overslaan. Weet ook 
dat er altijd geruild kan worden. Lijkt het je leuk om mee te 
doen in ons team? Mail: kerkbrief@kerkinbergn.nl 
 

4 juni: Save the date - Zet in je agenda! 
Woensdagavond 4 juni organiseert de kerkenraad weer 
een vrijwilligersavond om al onze vrijwilligers te bedanken 
voor hun inzet! Meer informatie volgt nog. 
 

Wil je deze kerkbrief wekelijks in je mailbox? 
Dat kan, mail ons gerust via: kerkbrief@kerkinbergen.nl 

Johann Christian Bach (1735-1782) 
Vandaag veel muziek van de jong-
ste zoon van de beroemde Bach. 
Hij leerde orgelspelen van zijn 
vader en na diens dood van zijn 
broer Carl Philipp Emanuel. JCB 
werd later organist van de Dom 
van Milaan en daarom ook Rooms-
Katholiek. In Italië raakte hij onder 
de indruk van de opera. Dat voerde 
hem in 1762 naar Londen, dat toen het centrum van de 
opera was. JCB wordt dan ook zowel de Italiaanse als de 
Londense Bach genoemd. Vandaag horen we een sonate 
voor orgel en alt-blokfluit uit zijn vroege periode in 
Duitsland. De grote Mozart – zijn goede vriend – werd 
zeer geïnspireerd door Johann Christian Bach. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt dat jullie er voor ons waren… 
na het recente overlijden van Mattie van Doorm-Biester, 
met jullie aanwezigheid en jullie medeleven. Ook bij die 
van Dick van Doorm (25-7-22). Bedankt voor alle lieve 
woorden, bloemen en kaarten.  Kinderen en kleinkinderen 
 

Bloempotjes gezocht 
Voor de huidige kerkplantjes hebben Kathleen en Engele 
potjes gekocht bij tweedehandswinkels en geschonken 
aan de kerk. Dat kan ook nu weer, maar wie weet heb jij 
nog wel een paar leuke potjes staan die je wilt schenken? 
Je kunt deze inleveren bij de pastorie of op zondag mee-
nemen naar de kerk. Deze komen zeker van pas!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerda van de Waal nam een tray kerkplantjes in ontvangst 
Zeldzame Coleus in de kleuren blauw en oranje 
Kathleen en Engele zijn begonnen met een tweede gene-
ratie kerkplantjes. Wie wil - net als zij zelf - thuis een aan-
tal opkweken totdat ze klaar zijn om te schenken op zon-
dagmorgen? De plantjes worden aangeleverd in een tray 
Natuurlijk mag je er zelf ook een aantal houden of weg-
schenken aan familie of vrienden.  Voor de kerk hopen we 
een aantal mooi gekleurde exemplaren terug te krijgen.  
Info en opgave: kerkbrief@kerkinbergen.nl 

Vorige week vierden we Moederdag 
Marc van de Giessen ging voor en had aandacht voor 
moeders van nu, maar ook voor een icoon van moeder 
Maria. Een icoon is bedoeld als doorkijkje naar het godde-
lijke. Marc benadrukte dat moederschap lijkt op herder-
schap en daarmee op een zorg voor elkaar, die gestalte 
krijgt in belangeloosheid. Hieronder een foto-impressie: 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robert Valter wist iedereen weer te ontroeren met mooie liederen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marc van de Giessen was duidelijk geraakt door de reacties  

van de aanwezigen op zijn vragen tijdens de viering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerda Heemskerk en Henny Buit serveerden de koffie en 
 de lekkere hartenkoekjes die onze koster had uitgezocht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Moederdag-cadeautje bevatte chocolade en een kristal  

die je zelf met een hamer te voorschijn mocht ‘toveren’ 
 

Open Kerk in de komende zomer 
Van 9 juni t/m 29 augustus willen we de Ruïnekerk 
weer middagen openstellen voor publiek op maandag, 
woensdag en vrijdag. Vanaf 26 juni ook op 
donderdagavond, parallel aan de wekelijkse Kunst-
markten. Wil jij een aantal middagen gastmens zijn? 
Natuurlijk kun je van te voren aangeven wanneer je 
wel en niet kunt en hoe vaak. Info-bijeenkomst: 
Woensdag 28 mei van 15.30-16.30 uur in de kerk. 

Frank Boddendijk, kloosterfrank9@gmail.com 
 


