
Pinksteren:  
 

 

Binnen het Christendom vieren we het Pink-
sterfeest vanouds als de verjaardag van de 
kerk. Toch is het misschien vooral een uitno-

diging om eens rustig en diep adem te halen. Het 
woord ‘geest’ betekent immers ook ‘adem’. Pinkste-
ren daagt ons uit om lucht te vinden voor een nieuwe 
en verbindende taal. Hoe kunnen we in deze roerige 
tijd weer samen spreken over dat wat de menselijke 
waardigheid aan ons allen vraagt? 

 
Neem de ‘kleine’ profeten uit de Hebreeuwse Bijbel – figuren als Amos, Micha, Hosea. Hun boeken 
zijn kort, maar hun boodschap is krachtig. Ze spraken niet namens instituties, maar tegen zulke 
organisaties. Ze stelden vragen die nog steeds prangend zijn: Wat is onze verantwoordelijkheid 
tegenover de kwetsbaren? Waarom lijkt macht zo vaak belangrijker dan recht? 
 
In het Pinksterverhaal spreekt de Geest van G’D ineens in vele talen – een symbool van universele 
verbondenheid. Niet één taal, niet één waarheid, maar een harmonieuze veelheid van stemmen. 
Die gedachte resoneerde ook in de roep van de zogenaamde kleine profeten: Echte spiritualiteit 
zit niet in dogma’s, maar in recht doen, eerlijk zijn, liefdevol leven en de moed om het onrecht te 
benoemen. 
 
In de viering van afgelopen zondag hoorden we de profeet Amos verzuchten: ‘Stroomde recht 
maar als water en gerechtigheid als een snelstromende beek’. Komende zondag horen we bij de 
profeet Zacharia dat het in dit leven niet gaat om kracht en geweld, maar om liefde. En met Pink-
steren laten we de profeet Joël hoopvol aan het woord: ‘Oude mensen zullen weer dromen dromen 
en jongeren zullen weer visioenen zien: hoe liefdevol samen te leven’.   
 
Natuurlijk, met Pinksteren vieren we de verjaardag van de kerk. Tegelijk willen we dan ruimte 
maken voor het liefdesvuur dat in ons leeft en voor onze innerlijke drang om liefdevol te zorgen 
voor elkaar en voor deze wereld – in vele talen en in elke tijd. Wat een feest!  
 
 
ds. Engele Wijnsma, dedominee@kerkinbergen.nl • 
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VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

25 mei     10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
29 mei     9.30 uur          Hemelvaartsdag  
                                                       Petrus en Pauluskerk 
                                                       pastoor Jan Jaap van  
                                                       Peper straten / 
                                                       pastor Marc van de Giessen  
                                                       (zie toelichting verderop) 
1 juni        10.00 uur       Margreet Zandbergen  
                                                       (humanistisch voorganger) 
8 juni        10.00 uur       Pinksteren 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Daniël Hooglandt 
                                                       (piano) 
15 juni     10.00 uur       Vaderdag 
                                                       pastor Marc van de Giessen 
22 juni     10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                       Britta Maria & Maurits Fondse  
                                                       (zang & piano) 
29 jun       10.00 uur       ds. Stefan Dijkhuizen  
6 juli          10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

In deze XL onder meer aandacht voor een 

aantal oecumenische initiatieven rond 

Hemelvaart en Pinksteren. 

En sla zeker ook het artikel over de  

Zanggroep niet over! 

Een verhaal van adem,  
liefde en rechtvaardigheid 
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
25 mei           KiA – Myanmar: ondersteunen jongeren bij traumaverwerking 
1 jun                Het vakantiebureau: diaconaal vakantiewerk 
8 jun                Rolstoelbus Bergen 
15 jun            Hospice De Bregthoeve (Schoorl): ondersteuning vrijwilligers 
22 jun            KiA – Nederland: Geef vluchtelingen een thuis 
29 jun            KiA – Moldavië: Kerk helpt kwetsbare mensen 
6 jul                 KiA – Ghana: Stop kinderarbeid in de visserij 

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
6 apr               Tientjesboom: hulp aan vrijwilligers Oekraïne                               €874                          €178 
13 apr            Tientjesboom: hulp aan vrijwilligers Oekraïne                          €1.160                          €170 
20 apr            Tientjesboom: hulp aan vrijwilligers Oekraïne                          €1.624                          €236 
27 apr            Bijenstichting: leefwereld bedreigde bijensoorten verbeteren         €154                          €147 
4 mei              KiA – Bangladesh: kleine kerk relevant voor de samenleving        €160                          €158 
11 mei           Women Wage Peace: vrouwen Palestina en Israël voor vrede         €290                              €95

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

Of Tweede Pinksterdag – 9 juni – is de landelijke 
Open Kerkendag. Natuurlijk doet de Ruïnekerk 
daaraan mee, ’s middags van 14.00 tot 17.00. Ver-
der is het kerkterrein van 20 tot 22 juni weer het 
hart van het jaarlijkse evenement Heerlijk Ber-
gen. Tenslotte aandacht voor de uitvoering van 
het HartKoor op zondagmiddag 29 juni. Een mooi, 
regionaal zanginitiatief! Meer informatie over al 
deze (en andere) activiteiten op ruinekerk.nl. • 

CULTUUR 
IN DE RUÏNEKERK 
 

Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

MEEZINGEN MET DE ZANGGROEP 
RUÏNEKERK 
Toen de Hervormde én de Gereformeerde Kerk 
in 1973 ‘Het Liedboek voor de Kerken’ publi-
ceerden, werden in tal van (vooral gerefor-
meerde) kerken koortjes opgericht om de 
nieuwe gezangen bekend te maken bij de kerk-
gangers. Zo ook (jaren later) in de Witte Kerk 
in Bergen, waar de Zanggroep in november 
1983 ontstond, onder leiding van Arianne Alijn. 
Er werd unisono gezongen, de sopraanpartij. 
De naam Zanggroep moest de laagdrempelig-
heid benadrukken. Geleidelijk werd over -
gegaan tot meerstemmigheid, via twee naar 
vier stemmen. Rond het 25-jarig jubileum van 
de Zanggroep werd de naam gewijzigd in Zang-
groep Ruïnekerk. Verklaarbaar, we mochten 
immers in deze mooie kerk repeteren en  
uitvoeren, want de Witte Kerk was inmiddels 
verkocht. 
Van 2004 tot 2016 was Diny van den Akker onze 
dirigent; in 2017 pakte Maria Delver het stokje 
op. Door haar activiteiten als zangleraar en 
initiator van koorprojecten stroomden nieuwe 
leden in, waardoor we nu 26 leden hebben, ver-
deeld over de verschillende stemmen. Alleen 
de tenoren zijn maar met z’n tweeën, dus we 
zien zeker graag een ledenaanwas in deze 
stemsoort. In 2023 vierden we ons 40-jarig  
bestaan met een goedbezocht concert in onze 

kerk, samen met het Berger Veerhuiskoor. De 
Zanggroep heeft naast de ondersteuning van 
gemeentezang al snel een eigen repertoire op-
gebouwd, met liederen van Huub Oosterhuis, 
Bach, Mozart, Händel, Pärt en Jenkins, uit Iona, 
Taizé en andere continenten. 
 
Volgens neuropsycholoog Erik Scherder is ‘Sin-
ging in the Brain’ een zegen voor lichaam en 
geest. Zingen verbindt ook, zij het nu anders 
dan in het liedje van Max van Praag over het 
meisje van de Zangvereniging. We vormen een 
sociaal netwerk, met eigen activiteiten. En zo 
hopen we nog jaren door te gaan, op naar het 
volgende jubileum. 
Tenslotte: volgens onze dirigent kan iedereen 
zingen, ook zij die denken van niet. Kom eens 
langs bij een repetitie, proef de sfeer, en merk 
hoe prettig het is om al zingend deel te nemen 
aan een harmonie van klanken! Je bent elke 
donderdagavond welkom om 19.15 uur, natuur-
lijk in de Ruïnekerk. • 
 
Frank Boddendijk,  
voorzitter Zanggroep Ruïnekerk

GEZELLIGE BLOEMPOTTEN GEZOCHT  
Inmiddels hebben we een hele verzameling 
gekocht bij tweedehandswinkels. Ook kregen 
we al een aantal leuke bloempotjes. Toch blij-
ven we op zoek naar gezellige potjes waar de 
binnenpotjes met de stekken van de Coleus in 
geplaatst kunnen worden. Zo hebben we een 
heel aantal zondagen een leuk, duurzaam en 
gezamenlijk cadeautje, dat we vanuit de zon-
dagse viering aan iemand kunnen schenken. 
Je kunt de potjes afgeven in de kerk of bij de 
pastorie: Kerkedijk 52. Informatie bij onze  
predikant: 06-28737837 • 
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TAIZÉVIERING HEMELVAARTSDAG 
In de hemel maken we vast geen onderscheid 
tussen protestantse en katholieke christenen. 
Daarom doen we op Hemelvaartsdag alvast 
alsof we daar zijn. Op donderdag 29 mei –  
precies 40 dagen na Pasen – vieren we samen 
het feest van Hemelvaart. Voor deze bijzondere 
gelegenheid bundelen we de krachten met onze 
katholieke buren: een gezamenlijke Taizévie-
ring in de Petrus en Pauluskerk. 
De viering begint om 9.30 uur en wordt geleid 
door pastoor Jan Jaap van Peperstraten en Marc 
van de Giessen. Voor het eerst zingen het Bene-
dictuskoor van de Petrus en Paulus en de Zang-
groep van de Ruïnekerk samen. Een unicum in 
de geschiedenis van ons dorp! De Ruïnekerk 
blijft die ochtend gesloten, ook is er geen  
uitzending. We hopen van harte op een mooie 
opkomst. Kom je ook?  • 
 
 
 
 

STILLE OMGANG OP 1 JUNI 
Op de zondag vóór Pinksteren herdenken we in 
Bergen ieder jaar het Mirakel van Bergen met 
een Stille Omgang. Ook dit jaar wandelen we in 
stilte, onder leiding van Ellie Schotte, in de 
vroege ochtend van de Ruïnekerk naar de plek 
waar volgens het verhaal het ‘kistje met Ons 
Heer’ is aangespoeld. Deze traditie gaat terug 
tot de Elisabethvloed van 1421.  
Tijdens die overstroming werd het kerkje van 
Petten weggespoeld en kwamen de mensen die 
er hun toevlucht zochten, om het leven. Volgens 
de overlevering spoelde een kistje aan in Ber-
gen, met daarin een kelk, een ciborie en gewijde 
hosties. Op de plek waar het kistje gevonden 
werd – bij de Schapenlaan, op de Kapellaan – 
werd later een kapel gebouwd. Een jaar na de 
ramp, toen de pastoor van Bergen het kistje op-
nieuw bekeek, ontdekte hij een rood poeder op 
de kelk. Hij geloofde dat het om het bloed van 
Christus ging – een mirakel. Er wordt wel gezegd 
dat Bergen haar voorspoed aan dit wonder te 
danken heeft. De Stille Omgang van 2025 vindt 
plaats op zondag 1 juni. We verzamelen om 
06.00 uur bij de Ruïnekerk en lopen samen een 
route van ongeveer 5 kilometer. Tot besluit lo-
pen we driemaal rond de Ruïnekerk. Iedereen, 
van welke achtergrond ook, is van harte welkom 
om mee te lopen. Aanmelden is niet nodig. • 
Pastor Marc van de Giessen 

PINKSTERJAZZ MET 
DANIËL HOOGLANDT 
Marianne Selleger en Dirk 
Hooglandt kennen we al 
jaren als vaste muzikale 
gasten in onze vieringen. 
In 2022 en 2024 maakten 
we ook kennis met de hun 
geweldige dochter Vita 
(o.a. afgelopen Kerst).  
Op de 1e Pinksterdag van 
8 juni ontmoeten we hun 
zoon Daniël, een fantasti-

sche pianist. Daniël trakteert ons die dag op pure Pinksterjazz. Bereid je maar vast voor op een 
feestje! Waarschijnlijk met evenveel vuur als op de foto, maar met minder rook. •  
 
 
KLEURRIJKE COLEUS  
OPKWEKEN  
Na de eerste oefeningen en de vele 
lessen die daaruit volgden, pakken 
we het nu groter aan. We zoeken 
mensen die een aantal Coleus op 
willen kweken. Uit het gekochte 
zaad hopen we een zeldzame kleu-
renpracht op te kweken, o.a. oranje, 
blauw en rood. Kathleen en Engele 
hebben het voorwerk gedaan en in-
middels zijn er ruim 50 stekjes ge-
plaats bij leden van onze commu-
nity. Wil jij ook een tray grootbrengen (of een kleiner aantal) meld ons dat dan via: 
kerkbrief@kerkinbergen.nl. Een deel van de oogst mag je zelf houden of schenken aan familie 
of vrienden. We hopen een aantal bijzondere varianten terug te krijgen om later dit jaar weg te 
schenken vanuit de zondagse vieringen. • 

Mariet Haverkamp ontvangt een tray Coleus  
van Kathleen Westerdijk 

THE ETERNAL NOW – HET EEUWIGE NU 
We plaatsen niet vaak berichten van derden, maar dit keer een uitzondering. Onze vaste muzikale 
gasten Marianne Selleger en Dirk Hooglandt toeren nu door het land met een eigen voorstelling. 
The Eternal Now gaat over het worden, maar nog niet weten waar we uitkomen, terwijl het voorbije 
reeds definitief is achtergelaten. Heel symbolisch worden de voorstellingen uitgevoerd op bij-
zondere plekken die ‘transitie’ verbeelden. Denk aan lege fabriekshallen waar de muziek heel 
anders klinkt. Ook hier in Bergen. De bezetting is een saxofoonkwartet met twee zangeressen. 
De composities zijn van Tilen Lebar en Dirk Hooglandt. Vanwege de uitstekende relatie tussen 
Marianne en Dirk en onze kerk, zullen onze koster en onze predikant die avond de bar bedienen. 
Ook jij bent welkom in de Kunst-Min-Hallen, Van Blaaderenweg 14 in Bergen. • 
Zaterdag 7 juni, aanvang 20.00 uur, entree € 25 (eternal-now.nl) 
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Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Kookgroep: 
Anky Knoops 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Oude Prinsweg 2, 1861 CS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Frank Boddendijk, 06-54348239 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
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DIT KWAM AAN DE ORDE… in de kerkenraadsvergadering   van 15 april. 
 

Na doorspreken van een aantal vaste agendapunten en appbesluiten – waaronder de donatie 
van vijf kaartjes voor de mini-Mattheus aan Stichting Welzijn Bergen – werd de mogelijkheid be-
sproken om de nieuwe voorstelling ‘Wees niet bang’ van Bas Ragas naar ons toe te halen. Voor 
het slagen van dit initiatief moet onder meer onderzocht worden of andere kerken in de omgeving 
dezelfde plannen hebben. Het is niet slim om op dit vlak met elkaar te concurreren. Hierna werden 
de financiën en jaarrekening van de PGB besproken en goedgekeurd. De kascontrole staat gepland 
voor 12 mei. Er worden reminders gestuurd aan mensen in verband met het verlopen van hun 
geefovereenkomst om deze te verlengen. Hierna werd de jaarrekening diaconie besproken en 
goedgekeurd. Wat betreft de vacatures voor voorzitter van de kerkenraad en penningmeester 
werd besproken waar we die gaan adverteren. Naast onze gebruikelijke plaatsen zal het ook in 
Flessenpost komen. We zijn blij dat Svetlana Paarlberg besloten heeft zich verder in de kerkenraad 
te verdiepen. Anky Knoops wordt haar contactpersoon, om haar wegwijs te maken. Vervolgens 
kwam de mogelijke samenwerking met Schoorl aan bod. Het overleg is positief verlopen. Onder-
zocht wordt of er een bestuurlijke samenwerking mogelijk is (geen fusie). Hierna werd de uitvoering 
van de komende Paascyclus doorgenomen. De meest voorbereidingen zijn gereed. Bij een toe-
komstige Paaskaart zal mogelijk een QR-code worden afgedrukt, waarmee men de diensten/het 
programma rond de Pasen snel kan inzien. • 
 
Hartelijke groeten, scriba Wim Wiersema

KOFFIEOCHTENDEN STOPPEN 
VOORLOPIG  
Er blijkt geen of weinig belangstelling om el-
kaar maandelijks te ontmoeten bij een kop 
koffie of thee. Mochten we merken dat er 
weer belangstelling ontstaat, dan starten we 
het mogelijk weer op Henriëtte Doeve • 

VRIJWILLIGERSAVOND 
Woensdagavond 4 juni organiseert de  
kerkenraad weer een gezellige avond om al 
onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet!  
We serveren dan een hapje en een drankje 
en er is alle ruimte om gezellig te praten en 
elkaar misschien beter te leren kennen.  
Je kunt je UITERLIJK tot vrijdag 30 mei  
opgeven bij Svetlana Paarlberg van Team  
Ontvangst of via: fiesta@kerkinbergen.nl • 
Namens de kerkenraad, Wim Wiersema, 
scriba 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO 
De Stichting Noord-Nederland voor Roemenië transporteerde jarenlang voor de ZWO kleding 
en voedsel naar Verveghiu, San Martin, Roman en de laatste jaren naar Costuleni en Cozia. 
Allemaal in Roemenië. De Stichting werd opgericht door Dirk Luinstra in de jaren 90. Toen hij 
overleed, nam Jan Wijma het werk over. Vorig jaar stelde de Roemeense douane aanvullende 
eisen aan de invoerpapieren, waaraan de Stichting niet kon voldoen zonder het inpakken van de 
kleding totaal anders te organiseren en registeren. Daardoor is vorig jaar ons transport naar 
Cozia en Costuleni niet doorgegaan. Recentelijk hoorden we van Jan Wijma dat de Stichting  
definitief stopt met de transporten naar Roemenië. We danken Jan en het bestuur voor al het 
vrijwilligerswerk dat ze jaren gedaan hebben. De ZWO verzamelt nog steeds kleding, die Stichting 
GAIN voor ons naar Oost-Europa en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden brengt.  
Schone, hele, bruikbare kleding kun je inleveren bij Lex Pannekoek (072-5818186) of Dirk Roorda 
(072-5897753). • 
Namens de ZWO, Lex Pannekoek Rechts met baard: Jan Wijma 


