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De kleur van de
zondag is WIT

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via https:/lyoutube.com/live/lXoKHoOUtAVU of: https://lwww.kerkomroep.nl/#/kerken/21484

Liturgie voor Wezenzondag 2025

Thema: ‘Tussentijd

- tijd om te groeien’

Voor de viering klinkt: Larghetto/Allegro uit Orgelconcert in F van Georg Friedrich Héndel (1685-1759)

Welkom door Mariska de Kraker
Inleiding op de viering & stilte
Lezing: Johannes 16: 5-15
Overdenking

Ritueel

Gebeden, mededelingen & gaven
Tijdens de digitale collecte klinkt: Alla Siciliana uit
Zending en Zegen
We luisteren en kijken naar de videoclip ‘Kom

‘Licht dat ons aanstoot’ (Lied 601)
‘Zoekend naar licht’ (Lied 1005)

‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (Lied 981)
Videoclip ‘I am Light’ (India Arie)

‘Gott ist nur Liebe’ (Taizé)

‘Onze vader in de hemel’ (Lied 1006)

Orgelconcert in F van Georg Friedrich Handel

Amen, amen, amen

terug’ (Spinvis)

Uitleidend orgelspel: Finale Presto uit Orgelconcert in F op.4/5 van Georg Friedrich Handel

Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
ledereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar?

Margreet Zandbergen gaat voor

Waarom vieren wij Wezenzondag?

In november mochten we van
haar vliegtuigjes vouwen en door
de kerk gooien.

Margreet heeft een achtergrond
in humanistiek en organisatie-
cultuur, met specifiecke aandacht
voor de rol van religie in de
moderne Ssameneving. Ze ont-
wikkelt en begeleidt al jaren pro-
gramma’s op het gebied van
zingeving, levensbeschouwing en
ontmoeting. Momenteel werkt ze
als programmaleider bij de Remonstranten. In deze
viering neemt zij ons mee in de manier we iets kunnen
doorgeven aan nieuwe generaties. Verwacht een
persoonlijke en poétische overdenking, muziek die blijft
hangen en misschien een nieuwe kijk op wat voortleven
werkelijk is.

Na hemelvaart bleef de kerk verweesd achter. Volgende
week met Pinksteren mogen we opnieuw begeesterd ra-
ken. En wie weet begint dat proces deze zondag al. Deze
viering voor Pinksteren wordt ook wel Zondag Exaudi ge-
noemd, zondag ‘G’'D-hoor-jij mij-wel?’ Deze naam is ont-
leend aan psalm 27, die begint met de zin: ‘Hoor mij, ENE,
als ik tot jou roep’.

Ga jij binnenkort op vakantie of een dagje uit?

We naderen het rustige seizoen van ons kerkenwerk.
Voor de redactie van deze kerkbrief is dat een uitdaging.
We zijn dus heel blij met een groet met foto vanaf je uitje
of je vakantie. Dat kan alleen maar samenbindend zijn.

Neem jij iets lekkers mee voor de vrijwilligersavond?
Het hoeft niet, maar als je het leuk vindt om woensdag 4
juni iets mee te nemen voor bij de borrel, wil je dat dan zo
snel mogelik melden via: fiesta@kerkinbergen.nl. Opge-
ven om te komen kan t/m vrijdag 30 mei via dit mailadres.




Vorige week ging het over de Kleine Profeet Zacharia
Het was zondag Cantate, zondag Zing-het-uit. We hadden
daarom geen muzikale gasten, maar hebben zelf heel
veel gezongen. Zacharia inspireerde ons tot vertrouwen
op de verbindende Geest van G’D en niet op kracht en
macht. Kortom: ‘Omarm het leven en heb vertrouwen!’
Tegelijk is dat ook een pijnlijke boodschap. Als je weet dat
er eigenlijk geen hoop meer is in jouw huidige bestaan,
wat rest ons dan? Niks, of het vertrouwen dat G’D ons ook
voorbij de dood vasthoudt? Mooie woorden, maar ik geef
het ons allemaal te doen.

Volgende week: Pinksterjazz met Daniél Hoogland

Marianne Selleger en Dirk Hooglandt kennen we al jaren
als vaste muzikale gasten in onze vieringen. In 2022 en
2024 maakten we ook kennis met de hun geweldige doch-
ter Vita (o.a. afgelopen Kerst). Op 1e Pinksterdag ont-
moeten we hun zoon Daniél, een fantastische pianist. Da-
niél trakteert ons die dag op pure Pinksterjazz. Bereid je
maar vast voor op een feestje! Waarschijnlijk met even-
veel vuur als op de foto, maar met minder rook.

Mooie gedachte van Ria van Tiel:
‘Pinksteren is een viering van de univer-
sele boodschap van liefde en vrede.’
Deze zin is een treffende samenvatting
van de huidige prekenserie van onze
predikant over Pinksteren en de zoge-
naamde Kleine Profeten. Die serie slui-
ten we volgende week al weer af.
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Links de Coleus die Ebelin Waanders ontving op zondag 6 april - v
uitstekend verzorgd zo te zien. Rechts zien we Anita van Prooijen ‘ It
die haar kweektray thuis ontving. Benieuwd naar het resultaat. = Ll

Deze week staan er weer Coleus-zaailingen klaar Er was afgelopen zonda weer Tienerkerk
Deze en volgende week gaat er vanuit onze viering weer <

een duurzaam pastorieplantje naar iemand toe als be-
dankje of ter bemoediging. Lijkt het jou ook leuk om plant-
jes op te kweken? Een aantal mag je houden of zelf weg-
schenken, de rest willen we t.z.t. graag terug als groet
vanuit de zondagse viering. Voor vragen kun je terecht bij
onze predikant: dedominee@kerkinbergen.nl

Wil je deze kerkbrief wekelijks in je mailbox?

Dat kan, mail ons gerust via: kerkbrief@kerkinbergen.nl :
Wil jij graag eens bezoek van de kerk? : SN — i §
Dat kan, mail ons gel‘ust via; bezoekteam@kerkinberqen.nl Leo van Breuge| was onze uitstekende lector




