
Kerkbrief  nr. 727 

Rood is de 
kleur  van 
de zondag 

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 8 juni 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 
Voorganger: ds. Engele Wijnsma Muziek: Daniël Hooglandt (piano)  
Organist: Frank van Wijk  Lectoren: Joke Scheffer & Ebelien Waanders 
Koster:  Susanne Ooms  Kerkfotograaf: Wybren Wijnsma 
Ambtsdrager: Wim Wiersema  Kerktaxi: Pieter de Bruijne, 0650-672991   
Studio:  Meinoud Coehoorn Kinder-/Tienerkerk: Mariska de Kraker 
Kerkshop: Mariska de Kraker Team Ontvangst: Henny Buit, Gerda Heemskerk, Arend Plug 
1e Collecte: Diaconie-Rolstoelbus Bergen  2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/WlmTo8EllQg  of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 
Pinksteren: ‘De Geest van G’D breekt grenzen open!’ 

1-а П'ятидесятниця: "Дух Божий руйнує всі кордони! 
 

Voor de viering klinkt orgelmuziek van Johann Sebastian Bach over Lied 687 ‘Wij leven van de wind’ 

Welkom door Wim Wiersema  ‘Als alles duister is’ (uit Taizé) 

Bemoediging & Groet   ‘Zij zit als een vogel, broedend op het water’ (Lied 701) 

 Inleiding op de Viering & Gebed  Daniël speelt ‘Chorus’ (eigen compositie) ~ 5 min  

 Rondje door de kerk    ‘Laudate Dominum’ (W.A. Mozart 1756-1791) ~ 3 min 

 Gesprek met de kinderen   ‘Lof zij de Geest’ (André F. Troost, 1948 - heden)  

 Profetie van Joël, hoofdstuk 2 : 21-28 Daniël speelt ’Intermezzo’ (improvisatie) ~2 min 

Overdenking     ‘De Geest van G’D waait als een wind’ (Lied 691) 

Gebeden & Gaven    ‘He’s got the whole world in his hands’ 
 Tijdens de digitale collecte speelt Daniël Hooglandt ‘Body and Soul’ (Johnny Green) ~ 5 min 

Zending & Zegen    Amen, amen, amen  
Uitleidend orgelspel: Toccata und Fuge d-moll (BWV 565) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar?  

 
Waarom wordt er niet voor iedere jarige gezongen? 
Sommigen mensen willen dat niet en als je geen criteria 
hanteert, ontstaat er willekeur. Je kunt je dan ineens af-
vragen: waarom wordt er niet voor mij gezongen? Daarom 
hanteren we deze vuistregel: Wie trakteert, wordt toege-
zongen. Ook zingen we voor kinderen, als ze jarig zijn op 
die zondag en dat bekend maken. En verder laten we ons 
bij dit topic heel soms spontaan leiden door de Geest. 
 

Wil je eens bezoek van de kerk? 
Mail dan naar bezoekteam@kerkinbergen.nl. Ook onze pre-
dikant en onze RK-pastor Marc van de Giessen komen 
graag eens bij je langs. Nodig hen gerust uit.  
 

Wil je deze kerkbrief elke week in je mailbox?  
Stuur dan een mail aan: kerkbrief@kerkinbergen.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende week zingt de Zanggroep o.l.v. Maria Delver 
Zondag Trinitatis is minder bekend als kerkelijke hoogtij-
dag, maar dat is het wel. We vieren dan het mooie 
concept ‘drie-eenheid’. G’D laat zich kennen: 1) als kracht 
van zorg 2) in de ogen van een mens en 3) in de frisse 
wind door ons leven. Marc van de Giessen gaat dan voor.  



Dankjewel! 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle steun 
en betrokkenheid na het overlijden van mijn mama en mijn 
neefje.     Liefs, Angelique Wiering-Ganesh  
 

Dag lieve mensen van de Ruïnekerk! 
Wat een fijne verrassing om een mooie kaart met jullie 
namen erop te ontvangen, en daarbij de goede wensen 
voor het werk dat ik nu in het Noordwest Ziekenhuis mag 
doen. Ooit al zo’n gastvrij ontvangst gekregen voor ons 
als gezin toen we hier neerstreken vanwege mijn werk bij 
de marine, nu na een paar jaar Spaarnegasthuis in 
Haarlem, aan het werk ‘om de hoek’. Komende zondag 
hoop ik samen met collega Bert Griffioen mijn eerste 
kerkdienst in het ziekenhuis te doen, dat wordt vast een 
mooie viering! Jullie ook een hele inspiratievolle en 
geestige dienst toegewenst!        Met vriendelijke groet,  

Stefan Dijkhuizen (Geestelijk Verzorger NWZ – Alkmaar) 
 

Waarom zo veel kaarten schrijven bij de ingang?  
Omdat we volgens de wet AVG niet zo maar adressen 
van mensen mogen publiceren, is onze vroegere rubriek 
‘Meeleven’ komen te vervallen. Jammer, want mensen 
vonden het vaak leuk om iemand een kaartje te sturen. 
Uiteindelijk hebben we in 2024 besloten om dan maar 
twee kaarten per zondag vanuit de viering te sturen bij lief 
en leed of als dankjewel aan onze vrijwilligers. Ook de 
kerk-engel of de bloemen gaan sindsdien gepaard met 
een kaart. Sonja Hartwich regisseert dit en houdt alles 
keurig bij. In de praktijk blijkt dat er tegen het weekend 
vaak weer aanleiding is om nog 1 of 2 extra kaarten te 
sturen. Een goed voorbeeld is het bericht van Stefan Dijk-
huizen, dat hierboven staat. Het blijkt dat heel veel men-
sen zo’n kaartje waarderen en het leuk vinden om al die 
namen te lezen. De hoop bestaat dus dat zoveel mogelijk 
mensen de moeite willen nemen om hun naam op alle 
kaarten te schrijven, ook als het er meer dan drie zijn.놴놲놵놶놷놳 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volle tafels met gezellige gesprekken en veel heerlijke hapjes. Dank!  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ton van den Dijssel vertelde over zijn ervaringen bij de Kerktaxi 

Onze vrijwilligersavond was erg geslaagd 
Een hoge opkomst en een gezellige avond. Een aantal  
commissies kwam aan het woord. Dank voor alle lekkers!   

Vorige week ging Margreet Zandbergen voor 
Net als in 2024 wist deze humanistische en ook kerkelijke 
voorganger ons weer te verrassen en te inspireren. Met 
het oog op Pinsteren preekte ze over onze transformaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evert Spee, Anja Kofman en Brigitte Nordmann tekenen de kaarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariska de Kraker steekt de kaars aan voor de ernstig zieke Mila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Schulz en Joke Scheffer tekenen een golf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen mocht een golf tekenen. Elke golf staat symbool voor onze 
persoonlijke transformaties. Een golf verliest zijn bestaande vorm op 
het strand. Ook wij hebben te maken met verandering. Margreet 
Zandbergen stelde ons gerust: ‘Jij bent geen golf, jij bent de zee!‘ 


