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De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/E4msRyeDrEo of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor de Tweede Zondag van de Zomer 
Thema: ‘Taal, het scheppende begin’ 

    

 Voor de viering klinkt Sonata di Galanteria van Frederik Michelet (1720-1773, stadsorganist Alkmaar) 

Welkom door Mariska de Kraker   ‘Hoor Gij ons aan’ (Lied 364 1, 2 en 3) 

Bemoediging en Groet    ‘In stil ontzag’ (Lied 364: 4, 5 en 6) 

Gebed van Toenadering    ‘Gloria’ (een lied uit Taizé)  

Lezing: Genesis 11 : 1-9    ‘Stem als een zee van mensen’ (Lied 828) 

Lezing: Lucas 9 : 51-62    ‘Een mens te zijn op aarde’ (Lied 807: 1, 2, 3 & 6) 

Overdenking + Orgelspel    ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ (Lied 816) 

Gebeden met gezongen acclamatie:   ‘Take, o take me as I am’ (Lied 833) 

Gaven       ‘Hij die gesproken heeft’ (Lied 362)  
Tijdens de collecten klinkt: improvisatie over het slotlied ‘Hij die gesproken heeft’  

Zegen       Amen, amen, amen 
Uitleidend orgelspel: Finale Giga-Allegro van Willem de Fesch (Alkmaar 1687 - Londen 1761)   

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Dijkhuizen, Engele Wijnsma, Janneke Stegeman 
Er valt weer iets te kiezen deze zomer!  
Stefan gaat deze zondag voor in de Ruïnekerk. Engele bijt 
het spits af van de 10 Zomervieringen in het Vredeskerkje 
aan Zee. Janneke Stegeman neemt het stokje volgende 
week van hem over in het kerkje voor allen. En dan keert 
Engele terug naar  de Ruïnekerk. Geniet van je keuze! 

 
Volgende week: Heilig Avondmaal met Hosea 
De kerkenraad heeft besloten om de eerste zondag voor 
en na de zomervakantie Avondmaal te vieren als marke-
ring van de ‘rustige tijd’ in onze community. Tegelijk is het 
bedoeld als oprechte verbinding rond de periode waarin 
we veel mensen een tijdje niet zullen zien. Onze predi-
kant zet de serie ‘Kleine profeten’ nog twee weken door. 
Hosea is de profeet die laat zien: ‘God geeft nooit op, ook 
als wij dat wel doen’. In dat denkkader is het goed om te 
weten: delen van brood en wijn is geen beloning, maar 
een uitnodiging tot vertrouwen en verbinding. 
 
Wil je het Avondmaal een keer thuis? 
Zou je - om welke reden dan ook - graag thuis Avondmaal 
ontvangen, dan kan dat. Onze predikant en één van de 
diakenen houden dan een liturgisch moment bij jou thuis.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank van Wijk bij het Orgelfestival 2025 in Alkmaar 
Het festival had afgelopen week plaats met een feestelijk 
programma waarin het 300-jarig bestaan van het Van 
Hagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote Sint Laurenskerk 
wordt gevierd. In 1725 leverde orgelmaker Frans Caspar 
Schnitger het vernieuwde orgel op aan het Alkmaarse 
stadsbestuur. Frank van Wijk was natuurlijk één van de 
uitvoerende musici en was op een groot scherm te zien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mariska de Kraker (kerkrentmeester), Wim Wiersema (ouderling) 

& Henriëtte Doeve (diaken)  
Jaargesprek met onze predikant 
Woensdag 25 juni was de jaarlijkse evaluatie  met onze 
predikant en drie ambtsdragers, vanuit alle drie gremia 
één. Zij worden jaarlijks om beurten op alfabet aange-
wezen. Het gaat goed met de predikant, ondanks een jaar 
met de nodige persoonlijke verdrietigheden. De kerken-
raadsleden constateerden ook dat het goed gaat met onze 
community. Ze waren blij met de samenwerking tussen 
pastor Marc van de Giessen en de predikant. ‘Jullie 
versterken elkaar en vullen elkaar aan!’ Na de zomer wil 
Engele Wijnsma weer nieuwe relaties starten met andere 
organisaties, net zoals de diakenen dat momenteel doen. 
          Wim Wiersema, scriba 
 
Vergeet niet je Coleus te snoeien  
Veel mensen hebben plantjes meege-
nomen uit de kerk. Als je niks doet, 
wordt het één lange steel. Snijd daarom 
regelmatig de top van de plant af om 
deze mooi vol en rond te houden. Wees 
niet bang om het mes er gewoon in te 
zetten. Daarnaast bloeit Coleus graag, maar dat kost de 
plant energie. Voor het mooiste resultaat verwijder je dus 
steeds de dunne steeltjes met bloemetjes. Toi toi toi! 

Engele Wijnsma 

Vorige week opnieuw een druk bezochte viering 
In de serie over de ‘Kleine Profeten’ ging het dit keer over 
Maleachi en het thema migratie. Ook blikte Engele 
Wijnsma terug op het thema van de vorige week: Wat 
bedoelt onze traditie met Triniteit? Veel mensen waren blij 
dat we weer eens ‘Houd moed’ konden zingen met Britta 
Maria en Maurits Fondse. Jacob Stam uit Den Helder 
verving Frank van Wijk op het orgel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diana Eliseev nodigde Pieter de Bruijne, Ruud Holstvoogd  

en Karel Otto uit om de kaarten te tekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze predikant in gesprek met Loes Wilschut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurits Fondse en Britta Maria waren onze muzikale gasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert de Kraker - helemaal links - werd toegezongen voor zijn  
50e verjaardag. Hij trakteerde op heerlijke chocolade bij de koffie.  


