
Kerkbrief  Nr. 731 

de kleur    
van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 6 juli 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma   Studio: Pieter van Dijk  
Organist: Frank van Wijk    Kerkfotograaf: Robert de Kraker 
Koster:  Ada Bergsma    Diakenen: Henriëtte Doeve en Henny Buit 
Ambtsdrager: Mariska de Kraker   Kerktaxi: Joost Bergsma, 072-5895303 
Lector:  Anita van Prooijen   Kinderkerk: Alberta Eppinga & Mariska de Kraker 
Kerkshop: Mariska de Kraker   Team Ontvangst: Jacqueline Blanken, Hilda Waardenburg 
1e Collecte: KiA-kinderarbeid Ghana   2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/3IfuLJATs7Y of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor de 3e Zondag van de Zomer 
Thema: ‘Avondmaal met de profeet Hosea’ 

 

Voor de viering klinkt: Concerto in G – Prins Johann Ernst, orgelarr. Johann Sebastian Bach (BWV 592) 

Welkom door Mariska de Kraker  ‘Longing for Light’ (Lied 1005: 1 [Eng] 2 [NL]  3 [Eng]) 

Inleiding op de Viering & Stilte  ‘Kom met het licht van uw ontferming’ (Job de Bruin) 

Gesprek met de kinderen 

Profetie van Hosea, hoofdstuk 11  ‘Kom, Geest van God en raak ons hart’ (Sytze de Vries) 

Overdenking   
Tijdens de digitale collecten klinkt: ‘Schmücke dich, o liebe Seele’ (Lied 376) van Johannes Brahms 

Inleiding op het Heilig Avondmaal  ‘Ubi caritas’ (Lied uit Taizé)  

Tafelgebed, Stil gebed   ‘Onze Vader in de hemel’ (Lied 1006) 

Delen van Brood & Wijn   ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (Lied 981) 

 Tijdens het delen van Brood & Wijn klinkt: ‘Schmücke dich, o liebe Seele’ (BWV 654) van Johann Sebastian Bach

 Slotwoorden & Zegen   Amen, amen, amen 

Uitleidend orgelspel: Gigue-Fuga in G (BWV 577) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engele Wijnsma, Ferdinand v. Melle, Marriëtte Pullen en Johan Visser 
Wie gaan er binnenkort voor en wie wil je horen? 
Volgende week is het voor Engele de laatste viering voor 
zijn vakantie. De week erna gaat Marriëtte voor, bekend in 
ons midden. Ferdinand leidt volgende week de echte her-
denkingsdienst van de Tsarina van Bergen in Bergen aan 
Zee. De zondag erna komt Johan Visser vanuit de Noor-
derkerk in Amsterdam naar het kerkje-voor-allen aan Zee.   

Volgende week: Habakuk  
Hebreeuws: חבקו (lees v.r.n.l.) 
In onze serie huidige serie ‘Kleine 
Profeten’ komt volgende week de 
profeet Habakuk aan het woord. 
Het is niet een makkelijk boekje, 
maar het heeft een heel duidelijk 
eigen geluid in de Bijbel, en is ver-
rassend actueel. Habakuk staat in 
een rij van profetische stemmen 
als die van Martin Luther King, Abraham Heschel en 
Dorothee Sölle. Het zijn allemaal denkers die weigeren 
zich te laten opsluiten in ideologie, nationalisme of reli-
gieus zelfbedrog. Ook Habakuk kiest voor het moedige 
midden: kritisch, bewogen, zoekend en hoopvol. 



Stuur je ons een kaartje of berichtje deze zomer? 
Ga je deze zomer weg, dan vinden we het natuurlijk heel 
fijn om iets van je te horen, met een leuke tekst of foto via 
kerkbrief@kerkinbergen.nl. Een echte ansichtkaart is na-
tuurlijk ook superleuk. Stuur die dan naar Pastorie Ruïne-
kerk, Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen. 
 

Wie kan kalligraferen en wil dat soms voor ons doen?  
Binnenkort ga ik voor in een huwelijksdienst. Daar hoort 
een trouwbijbel bij. Het zou prachtig zijn als de namen van 
de echtelieden daar stijlvol in worden geschreven. Ook 
voor doopbewijzen zou dat mooi zijn. Wie zou dat willen 
doen of kent iemand die dat misschien wel wil? Ik hoor het 
graag via: dedominee@kerkinbergen.nl. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende week aandacht voor Gerda van der Waal 
Op 17 juli is het 11 jaar geleden dat Wim van der Graaff 
en Gerda van der Waal hun zoon Laurens en schoon-
dochter Karlijn verloren bij de aanslag op vlucht MH17. 
Gerda schreef er een boek over, dat gepresenteerd wordt 
op woensdag 16 juli om 16.30 uur bij de Eerste Bergen-
sche  Boekhandel. Je bent  welkom. Wel graag Aanmel-
den via info@eerstebergenscheboekhandel.nl. Zondag 13 juli 
gaan we er het tijdens de viering alvast even over hebben. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag om 12 uur luidden we de noodklok  
Veel kerken in Nederland deden mee. Die middag werd in 
de Tweede Kamer definitief gestemd over het voorstel om 
illegaliteit en het helpen van mensen in de illegaliteit straf-
baar te stellen. Hierdoor worden kwetsbare mensen aan 
hun lot overgelaten en wordt medemenselijkheid gecrimi-
naliseerd. Bovengenoemd voorstel druist op alle fronten in 
tegen het bijbels appèl op naastenliefde en solidariteit, 
juist ook met de vreemdeling in ons midden. Denk maar 
aan de Tien Geboden. Als kerkelijke community doen wij 
niet aan politiek, maar wel aan het helpen en opkomen 
voor mensen die geen helper hebben. Sterker nog: dat is 
de kern van kerk zijn en onze roeping.  

Afgelopen week ging Stefan Dijkhuizen voor 
Ons gemeentelid en ziekenhuispastor in Alkmaar pink-
sterde nog even door met een verhaal over de Toren van 
Babel. Het werd een plezierige samenkomst, waarbij onze 
band met het Noordwest Ziekenhuis werd aangehaald.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marianne Hoek (geheel links) maakt haar debuut bij Team Ontvangst. 
Op de foto flankeert zij Eva Schulz en Ruth Delorme van Rossem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predikant en ziekenhuispastor Stefan Dijkhuizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de kaarsentafel kon je een ‘steenbetuiging’ schrijven die een plek 
kreeg in de kapel van het ziekenhuis in Alkmaar.  

Op de foto: Tetiana Otto en Jan Ruijgrok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco de Boer – regisseur Studio Ruïnekerk  
 

Wil je deze nieuwsbrief voortaan in je mailbox? 
Stuur dan een mail naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl  


