
Rijpe vruchten:  
 

 

Zó heeft mij de ENE mij doen zien:  ziedaar, 
een korf zomerfruit. De ENE zegt: wat zie 
je, Amos?, en ik zeg: een korf zomerfruit! 

Dan zegt de ENE tot mij:  De zomer is gekomen 
voor mijn volk Israël, ik kan het onrecht van hun 

handen niet langer negeren! 
Profeet Amos, 8 : 1-2 

 
 

De zomer is het seizoen van rijpheid. De natuur draagt vrucht. Markten liggen vol aardbeien, 
perziken, tomaten. Tuinen bloeien uitbundig en de zon geeft meer dan genoeg licht. De zomer 
nodigt ons uit om te oogsten, te genieten, tot rust te komen. Maar dan komt er zo’n Bijbeltekst die 
dwars tegen die zomerse sfeer ingaat. De profeet Amos ziet in een visioen een korf met rijpe 
vruchten. Een beeld van overvloed, zou je denken. Maar God zegt: “Het einde is gekomen voor 
mijn volk Israël.” Alsof Hij zegt: Deze vrucht is niet alleen rijp – ze is bijna bedorven. Wat is er aan 
de hand? 
 
Amos leeft in een tijd van economische voorspoed. Het gaat Israël ogenschijnlijk voor de wind. 
Maar onder het oppervlak groeit het onrecht: armen worden uitgebuit, religie is losgezongen 
van rechtvaardigheid, en de elite leeft in luxe – onverschillig voor wie lijdt. Juist daarom spreekt 
deze tekst ook vandaag. In onze tijd van overvloed – vakantie, consumptie, reizen – klinkt Amos 
als een spiegel. Zijn woorden zijn geen veroordeling van rijkdom en genieten, maar wel een kri-
tische vraag: wie betaalt de prijs voor onze zomer? Rijpe vruchten zijn een zegen. Maar als we al-
leen consumeren zonder te delen, als we de aarde uitputten zonder haar te genezen, dan zijn we 
misschien ook ‘rijp’ – maar niet in de goede zin. Dan is het tijd om ons af te vragen: welk soort 
vrucht dragen wij als mensen, als kerk, als samenleving? 
 
Toch eindigt deze gedachte niet in somberheid. Want elke oogst is ook een kans tot herstart. De 
zomer geeft ruimte om stil te worden, te proeven en ook: te kiezen. Laten we deze zomer dan niet 
alleen gebruiken om te genieten, maar ook om bewust te leven. Om recht te doen. Om zorg te 
dragen. Om dankbaar te zijn voor wat groeit. En – zoals Amos zou zeggen – om vrucht te dragen 
die blijft. Zalig de rijpe zomer die leidt tot gerechtigheid. 
 
ds. Engele Wijnsma, dedominee@kerkinbergen.nl • 
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VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

13 jul        10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

20 jul        10.00 uur       ds. Marriëtte Pullen 

27 jul        10.00 uur       pastor Kirsten Kalkman 

3 aug         10.00 uur       pastor Marc van de Giessen 

10 aug     10.00 uur       ds. Marriëtte Pullen 

17 aug     10.00 uur       Willem van Reijendam 

24 aug     10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

                                                       Heilig Avondmaal 

31 aug     10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

                                                       zang van Laurens van der Klis 

7 sep          10.00 uur       ds. Rudi Oranje (emeritus) 

 

In de schoolvakantie Noord-Nederland  

is er géén kinderkerk! 

We gaan de zomervakantie in,  
maar natuurlijk ligt de kerk niet stil.  

Hoe een en ander wordt ingevuld,  
lees je in deze XL. Een fijne tijd op reis  
of in de eigen vertrouwde omgeving!

een zomer-overdenking  
bij de profeet Amos  
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
20 jul              Diaconie: Werkgroep ZWO  
27 jul              Stichting dnoDoen: zwerfjongeren Alkmaar 
3 aug              Voedselbank Alkmaar en omgeving 
10 aug           KiA – Cuba: kerken bieden hoop 
 

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
18 mei           Missionair werk Nederland: De kerk op social media                  €60                              €60 
25 mei           KiA – Myanmar: traumaverwerking bij jongeren                           €118                              €88 
1 jun                Het vakantiebureau: diaconaal vakantiewerk                                €161                          €124 
8 jun                Rolstoelbus Bergen                                                                                                      €141                          €104 
15 jun            Hospice De Bregthoeve: ondersteuning vrijwilligers                €169                          €127 
22 jun            KiA – Nederland: Geef vluchtelingen een thuis                                €471                          €276 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

Twee activiteiten domineren de agenda deze zo-
mer: de Open Kerkdagen (3x per week in juli en 
augustus) en de International Holland Music  
Sessions (28 juli tot en met 2 augustus). Meer  
informatie hierover op ruinekerk.nl. • 

CULTUUR & VERTIER 
IN DE RUÏNEKERK 
 

PREDIKANT MET VAKANTIE 
Na de viering van zondag 13 juli heeft onze  
predikant vakantie. Zondag 24 augustus is hij 
terug, al zal hij in die periode grotendeels thuis 
zijn en doen wat nodig is.  Mocht je deze zomer 
behoefte hebben aan een pastoraal gesprek 
of te maken krijgen met verdriet en rouw,  
bel dan onze Ruïnekerk-pastor Marc van  
de Giessen, 06-34995089. • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULIERE KERKBRIEF EN POWER-
POINT IN DE ZOMER 
Als alle betrokkenen meewerken, zal onze pre-
dikant elke twee weken een kerkbrief uitbren-
gen met op  
de voor- en achterkant een liturgie. Dan is er 
ook vast nog ruimte voor een fotootje of actu-
eel nieuws. Hij maakt geen PowerPoints , dus 
van zondag 20 juli t/m zondag 17 augustus is 
er geen PowerPoint en hebben  de vieringen 
online geen ondertiteling. Zingen gaat dan 
elke week met het Liedboek. Ook zijn er geen 
geprinte teksten van de preek en dus ook geen 
vertalingen in het Oekraïens en het Duits. • 

RUÏNEKERK-VOORGANGERS 
IN DE ZOMER 
Zomervakantie in onze kerk betekent vijf  
achtereenvolgende weken een andere voor-
ganger dan ds. Engele Wijnsma. Onze eigen  
RK-pastor Marc van der Giessen is er een van. 
Die heeft geen nadere introductie nodig!  
Ds. Marriëtte Pullen is inmiddels ook een ver-
trouwd gezicht geworden. Deze predikante uit 
Dordrecht verblijft in haar vrije tijd regelmatig 
(en met veel plezier) in Bergen. Mede daarom 
is ze dit jaar zelfs twee keer zomergastdominee 
bij ons. Willem van Reijendam hebben we één 
keer eerder als voorganger mogen begroeten. 
Hij is student theologie, freelance schrijver, 
dito uitvaartbegeleider en inwoner van Alk-
maar. Willem voelt zich extra thuis bij de Re-
monstrantse geloofgemeenschap. Tenslotte 
zijn we blij om een nieuwe gastvoorganger voor 
te kunnen stellen: Kirsten Kalkman.  
Ook deze Amsterdamse heeft een band met 
onze regio: ze komt oorspronkelijk uit Alkmaar 
en ging in Bergen naar school. 

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.
13 jul        Ton van den Dijssel      072-5111270 
20 jul        Wim Wiersema                072-5817551 
27 jul        Jan Scholten                       06-20976612 
3 aug        Ebelien Waanders        072-5899457 
10 aug     Jan Scholten                       06-20976612 
17 aug     Joost Bergsma                  072- 5895303 
24 aug     Ton van den Dijssel      072-5111270 
31 aug     Wim Wiersema                072-5817551 

Kirsten werkt voor de PKN-pioniersplek Gist in 
Amsterdam-West en start volgend jaar haar 
master Theologie. We heten haar van harte  
welkom bij ons in de Ruïnekerk.  
Kortom: een boeiende afwisseling ‘op de  
kansel’ deze zomer.  
Zeker een zondagoch-
tendbezoek waard! • 

Marc van de Giessen Marriëtte Pullen Willem van Reijendam Kirsten Kalkman

QR-code:  
  gist.amsterdam
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Ferdinand van Melle  Johan Visser Thom van der Woude 
13 juli (protestant)       20 juli (protestant) 27 juli (katholiek)  
 
Marriëtte Pullen            Marc van de Giessen Margreet Zandbergen 
3 augustus (protestant) 10 augustus (katholiek) 17 augustus (remonstrant) 
 
Bart Koet                                Stefan Dijkhuizen  
24 augustus (katholiek) 31 augustus (protestant) 

Ferdinand van Melle Johan Visser Thom van der Woude Bart Koet Margreet Zandbergen Stefan Dijkhuizen

Voor een compleet overzicht met thema’s en muzikanten: 
vredeskerkje.nl/kerkdiensten

MARISKA VAN DER KLIS  
BIJ ONS TE GAST 
Veel mensen kennen haar als tv-presentatrice, 
maar sommigen weten ook dat zij de dochter 
is van onze vroegere ‘koningin der lectoren’ 
Nies Wouters. Nadat haar relatie abrupt tot een 
einde kwam, besloot ze de Via de la Plata te  
lopen, de zwaarste camino in Spanje. Een on-
gelofelijke reis, waarbij toeval niet lijkt te be-
staan. Ze schreef er een boek over: ‘Finisterre’, 
een plaats aan het einde van de wereld.  
Dit boek gaat ook over Bergen, waar ze is op-
gegroeid, en zelfs over de Ruïnekerk. Daarom 
treedt zij in de viering van zondag 31 augustus 
als eenmalige lector in de voetsporen van haar 
moeder. Ook leest ze dan voor uit haar boek.  
En extra bijzonder: broer/zoon Laurens van der 
Klis zingt in deze viering! •

Mariska van der Klis

SAVE THE DATE:  
STARTBUFFET 13 SEPTEMBER 
Na de zomervakantieweken is het alweer snel tijd voor het Startweekend, het inmiddels 
traditionele begin van het kerkseizoen. Zet daarom nu alvast in de agenda: het startbuffet 
op zaterdag 13 september, van 17.30 tot 20.00 uur.  
 
Dit keer met een mediterraan thema.  
Ook de mooiste bordenwedstrijd zal deze  
keer niet ontbreken. Meer informatie –  
onder meer over hoe je je aanmeldt –  
volgt later. • 
Namens de kerkenraad,  Anky Knoops 

VOORGANGERS IN DE VIERINGEN VAN BERGEN AAN ZEE 
De eerste twee oecumenische zomervieringen zitten erop in Bergen aan Zee. Dit jaar gaat het 
over sterke vrouwen in de Bijbel. Hier is voor gekozen omdat we in 2025 het 100e sterfjaar 
gedenken van Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter. Tegenwoordig wordt ze ook wel de tsa-
rina van Bergen genoemd.  De komende weken is de beurt aan de volgende voorgangers:  
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Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Kookgroep: 
Anky Knoops 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Oude Prinsweg 2, 1861 CS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Frank Boddendijk, 06-54348239 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
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DIT KWAM AAN DE ORDE… in de kerkenraadsvergadering   van 20 mei en 17 juni. 
Tijdens de mei-vergadering werd het volgende besproken. De jaargesprekken met koster, organist 
en predikant worden zo spoedig mogelijk ingepland. De kascommissie heeft controle gehouden 
en is akkoord. Ze gaven advies om meer liquide middelen beschikbaar te maken. De diaconie zou 
iets royaler mogen begroten. Kerkbalans: herinnering komt in de XL, verwachte betaalverzoeken 
zullen worden verzonden. De vacature voor een nieuwe kerkenraadsvoorzitter en penningmeester 
diaconie wordt binnenkort gepubliceerd. Tijdens het Startweekend is er 13 september een buffet 
met een mediterraan thema. En de bordenwedstrijd keert terug! Bij de diaconie concrete acties 
rond kerstpakketten en mogelijk het gebruik van onze kerk als noodsteunpunt. Ook werd een deel 
van het beleidsplan gepresenteerd. De diaconie wil daar zijn waar nodig (en niet alleen voor onze 
eigen community), en gaat meer samenwerken met al bestaande maatschappelijke organisaties 
(bijvoorbeeld Stichting Welzijn Bergen). Daarnaast is contact gezocht met de diaconie van de 
Petrus en Pauluskerk om te kijken naar een mogelijke samenwerking op diaconaal gebied.  
Die voorstellen zijn goedgekeurd. Het onderwerp ‘gebruik binnen de kerk van AI’ (kunstmatige 
intelligentie) komt mogelijk later aan bod; dit had nu geen draagvlak. Verder werden de voor -
bereidingen voor de vrijwilligersavond van 4 juni gedaan.  
 
Dan de juni-vergadering, de laatste voor de zomervakantie: 
Vanuit de kerkrentmeesters werden de volgende onderwerpen besproken. De Kerkbalans loopt 
goed; updates voortaan halfjaarlijks. Er waren twee reacties op de vacature voor een extra koster. 
Deze zal Susanne, en ook Joost en Ada, ondersteunen bij lange evenementen in de kerk. De finan-
ciële situatie van de kerk is besproken. Er wordt onderzocht of we voor de gebouwen niet te hoog 
zijn verzekerd. Bij de diaconie werd de planning voor de collecten besproken, o.a. 3 collectes voor 
kerstpakketten en 3 collectedoelen die door onze eigen Oekraïners worden bepaald. Het verzoek 
om een preekbevoegdheid van Marc van de Giessen wordt eind juni door de PKN besproken. We 
hopen dat er nu toch echt schot in dit trage proces komt. Met twee mogelijke nieuwe ambtsdragers 
worden gesprekken gepland. Sevtlana Paarlberg heeft inmiddels aangegeven dat ze bereid is om 
diaken te worden. Op Startzondag 14 september wordt zij bevestigd. Hierna werd de Vrijwilligers-
avond geëvalueerd. Deze avond is goed bezocht. Verder werd het Dienstenrooster 2026 besproken. 
Het beleidsplan moet nog worden uitgewerkt door de kerkrentmeesters en ouderlingen. Bij de 
rondvraag kwam een vraag van Nienke Hermanides aan de orde. Zij had gemerkt dat de klokken 
bij aanvang van de dienst niet meer luiden. Ondertussen weten we dat dit komt doordat de automaat 
van het carillon voor de dienst wordt uitgezet om ons verder niet te storen, maar daarmee stopt 
ook de luidklok. De volgende kerkenraadsvergadering vindt dinsdag 9 september plaats.  
Ook namens de kerkenraad wens ik jullie allemaal een fijne en goede zomerperiode toe! • 
 
Hartelijke groeten, scriba Wim Wiersema

NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO  
De ZWO heeft geld overgemaakt aan de ge-
meente Cozia, Roemenië. Onze contactper-
sonen Robert (priester) en Cristina (onderwij-
zeres) gaan daar weer maaltijden verzorgen 
voor eenzame ouderen. Deze zomer organi-
seren zij ook gezamenlijke activiteiten voor 
oud en jong. Verder kon er een gift overge-
maakt worden naar de Stichting Straatkin-
deren van Kathmandu. 
We verzamelen nog steeds kleding die de 
Stichting GAiN naar Oost-Europa en naar 
vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden 
brengt. Schone, bruikbare kleding kun je in-
leveren bij Lex Pannekoek (072-5818186) of 
Dirk Roorda (072-5897753). • 
 
Namens de ZWO werkgroep, Ineke Cramer 
 
Voor meer info scan de QR-codes of ga naar 
deze websites: 
straatkinderenvankathmandu.nl 
gainhelpt.nu 
 

Straatkinderen GAiN Helpt


