
Kerkbrief  nr. 734 

de kleur    
van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 27 juli 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: pastor Kirsten Kalkman    
Organist: Hanneke Muntjewerf Namens de kerkenraad: Rob Kofman 
Koster:  Susanne Ooms  Studio Ruïnekerk: Marco de Boer 
Lector:  Giselle Ecury  Kerktaxi: Jan Scholten, 06-20976612 
Kinderkerk:  vakantie  Team Ontvangst: Gerda Schlepers & Hoa le Thi 
1e Collecte: Stichting Zwerfjongeren 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/DfZSnDNsp2w?feature=share of: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor de 6e Zondag van de Zomer 
Thema: ‘De smaak van verandering’ 

 

Voor de viering klinkt: Wer nur den lieben Gott Lässt walten, 7 Partita, Georg Böhm (1661-1733) 

Welkom door Rob Kofman      ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij…’ (Lied 275: 1, 3, 4)  

Bemoediging, groet & graan    ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ (Lied 848)  

Gebed van Toenadering     ‘Longing for Light’ (Lied 1005: 1-3)  

Lezing        ‘Bless the Lord’ (Lied 103e)   

Overdenking & stil gebed (lectio divina)   ‘Onze Vader in de hemel’ (Lied 1006)   

Gedicht & gaven      ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ (Lied 978)  
Tijdens de collecten klinkt Adagio op 57, J.C.H. Rinck (1770-1846) 

Zegen        Amen, amen, amen   
Uitleidend Orgelspel Sortie in Bes, Léon Boëllmann (1862-1897) 

 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar? 
 

Onze nieuwe buitenbanier 
De officiële vredesverslag was ver-
sleten door de wind. Ook niet zo 
gek na drie jaar. De nieuwe banier 
is duurzaam gemaakt van oude pet-
flessen zegt met een handvol letters 
waar wij als kerk voor willen staan. 
Als het goed is, hangt de banier de-
ze zondag al voor de kerk.   
 
Dankjewel voor de kerkkaart 
‘Bedankt voor de mooie dienst van 
13 juli. Het heeft me goed gedaan. 
Goede uitleg over de profeet Ha-
bekuk en een leuk gesprek met 
Gerda van der Waal! Liefst had ik er 
zelf graag bij willen zijn. Maar ou-
derdom komt helaas met gebreken.’
            Groeten, Nettie Boon 

Hoe smaakt verandering? 
Op deze zomerse zondagmorgen proeven we ervan! 
Met ons lijf, door op een graankorrel en een stukje 
versgebakken brood te kauwen. Met onze gedachten, 
door uit te zien naar de komst van Gods nieuwe wereld. 
En met ons hart, door in stapsgewijze stilte (lectio 
divina) een Bijbeltekst tot ons te nemen. Misschien is 
zulke rust wel het meest smaakmakende ingrediënt van 
transformatie…  
Met veel plezier ging ik in Bergen naar de middelbare 
school. Inmiddels woon ik al een hele tijd in Amsterdam, 
waar ik werk als kerkelijk pionier bij Gist: een jonge 
stichting die Gods liefde een lijf wil geven in de stad van 
vandaag. https://gist.amsterdam/            Kirsten Kalkman 

 
Onze predikant heeft vakantie 
Mocht je deze zomer te maken krijgen met verdriet en 
rouw, bel dan onze pastor Marc van de Giessen, 06-
34995089. Ook bereikbaar voor een goed gesprek. 



Kerkbrief  nr. 735 

de kleur    
van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 3 augustus 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 
Voorganger: Pastor Marc van de Giessen Namen de kerkenraad: Rob Kofman   
Organist: Hanneke Muntjewerf  Trompettist: Hans Elling 
Koster:  Susanne Ooms   Studio Ruïnekerk: Cor Dekker  
Lector:  Ebelien Waanders  Kerktaxi: Ebelien Waanders, 072-5899457 
Kinderkerk:  vakantie   Team Ontvangst: Ineke Cramer & Ruth de Lorme van Rossem  
1e Collecte: Diaconie-Voedselbank Alkmaar 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/ZjW9aXg6I8M of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor de 7e Zondag van de Zomer 
Thema: ‘Innerlijke rijkdom’ 

 

 

 Voor de viering klinkt: ‘Praeludium und Fuge’ (G Dur) van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

Welkom door Rob Kofman    ‘Zuivere vlam’ (Lied 458) 

Gebed van Toenadering    ‘Wat te kiezen’ (Lied 843)  

Inleiding op de viering    ‘Take oh take me as I am’  
Lezing 1 –  ‘Gouden aanraking’   ‘God, die leven hebt gegeven’ (Lied 718) 

Lezing 2 –  Lucas 12 : 13-21    
Overdenking      ‘Crimond’ arrangement Jessie S. Irvine (1995) 

Voorbeden, Onze Vader (Lied1006) & gaven ‘Jesus remember me’    
 Tijdens de dubbele digitale collecte klinkt: ‘Offertoire’ van Léon Boëllmann (1862-1897)  
 Zegen: ‘De Levende zegene’   ‘Leve het leven’    

Uitleidend orgelspel: ‘March’ van Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 

 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje wel terug op de bar?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kirsten Kalkman, Thom van der Woude, Marc v.d. Giessen, Marriëtte Pullen 
Wie gaan er deze weken voor? 
Zondag 27 juli gaat Kirsten Kalkman voor in de Ruïnekerk. 
Voor meer info: z.o.z. Thom van der Woude klimt - net als 
Kirsten - op van het laagland van Volendam-Amsterdam. 
Hij gaat voor in het Vredeskerkje met muziek van Willem 
Leegwater en Robert Valter. Zondag 3 augustus leidt onze 
eigen RK pastor Marc van de Giessen de viering in de Ru-
inekerk en gaat Marriëtte Pullen uit Dordt voor in het kerk-
je-voor-allen aan Zee. De muziek komt dan van de Haag-
se toppers Jan Goossensen, Jaime Nanoha, Bibi Spaans.  

Stuur je ons een kaartje of berichtje deze zomer? 
Ga je deze zomer weg, dan vinden we het natuurlijk heel 
fijn om iets van je te horen, met een leuke tekst of foto via 
kerkbrief@kerkinbergen.nl. Een echte oldschool ansicht-
kaart is natuurlijk ook superleuk. Stuur die dan naar Pas-
torie Ruïnekerk, Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanneke Muntjewerf vervangt Frank van Wijk 
Zij is organist in Schagen en zal onze vieringen begelei-
den op 27 juli en 3 augustus. In die laatste viering neemt 
zij trompettist Hans Elling mee naar de Ruïnekerk.


