Ruinekerk Bergen

de protestantse gemeente

Zondag 24 augustus 2025 .
Aanvang 10.00 uur Kerkbrief Nr.738 oo

QR-code voor jouww gift! "
Voorganger: ds. Engele Wijnsma Studio: Meinoud Coehoorn YHern borgen i
Organist: Frank van Wijk Lector & fotograaf: Frank Boddendijk de kleur
Koster: Susanne Ooms Diakenen: Anky Knoops en Henriétte Doeve ;’::d‘:z
Ambtsdrager: Mariska de Kraker Kerktaxi: Ton van den Dijssel, 072-5111270
Kinderkerk:  vakantie Team Ontvangst: Kathleen Westerdijk, Doetie Bouma, Anneke Smit

1e Collecte:  Diaconie-Hospice Egmond 2¢ Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via youtube.com/live/a3Sk80F1ZQM?feature=share of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484

Liturgie voor de 10¢ Zondag van de Zomer
Thema: ‘Avondmaal met de profeet Joel’

Voor de viering klinkt: Triosonate in d (deel 1: Andante) BWV 527 van Johann Sebastian Bach
Welkom door Rob Kofman ‘Longing for Light’ (Lied 1005: 1 [Eng] 2 [NL] 3 [Eng])

Inleiding op de Viering & Stilte ‘Kom met het licht van uw ontferming’ (Job de Bruin)

Gesprek met de kinderen

Profetie van Joél, hoofdstuk 2 : 21-27  ‘Kom, Geest van God en raak ons hart’ (Sytze de Vries)

Overdenking

Tijdens de digitale collecten klinkt: Triosonate in d (deel 2: Adagio e dolce) van Johann Sebastian Bach
Inleiding op het Heilig Avondmaal ‘Ubi caritas’ (Lied uit Taizé)

Tafelgebed, Stil gebed ‘Onze Vader in de hemel’ (Lied 1006)

Delen van Brood & Wijn ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (Lied 981)

Tijdens het delen van Brood & Wijn klinkt: Choral ‘Schmiicke dich, o liebe Seele’ (Lied 376) van J.S. Bach
Slotwoorden & Zegen Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel: Triosonate in d (deel 3: Vivace) BWV 527 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
ledereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar?

In memoriam Martine Bongaarts
Woensdag 20 augustus is ze overle-
den. Martine Bongaarts-de Wijn werd
89 jaar. Woensdag 27 augustus om -
12.30 uur is de afscheidsdienst in de ¢&¢
Ruinekerk. Aansluitend zal de bijzet-
ting plaatshebben op begraafplaats
ain Bergen. Corr-: Peperstraat 14
1935 BE Egmond Binnen

Bezoek van de kerk?

De zomervakantie zit erop. Wil je binnenkort eens bezoek
van de kerk, mail dan naar bezoektema@kerkinbergen.nl.
Daar kun je ook vragen om contact met onze RK-pastor
Marc van de Giessen of onze predikant Engele Wijnsma.
Natuurlijk maken zij ook graag een afspraak met jou.

Volgende week: twee kinderen van Nies Wouters

Mariska van der Klis is een dochter van onze vroegere
‘koningin der lectoren’ Nies Wouters. Nadat haar relatie
abrupt tot een einde kwam, besloot ze de ‘Camino’ te gaan
lopen, een reis waarbij toeval niet leek te bestaan. Ze
schreef er een boek over: ‘Finisterre’, een plaats aan het
einde van de wereld. Dit boek gaat ook over Bergen. Haar
broer Laurens van der Klis zal zingen in deze viering!




Onze Mila was in het Jeugdjournaal
Elke zondag bidden we voor dit ernstig zieke meisje van
13 jaar. En dan steken we een kaars aan in de kerk. Mila is
de dochter van onze Oekraiense tolk Natalia Polichuk.
Gelukkig gaat het eindelijk wat beter met Mila en dat is
heel erg goed te zien op het filmpje uit het Jeugdjournaal.
Klik en kijk gerust: https://youtu.be/Wwfkpze6t98

Heb jij al een vintage-bord uitgezocht, geleend of op de kop
getikt? Wie weet wordt jij wel winnaar mooiste bord 20257?

Uitnodiging Startbuffet zaterdag 13 september
Graag nodigen we je uit voor het startbuffet met een
mediterraan thema op zaterdag 13 september van 18.00
tot 20.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. De kosten bedragen
15 euro (incl. drankjes). Wil je zelf een ‘prachtig bord’ en
bestek meenemen? En ook weer ongewassen mee naar
huis nemen? (de vaatwasser in de kerk is niet geschikt
voor vieze borden en bestek.)
Er is ook weer een “wie heeft het mooiste bord wedstrijd”.
ledereen is van harte welkom (dus ook bijv. je buurvrouw,
een familielid etc.) Opgave kan per e-mail via :
fiesta@kerkinbergen.nl of telefonisch: 072-5623014 (alleen
tussen 13.00-17.00) Betaling kan via NL04 RABO 035 851
5475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 0.v.v.
Startbuffet. Er kan ook contant (wel gepast) betaald
worden. Dit kan in de kubus gedaan worden op de avond
zelf. Betaling is ook mogelijk middels de QR code (bij de
kubus). Opgave kan t/m zondag 7 september.

Namens de kerkenraad, Anky Knoops

Beste Gemeente,

Heel erg bedankt voor het prachtige boeket voor mijn

goede uitslag van het ziekenhuis! Hartelijke groet,
Christiaan Verbaas (13)

Hartelijk dank!
Voor alle blijken van medeleven die wij ontvingen na het

overlijden van mijn (schoon)vader, willen wij iedereen van
harte bedanken! Frank van Wijk en Marianne Hoek

Terugblik op vorige week

Willem van Reijendam studeerde rond 1990 tegelijk met
onze predikant theologie in Groningen. Na een journalis-
tieke carriére besloot Willem alsnog predikant te willen
worden. Hij woont in Alkmaar en wordt opgeleid binnen de
Remonstrantse kerk. Vorige week ging hij bij ons voor.

-

St

Robert dKraker verzorgde de luitzendi anuit de studio

Na de viering schonk koster Ada Bergsma samen met
Hilda Waardenburg en Ruth Delorme van Rossem (beide Team
Ontvangst) heerlijke koffie aan alle bezoekers.



