Ruinekerk Bergen

de protestantse gemeente
Zondag 31 augustus 2025

Aanvang 10.00 uur Kerkbrief nr. 739
Voorganger: ds. Engele Wilnsma ~ Muziek: Laurens van der Klis (zang
Organist: Frank van Wijk Studio: Marco de Boer

Koster: Susanne Ooms Kerkfotograaf: Cor de Ruiter

Ambtsdrager: Wim Wiersema

Gast-lector:  Mariska van der Klis
Kerkshop: Mariska de Kraker
1¢ Collecte:

Kerktaxi: Wim Wiersema, 072-5817551
Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker
Team Ontvangst: Francien van de Weerd, Ineke Cramer & Ria van Tiel
PKN-Pastoraat Nederland 2¢ Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente
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www.kerkinbergen.nl

) QR-code voor joww gift!

de kleur
van de

zondag

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/yvZ4N4b6GtM of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484

Liturgie voor de 11¢ Zondag van de Zomer
Thema: ‘Een weg die een mens tot leven wekt’

Voor de viering klinkt: Variaties over de Pavana Hispanica van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Welkom door Wim Wiersema

Inleiding op de Viering & Stilte

Gesprek met de kinderen

Lezing uit het boek ‘Finisterre’
Bloemlezing uit de ‘Kleine Profeten’
Overdenking

Gebeden, Onze Vader (Lied 1006) & Gaven

‘Waar twee of drie mijn woorden horen’ (Job de Bruijn)
‘Kom met het licht van uw vertrouwen’ (Job de Bruijn)

Laurens zingt ‘The Vagabond’ (R. Vaughan Williams)
‘Kom, Geest van G'D en raak ons hart’ (Sytze de Vries)
Laurens zingt ‘Wende dich zu mir’ (Psalm 25) — A. Dvoiéak
‘Luister, volk van G'D’ (Lied 78a: 1, 2, 3 en 4)

Tijdens de digitale collecten zingt Laurens ‘I will lift up mine eyes’ (Psalm 121) — Michael Head (1961)

Slotwoorden & Zegen

Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel: Batalla Imperial van Juan Cabanilles (1644-1712, organist kathedraal Valencia)

Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
Deze zondag serveren we verse Spaanse churros bij de koffie. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar?

Groeten uit online-kijkend Dedemsvaart

‘Het was weer een mooie viering afgelopen zondag. We
zijn blij, dat Engele weer voorgaat. We wisten niet dat de
familie Van Eck uit ons dorp bij jullie was. Daar keken we
van op. Grappig dat Engele vroeg of ze ons kenden. Dat
was zo. We moesten erg lachen toen jullie allemaal naar
ons zwaaiden en hebben terug gezwaaid. Jammer dat jul-

lie ons niet zagen zwaaien. @2 ' Albert & Marijchje Kremer

Ontzettend verrast!
‘Cor de Ruiter kwam vorige week na de kerkdienst bij ons,
namens jullie, aan de deur met een prachtig boeket. We
zijn enorm verrast met deze blijk van medeleven met mijn
gebroken sleutelbeen. Dit geeft mij meer geduld met het
accepteren dat ik 6 weken niet alles kan doen met mijn
rechter arm. Ik wil jullie bedanken voor het meeleven.’
Groet Lex Pannekoek

Een warme groet uit Schoorl
‘We waren blij verrast toen Henriétte Doeve ons jullie
prachtige kaart bracht met daarin het medeleven van de
mensen van de Ruinekerk community. Heel veel dank
hiervoor en een warme groet van ons beiden.’

Bert Huibers en Gerda Houter
Een dankjewel uit Schoorl
‘Het was een mooie dienst zondag. Helaas online en van-
uit huis kijkend op TV, maar dat gunde ik mijn lieve hond
May % die ik liever zo min mogelijk alleen thuis laat. Na
haar attaque van begin december 2024 is ze er gelukkig
nog, maar trager dan vroeger. Ze deed haar pootjes over

elkaar tijdens het Avondmaal.’ s« < Giselle Ecury

Een dankjewel uit Egmond
‘Bedankt voor de mooie ontspannen dienst, ik betreur het
dat ik er niet bij kon zijn. Goed dat er TV is.” Jaap Goede




Let even op alle I|turg|sche details in de foto. &
Een bericht van verbondenheid uit Assendelft
‘Ook al ben ik in Assendelft, toch voelde ik mij welkom in
de viering. Bedankt. Met hartelijke groeten,” Nettie Boon

Bevestiging Svetlana Paarlberg
Startzondag 14 september wordt zij
bevestigd in het ambt van diaken.
Svetlana is voor velen een goede
bekende, omdat ze de afgelopen ja-
ren veelvuldig tolk is geweest voor
de Oekrainers in de kerk. In de ko-
mende XL vertelt ze wat meer over
haar leven. De kerkenraad is uiter-
mate blij dat zij ons team wil ver-
sterken. Svetlana is sociaal bewogen, accuraat en open
naar iedere medemens.

Heb jij al een vintage-bord uitgezocht, geleend of op de kop getikt?
Wie weet word jij wel de winnaar Mooiste bord 20257

Uitnodiging Startbuffet zaterdag 13 september

Graag nodigen we je uit voor het Startbuffet met een
mediterraan thema, op 13 september van 18.00 tot 20.00
uur. Inloop vanaf 17.30 uur. De kosten bedragen €15 (incl.
drankjes). Wil je zelf een ‘prachtig bord’ en bestek
meenemen? En ook weer ongewassen mee naar huis
nemen? De vaatwasser in de kerk is helaas niet geschikt
voor vieze borden en bestek.

Eris ook weer een ‘Wie heeft het mooiste bord-wedstrijd’.

ledereen is van harte welkom (dus ook je buurvrouw, een
familielid etc.). Opgave kan via fiesta@kerkinbergen.nl of
telefonisch: 072-5623014 (alleen tussen 13.00-17.00 uur).
Betaling kan op NLO4 RABO 035 851 5475 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Bergen o.v.v. Startbuffet. Er kan
ook contant (wel gepast) betaald worden. Dit kan in de
kubus gedaan worden op de avond zelf. Betaling is ook

mogelijk middels de QR-code bij de glaskubus.
Opgave kan t/m zondag 7 september.

Namens de kerkenraad, Anky Knoops

Slaapzakken voor Oekraiense soldaten

Oekraiense vluchtelingen die in Heiloo wonen en ook de
Ruinekerk bezoeken, hebben een initiatief opgezet. Zij
gaan regelmatig naar kringloopwinkels om slaapzakken te
kopen, maken die schoon, repareren ze indien nodig en
sturen ze vervolgens op eigen kosten naar Oekraine.
Daar komen ze terecht bij de soldaten in de loopgraven.
Misschien heeft iemand thuis nog oude of nieuwe slaap-
zakken die niet meer gebruikt worden? Of misschien wil
iemand er eentje speciaal voor dit doel aanschaffen?
Anatoli Yeliseev (onze vaste kerkganger) haalt ze op en
zorgt dat ze naar Oekraine worden gestuurd. De Oekra-
iners zijn heel dankbaar voor elke slaapzak. Je kunt ons
bereiken via slaapzak@kerkinbergen.nl @@ Tetiana Otto

Vorige week vierden we het Heilig Avondmaal

Onze predikant was terug na een vakantie in Bergen, Po-
len en Estland. Op verzoek van diaken Anky Knoops hiel-
den we een Feel Good Viering met aandacht voor dingen
die juist goed gaan in de samenleving. Er waren veel gas-
ten en het werd een fune ochtend!

Onze predikantin gesprek met Sebastiaan en zijn vader
Vlncent Poorter over hun vakantie in de Caribbean.

- We deelden Brood en Wijn als markenng van het einde van de
zomervakantie en als zichtbaar teken van verbondenheid.



