
1 K E R K B R I E F  X L  R U Ï N E K E R K  B E R G E N  S E P T  /  O K T  2 0 2 5

kerkbrief

S E P T  /  O K T  2 0 2 5

r u i n e k e r k . n l

R U Ï N E K E R K  B E R G E N

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

7 sep          10.00 uur       ds. Rudi Oranje (emeritus) 

14 sep      10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

                                                       Startzondag 

                                                       muziek: Zanggroep Ruinekerk 

21 sep      10.00 uur       ds. Job de Bruijn (emeritus) 

28 sep      10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

                                                       muziek: Maria Delver (zang), 

                                                       Pieter Rijnja (orgel) en 

                                                       Valentijn de Wolf (viool) 

5 okt          10.00 uur       ds. Rudi Oranje (emeritus) 

12 okt       10.00 uur       pastor Marc van de Giessen  

                                                       Taizé-viering met Zanggroep 

                                                       Ruïnekerk 

19 okt       10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

                                                           muziek: Gregor Overtoom (viool) 

                                                       en Arjan Ruyter (gitaar)

De eerste Kerkbrief XL van het nieuwe 
kerkseizoen! Waarin onder meer een  
bericht van de ZWO en aandacht voor 

twee mooie initiatieven van  
onze Oekraïense vrienden. 

Einde zomer, begin herfst – Wat doet dat met jou? 
 
De overgang van zomer naar herfst is een tijd van tegenstrijdigheid. De zon geeft nog warmte, 
maar de dagen worden korter. De velden zijn geoogst, maar tegelijk liggen er stoppels en leegte. 
Het is een seizoen dat zowel de rijkdom van voltooiing als de dreiging van verlies in zich draagt. 
Wie de kleine profeten leest, merkt hoe sterk juist zij spreken in dit grensgebied. 
 
Amos ziet het scherp: een mand met rijpe zomervruchten (Amos 8: 1-2). Het lijkt een beeld van 
overvloed, maar het wordt een teken van eindigheid. Rijpheid betekent dat de tijd voorbijgaat. 
Zoals fruit snel bederft, zo kan ook een samenleving die haar rechtvaardigheid verliest ineen-
storten. Zo kan een relatie of een vriendschap stuklopen door deze niet fris te houden. De profeet 
legt met zijn beeld van de herfst de vinger op een pijnlijke waarheid. 
 
Hosea herinnert aan een andere kant: ‘Als druiven in de woestijn vond Ik Israël, als vroege vijgen 
zag Ik uw vaderen’ (Hosea 9: 10). Het begin was fris, als onverwachte oogst op een plek waar je 
het niet had verwacht. Hosea roept zo de herinnering op aan de eerste liefde, de eerste trouw. De 
herfst brengt niet alleen verlies, maar ook herinnering: hoe goed het ooit begon en hoe goed het 
nog steeds kan zijn. Druiven worden wijn en vijgen worden gedroogde vruchten in de winter.  
 
Bij Joël klinkt een ander geluid: ‘De ENE geeft jou regen, vroege en late regen, zoals vroeger. De 
dorsvloeren zullen vol graan zijn’ (Joël 2: 23-24). Bij Joël wordt de herfst een tijd van zegen. De 
overvloed van wijn en olie wijst naar een toekomst die door de ENE gedragen wordt. De profeet 
belooft: waar de velden leeg lijken, daar kan nieuw leven ontstaan. Het najaar hoeft geen einde 
te zijn, maar kan de poort vormen naar een nieuw begin. 
 
Zo leren deze Kleine Profeten ons dat de seizoenen niet alleen natuurverschijnselen zijn, maar 
ook geestelijke werkelijkheden. Het einde van de zomer roept vragen op: wat hebben wij geoogst? 
Wat blijft er over nu de dagen korter worden? Het begin van de herfst nodigt uit tot bezinning. 
Het daagt ons uit om te durven met wat je tot nu toe hebt bereikt of geoogst. Het is ook de tijd van 
snoeien en bollen planten en dus hoopvol naar de toekomst kijken. Zo wordt de maand september 
tot een spiegel. Wij leven tussen overvloed en schaarste, tussen herinnering en hoop. We worden 
uitgenodigd om de leegte niet te ontkennen, maar ook om de belofte niet te vergeten. Net als de 
aarde vinden vriendschap en liefde altijd weer een weg.  
 
Zo bezien is de overgang van zomer naar herfst een eigenzinnig geestelijk seizoen: een tijd om 
te accepteren dat de dagen korter worden, maar ook een tijd om te groeien, om te hopen en te 
geloven dat in het najaar een nieuwe lente al wordt voorbereid. 
  
ds. Engele Wijnsma, dedominee@kerkinbergen.nl • 
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
7 sep               PKN – Geloven met jongeren 
14 sep            Stichting Welzijn Bergen: hulp aan mensen met een haperend brein 
21 sep            KiA – Libanon: eigen bedrijf biedt jongeren inkomen én hoop 
28 sep            Project Oekraïne: zelfontplooiing jongeren met Downsyndroom/ASS 
5 okt               Project Oekraïne: zelfontplooiing jongeren met Downsyndroom/ASS 
12 okt            Project Oekraïne: zelfontplooiing jongeren met Downsyndroom/ASS 
19 okt            KiA – Bangladesh: innovatief kooktoestel verandert levens 

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
29 jun            KiA – Moldavië: Kerk helpt kwetsbare mensen                                 €198                              €88 
6 jul                 KiA – Ghana: Stop kinderarbeid in de visserij                                     €129                          €116  
13 jul              PKN – Online kennisplatform over pionieren                                       €87                          €118 
20 jul              Werkgroep ZWO van de diaconie                                                                   €230                              €51 
27 jul              Stichting dnoDoen: zwerfjongeren Alkmaar                                      €112                              €66 
3 aug              Voedselbank Alkmaar en omgeving                                                           €106                              €69 
10 aug           KiA – Cuba: kerken bieden hoop                                                                          €32                              €26 
17 aug           Bloemen/engelengroet op zondag                                                                 €69                              €64 
24 aug           Hospice Egmond aan den Hoef                                                                         €120                          €107 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

Van Bergen Live tot de Kunst10Daagse: er gebeurt 
de komende periode veel in en rond de Ruïnekerk! 
Te veel om hier kort (en te beperkt) samen te  
vatten. Het advies is daarom om de agenda van 
onze website extra goed te bekijken: 
ruinekerk.nl/agenda. Er staat vast een concert, 
lezing of evenement tussen dat je aanspreekt! • 

CULTUUR & VERTIER 
IN DE RUÏNEKERK 
 

COLLECTES VOOR KUNSTENAARS MET EEN BEPERKING IN LVIV  
De kerkenraad stelde de groep Oekraïners die bij ons kerkt een vraag: ‘Kunnen jullie samen een 
Oekraïens doel kiezen voor drie zondagse collectes?’ Hun keuze viel uiteindelijk op een uniek 
initiatief van kunstenaar Olha Stavnykovych in Lviv. Zij heeft een ‘atelier brut’ opgezet voor kin-
deren en jongeren met Downsyndroom of een autismespectrumstoornis. Hier kan iedereen vrij 
creëren in zijn/haar eigen stijl – van traditionele Hutsul-iconen tot abstracte kunst. Er werken 
nu ongeveer 20 kunstenaars. De missie van de studio is om de zelfontplooiing van mensen met 
een beperking te stimuleren, waarbij barrières tussen hen en de samenleving worden doorbroken. 
Natuurlijk heeft de studio het moeilijk in deze tijd. Zo moet de maandelijkse huur van het pand 
worden bekostigd en de aanschaf van materialen – verf, doeken, potloden, papier enz. Ook 
krijgen de kunstenaars zelf een vergoeding voor hun werk. De kerkenraad wil dit hartverwar-
mende project graag ondersteunen. Daarom wordt de opbrengst van de collectes van 28 sep-
tember, 5 en 12 oktober hieraan besteed. En natuurlijk zijn digitale donaties tussendoor ook 
zeer welkom! Vermeld dan wel specifiek aan welk doel je wil schenken. •

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

7 sep         Jan Scholten                       06-20976612 
14 sep      Wim Wiersema                072-5817551 
21 sep      Cor de Ruiter                      072-5899374 
28 sep      Ton van den Dijssel      072-5111270 
5 okt         Gerda van der Waal    06-50416144 
12 okt      Cor de Ruiter                      072-5899374 
19 okt      Ton van den Dijssel      072-5111270 

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,  
bel dan 06-28737837 of mail naar:  
dedominee@kerkinbergen.nl. 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op 
met pastor Marc van de Giessen (06-34995089  
of pastor@kerkinbergen.nl), of neem contact op met 
ons bezoekteam: bezoekteam@kerkinbergen.nl of 
072-5895027 (Jim Nijdig).  
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EVEN VOORSTELLEN:  
NIEUWE DIAKEN  
SVETLANA PAARLBERG 

 
Ik ben geboren en opgegroeid in de Sovjet-Unie, 
in Moskou. In 1984 trouwde ik met mijn man 
Frans, die net als ik werkte voor de vertegen-
woordiging van Philips in USSR. In 1985 kwam 
ik naar Nederland. Vanaf 1989 wonen we in 
Schoorl. We zijn ouders van drie kinderen en 
grootouders van vier kleinkinderen. 
In februari 2022 begon Rusland een oorlog  
tegen Oekraïne. Door het tolken tijdens de kerk-
diensten kwam ik in aanraking met mensen die 
gevlucht zijn voor de oorlog; hun lotgevallen 
hebben een diepe indruk gemaakt op mij. Alles 
achterlaten wat je je leven lang aan het opbou-
wen was en naar een ander land te gaan waar 
je niemand kent en de taal niet spreekt, om 
weer vanaf nul te beginnen, leek me een nacht-
merrie. Tegelijkertijd kwam het besef dat  
mensen zoeken naar geborgenheid, begrip en 
ondersteuning bij elkaar als het hen tegen zit. 
En dat er geen betere plaats is dan de kerk in 
situatie van nood, om troost, steun en houvast 
te bidden. Daarom wou ik graag diaken worden 
van de Ruïnekerk, om mijn steentje bij te  
dragen aan het welzijn van deze gemeente.  
De mensheid kunnen we niet redden, maar hulp 
bieden aan één mens wel. •

UITNODIGING STARTBUFFET  
Kinderen t/m 12 jaar gratis 
Graag nodigen we je uit voor het Startbuffet 
met een mediterraan thema, op 13 september 
van 18.00 tot 20.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. 
De kosten bedragen €15 (incl. drankjes). Wil je 
zelf een ‘prachtig bord’ en bestek meenemen? 
En ook weer ongewassen mee naar huis ne-
men? De vaatwasser in de kerk is helaas niet 
geschikt voor vieze borden en bestek. Er is ook 
weer een ‘Wie heeft het mooiste bord-wedstrijd’. 
Iedereen is van harte welkom (dus ook je buurvrouw, een familielid etc.). Opgave kan via 
fiesta@kerkinbergen.nl of telefonisch: 072-5623014 (alleen tussen 13.00-17.00 uur). Betaling kan 
op NL04 RABO 035 851 5475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen o.v.v. Startbuffet.  
Er kan ook contant (wel gepast) betaald worden. Dit kan in de kubus gedaan worden op de avond 
zelf. Betaling is ook mogelijk middels de QR-code bij de glaskubus.  
Opgave kan nog t/m zondag 7 september.  • 
Namens de kerkenraad, Anky Knoops 
 
 
SLAAPZAKKEN VOOR OEKRAÏENSE SOLDATEN  
Anatoli en Diana Eliseev hebben een nieuw initiatief opgezet. Zij gaan regelmatig naar krin-
gloopwinkels om slaapzakken te kopen, maken die schoon, repareren ze indien nodig en sturen 
ze vervolgens op eigen kosten naar Oekraïne. Daar komen ze terecht bij soldaten in de loopgraven. 
Misschien heeft iemand thuis nog oude of nieuwe slaapzakken die niet meer gebruikt worden? 
Of misschien wil iemand er eentje speciaal voor dit doel aanschaffen?  
Anatoli haalt ze dan bij je op en zorgt dat ze naar Oekraïne worden gestuurd. De Oekraïners zijn 
dankbaar voor elke slaapzak. Je kunt ons bereiken via slaapzak@kerkinbergen.nl    
Tetiana Otto

 
ONS GELE KASTJE LOOPT GOED 
 
Dringend op zoek naar maandverband en tampons 
Ons kastje met gratis producten voor mensen met weinig geld loopt 
heel goed. Dankzij een grote sponsor konden we recent nog weer een 
bulk inkopen. Maar het einde van onze voorraad is in zicht. De hygiëne-
artikelen voor vrouwen – in alle maten –  zijn op. Ook zouden we graag 
weer houdbaar voedsel ontvangen (pasta, rijst, saus of soep in blik of 
glas etc.). Je kunt je spullen zelf in het gele kastje bij de kerk zetten of 
op zondagochtend afgeven bij Team Ontvangst. Wil je liever niet zelf 
met spullen over straat, maar wel meehelpen? Doe dan een gift via  
NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Susanne Ooms: 
 koster@kerkinbergen.nl •

 
JOB DE BRUIJN KOMT TERUG 
Ds. Job de Bruijn ging vroeger regelma-
tig bij ons voor, maar dat is ergens ge-
stokt. Niemand weet waarom. Job ging 
dit jaar met emeritaat en legt zich de 
laatste jaren toe op nieuwe kerkliede-
ren. Onze predikant neemt zijn liederen 
vaak op in de liturgie. Zondag 21 sep-
tember gaat Job weer bij ons voor. • 
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Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Kookgroep: 
Anky Knoops 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Oude Prinsweg 2, 1861 CS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Frank Boddendijk, 06-54348239 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO  

KLEDINGACTIE STOPT  
Eerder dit jaar meldden we dat we onze kledingactie naar Roemenië moesten beëindigen omdat 
onze transportlijn naar Roemenië is gestopt. Daarna hebben we onze inzameling – via Stichting 
GAiN – gericht op vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, in Moldavië en Oekraïne. Helaas 
beschikken we vanaf volgend jaar niet meer over een locatie om kleding op te slaan voordat 
deze verzonden wordt. En zonder opslag is een kledingactie als de onze simpelweg niet mogelijk. 
Mede hierom hebben we besloten om dit najaar een punt achter onze inzameling te zetten. 
De ZWO heeft lang de Witte Kerk in Bergen als opslagruimte gebruikt, daarna 
Welbox in Egmond a/d Hoef, firma Scholten aan de Bergerweg en de laatste jaren 
de boerderij van Elly Swaen op de Baakmeerdijk. Alle opslag was altijd gratis. De 
ZWO bedankt via deze weg alle eigenaren voor hun royale gebaar. Ook onze 
gulle gevers bedanken wij voor de kleding die we hebben mogen ontvangen. 
Door de jaren heen is dit een onvoorstelbare hoeveelheid geweest. Sinds ik voor 
de ZWO werk heb ik de transporthoeveelheden bijgehouden. In totaal was dit ± 
500 m3: ongeveer 8 huiskamers tjokvol met compact ingepakte kleding.  
Verder willen wij via deze weg alle vrijwilligers bedanken die zoveel jaren hun 
bijdrage hebben geleverd om dit allemaal mogelijk te maken. Met het verza-
melen, sorteren, inpakken en het helpen inladen van de vrachtwagens.  
 
Tot half november is het nog mogelijk kleding in te leveren. Deze komt via 
GAiN op een goede plek terecht. Als werkgroep zijn we bezig met onze presentatie  
tijdens de ZWO-kerkdienst later dit jaar.  
Namens de ZWO-werkgroep, Lex Pannekoek  • 

Het filmpje van een elkaar zege-
nende gemeente tijdens de viering 
van 31 augustus was drie dagen la-
ter al door 36.000 mensen bekeken 
op Insta en Facebook. Wie had dat 
ooit gedacht? 
 

EQ 

 

VERLATE VAKANTIEGROETEN 
Deze leuke en mooie kaarten zijn helaas blij-
ven liggen en niet gedeeld. De bovenste had ik 
over het hoofd gezien in de apps. Ik vermoed 
dat ‘iemand in huis’ de onderste heeft opge-
ruimd en dat ik ‘m nu pas vond. Suf! Maar liever 
laat dan nooit. 

De families Wiersema & De Kraker matchten  
even in Frankrijk tijdens hun vakanties en  

stuurden deze prachtige foto-kaart.  

Arend Plug & Gerda Heemskerk schreven 
ons: Lieve Kerkgangers. Dit schip is voor een 
week onze woon- en verblijfplaats.  
We worden hier gevoed en gelaafd en zien 
al varend een mooi gedeelte van Neder-
land. Lieve groet! • 
 
ds. Engele Wijnsma


