
Kerkbrief  nr. 740 
de kleur    
van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 7 september 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Rudi Oranje    
Organist: Frank van Wijk   Studio: Cor Dekker 
Koster:  Susanne Ooms   Kerkfotograaf: Cor de Ruiter 
Ambtsdrager: Wim Wiersema   Kerktaxi: Jan Scholten, tel. 06-20976612 
Lector:  Giselle Ecury   Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker  Team Ontvangst: Mariet Haverkamp, Diana en Anatoli Eliseev  
1e Collecte: PKN-Jonge generaties Nederland 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via  https://youtube.com/live/CfAcXURAwb4?feature=share of: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 

 

Liturgie voor de 12e Zondag van de Zomer 
Thema: ‘Geloofscrisis. Doet God er nog wat aan?’  

 
Voor de viering klinkt: Larghetto & Allegro uit Orgelconcert in F op.4 no.5 van Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

Welkom door Wim Wiersema   ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Lied 601) 

Bemoediging en Groet    Kyrielied (zie rechtsonder) 

Gebed van Toenadering    ‘Laudate omnes gentes’ (Lied117-d) 

Lezing:  Prediker 3: 1-12    ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ (Lied 845)  

Lezing: 1 Korinthe 13: 1-13   ‘Liefde is licht, opnieuw geboren’ (Lied 636) 

Overdenking       Pianospel voorganger   

Gebeden & Gaven     ‘Een mens te zijn op aarde’ (Lied 538) 

Tijdens de collecten klinkt Alla Siciliana uit Orgelconcert in F op.4 no.5 van Georg Friedrich Händel (1685-1759)   

Zegen & driewerf Amen    ‘Vrede voor jou’ (Lied  421)  

Uitleidend Orgelspel: Finale Presto uit Orgelconcert in F op.4 no.5 van Georg Friedrich Händel (1685-1759)  
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar? 
 
In memoriam: Henk Lem 
Zaterdag 30 augustus overleed ons 
oudste gemeentelid. Henk Lem 
werd 102 jaar. Hij was een zeer 
markante en gedreven man die de 
laatste jaren graag onze vieringen in 
De Marke bezocht. De uitvaart heeft 
plaats in besloten kring.  

 

Vergeet je je mooie bordje niet? 

Zaterdag 13 september van 18-20 
uur: ons startbuffet. Kosten €15 
all inclusive (t/m 12 jaar gratis). 
Graag zelf bord en bestek  
meenemen! En ook dit jaar weer: 
Wie heeft het mooiste bord?  

Opgave uiterlijk deze zondag via fiesta@kerkinbergen.nl 

 
 
Woord vooraf bij deze viering 
De wereld draait door, maar in wat voor wereld leven wij? 
Dreigende oorlogshandelingen, vreselijke beelden van 
Gaza, Soedan, Oekraïne, politieke onzekerheid… enz.  
Het gevoel van apathie… wij kunnen er toch niets aan 
doen. Een dichtregel van Gerard Reve: ‘Dat Koninkrijk van 
U, weet U wel, wordt dat nog wat?’         Ds. Rudi Oranje 
 
 
 

Wil je deze kerkbrief voortaan in je mailbox? 
Dat kan! Bericht ons via kerkbrief@kerkinbergen.nl. 



Maandverband en tampons nodig  
Ons kastje met gratis producten voor wie 
even zonder geld zit, loopt heel goed.Toch 
hebben we weer voedsel (blik soep?) nodig 
& dringend hygiëneartikelen (in alle maten) 
voor dames  . Je kunt je spullen zelf in het 
gele kastje bij de kerk zetten of contact 
opnemen met Susanne Ooms: koster@kerkinbergen.nl 
 
Dankjulliewel!  
Mijn hartelijke dank voor de goede wensen en zonnebloe-
men voor mijn verjaardag.         Rietje van Dijk 
 

Een bedankje uit Edam 
“Wij zijn van plan om de Ruta Via de la Plata te gaan fiets-
en. Zondag dus kanaal 44 aangezet in de verwachting iets 
informatiefs te horen over de route. Het pakte, zoals eer-
der meegemaakt met jullie diensten, heel anders uit! Hoe 
mooi was het om vooral de laatste 10 minuten van de 
preek te horen. Toeval bestaat niet! Het heeft ons geraakt. 
We zaten met tranen in onze ogen te kijken en te luiste-
ren. Dank voor de uitleg, de inspiratie en de richting die 
ons werd aangegeven.”       Groet van een echtpaar uit NH! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piet Meiring en Engele Wijnsma 
Een Zuid-Afrikaans woord van dank 
‘Ek skryf aan u in Afrikaans, in die hoop dat u dit sonder 
veel moeite sal kan ontsyfer. Dit was vir my en my vrou 
Linda, sowel as vir ons gasheer en gasvrou, Thys en 
Stieneke Borst, ‘n groot voorreg om vanoggend se ere-
diens in die Ruïne-kerk mee te maak. Ek het die hele tyd 
in die kerk aan die apostel Paulus se boodskap aan die 
Filippense gedink; “Verbly julle altyd in die Here. Ek 
herhaal: verbly julle!” 
Die ontvangs by die voordeur asook die koffie  na die 
diens was vol warmte en vriendelikheid. En die liturgie, 
met die spesiale aandag aan oud en jonk, met die gepaste 
voorlesings en pragtige orrelspel en sang was ’n inspira-
sie. Ná die diens het ons nog lank oor die prediking 
gepraat. U het ons op ‘n ware tog geneem, van die camino 
via die Profeet Miga, na ons situasie vandag. Dankie vir 
die boodskap! En Linda en ek sal die vrolike uitspreek van 
die seën deur die dansende dominee met  sy volkleur 
Oranje-Ukraïne skoene nie gou vergeet nie! Nogmaals 
baie dankie dat ons by u in die erediens kon wees.’ 
        Warm groete, Piet Meiring, Emeritus professor 
          Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria 

Afgelopen week een viering over pelgrimeren 
Mariska van der Klis schreef  en boek over haar wande-
ling naar Santiago de Compostella. Wij maakten er een 
Spaanse viering van: Spaanse muziek en teksten etc. On-
ze predikant had die ochtend nog Spaanse churros ge-
bakken voor bij de koffie. Het thema sprak velen aan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We namen ‘formeel’ afscheid van Maudlyn Wijnsma.  
Ze is voor haar studie verhuisd naar Leeuwarden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariska van der Klis (links, rechts: haar gezin) presenteerde  
haar boek Finisterre in onze viering. Ook trad ze - als gastlector -  

in de voetsporen van haar moeder Nies Wouters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurens van der Klis (rechts) zong drie prachtige liederen,  
begeleid door Frank van Wijk op het orgel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel mensen bleven napraten en koffie drinken.  
De schaal met Spaanse churros ging leeg. 뇤눎눐눑눒눏  

 


