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Rood is de 
kleur  van de 
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Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 14 september 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma   Muziek: Zanggroep Ruïnekerk 
Organist: Frank van Wijk    Studio: Pieter van Dijk 
Koster:  Susanne Ooms    Kerkfotograaf: Maksym Schevchenko 
Ambtsdrager: Mariska de Kraker   Kerktaxi: Wim Wiersema, 072-5817551 
Lector:  Frank Boddendijk   Kinder-/Tienerkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker 
Kerkshop: Mariska de Kraker   Team Ontvangst: Diana Yelisieiev , Ruth de Lorme van Rossem, Marianne Hoek 
1e Collecte: Stichting Welzijn Bergen  2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/BK0n6u3FqVg of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor Startzondag 2025 
Thema: ‘Wat kunnen we als kerk leren van de koeien?’ 

In deze viering wordt Svetlana Paarlberg bevestigd in het ambt van diaken 
 

Voor de viering klinkt: Concerto in F BWV 978 (naar Antonio Vivaldi) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom door Mariska de Kraker    ‘Ik zoek een land waar vrede is’ (koor 1, rest allen) 

Inleiding op de viering & Stichting Welzijn   ‘Take, o take me as I am’ (Lied 832 Eng-Ned-Eng) 

Gesprek met de kinderen     ‘Voor mij is geluk’ (Lied 783) 

Belijdenis en bevestiging in het ambt van diaken  ‘Ga, in de vrede van Christus’  

Openbaring 21 : 1-8 (hertaling: ChatGPT & Engele)   ‘Noyana’ (Zanggroep) 

Overdenking       ‘ Vernieuw in ons, o God, uw liefde (Lied 858) 
Gebeden (met gezongen Onze Vader door koor) & Gaven  ‘Ik wens jou vrede’ (Zanggroep, daarna allen)  
Tijdens de tweeledig digitale collecte zingt de Zanggroep ‘Sent by the Lord’ 

Zending & Zegen      Amen, amen, amen 
Uitleidend orgelspel: Sinfonia uit Cantate 29 ‘Wir danken dir, Herr’ van Johann Sebastian Bach  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 25 jaar bevestigden zij hun huwelijksbelofte 
Roelien Eppinga en Taco Bijlsma kwamen in hun kleding 
van 25 jaar geleden naar het Vredeskerkje. Daar werd 
hun huwelijk destijds ook ingezegend. Het jubileum werd 
in een intieme sfeer gevierd. Onze eigen predikant ging 
voor. Alberta, zus van de bruid, las ‘hun’ huwelijkstekst: 
‘Geloof, hoop en liefde, maar de grootste is de liefde!’ 

Volgende week: Job de Bruijn 
In het verleden ging Job regelma-
tig bij ons voor, maar die traditie 
raakte versloft. Daarom is het fijn 
dat hij volgende week terug is in 
ons midden. Job is inmiddels met 
emeritaat en legt zich helemaal 
toe op het schrijven en compone-
ren van nieuwe en moderne kerk-
liederen. Onze predikant laat geregeld liederen van hem 
zingen. Toevallig deze zondag niet. 뇤눎눐눑눒눏 
 
Wil je deze kerkbrief voortaan in je mailbox? 
Dat kan! Bericht ons via: kerkbrief@kerkinbergen.nl. 
 

Wil je eens bezoek van de kerk? 
Ons bezoekteam komt graag bij je langs, maar ook onze  
RK-pastor Marc van de Giessen en onze predikant Engele 
Wijnsma zijn beschikbaar via: bezoekteam@kerkinbergen.nl. 



Franziska van Toor is te gast 
Zij werkt als vrijwilliger bij Hof van 
Heden (HvH), een Bergense organis-
atie onder de vlag van Welzijn 
Bergen. HvH is een plek waar men-
sen met een zogenaamd haperend 
brein terecht kunnen. Deze mensen 
zijn te fit voor permanente zorg en 
kunnen dankzij HvH langer zelfstandig wonen en krijgen 
zo nieuwe sociale contacten.  Deze zondag is de diaconale 
collecte voor deze organisatie.  Wie nader kennismaken wil 
maken met HvH: Franziska staat je straks graag te woord.  
 

Maandverband en tampons nodig  
Ons kastje met gratis producten voor wie 
even zonder geld zit, loopt goed. Toch 
hebben we weer voedsel (blik soep?) nodig 
en dringend hygiëneartikelen (in alle maten) 
voor dames. Je kunt je spullen zelf in het 
gele kastje bij de kerk zetten of contact 
opnemen met Susanne Ooms: koster@kerkinbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filmpje van onze viering ruim 300.000 keer bekeken 
Twee weken geleden eindigden we onze viering met het 
elkaar zegenen bij het zingen van Lied 810: ‘Ga: tot de 
einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn: ga!’ 
Dat leverde een heel spontaan slot van de viering op. Het 
werd vervolgens veel gedeeld op de socials. Het Neder-
lands Dagblad schreef er zelfs twee keer een artikeltje 
over. Natuurlijk waren er heel veel mensen die het niks 
vonden, maar de meeste reacties waren gelukkig positief. 
Klik gerust hier: https://youtu.be/qeOhBV28z1E 
 

De kerkenraad vergaderde weer na de zomer 
Veel besluiten worden tegenwoordig digitaal genomen in 
een app-groep van de kerkenraad. Als minimaal één per-
soon aarzelt of tegen een voorstel is, wordt een besluit 
genomen in de reguliere maandelijkse vergadering. In die 
bijeenkomst worden ook alle ‘digitale’ besluiten bevestigd, 
zodat deze ook in de notulen worden vastgelegd. Dit keer 
ging het o.a. over het plan om een fonds op te richten voor 
plaatselijke diaconale doelen. Met enige regelmaat krijgen 
we hulpvragen van mensen uit Bergen. Ook werd duidelijk 
dat Joost en Ada Bergsma per 1 januari zullen stoppen 
met hun werk voor de Stichting. Er wordt reeds ge-
sproken met een kandidaat die onze koster Susanne 
Ooms kan ontlasten. We zijn Ada en Joost erg dankbaar.  

Vorige week ging Rudi Oranje voor 
Het was mooi hoe deze muzikale predikant ook nu weer 
op de piano samenspeelde met het orgel. Rudi is al vele 
jaren een vaste gast in ons midden. Dit keer vroeg hij zich 
af of het niet tijd werd om hem als gastpredikant te ver-
vangen. De Werkgroep Eredienst mag zich over die vraag 
buigen. Zondag 5 oktober gaat hij in elk geval nog voor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit beeld zien we niet vaak: de kerktaxi in actie. Jan en Ivonne  
Scholten haalden Margriet van Urk op en brachten haar weer thuis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diana Yelisieiev van ons Team Ontvangst kijkt toe hoe  
ds. Rudi Oranje enkele kaarten tekent bij de entree. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze lector Giselle Ecury was jarig geweest en trakteerde op iets lek-
kers bij de koffie. Natuurlijk werd er voor haar gezongen. Ze straalde!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cor Dekker deed de regie van Studio Ruïnekerk. 


