
Kerkbrief  nr. 745 
de kleur    
van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 12 oktober 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: Pastor Marc van de Giessen  
Organist: Frank van Wijk   Muziek: Zanggroep Ruinekerk o.l.v. Maria Delver  
Koster:  Ada Bergsma   Kerkfotograaf: Cor de Ruiter 
Ambtsdrager: Mariska de Kraker  Studio: Pieter van Dijk 
Lector:  Frank Boddendijk  Tienerkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker  Kerktaxi: Cor de Ruiter, 072-5899374   
Be-amer:  Joost Bergsma   Team Ontvangst: Mariet Haverkamp, Francien v/d Weerd, Marianne Hoek 
1e Collecte: Diaconie-Oekraïne  2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/MtFVqM_e3xQ of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor ‘Bergen ontmoet Taizé’ 
 

Voor de viering klinkt een orgelimprovisatie over Taizéliederen 

Klokken van Taizé 
Welkom, mededelingen door Mariska de Kraker & ontsteken van de Paaskaars 
Inzameling van de gaven  
  

‘Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.’ 

 

Openingsgebed 

‘Laudate omnes gentes, laudate Dominum.’  
 

Gebed voor ontvankelijkheid (Uit Iona)  
 

‘Take, O take me as I am; summon out what I shall be. Set your seal upon my heart and live in me.’ 
 

1e Lezing: ‘Omdat U het vraagt zal ik het doen.’ 
  

‘Singt dem Herrn ein neues Lied. Lobsingt Ihm allezeit, lobsingt ihm allezeit! O, o, o, o….‘ 
 

2e Lezing Lucas 17: 11-19 – De genezing van 10 melaatsen (Bijbel in gewone taal) 
 

Stilte, reflectie, stilte 
 

Frank van Wijk speelt een orgelimprovisatie over Taizéliederen 
 

Gebeden  
‘Jesus remember me when You come into your Kingdom.’ 

Lichtceremonie 
 

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.’ 
 

Vredeswens 
 

‘Dona la pace, Signore. A chi confida in te. Dona la pace, Signore. Dona la pace.’ 
 

Slotgedachte & Zegenbede 
 

‘Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.’ 
 

‘Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada te falta. 
Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta.’ 

 

Uitleidend orgelspel: orgelimprovisatie over Taizéliederen 
  

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trix van Os en onze predikant Engele Wijnsma  

Trix wil na 7 jaar graag iets doen voor onze kerk 
Al sinds 2018 volgt zij onze vieringen, meestal online. In-
middels is ze verhuisd van Rotterdam naar Egmond. Ze 
was directeur in de zorg en gaat met pensioen. Vanaf no-
vember komt ze de kerkenraad bezoeken om te kijken of 
een bestuursfunctie iets voor haar zou zijn. Misschien heb 
je haar en haar partner Ton al eens ontmoet in de kerk?  
 

Volgende week: nieuwe prekenserie 
‘Hoog tijd dat deze mystieke klassieker  

vertaald werd' - Dagblad Trouw 
 

'Een ware schatkamer van mystieke 
teksten' - Nieuwwij.nl 

 

Evelyn Underhill (1875-1941) was ooit 
overtuigd atheïst, maar werd Christen 
toen ze kennismaakte met de mystiek. 
Ze schreef er een boek over in 1911, 
dat pas recent in het Nederlands werd vertaald door ds. 
Jean Jacques Suurmond. Zij zegt: “Mystiek is geen 
opvatting of filosofie. Mystiek is de voltrekking van de 
liefdesrelatie met G’D; het bereiken, hier en nu, van de 
eeuwige bestemming van de mens.” Vijf zondagen lang 
onderzoeken wij een deel van het mystieke pad:  
1)  Ontwaken 2) Loutering 3) Verlichting 4) Extase & vervoering  

5) Leven       in eenheid  met de Ene      Engele Wijnsma  
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chris en Mariska de Kraker schilderen de ‘Mondial-fiets’ 
De eerste fiets van de Kinderkerk is af 
De kinderen hebben ook afgelopen zondag weer gewerkt 
aan hun project voor de Kunst10daagse, die begint op 
vrijdag 17 oktober. Zij beschilderen in totaal 4 fietsen, die  
op verschillende plaatsen in het dorp worden geparkeerd.  
 

Wil je deze Kerkbrief voortaan in je mailbox? 
Dat kan natuurlijk. Ook krijg je dan 9 keer per jaar de XL-
versie! Bericht ons via: kerkbrief@kerkinbergen.nl. 

Afgelopen zondag ging Rudi Oranje voor 
Het werd een mooie viering, waarin Rudi ons weer wist te 
verrassen. Achteraf was er verwarring over de vraag of dit 
nou zijn laatste keer bij ons was. Dat is door niemand 
gezegd. Wel is het zo dat onze eigen predikant officieel 36 
keer per jaar voorgaat. Ook heeft de kerkenraad de keuze 
gemaakt om Marc van de Giessen 8 zondagen per jaar aan 
te bieden en meer vrouwelijke en jongere predikanten te 
vragen. Er is per jaar dus nog ruimte voor 8 gastpredikanten, 
waarvan één plek gereserveerd blijft voor onze oud-
predikant Ferdinand van Melle. Gezien Rudi’s staat van 
dienst bij ons leek het correct daarop te wijzen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meinoud Coehoorn deed de regie voor Studio Ruïnekerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giselle Ecury was onze lector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ds. Rudi Oranje ging zingend de kerk uit 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hilda Waardenburg (links) en Henny Buit schonken koffie. Op de ach-
tergrond was er overleg tussen Henriëtte Doeve en Susanne Ooms. 


