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Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 19 oktober 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma  Studio: Cor Dekker 
Organist: Frank van Wijk   Muziek: Gregor Overtoom (viool) en Arjan Ruyter (gitaar) 
Koster:  Susanne Ooms   Kerkfotograaf: Maxim Schevchenko 
Ambtsdrager: Erna van Spaandonk  Kerktaxi: Dirk Roorda, 072- 5897753 
Lector:  Leo van Breugel  Kinderkerk: niet aanwezig i.v.m. herfstvakantie 
Kerkshop: Vakantie   Team Ontvangst: Jacqueline Blanken, Gerda Schlepers & Hoa le Thi 
1e Collecte: Werelddiaconaat - Bangladesh  2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/08kgWq4rVys of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor de Vijfde Zondag van de Herfst 
Thema: ‘De weg van de mystiek’ (deel 1 van 5: ‘Ontwaken’) 

 
Voor de viering klinkt: Ciacona in d van Johann Pachelbel (1653-1706) 

Welkom door Erna van Spaandonk   ‘Ik zoek u met gesloten ogen’ (Ivo de Jong) 
Inleiding op de viering     ‘Gij zijt voorbij gegaan’ (Lied 607: 1 en 3) 
Franciscus van Assisi    ‘Evocation Byzantine’ (Erik Marchelie, 1957) 

 Gesprek met de kinderen    ‘Blijf met jouw genade bij ons’ (lied uit Taizé) 
 Paulus’ Brief aan Efese (hfdst15 : 1-15)  ‘Nana’ (Manuel de Falla, 1876-1946) 
 Overdenking      ‘De Geest des Heren heeft…’ (Lied 686: 1 en 3) 
 Gebeden & Gaven     ‘G’D zal met je meegaan’ (Job de Bruijn) 

 Tijdens de collecten spelen Gregor en Arjan: Canon in D van Johann Pachelbel (1653-1706) 

 Zending en Zegen     Amen, amen, amen 
 Uitleidend orgelspel: Praeludium in d van Johann Pachelbel (1653-1706)    
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar? 

 
Wij doen mee met de actie Klimaatklokken 
Zaterdag om 5 voor 12 worden de klokken van de Ruïne-
kerk geluid als protest. Het is immers vijf voor twaalf voor 
het klimaat. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn overal 
zichtbaar. Tijdens de formatie worden keuzes gemaakt die 
bepalen of Nederland de klimaatdoelen van 2030 en 2040 
haalt of mist? https://www.klimaatklokken.nl/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende week: Bianca Huf over haar fietspelgrimage 
Ze komt vaak met Rite Prins naar onze vieringen en voelt 
zich prettig in ons midden. In september heeft Bianca in 
haar eentje een fietspelgrimage gemaakt van Bergen naar 
Bingen in Duitsland. Zondag 26 oktober gaat ze ons iets 
vertellen over haar ervaringen langs ’s Heeren wegen. Het 
fenomeen ‘fietspelgrimage’ is erg in opkomst.  



 
(1) Marc van de Giessen (2) Brigitte Nordmann 

(3) Kathleen Westerdijk (4) Wybren Wijnsma  
(5) Jan Kallewaard (6) Gerda Heemskerk 

De finale van onze bordenwedstrijd Startweekend 
We mogen nog één keer stemmen. Na drie ronden zijn er 
zes finalisten over. Welk bord vind jij het mooist? Je mag 
twee stemmen uitbrengen, hetzij op 1 bord of verdeeld 
over 2 borden. Reageer via: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henriëtte Doeve, Anky Knoops, Svetlana Paarlberg,  
Mariska de Kraker, Wim Wiersema en Marc van de Giessen 

Kerkenraad keurde de begroting van de diaconie goed 
Steeds meer besluiten worden tegenwoordig via de app 
genomen en daarna bevestigd in de kerkenraad zelf. Dat 
scheelt enorm veel tijd. Hierdoor was er meer tijd voor o.a. 
onze gast, diaconaal penningmeester Cor de Ruiter die de 
diaconale begroting toelichtte. Ook gaan we vanaf vol-
gende week experimenteren met een vroeger collecte-
moment in onze vieringen. Het valt op dat  veel van onze 
kijkers niet meedoen met de collecten. Een reden zou 
kunnen zijn dat ze na de overdenking de tv uitzetten. Dit 
zien we ook terug bij de uitzending via YouTube. Om hen 
meer bij ons diaconale werk te betrekken, willen we kijken 
of we de diaconale betrokkenheid kunnen verhogen door 
de collecte te vervroegen. Dit heeft ook als voordeel dat 
we de collecte kunnen houden tijdens een voorspel van 
een lied en Frank van Wijk juist meer tijd geven voor or-
gelspel na de preek. Volgende week dus!  

Vorige week: ‘Bergen ontmoet Taize’ 
Het was een mooie en ingetogen viering met ook een heel 
aantal minder bekende gezichten.  Na de oproep van af-
gelopen woensdag steeg de diaconale collecte in deze 
viering achteraf van € 126 naar € 459. Het eindbedrag 
voor Oekraïne is dan € 1444. Fantastisch! Hieronder nog 
een impressie, want foto’s zeggen meer dan woorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat een verrassing! Links zien we Gerda Heemskerk, die het samen 
met Gerda van der Waal mogelijk maakte dat Janny de Graaff (mid-
den) na vele jaren weer eens bij ons in de kerk was. Ook onze vaste 

kijker Pleuni Frans (rechts) was na een lange tijd weer eens  
LIVE in de kerk. Ook dat leidde tot hele mooie ontmoetingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het midden zien we hoe pastor Marc van de Giessen en ambtsdra-

ger Mariska de Kraker de kaarsen aansteken voor de aanwezigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen mocht een kaars aansteken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver (midden, achterste rij)  
Wil jij deze Kerkbrief elke week in je mailbox?  
Stuur dan een mail naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl  


