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Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 26 oktober 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma  Studio: Marco de Boer  
Organist: Frank van Wijk   Kerkfotograaf: Maudlyn Wijnsma 
Koster:  Susanne Ooms   Mystieke gast: Giselle Ecury 
Ambtsdrager: Wim Wiersema   Kerktaxi: Ton van den Dijssel, 072-5111270 
Lector:  Joke Scheffer   Kinderkerk: niet aanwezig i.v.m. herfstvakantie  
Kerkshop: niet aanwezig i.v.m. vakantie Team Ontvangst: Martina Tellegen, Diana & Anatolii Yelisieiev 
1e Collecte: Kerstpakketten in Bergen 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/g1Drtj6mvZg of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor de Zesde Zondag van de Herfst 
Thema: ‘De weg van de mystiek’ (deel 2 van 5: ‘Loutering’) 

 
Voor de viering klinkt: ‘Fantasie in a’ van Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875) 

Welkom door Wim Wiersema   ‘Ik zoek u met gesloten ogen’ (Ivo de Jong) 
Inleiding op de viering & Stilte   ‘Leid Gij mij, wees mijn bevrijder’ (Sytze de Vries) 

 Catharina van Genua (1447-1510)   Clip ‘The day the music died’ (Madonna, 1958) 

 Gesprek met een pelgrim en een missionaris ‘Toi, tu nous aimes’ (Lied uit Taizé – vijf keer) 

 Tijdens het voorspel van ‘Toi, tu nous aimes’ is er gelegenheid om onze gaven te delen  

 Profetie van Jesaja hfdst. 6 : 1-8    ‘Zuivere vlam’ (Lied 458 – vijf keer) 
 Overdenking & Orgelspel    ‘G’D zelf heeft mij gezien’ (Gezang 487) 

 Voorbeden en Onze Vader ‘Ga tot het einde der aarde’ (Lied 810)   
 Zending en Zegen     Amen, amen, amen 

 Uitleidend orgelspel: ‘Dubbelfuga in g’ van Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875)  
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar? 

 
Draag jij bij aan de geldwerving voor onze kerkmedia?  
Deze week starten we weer met de werving voor de 
kosten van al onze kerkmedia: Denk aan deze kerkbrief, 
de XL en onze uitzendingen van de vieringen. Het kost 
allemaal geld. Ook dit jaar mikken we weer op € 4000. 
Dus hopen we ook op jouw bijdrage van € 30. Omdat 
sommigen niet of minder bijdragen, hopen we dat een 
aantal van ons dat bedrag verhoogt tot € 35. Krijg je onze 
Kerkbrief XL gedrukt thuisbezorgd, dan ontvangen we 
graag € 10 extra. Je kunt je gift overmaken op rekening 
NL19 INGB 0000230829 van de Protestantse Gemeente 
Bergen o.v.v. Kerkmedia. Vorig jaar ontvingen we binnen 
5 dagen na deze oproep al € 1950. Daarna bleven we 
elke week tot begin januari bedelen in deze mails om te 
eindigen op € 4070. Het zou fijn zijn als we binnen twee 
weken ieders bijdrage mochten ontvangen en de actie 
Kerkmedia konden sluiten. Alvast enorm bedankt voor je 
gift.           Mariska de Kraker, penningmeester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Asbeek Brusse & Ellen Oosterom 
Volgende week: nieuw duo met Nederlandse liedjes 
Voor ons zijn ze nieuw, maar Peter en Ellen maken al een 
hele tijd samen muziek die het hart weet te raken. Vol-
gende week spelen ze beiden gitaar en geven ze samen 
stem bij de muziek. Ze verheugen zich op deelname aan 
onze serie vieringen over mystiek.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monique van Zelst en Henk Vriesman (penningmeester SIR) 
Open Kerk ontvangt dagelijks zeker 200 mensen 
Tijdens de Kunst10daagse bezoeken ook veel mensen de 
Ruïnekerk. Een groot team van vrijwilligers zorgt ervoor 
dat deze mensen zich welkom voelen. Heel fijn! 
 

Ons kastje is weer bijna leeg 
Helaas zijn er ook in Bergen men-
sen die geen voedsel kunnen ko-
pen of hygiëneproducten zoals 
maandverband of tampons. Zulke 
mensen hebben honger of durven 
niet naar hun werk of school. 
Daarom heeft onze kerk een kast-
je, waar iedereen iets in kan leg-
gen. Denk aan maandverband, 
tampons, zakje pasta of rijst en 
een kant-en-klare saus. Ook blik-
ken soep zijn populair of blikjes 
groente. Wat je ook wil schenken, 
leg het in ons kastje of geeft het 
zondag aan onze koster.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Paarlberg vertelt over Afghanistan 
Ze is de dochter van Frans en Svetlana Paarlberg (onze 
diaken) en moeder van Lena, Lev en Lubna, die met enige 
regelmaat bij ons in de kerk zijn. Maar ze is ook kunsthis-
toricus en werkt sinds 2017 voor een Engelse NGO die 
cultureel erfgoed beschermt in conflictgebieden. Dit jaar 
bracht Nathalie een boek uit over haar leven en werk in 
Afghanistan. Het heet ‘Je ogen zijn mooi’. Nathalie heeft 
ook een jaar theologie gestudeerd en die interesse zien 
we terug in haar boek. In de viering van zondag 9 novem-
ber is zij onze literaire gast. 

Vorige week begon onze serie vieringen over mystiek 
Recent werd het standaardwerk over mystiek van Evelyn 
Underhill vertaald in het Nederlands. Dit kreeg zo veel po-
sitieve recensies, dat wij er een prekenserie aan wijden. 
We volgen de 5 wegen van de mystiek: Ontwaken, Zuive-
ring, Verlichting, de Donkere nacht van de ziel & Leven in 
éénheid met de ENE. Vorige week dus: Ontwaken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arjan Ruyter (gitaar) & Gregor Overtoom (viool) speelden  
zo intens, dat iedereen geraakt was.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Even een praatje met Alexandra & haar moeder Nan van Etten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onze predikant kroop in de huid van Franciscus van Assisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het werd weer gezellig bij de koffie met nog steeds  
Fryske dúmkes van de verjaardag van Andrys 


