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de kleur    
van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 16 november 2025 
Aanvang 10.00 uur     
 
Voorganger: Pastor Marc van de Giessen Studio: Pieter van Dijk   
Organist: Frank van Wijk   Be-amer: Lex Pannekoek 
Koster:  Susanne Ooms   Kerkfotograaf: Cor de Ruiter 
Ambtsdrager: Mariska de Kraker  Kerktaxi: Dirk Roorda, 072-5897753 
Lector:  Ineke Cramer   Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker 
Kerkshop: Mariska de Kraker  Team Ontvangst: Doetie Bouma, Diana & Anatolii Yelisieiev 
1e Collecte: Diaconie-ZWO voedselpakketten 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/W7Qw_FDd1dE of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 
 

Liturgie voor de Negende Zondag van de Herfst 
Thema: ‘Wat komt er op je pad – samen delen’ 

  

Voor de viering klinkt: Concerto in d van Alessandro Marcello 1673-1747 (orgelbew. J.S. Bach) 

Welkom door Emmy Bangert (namens de kerkenraad) 
Ontsteken van de Paaskaars   ‘Zuivere vlam’ (Lied 458) 
Openingsgebed     ‘God heeft het eerste woord’ (NLB 836)  
Inleiding op de viering    ‘Blijf  niet staren op wat vroeger…’ (NLB 809 2x) 
Ubuntu verhaal over delen    ‘De aarde is vervuld’ (NLB 975)  

Lezing 1 Koningen 17:7–16 (BGT) 
Overdenking & Orgelspel     ‘Over ZWO’ (Lex Pannenkoek)  
Na de overdenking speelt Frank van Wijk: 2 Roemeense Volksdansen (Bela Bartok 1881-1945) 

Mededelingen en aankondiging Collecte 
Voorbeden, Onze Vader in het Roemeens & Slotgebed  
Zegenbede ‘Dat je de weg mag gaan’  ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (NLB 981) 

Uitleidend orgelspel: Concerto in F van Antonio Vivaldi 1678-1741 (orgelbew. J.S. Bach) 
 
Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 

Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar. 
 
Kerstbuffet 17 december 
Graag nodigen we je uit voor het Kerstbuffet op woensdag 
17 december van 18.00 tot 20.00. Inloop vanaf 17.30. De 
kosten zijn € 15 (incl. drankjes). Meer informatie volgt in 
de komende week. Namens de kerkenraad,  Anky Knoops 
 

Lettertypes op het scherm worden weer vergroot.  
Afgelopen zondag werd gemeld, dat de letters van de te 
zingen liederen op het scherm soms moeilijk te lezen zijn 
Eerder werden ze te groot bevonden. Toen zijn we terug 
gegaan van type Arial Narrow 28 naar 24. komende zon-
dag kiezen we voor een tussenvorm: Arial Narrow 26. 
Graag horen we of de teksten op het scherm nu voldoen. 
Je reactie is welkom via kerkbrief@kerkinbergen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende week is de Gedachtenisdienst.  
Iedereen mag weer een kaars aansteken voor een dierba-
re gestorvene. Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver 
verleent muzikale medewerking. Voorgangers zijn pastor 
Marc van de Giessen en ds. Engele Wijnsma 



Groeten uit Amerika 
“Hartelijk dank. Ik heb ontzettend 
genoten van de kerkdienst van 
afgelopen zondag 9 november en 
de vrolijkheid die zowel door jullie 
predikant als door de mensen in 
de kerk wordt uitgestraald.”  

Aad de Lange (Sugar Land, Texas) 
 
Collecte Werkgroep ZWO 
Deze 3 letters staan voor Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking. Onze kerk heeft al decennia 
goede contacten met partnerkerken in Roemenië. In en 
rond hun gemeenschappen komt schrijnende armoede 
voor. Wij helpen hen graag met een mooie donatie om 
voedselpakketten te maken voor wie dat nodig hebben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anita van Prooijen, Cor de Ruiter en Mariska de Kraker 
Start voorbereiding Actie Kerkbalans 
Zondag 17 januari starten we met de jaarlijkse geldwer-
vingsactie om al onze kosten te betalen. De werkgroep 
boog zich over de organisatie, de folder en natuurlijk het 
thema van dit jaar. Dat wordt: ‘Rustpunt in een drukke we-
reld’. Voor de mensen die hun bijdrage voor 2025 nog niet 
hebben voldaan het verzoek om dat binnenkort te doen. 
 
Wie helpt mee bij het organiseren van de Kerst Zing-In  
Zondag 21 december houden we weer een zangviering 
zonder preek met veel bekende Kerstliederen die niet al-
lemaal een plek meer krijgen met Kerst. Wie zou het leuk 
vinden om die viering mee voor te bereiden? Wie weet wil 
je wel een tekst uitspreken. Ook kun je je jouw favoriete 
kerstlied een plek geven. Lijkt jou dat leuk? Meld je dan 
aan via: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 
Collecte Kerstpakketten werd € 2000 
Na de digitale oproep van maandag 
kwam er nog een heel bedrag bij. We 
stonden toen op € 1440, maar zijn ge-
eindigd op € 2000. Geweldig, dat we 
samen zo’n groot bedrag bijeen heb-
ben gebracht in drie zondagen. En dat 
pal na de vorige serie van drie collec-
ten voor Oekraïne die zelfs eindigde op 
€ 2500.  Er zijn waarschijnlijk weinig 
kerken in onze regio, waar de diaconie zo veel steun krijgt 
voor haar collectedoelen. Iedereen heel hartelijk bedankt!  
 
Wil jij de kerkbrief voortaan wekelijk is je mailbox? 
Mail dan je adres naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl  

Afgelopen zondag: Nathalie Paarlberg en Mystiek 
Nathalie had een boeiend verhaal over haar werk en haar 
leven in Afghanistan. De talkshow in de viering werd goed 
ontvangen. Veel mensen bleken geraakt door het verhaal 
van onze predikant over de donkere nacht van de twijfel. 
Door scherp te snijden in deze drukke viering waren we dit 
keer binnen 80 minuten klaar. Jippie!    
 
 
  
 
 
 

 
 

Nathalie Paarlberg was onze hoofdgast in de talkshow.  
Ze deed dat heel geanimeerd en betrokken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mariska de Kraker (links) vertelde, dat Kerkbalans 2025 zich naar 
verwachting goed ontwikkelt en dat de geldwervingsactie voor onze 
Kerkmedia goed loopt, maar ook dat, veel mensen nog niet hebben 

betaald. Henriëtte Doeve (midden) kondigde de nieuwe collecte aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Paarlberg kreeg van de Kinderkerk  
een kunstwerk met bloemen als harten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze predikant Engele Wijnsma kroop in de huid van de Spaanse 
mysticus Juan de la Cruz (Johannes van het Kruis) en nam ons mee 
naar de wereld van twijfel en daardoor met nieuwe ogen leren zien.   

 
 


