
 

Advent: wachten in stilte, 
ontvankelijkheid en vreugde  
Advent is een tijd van innerlijk wachten. Een luisteren naar wat nog niet zichtbaar is, maar wel 
al geboren wil worden. We lezen dit jaar drie klassieke Adventsverhalen uit het Evangelie 
naar Lukas, maar met drie stemmen uit de christelijke mystieke traditie in ons achterhoofd. 
Zij helpen ons om de oude verhalen niet alleen te hóren, maar ook van binnen te beleven. 
Op de eerste zondag van Advent beginnen we in de tempel, waar de priester Zacharias bezoek 
krijgt van een engel. Terwijl het volk buiten bidt, gebeurt er binnen iets dat woorden te groot 
maakt. Zacharias wordt stil — letterlijk. Zijn stem valt weg, maar zijn hart wordt geopend. Bij dit 
verhaal hoort de anonieme schrijver van De Wolk van Niet-Weten, een Engelse mysticus of mystica uit 
de 14e eeuw. Deze leert dat G’D niet te vinden is door alles te begrijpen, maar door alles los te laten 
wat we denken te weten: ‘G’D kan niet gekend worden door het verstand, maar wel bemind worden 
door de liefde’. 
Tijdens de tweede zondag van Advent komt Maria in beeld die aangesproken wordt door een engel. 
Haar eerste reactie is schrik, maar ze blijft aanwezig, luistert, stelt vragen. Uiteindelijk zegt ze: ‘Mij 
geschiede naar uw woord.’ Niet omdat ze alles begrijpt, maar omdat ze zich opent. De mysticus die 
hierbij meeklinkt is de 14e-eeuwse Brabander Jan van Ruusbroec. Voor hem is de geboorte van Christus 
niet alleen een gebeurtenis in Bethlehem, maar een eeuwige geboorte in de ziel van ieder mens. G’D 
daalt af in ons, opdat wij mogen opstaan in liefde. Advent wordt zo het oefenen in ontvankelijkheid — 
in het toestaan dat G’D in ons mag gebeuren. 
Op de derde zondag van Advent zien we twee vrouwen die elkaar omarmen. Maria en Elisabet herkennen 
in elkaar iets van het geheim dat G’D in hen laat groeien. Daar past de stem van Julian of 
Norwich ook bij, de Engelse mystica die sprak over de vreugdevolle zekerheid dat 
‘alles goed zal zijn’. Wanneer liefde wordt herkend, zegt Julian, wordt het licht in ons 
helder. Advent is zo niet alleen de tijd vóór Kerst. Het is een oefening in verwachten 
door te verstillen, ontvankelijk te worden en vreugdevol te leven.  
Zo ontstaat ruimte voor G’D die komt — in de wereld, in ons leven, in onze relaties. • 

Dat Advent ons mag openen voor het Licht dat komt. 
Een warm Kerstfeest gewenst!  

ds. Engele Wijnsma
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R U Ï N E K E R K  B E R G E N

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

30 nov      10.00 uur       1e zondag van Advent 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Grensland Trio 
 
7 dec         10.00 uur       2e zondag van Advent 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
 
14 dec      10.00 uur       3e zondag van Advent 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
 
21 dec      10.00 uur       4e zondag van Advent 
                                                       Kerst Zing-In  
 
24 dec      19.00 uur       Kinderkerstfeest 
                       21.00 uur       Kerstnachtviering 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Yasmijn Kooren 
 
25 dec      10.00 uur       Kerstmorgenviering 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Zanggroep Ruïnekerk  
                                                       o.l.v. Maria Delver 
                       16.00 uur       Kerstviering Vredeskerkje 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Yasmijn Kooren 
 
28 dec      10.00 uur       pastor Marc van de Giessen 
 
4 jan          10.00 uur       korte viering + Nieuwjaarsreceptie 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
 
11 jan      10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
 
De Kerstviering in het Vredeskerkje is een kopie van de 
Kerstnachtviering in de Ruïnekerk. De preek op Kerst- 
morgen is dezelfde als die van de Kerstnachtviering. 

Advent, Kerstmis en Nieuwjaar, het zit allemaal in deze Kerkbrief XL!  

Verder onder meer een kennismaking met onze nieuwe voorzitter.

(tenzij andere locatie aangegeven)
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
30 nov           KiA – Rwanda: Kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden 
7 dec              KiA – Libanon: Training in thuiszorg biedt werk en hoop  
14 dec           Kerstmarkt Rotary – Kinderen Brandwondencentrum Beverwijk / SIR 
21 dec           PKN – Jonge generaties Nederland: jongeren beleven het kerstverhaal 
24 dec           Kinderkerk bepaalt collectedoel van de Kinderkerstviering 
                            Ujima Foundation/Stichting Sint Jozef van Ujima 
                            (Kerstnachtviering) 
25 dec           Ujima Foundation/Stichting Sint Jozef van Ujima 
28 dec           Eigen projecten van de diaconie 
4 jan                Werkgroep ZWO van de diaconie 
11 jan            KiA – Oekraïne: Hulp voor slachtoffers en ontheemden 

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
19 okt            KiA – Bangladesh: Innovatief kooktoestel verandert levens     €175                          €110 
26 okt            Kerstpakket – Steuntje voor mensen in BES (i.s.m. SWB)        €515                          €181 
2 nov              Kerstpakket – Steuntje voor mensen in BES (i.s.m. SWB)        €577                          €199 
9 nov              Kerstpakket – Steuntje voor mensen in BES (i.s.m. SWB)        €816                          €219 
16 nov           ZWO – Voedselpakketten Roemeense zustergemeenten    €2.710                          €200 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code CULTUUR 
IN DE RUÏNEKERK 
Niet vergeten: op zondag 14 december wordt 
rond de Ruïnekerk de inmiddels niet meer weg 
te denken Bergense Kerstmarkt gehouden,  
georganiseerd door de plaatselijke Rotary.  
De opbrengst gaat onder andere naar de SIR, 
de Stichting Instandhouding Ruïnekerk. Op 
maandag 15 december geven de Mario Singers 
een (Kerst)concert en – nog een lokaal initiatief 
– op zondagmiddag 21 december maar liefst 
twéé Kerst-meezingconcerten van de Bergense 
Harmonie en het Berger Veerhuiskoor. 
Voor info, tickets en andere evenementen:  
kijk op ruinekerk.nl.  • 

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,  
bel dan 06-28737837 of mail naar:  
dedominee@kerkinbergen.nl. 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op 
met pastor Marc van de Giessen (06-34995089  
of pastor@kerkinbergen.nl), of neem contact op met 
ons bezoekteam: bezoekteam@kerkinbergen.nl of 
072-5895027 (Jim Nijdig).  

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

30 nov     Wim Wiersema                06-36408890 
7 dec         Dirk Roorda                         072-5897753 
14 dec     Jan Scholten                       06-20976612 
21 dec     Ton van den Dijssel      072-5111270 
25 dec     Joost Bergsma                  072-5895303 
28 dec     Cor de Ruiter                      072-5899374 
4 jan          Ton van den Dijssel      072-5111270 
11 jan      Jan Scholten                       06-20976612 

Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

ACTIE KERKBALANS: FISCAAL VOORDEEL 
Op 17 januari gaat Actie Kerkbalans 2026 van start. Hierop vooruitlopend maak ik jullie graag 
attent op een fiscale tip: je kunt je bijdrage voor 2026 vooruitbetalen, ook al is 2025 nog niet 
eens afgelopen. Heb je je bijdrage voor 2025 al overgemaakt, dan kun je overwegen om nu, 
voor het einde van het jaar, ook alvast je bijdrage voor 2026 over te schrijven. Je kunt dan 
beide bedragen samen invoeren op je belastingaangifte voor 2025. Er ontstaat zo een hogere 
aftrekpost, waardoor je misschien wél boven het drempelbedrag uit komt en belastingvoordeel 
meepakt. Kies je voor deze optie, dan vragen wij je vriendelijk bij de laatste storting te ver-
melden dat het om je bijdrage voor 2026 gaat. Dit voor onze eigen administratie. Draag je 
toch liever jaarlijks een bedrag af? Dan kan je ook gebruik maken van een schenkingsover-
eenkomst. Hierin leg je vast dat je de kerk de aankomende 5 jaar steeds een vast bedrag zal 
schenken. Het grote voordeel hiervan is dat voor dit type giften geen drempel geldt. Deze  
bedragen zijn dus altijd volledig aftrekbaar. Mocht je over bovenstaande fiscale voordelen 
vragen hebben, dan hoor ik het graag. •  

 
Mariska de Kraker, kerkrentmeester 06-14184819 (graag ma-di-do na 17.00 uur)  
of kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 

Ste�

jij je k
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� 2026?
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MYSTIEK EN MUZIEK IN ADVENT: ROSALÍA’S LUX IN DE KERK 
De tweede en derde zondag van Advent 
krijgen dit jaar een verrassend én ver-
diepend accent: we laten ons raken door 
de muziek van Rosalía, uit haar nieuwe 
album LUX. Een album dat wereldwijd 
opvalt door spirituele gloed, vrouwelijke 
kracht en mystieke beelden. Het album 
is nog maar net uit en slaat aan bij de 
grote thema’s van Advent: verwachting 
en ontvankelijkheid. In LUX zingt  
Rosalía over licht dat doorbreekt, liefde 

die groeit in het verborgene, en de weg die een mens gaat wanneer het heilige zich laat voelen. 
Bij de ontmoeting van Maria met de engel (2e Advent) en bij Maria’s bezoek aan Elisabet  
(3e Advent) bekijken we een muziekclip uit LUX. Niet als versiering, maar als vensters: momenten 
waarin muziek en mystiek elkaar raken. Laat je dus verrassen door beelden die spreken, klanken 
die ademen, en een stem die de oude verhalen nieuw laat klinken. Advent is een weg van  
verwachting — en soms wijst kunst ons precies de plek waar het licht al begint te glanzen.  • 
 
ZING-IN OP ZONDAG 21 DECEMBER 
Sinds 2018 houden we een Zing-In op de vierde zondag van Advent. Er is dan geen preek, maar 
volop ruimte voor al die kerstliederen van vroeger die nu vaak geen plek meer hebben in de  
officiële kerstvieringen. Deze Zing-In vervangt de normale kerkdienst van deze zondag. Zou jij 
mee willen helpen in de organisatie? Mail dan naar kerkbrief@kerkinbergen.nl Heb je een ver-
zoeknummer voor de Zing-In van 2025? Ook dat kun je laten weten via voornoemd mailadres. • 

EVEN VOORSTELLEN:  
TRIX VAN OS WORDT  
ONZE VOORZITTER 
Veel mensen hebben haar al eens ontmoet in 
de kerk; sinds 2018 voelt ze zich betrokken bij 
onze community. Trix van Os is een ervaren be-
stuurder op veel terreinen en ook in de RK kerk. 
De kerkenraad ziet de komende maanden als 
een inwerkprocedure en daarom begint Trix 
met een technisch-voorzitterschap. Rond de 
zomer kan zij desgewenst formeel lid worden 
van onze kerk en het voorzitterschap ambtelijk 
uitvoeren. 

Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer, 
7e kind in een groot katholiek gezin. Het voor-
deel van één van de jongste zijn is dat de ver-
wachtingen niet meer zo hoog gespannen wa-
ren en ik mijn eigen weg kon vinden. Door de 
open dagen van de nieuwe Bijlmerbajes, eind 
jaren zeventig, wist ik dat ik mee wilde werken 
aan de resocialisatie van gedetineerden.  
Zo begon ik mijn werkzame leven als sociaal 
cultureel werkster in het Huis van Bewaring in 
Scheveningen. Na bijna 15 jaar heb ik de bajes 
vaarwel gezegd en ben ik met wat omzwervin-
gen in de zorg gaan werken. De afgelopen  
11 jaar was ik bestuurder van een ouderenzorg-
organisatie in de Hoeksche Waard. 
De liefde bracht mij in 1988 naar Rotterdam 
(voor voetballiefhebbers werd het toen 020 in 
010). Daar zijn ook mijn dochter Madeleine en 
zoon Boris geboren, beiden hartstochtelijke 
Feijenoordaanhangers. Ondertussen gaan zij 
al geruime tijd hun eigen weg en is mijn gezin 
uitgebreid met een geweldige schoonzoon en 
schoondochter en twee stoere kleinzonen. Met 
Ton heb ik al weer 14 jaar een dierbare relatie. 
Met mijn ouders gingen wij altijd op visite bij 
mijn tante, directrice van het Bio Vakantieoord 
in Bergen aan Zee. Voor mij staat zee synoniem 
met Bergen aan Zee. In mijn herinnering rende 
ik met mijn metalen emmertje zo de heuvel af 

het strand op. De werkelijkheid laat zich wat 
moeilijker rijmen. Na mijn scheiding in 2009 
werd Bergen mijn vaste vakantie- en ontspan-
ningsadres.  
 
In 2018 maakte ik kennis met de Ruïnekerk en 
met Engele, geen vrouwelijke dominee maar 
wel één met een staartje. In coronatijd werden 
de diensten een vast baken in het veelal onrus-
tige bestaan van zorgbestuurder. Meer en meer 
werd Bergen en omgeving en de Ruïnekerk een 
thuiskomen voor mij waardoor ik besloot om, 
wanneer ik mijn reguliere werk af zou ronden, 
Rotterdam te verruilen voor Bergen. En dat is 
(bijna) gelukt. Sinds september geniet ik van 
mijn huis in Egmond aan den Hoef. Wanneer ik 
om de hoek de Herenweg op rij, is het één lange 
rechte weg naar het centrum van Bergen.  
Ik vind het fijn om ook werkelijk iets bij te  
dragen aan de gemeenschap waarin en waar-
mee ik samenleef.  •

TUSSENSTAND GELDWERVING  
KERKMEDIA 
Na vier weken staat de teller op € 3727,50. Het 
ideale doel van € 5000 komt daarmee in zicht, 
omdat een aantal gevers nog niet heeft over-
gemaakt. Het geld voor Kerkmedia is bestemd 
voor de drukkosten van onze kerkbrieven en 
deze XL, de uitzendingen van Studio Ruïnekerk, 
onze Kerst- en Paaskaarten en de kaarten van 
de zondagse kaartengroet. Ben je er nog niet 
aan toe gekomen? Je gift is welkom op rekening 
NL19 INGB 0000 230829 van de Protestantse 
Gemeente Bergen o.v.v. Kerkmedia.  • 
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 18 november. 
Na Een speciaal welkom voor Cobie Pannekoek en 
Jim Neidig van ons Bezoekteam en voor Trix van Os. 
Cobie en Jim waren aanwezig voor het jaarlijks ge-
sprek met de kerkenraad. Er werd besproken wat er 
speelt en ook hoe het Bezoekteam werkt. Het is een 
hele organisatie om zorgvuldig in kaart te 
krijgen/houden. Zo is er elk jaar weer nieuwe aanwas 
van 80-plussers die (als dat op prijs word gesteld) 
standaard bezocht worden. Deze maandag hield het 
Bezoekteam weer hun gezellige jaarlijkse bijeen-
komst voor de 22 (!) leden, inclusief een lunch. Dit 
wordt gewaardeerd; de leden werken immers veelal 
alleen. De aanvraag van een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG), ook verplicht voor deze groep vrijwil-
ligers, werd nog kort besproken. Dit betreft nadruk-
kelijk geen kerkenraadsbesluit, maar beleid van de 

Generale Synode van de landelijke kerk om te zorgen 
voor een veilige kerk voor iedereen. Leden én vrij-
willigers. De kerkenraad is dankbaar voor de grote 
inzet van ons Bezoekteam. Hierna stelde Trix van Os 
zich voor. Zij wordt vanaf januari 2026 technisch 
voorzitter van de kerkenraad. Heel fijn dat zij ons 
komt versterken. Hierna werden de besluiten-per-
app kort doorlopen, zoals het meedoen aan ‘De klok 
tikt voor het klimaat’, de Kerstkaart en instructie 
voor de collecten-coördinator. Hierna was er een 
brainstormsessie over ‘Wat kunnen we doen met 
onze landerijen?’ De komende jaren lopen de ter-
mijnen voor de pacht af en kunnen er nieuwe keuzes 
gemaakt worden. We zouden ze kunnen verkopen of 
opnieuw verpachten (al dan niet met groene initia-
tieven), maar ook andere mogelijkheden passeerden 
de revue. Dit onderwerp komt in 2026 terug op de 
agenda. De zeer voorspoedig verlopen kerstpakket-
ten-actie i.s.m. Stichting Welzijn Bergen werd  

besproken. De PGB wordt ook op de kerstkaart van 
de SWB vermeld. Hierna aandacht voor de aanwe-
zigheid van een kerkenraadslid bij een uitvaart. We 
streven ernaar dat dit, hoewel geen verplichting van-
uit de PKN, zo vaak mogelijk het geval zal zijn. Het 
collectedoelenrooster werd vastgesteld tot Pasen 
2026. Vanuit de kerkrentmeesters onder meer aan-
dacht voor het digitaal archief. Dat laatste betreft 
onze eigen cloudomgeving, maar ook de mogelijk-
heid ons papieren archief te digitaliseren. Dat zou 
mogelijk ook kunnen in het Centraal Archief van de 
PKN. Besloten werd het onderwerp ‘lengte van de 
kerkdiensten’ mee te nemen naar de agenda van ja-
nuari. Na de rondvraag werd de vergadering afge-
sloten. Mede namens de kerkenraad wens ik jullie 
allemaal een goede afsluiting van 2025! In januari 
2026 komt de kerkenraad weer bijeen.  •

 
Hartelijke groeten, Wim Wiersema 
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Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Kookgroep: 
Anky Knoops 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Oude Prinsweg 2, 1861 CS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Frank Boddendijk, 06-54348239 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO 
‘Wat op ons pad komt - samen delen’ 
Dit was het thema van de dienst van 16 novem-
ber, waarin de ZWO een presentatie en uitleg 
gaf over onze hulp aan Roemenië en wat dat 
voor de mensen betekent. Ook vroegen we ons 
te helpen met de voedselactie via een gift. 
Die boodschap is goed overgekomen. Velen van 
ons hebben gedeeld! 
‘Wie deelt loopt niet alleen’, hoorden we in de 
preek van Marc van de Giessen, een gevoel dat 
velen zullen erkennen. De mensen in Roemenië 
ervaren dankzij onze bijdrage een beetje 
warmte en verlichting en hopelijk het gevoel 
niet alleen te staan.  En dat is om blij van te 
worden. Dankjewel allemaal!  • 
 
Namens de ZWO werkgroep, 
Emmy Bangert

Voedselpakket voor inwoner van Cozia… en zijn huisje


