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Thema: ‘Vreugde als stap drie van Advent’ 

Slot van onze serie ‘Advent & Mystiek’ 
  

In deze viering mag Eliam Thomas Rustenburg  
de heilige doop ontvangen. 

  

 
 
 
Ruïnekerk Bergen (NH), zondag 14 december 2025 
 
 

Voorganger:     ds. Engele Wijnsma  Organist: Frank van Wijk 

Ambtsdrager:   Wim Wiersema  Koster: Susanne Ooms 

Lector:     Leo van Breugel Studio Ruïnekerk: Pieter van Dijk 

Mystieke gast:   Anita van Prooijen  Kerkfotograaf: Cor de Ruiter 

Kerkshop:    Mariska de Kraker Kerktaxi: Jan Scholten, 0620-976612 
 

Team Ontvangst: Kathleen Westerdijk, Julian Kerseboom, Henny Buit 

Kinderkerk: Mariska de Kraker & Alberta Eppinga 

Dit boekje bevat ook 
Kerkbrief-nummer 754 



Collecte van deze zondag Stichting Kind & Brandwond 
De opbrengst van de Kerstmarkt van Rotaryclub Bergen ligt hopelijk ook dit jaar 
weer iets boven de € 30.000. Daarvan is € 10.000 voor Stichting 
Instandhouding Ruïnekerk (SIR) een bescheidener deel voor opname 
apparatuur van muziekschool Simeon in Bergen. 
Het hoofddoel is dit jaar de Stichting Kind & Brandwond. Brandwonden zijn erg 
pijnlijk en beschadigen de huid en daarmee het uiterlijk ernstig. Voor kinderen 
die nog een toekomst moeten opbouwen is het een regelrecht drama. Het 
brandwondencentrum Beverwijk is gespecialiseerd in deze specialistische tak. 
Artsen en psychologen van dit centrum  hebben een eigen stichting opgericht 
voor jonge slachtoffers. Die stichting zorgt voor activiteiten, begeleiding en extra 
zorg. Onze collecte schenken we ook dit jaar weer aan de opbrengst van de 
Kerstmarkt, zodat onze giften ook zo geheel ten goede komen aan boven-
genoemde doelen. Van harte aanbevolen!  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

Extra slaapzakken voor aan het front  
De Oekraïners in onze kerk hebben in de afgelopen tijd meer dan 200 slaap-
zakken, iso-matjes, thermo-ondergoed en pakketten met koffie, thee en snoep 
naar Oekraïne verzonden. Daar waren de soldaten erg blij mee. Als kerkelijke 
gemeente hebben we met  een gift gegeven een bijdrage gegeven voor de 
vervoerskosten. Ook vanuit onze community werden slaapzakken geschonken.  
 

Wil jij onze Kerkbrief voortaan wekelijks in je mailbox?  
Dat kan. Stuur dan een bericht naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl  

mailto:kerkbrief@kerkinbergen.nl


Volgende week: de Zing-In met kerstliederen van toen en nu 
Er is een groot aantal kerstliederen, die we eigenlijk niet meer zingen in de kerk. 
Ze zijn gedateerd en de taal verouderd. Toch zing een aantal mensen deze nog 
graag. Volgende week zondagochtend gaan we dat doen bij de Zing-In. Maria 
Delver is onze solist die ochtend. Voorganger is ds. Engele Wijnsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoa le Thi en Sarah Gischler versierden de kersboom tot in de top 
Het is elk jaar weer een immense klus, waarbij je moet balanceren op de hoge 
ladder. Toch is het weer gelukt en is Kerst zo dichterbij gekomen.  
 

Het Kerstpakket van onze Community Ruïnekerk 
Wo 17 december 18.00 uur   Kerstbuffet (inloop vanaf 17.30 uur) HELAAS UITVERKOCHT 

Do  18 december 11.00 uur   Kerst in De Marke met Zanggroep Ruïnekerk  

           o.l.v. Maria Delver en op de piano: Els de Ridder 

Zo  21 december 10.00 uur   Zing-In met solist Maria Delver 

Wo 24 december 19.00 uur   Kinderkerstfeest 

     22.00 uur   Kerstnachtviering met solist Yasmijn Kooren 

Do  25 december 10.00 uur   Kerstochtendviering met Zanggroep Ruïnekerk  

           o.l.v. Maria Delver 

     16.00 uur  Kerst in het Vredeskerkje met Yasmijn Kooren 

           & Pieter Rijnja (orgel)  
 

 

Tenzij anders aangegeven is Frank van Wijk organist 
en is ds. Engele Wijnsma de voorganger. 



Frank van Wijk speelt ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (Lied 433) 
BWV 659 & 660 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Welkom door Wim Wiersema (ambtsdrager van dienst)  
 

Aansteken van de derde Adventskaars 
 

Lied 465 
 

Hopen en uitzien naar het licht. Hopen, weten dat het kwade zwicht. 
Hopen, Christus komt, het ware licht. 

 

Gesprek met de kinderen (Lukas 1 : 39 – 45) 
 

 

Inleiding op de viering & Stil worden 
 

Lied 441 : 1 en 5 (bewerkt) 
 

Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 
verlangt ook mij met gloed! 
O Christus, licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U kan eren, 
U waardig welkom heet. 

Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 

U ziet mijn angst en pijn. 
U houdt mij hoog in ere. 
Daarbij valt in het niet 

wat alle goud ter wereld 
aan aardse rijkdom biedt. 

 
Mededelingen 
 

Collecten:  
1e doel   Stichting Kind & Brandwond 
2e doel   Het werk van onze eigen kerkelijke gemeente 

 
Hoe doe je mee aan de collecte? 
Je gift is van harte welkom via de QR-code of door over te maken op rekening-
nummer NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Bergen.  Een gift in contanten kan in de glazen kubus bij de ingang. Dit kubus-
geld gaat naar ons Orgelfonds  
 

Tijdens het voorspel van het lied ‘Magnificat’ uit Taizé is er gelegenheid om je 
gift over te maken of door de QR-code te scannen.  



Lied: Magnificat (uit het oecumenisch klooster in het Franse Taizé) 
  

Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 

 

Vertaling: ‘Verheerlijk G’D, mijn ziel!’ 
 

 
Poëtische woorden bij het evangelie naar Lukas 1 : 39 – 45 
 
Lied 433 : 1, 4 en 5 
 

Kom tot ons, de wereld wacht 
Christus, kom in onze nacht 
Licht dat in de nacht begint 
Kind van God, Maria's kind 

  

Uw kribbe blinkt in de nacht, 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. 

Lof zij G’D in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid 

 
Mystieke gedachten van Julian of Norwich (1342 -1423) 

 
‘Memoria’ (videoclip van het album LUX van Rosalía) 
 

 

Overdenking  
 

Lied 444  (Tijdens dit lied wordt Eliam Thomas binnen gedragen) 
 

1 

Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 

2 

De duisternis gaat wijken 
van d' eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 

3 

De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 
is Christus 't eeuwig licht! 

4 

Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 



Inleiding op de Heilige Doop  
 

Bij het lied ‘Vrede voor jou’ vormen we een kring rond het doopvont 
 

Dankgebed, Voorbeden & Onze Vader  

 
Lied 354 

Jouw leven staat aan het begin, 
het heeft nog geen herinnering, 
het is zo weerloos en zo klein, 

je weet nog niet hoe het zal zijn. 
 

refrein: O G’D, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam. 

 

2 

Jij weet nog niet wat leven is, 
wat liefde is en wat gemis. 

Jij weet nog niet van nee en ja, 
van ondergang en gloria. 

refrein: 

3 

Je huilt nog van verwondering, 
maar jij hoort hier, in onze kring. 
Het water wacht, een diepe zee 

geeft jou een taal, een teken mee. 
refrein: 

 

4 

Dat teken is een heilsgeheim: 
G’D wil met jou verbonden zijn. 
G’D is nabij waar jij ook bent, 
omdat G’D jou bij name kent. 

refrein: 

5 

Zo komt jouw leven aan het licht, 
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
G’D’s adem heeft je aangeraakt 
en jou tot bondgenoot gemaakt. 

refrein: 
 
Vader Daniël leest uit de Profetie van Jesaja, hoofdstuk 43 : 1- 7 

 

Welnu, dit zegt de ENE, 
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 

Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, 
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! 

 

Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien. 

Want Ik, de ENE, ben je God, 



de Heilige van Israël, je redder. 
  

Voor jou geef Ik Egypte als losgeld, 
Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. 

 

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je 
dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, 

ja alle volken om jou te behouden. 
 

Wees niet bang, want Ik ben bij je. 
Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, 

uit het westen breng Ik jullie bijeen. 
Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier! 

 

Het zuiden gebied Ik: Laat los! 
Breng mijn zonen terug van verre, 

mijn dochters van de einden der aarde, 
 

allen over wie mijn naam is uitgeroepen, 
en die Ik omwille van mijn majesteit 

geschapen heb, gemaakt en gevormd. 
 
Doopvragen 
 
Bediening van de Heilige Doop 
 
 

We zingen:  
 
 

Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen vier jij hier dit feest met ons mee. 

 
Refrein: Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest, 

want jij bent gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd en dus is het tijd 
om te vieren, dat G’D die je kent, van je houdt. (Refrein) 

 
Zending, Zegen en gezongen Amen 
‘G’D zal met je meegaan’ (Sytze de Vries & Job de Bruijn) 



 

G’D zal met je meegaan 
als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 

en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. (bis) 
 

Uitleidend orgelspel: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (Lied 433)   

BWV 661 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
De doopouders trakteren op iets lekkers bij de koffie, thee een limonade. 

Zet je kopje alsjeblieft weer terug op de bar? 
 

De viering is terug te zien via: www.kerkomroep.nl  &   
www.youtube.com/@studioruinekerk2436 

 

 
Poëtische woorden bij het evangelie naar Lukas 1 : 39 – 45 

 
Ze ging haastig op weg, Maria, 
niet om te vluchten, 
maar om te delen 
wat groter was  
dan woorden konden dragen. 
 

De weg naar het huis van Elisabet 
was geen gewone weg. 
Het was een pelgrimsroute 
van hart tot hart, 
van geheim tot herkenning, 
van belofte tot begin. 
En toen zij elkaar zagen, 
nog vóór hun stemmen klonken, 

sprong het kind in Elisabeths 
schoot 
alsof de vreugde zelf 
een lichaam had gevonden. 
 

Zo is het wanneer twee zielen 
hetzelfde Licht dragen. 
Niet onze ogen, 
maar het leven in ons 
herkent het leven in de ander. 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/@studioruinekerk2436


Tekst van Julian of Norwich: 
 

“Als liefde plots ontwaakt, 
wordt alles helder, 
en alle dingen worden goed.” 
 

In dat huis, tussen twee vrouwen 
die elkaars geheim verstaan, 
werd het oude lied  
opnieuw geboren: 
een lofzang van vertrouwen, 
een jubel van hoop, 
een Magnificat  
dat in elke generatie verder zingt. 
Ja, alle dingen zullen goed zijn 
 

Daar ontdekten zij 
dat G’D niet alleen komt 
in sterren, engelen of visioenen, 
maar in het eenvoudige delen 
van wat groeit in ons binnenste. 
 

Soms is één ontmoeting 
genoeg om het Kind 
in ons te doen bewegen. 
Soms is één omhelzing 
genoeg om te weten: 
 

Alles zal goed zijn. 
Alles zal goed zijn. 
Alle dingen zullen gedragen zijn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariska de Kraker, Trix van Os, Jan v/d Akker en Henk Vriesman  
 

Exploitatie en beheersovereenkomst afgerond. 
Er is lang aan gesleuteld, maar dit belangrijke stuk is gelukkig klaar. Formeel 
moeten beide besturen er nog een klap op geven, maar dat lijkt een formaliteit. 
In dit document staan de afspraken over het gebruik van de Ruïnekerk door 
Stichting Instandhouding Ruïnekerk (SIR) en onze kerkelijke gemeente. Trix van 
Os was aanwezig om kennis te maken. Het is de bedoeling, dat zij begin 2026 
onze predikant vervangt als aanspreekpunt voor de Stichting. Hij deed dit werk 
als vice-voorzitter van de kerkenraad.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorige week gaf Giselle Ecury stem aan de mystica Hadewych  
Hadewych sprak over de Minne in ons hart en het vinden van die innerlijke 
ruimte als opstap naar Kerst. Het waren ontroerend mooie mystieke woorden.    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De talkshow in de viering van afgelopen zondag 
Erna van Spaandonk en Frank van Wijk gingen met Engele Wijnsma in gesprek 
over de clip ‘Berghain’ van het album Lux van Rosalía. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
De Kinderkerk repeteerde voor het Kinderkerstfeest 
Iedereen kent inmiddels zijn of haar rol. Er wordt thuis geoefend, maar ook in de 
kerk tijdens de viering. Het resultaat zien we Kerstavond om 19.00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joke Scheffer was onze duidelijke lector afgelopen zondag 
Ze las het verhaal over de engel die Maria groette. Opvallend was hoe dit jonge 
meisje onbevreesd naar de engel luisterde en gerichte vragen stelde.  



 
 
 

 
Made by Maudlyn Wijnsma 

 
 

Iedereen is welkom! 

 


