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WIT is de kleur    
van deze viering 

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Woensdag 24 december 2025 
Aanvang 22.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma   Muzikale gast: Yasmijn Kooren  
Organist: Frank van Wijk    Studio Ruinekerk: Marco de Boer WIT is de kleur     
Kosters: Susanne Ooms & Ada Bergsma  Kerkfotograaf: Maksym Schevchenko     
Ambtsdrager: Henriëtte Doeve   Kerktaxi: niet aanwezig 
Lector:  Ebelien Waanders  Team Ontvangst: Svetlana Paarberg, Diana & Anatolii Yelisieiev  
1e Collecte: Diaconie - Ujima Foundation  2e Collecte: het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/SadMP3OzZ5g of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ken je ons kastje voor mensen in nood?  
Aan de zuidzijde van de kerk bevindt zich een kastje, waar 
mensen zonder geld - pro Deo - eten kunnen halen.  
Te denken valt aan blikken soep, pasta, rijst en een potje 
met saus. Voor vrouwen liggen er ook tampons en 
maandverband, omdat blijkt dat ook daar soms geen geld 
voor is. Dit kastje wordt gevuld door mensen die bereid 
zijn om dat af en toe te doen. Misschien wil jij ook wel 
eens iets in ons kastje leggen? Graag! Wil je liever dat 
onze koster die spullen voor je koopt? Maak dan een be-
drag over op NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Pro-
testantse Gemeente Bergen, o.v.v. Kastje.  
 

Nieuwjaarsreceptie na de eerste viering van 2026 
Zondag 4 januari houden we een wat kortere viering met 
daarin wel de benoeming van Trix van Os als technisch 
voorzitter van onze kerkenraad. Onze eigen predikant, ds. 
Engele Wijnsma, gaat dan voor. 
 

Zou jij iets voor onze kerk willen doen? 
We hebben gelukkig een sterk kader van voorgangers, 
een top-organist en super-kosters, maar uiteindelijk draait 
onze community op vrijwilligers: ons Bezoekteam, Team 
Ontvangst, de Kookgroep, kerkfotografen, de regie van 
onze tv-uitzendingen, bestuurders en organisatoren, be-
zorgers van kaarten en nieuwsbrieven, hulp bij projecten, 
culturele inbreng etc. Zou jij het leuk vinden om af en toe 
actief mee te doen? Mail ons dan via het volgende adres: 
kerkbrief@kerkinbergen.nl. 
  

Wat gaan we doen in 2026? 
We hebben ons de afgelopen jaren 
verdiept in boeken van de Joodse 
rabbijn Jonathan Sacks over Nu-
meri en Leviticus. Sacks overleed 
plotseling in 2020, maar vorige 
maand verscheen weer een verta-
ling uit het Engels van een van zijn 
werken, getiteld ‘De kracht van de 
Tora – ideeën die je leven veranderen’. Professor Michael 
E. Silverman (neurowetenschapper & gedragstherapeut) zei 
hierover: ‘Ik geloof niet dat ik ooit een boek heb gelezen - 
of ooit zal lezen - dat zo’n enorme rijkdom aan wijsheid 
bevat’. Tot de 40dagentijd wil ik hoofstukken bespreken 
die verwijzen naar het Bijbelboek Genesis. We beginnen 
met Genesis 1 :1 - 6:9 en dat draagt meteen een uitda-
gende titel: ‘Het geloof van G’D zelf’.  
 

Neem jij iets mee naar de Nieuwjaarsreceptie?  
Het hoeft natuurlijk niet, maar heb je van Kerst en Oudjaar 
nog wat aan eten en drinken over om te delen, neem dat 
dan gerust mee op 4 januari. Zo krijgen lekkernijen alsnog 
een plek bij onze Nieuwjaarsreceptie.   
Wist je dat al onze vieringen te zien zijn op tv?  
 
Vind je het belangrijk dat onze kerk bestaat?  
Onze community bestaat dankzij giften. Dar is onze enige 
bron van inkomsten. Door de vergrijzing in ons dorp ne-
men deze giften jaarlijks af, al zijn er ook steeds weer 
nieuwe mensen die besluiten ons te steunen. Zij vinden 
het belangrijk dat de kerk blijft bestaan. Vind jij dat ook? 
Zou je ons eens in de zoveel tijd een gift willen schenken? 
Dat kan via het volgende rekeningnummer NL19 INGB 
0000230829 van de Protestantse Gemeente te Bergen 
o.v.v. Kerkbalans. Bij voorbaat dank!   
 

Wil je eens bezoek vanuit de kerk?  
Misschien onze predikant of onze eigen RK-pastor Marc 
van de Giessen. Of juist iemand anders. Dat kan, mail ons 
gerust via: bezoekteam@kerkinbergen.nl. 



Wil je deze Kerkbrief wekelijk in je mailbox? 
Dat kan! Stuur een mail naar kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc van de Giessen gaat voor op 28 december 
De laatste zondag van 2025 gaat onze RK-pastor weer 
voor. Het is dan de dag van de ‘onschuldige kinderen’. Die 
naam verwijst naar de moordpartij door koning Herodes. 
Het is geen feestelijk thema, maar zet onze focus wel op 
de concrete invulling van Kerst: oog voor het kwetsbare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trix van Os en predikant Engele Wijnsma 
Trix wil graag iets doen voor onze kerk 
Al sinds 2018 volgt Trix van Os onze vieringen, meestal 
online. Inmiddels is ze verhuisd van Rotterdam naar Eg-
mond. Ze was directeur in de zorg en gaat met pensioen. 
Sinds november vergadert ze mee met de kerkenraad en 
op zondag 4 januari wordt ze benoemd tot technisch voor-
zitter van ons kerkbestuur. Misschien heb je haar en haar 
partner Ton al eens ontmoet in de kerk?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerstfeest in De Marke 
Vorige week donderdag hielden we een Kerstviering voor 
en met bewoners van zorgcentrum De Marke. Zanggroep 
Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver verleende medewerking, 
Elsje de Ridder bespeelde de vleugel en ds. Engele 
Wijnsma ging voor.  
 

Afgelopen zondag was de jaarlijkse Zing-In 
Een heel aantal mensen was blij om weer eens kerstlie-
deren te zingen die al decennia de Kerstviering niet meer 
halen vanwege gedateerde teksten. En dus of daarom 
voelde het fijn om ze weer eens uit volle borst te zingen. 
Er waren ook andere liederen te horen: zo zongen we op 
verzoek van Nan van Etten ‘O Holy Night’. Onze eigen 
predikant leidde de viering. Na afloop was het nog lang 
gezellig bij de koffie en de thee. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Amber stak de vierde Adventskaars aan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Maria Delver en Nan van Etten zongen een duet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anita van Prooijen las een prachtig kerstverhaal voor, dat  
niet vroom christelijk was, maar daardoor juist toch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de viering keek de familie Strijbos nog even  
met de kinderen naar de kerststal. 


