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WIT is de kleur    
van deze viering 

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente  
 

Zondag 4 januari 2026 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma    
Organist: Frank van Wijk  Studio: Meinoud Coehoorn 
Koster:  Susanne Ooms  Kerkfotograaf: Wim Wiersema 
Ambtsdrager: Mariska de Kraker Kerktaxi: Ton van den Dijssel, 072-5111270 
Lector:  Frank Boddendijk Kinderkerk: niet aanwezig  
Kerkshop: niet aanwezig  Team Ontvangst: Martina Tellegen en Rob & Anja Kofman 
1e Collecte: Werkgroep ZWO 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/DvYzp0H-3Gs of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 
 

Liturgie voor Zondag Epifanie (= Verschijnen) 
Thema: ‘Waar ben je thuis?’ 

 

Voor de viering klinkt: Ouverture uit ‘Music for the Royal Fireworks’ van G.F. Händel (1685-1759) 

Welkom door Mariska de Kraker  Lied 298 (beurtzang met de predikant)  
Inleiding op de Viering   ‘Uit uw verborgenheid’ (Lied 500 : 2 en 5)  

Gesprek met de kinderen   
Erasmus van Rotterdam (1466-1536) 

Evangelie naar Mattheus, hfdst. 2 : 19-23 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (Lied 527: 1, 2 en 5) 

Overdenking     ‘Wonen overal, even thuis’ (Lied 419) 

‘Wat is de kerkenraad?’   Videolied: ‘Ik geloof’ (Jeroen van Merwijk, 1955-2021) 

Benoeming Trix van Os    ‘Wij bidden jou G’D’s zegen toe’ (Lied 794) 

Gebeden & Gaven    ‘Zoekend naar licht’ (Lied 1005 : 1  en 5 - NL & Eng) 

Tijdens de collecten klinkt: ‘La Paix’ (De vrede) uit ‘Music for the Royal Fireworks’ van G.F. Händel 
Zending & Zegen    Amen, amen, amen 
Uitleidend orgelspel: ‘La Réjouissance’ (De vreugde) uit ‘Music for the Royal Fireworks’ van G.F. Händel  
 

  Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.  
Je bent welkom bij de koffie, thee en bubbels.  Zet je je kopje en glas weer op de bar?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Een kerkenraad met drie voorzitters 
Wat een luxe. Na komende zondag zal Trix van Os (foto 
links) onze technisch en operationeel voorzitter zijn. Tot 
die tijd blijft Henriëtte Doeve (foto midden) formeel voorzit-
ter, zolang Trix nog geen tekenbevoegd ambtsdrager is. 
Onze predikant draagt alleen de voorzittershamer wan-
neer er geen andere voorzitter voorhanden is. Wil jij ons 
bestuur ook versterken? Mail naar: scriba@kerkinbergen.nl 

Laatste tussenstand Kerkmedia 
Dit onderwerp is de laatste weken blijven liggen. De laat-
ste tussenstand van onze inkomsten voor de Kerkmedia 
(kerkbrieven, XL en de uitzending) staat op € 4272. Vorig 
jaar was dat € 4270. Dat is een stijging, maar we hadden 
op een iets hoger bedrag gehoopt. Mocht je er niet aan 
toe zijn gekomen of wil je alsnog of een extra bijdrage 
doen, dan heel graag. Je gift kan in dat geval naar reke-
ning NL19 INGB 0000230829 van de Protestantse Ge-
meente Bergen o.v.v. Kerkmedia.   Mariska de Kraker 
 
Volgende week gaat pastor Marc van de Giessen voor  
Onze predikant gaat traditiegetrouw op de tweede zondag 
van januari voor bij zijn vorige gemeente in Edam. Marc 
van de Giessen gaat het bij ons dan hebben over een 
stem uit de hemel. 



Terugblik op Kerstmorgen 
Het werd een prettige en gezellige viering die deels iden-
tiek was aan die van Kerstnacht. De Zanggroep o.l.v. Ma-
ria Delver gaf extra cachet aan deze Kerstmorgenviering. 
Gezellig dat er deze ochtend kinderen waren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. Engele Wijnsma ging in gesprek met de kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver zong echt heel erg mooi. 

 

Terugblik op Kerst in het Vredeskerkje 
Deze viering was een mix van Kerstnacht en Kerstmor-
gen. Iedereen was ingespeeld en dus werd het misschien 
wel de beste versie. Let ook even op de mooie vensters 
die door Cor Dekker van buiten waren aangelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engele Wijnsma als Zerbolt van Zutphen en solist Yasmijn Kooren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genna en Carlijn Wiebenga waren de lectoren. 

Terugblik op zondag 28 december 
Pastor Marc van de Giessen ging voor in een prachtige 
viering, waar het verdriet van de wereld samenkwam in de 
belofte van Kerst: Vrede voor alle mensen van goede wil. 
Indrukwekkend was de gedachte dat de stem van een ver-
leden niet zwijgt, maar hoorbaar kan blijven.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebelien Waanders, Anja Kofman, Margriet van Urk  
en Ria van Tiel tekenen de kaarten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze RK-pastor Marc van de Giessen had een mooi en goed verhaal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arend Plug schudt Marc van de Giessen oprecht de hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was weer gezellig bij het koffiedrinken. 
Wil je elke week deze nieuwsbrief in je mailbox? 
Stuur dan een mail naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl  


