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WIT is de kleur    
van deze viering 

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 11 januari 2026 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: pastor Marc van de Giessen Be-amer: Wim Wiersema    
Organist: Frank van Wijk   Studio: Robert de Kraker  
Koster:  Susanne Ooms   Kerkfotograaf: Frank Boddendijk 
Ambtsdrager: Wim Wiersema   Kerktaxi: Jan Scholten, tel. 06-20976612 
Lector:  Anita van Prooijen  Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker   Team Ontvangst: Hilda Waardenburg, Henny Buit en Eva Schultz 
1e Collecte: KiA-slachtofferhulp Oekraïne 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt deze week niet LIVE uitgezonden via RTV80 vanwege de marathon in Egmond  
maar wel LIVE of LATER via https://youtube.com/live/amO_Lw1M0rY of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor de 1e Zondag na Epifanie (= Verschijnen) 
Thema: ‘De stem die je naam kent’ 

 

Voor de viering klinkt: Choral ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ van Johann Sebastian Bach 

Welkom door Wim Wiersema 
Aansteken van de Paaskaars   ‘Zuivere vlam' (Lied 458) 

Openingsgebed      ‘God roept een mens tot leven’ (Lied 346a)  

Inleiding op de viering     ‘Wat ik gewild heb’ (NLB 962) 

Lezing ‘De wereld’ (uit: ‘Een parel voor elke dag’)  ‘De Geest des Heren heeft…‘ (Lied 686) 

Lezing volgens Mattheüs 3: 13 -17 
Overweging: ‘De stem die je naam kent’  Orgelspel: ‘Die mij droeg’   
Mededelingen & dubbele collecte 
Frank improviseert over het Taizélied ‘Jesus, remember me’ 
Voorbeden met acclamatie ‘Jesus, remember me, when you come into your kingdom’ 
Onze Vader (Lied1006)    Slotgedachte van Gerard Reve: ‘Roeping’   
‘Dat je de weg mag gaan’ (Gezongen Zegenbede) ‘Nu wij uiteengaan’ (Lied 423)  

Uitleidend orgelspel: Fuga in G BWV 576 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.  
Je bent welkom bij de koffie, thee en bubbels.  Zet je je kopje en glas weer op de bar?  

 
In memoriam: Loes Wilschut 
Ze was al een poosje ziek en op  
woensdag 7 januari is ze thuis ge-
storven. Loes Wilschut-Hinloopen 
werd 84 jaar. Ze was een vrouw die 
met iedereen het beste voor had. 
De uitvaartdienst heeft vrijdag 16 
januari om 13.00 uur plaats in de 
Ruïnekerk. Vanaf 12 uur is er gele-
genheid tot condoleren. Na de dienst is er ruimte om met 
elkaar te praten en herinneringen op te halen. Rond 15.00 
uur vormen we buiten een erehaag en rond 15.30 uur slui-
ten we de plechtigheid af op de begraafplaats van Bergen. 

Correspondentieadres: Kloosterlaan 17, 1861 SB Bergen 

VOLGENDE WEEK: collecte Smiling Kids Bali 
Arlette is de dochter van Christien en Dirk Roorda en ze 
heeft een lange zorgtraditie met het kinderrevalidatiecen-
trum Smiling Kids Bali. Onze kerk heeft haar in het verle-
den als eens eerder gesponsord. Ook nu doet ze weer 
een beroep op ons. Het gaat om de aanschaf van een 
scooter, zodat kinderen thuis bezocht kunnen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



De reacties op onze kerstpakketten waren fantastisch  
In november hielden we 3 collecten voor mensen met een 
krappe beurs in Bergen en Bergen aan Zee. Deze geza-
menlijke actie met Welzijn Bergen bracht in totaal € 2000 
op. In totaal ontvingen 50 huishoudens een Kerstpakket.  
Sommigen stonden met tranen in hun ogen, zo blij waren 
ze ermee. Slechts één dame gaf als reactie dat ze het 
vanaf januari allemaal zelf weer redt. Ook mooi! Verder 
kregen we terug dat mensen heel blij waren met de kaas: 
heerlijk! Ook de bodylotion bleek zeer welkom! Er was ook 
iemand die er enkele producten uithaalde, die diegene 
toch niet zou gebruiken. Die spullen heeft deze persoon er 
vervolgens in een andere tas bijgedaan.   
                  Anky Knoops, diaken 
 

Onze nieuwe voorzitter Trix van Os is begonnen 
In de eerste maanden van het voorzitterschap zal Trix 
vooral veel kennismakingsgesprekken plannen om zicht te 
krijgen op de mensen en mogelijkheden, en op de 
opgaven en kansen waar de gemeenschap zich voor 
geplaatst ziet. Vind je het fijn om kennis te maken, mail 
naar: voorzitter@kerkinbergen.nl 
 
 

 
Volgende week starten we een nieuw prekenserie 
Tot de 40dagentijd neemt onze predikant ons mee in het 
boek ‘De kracht van de Tora – Ideeën die je leven veran-
deren’, van Jonathan Sacks (1948-2020). Hij was een be-
roemde rabbijn uit Engeland, van wie we eerder boeken 
bespraken over Leviticus en Numeri. Deel 1 van deze se-
rie gaat over het eerste hoofdstuk van zijn laatste boek. In 
de vieringen van 18 januari en 1 en 15 februari gaat het 
dan over Genesis 1-6. Daarin verkennen we een verras-
sende gedachte: Niet ons geloof in God staat centraal, 
maar het geloof van God in mensen. De drie preken volgen 
de beweging van duisternis naar licht, en staan stil bij vrij-
heid, verantwoordelijkheid en vertrouwen in een kwetsba-
re wereld. Oude Bijbelteksten worden daarbij niet gelezen 
als historie, maar als actuele, kritische en hoopvolle ver-
halen over mens-zijn in deze huidige tijd. Na de 
40dagentijd zullen we meer hoofdstukken bespreken. Wil 
je het boek thuis meelezen? Het is overal te koop, want het 
kwam uit in november 2025. Kosten: € 32,99.   
 

Volgend weekend start Actie Kerkbalans 2026 
Zoals ieder jaar zijn ook de laatste toegezegde bedragen 
als een royale gift voor ons kerkenwerk in december bin-
nen gekomen. Op naar Actie 2026!  Mariska de Kraker 

Vorige week hieven we het glas op het nieuwe jaar 
Natuurlijk was er eerst een viering met kinderen, een talk-
showtafel, een bezoek van Erasmus en aandacht voor de 
benoeming van Trix van Os (voorzitter) en Sarah Gischler 
(tweede koster). Ook was er applaus voor Henriëtte Doeve, 
die lange tijd onze voorzitter was. Dat blijft ze nog steeds 
voor de diaconie. Daarna waren er koffie en bubbels.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de kinderen keken we terug op Kerst en op de 
 terugkeer van de heilige familie uit Egypte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze gasten uit Drenthe waren verrast door de relaxte sfeer,  

zowel voor, tijdens, als na onze viering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sarah Gischler (onze nieuwe tweede koster) Henriëtte Doeve  

en Trix van Os werden toegezongen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trix van Os trakteerde op Rotterdamse doorpakkers (drop) 


