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R U Ï N E K E R K  B E R G E N

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

18 jan       10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

25 jan       10.00 uur       ds. Ferdinand van Melle 

1 feb          10.00 uur       viering Heilig Avondmaal 

                                                       ds. Engele Wijnsma 

8 feb          10.00 uur       viering in de geest van Taizé 

                                                       pastor Marc van de Giessen 

                                                       muziek: Zanggroep Ruïnekerk  

                                                       o.l.v. Maria Delver 

15 feb       10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

                                                       muziek: Livina & Laenen 

22 feb       10.00 uur       1e zondag Veertigdagentijd 

                                                       vlootaalmoezenier  

                                                       Thom van der Woude 

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen 
en over vijf weken begint de Veertigda-

gentijd alweer. In deze XL veel informatie 
over vieringen in de komende maanden. 

 

Serieus genomen worden 
 
Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens, verwachtingen en soms ook met twijfel.  
Hebben we genoeg in huis voor wat ons te wachten staat? Veel mensen beginnen niet met groot 
vertrouwen, maar met aarzeling: over zichzelf, over de wereld, over de toekomst. 
 
Juist daarom is het opmerkelijk hoe de Bijbel spreekt over het begin van alles. In de eerste hoofd-
stukken van Genesis wordt de mens ‘beeld van God’ genoemd. Dat klinkt groots en misschien 
zelfs abstract, maar bij nadere beschouwing is het verrassend nuchter. ‘Beeld van God zijn’ bete-
kent daar niet dat de mens volmaakt is, of moreel hoogstaand. Het betekent iets veel eenvoudigers 
en tegelijk iets veel ingrijpenders: de mens wordt door God serieus genomen als moreel verant-
woordelijk wezen, nog vóór hij bewijst dat hij dat waard is. 
Dat is een radicale gedachte. In onze cultuur wordt vertrouwen vaak verdiend: door prestaties, 
door betrouwbaarheid, door succes. In Genesis gaat het precies andersom. Vertrouwen komt 
eerst. De mens krijgt een plaats in de wereld, een taak, een zegen — niet als beloning, maar als 
uitgangspunt. De wereld wordt hem toevertrouwd, niet omdat hij alles al kan, maar omdat hij 
aangesproken wordt op wat mogelijk is. 
In de komende weken verkennen we deze beweging in een korte prekenserie, geïnspireerd door 
het werk van Jonathan Sacks. Niet ons geloof in God staat daarbij centraal, maar het geloof van 
God in mensen. Dat geloof is niet naïef. Genesis ziet scherp hoe vrijheid kan ontsporen en hoe ge-
weld normaal kan worden. Toch trekt God zich niet terug. Hij blijft de mens aanspreken, blijft 
vertrouwen schenken, blijft ruimte maken voor toekomst. 
Pastoraal gezien is dat een belangrijke gedachte aan het begin van een nieuw jaar. We hoeven 
niet te beginnen bij wat er allemaal beter moet, of bij de vraag of wij wel voldoen. We mogen be-
ginnen bij het besef dat wij leven in een wereld waarin we serieus genomen worden. Aangesproken. 
Toevertrouwd. 
Dat maakt het nieuwe jaar niet eenvoudig, maar wel bewoonbaar. Want wie serieus genomen 
wordt, mag verantwoordelijkheid dragen — niet uit angst om te falen, maar vanuit het vertrouwen 
dat er met hem gerekend wordt. Misschien is dat wel de meest hoopvolle manier om een nieuw 
jaar binnen te gaan: niet met bewijsdrang, maar met de moed om te leven vanuit het vertrouwen 
dat ons al gegeven is. 
 

Een goed jaar gewenst!  
  

ds. Engele Wijnsma, dedominee@kerkinbergen.nl • 
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
30 nov           KiA – Rwanda: Kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden 
7 dec              KiA – Libanon: Training in thuiszorg biedt werk en hoop  
14 dec           Kerstmarkt Rotary – Kinderen Brandwondencentrum Beverwijk / SIR 
21 dec           PKN – Jonge generaties Nederland: jongeren beleven het kerstverhaal 
24 dec           Kinderkerk bepaalt collectedoel van de Kinderkerstviering 
                            Ujima Foundation/Stichting Sint Jozef van Ujima  
                            (Kerstnachtviering) 
25 dec           Ujima Foundation/Stichting Sint Jozef van Ujima 
28 dec           Eigen projecten van de diaconie 
4 jan                Werkgroep ZWO van de diaconie 
11 jan            KiA – Oekraïne: Hulp voor slachtoffers en ontheemden 
18 jan            Smiling Kids Bali – Kinderen met beperking op Bali,  
                            voor aangepaste scooter (Arlette Roorda) 
25 jan            Wereld Lepradag – Actie om lepra uit te roeien en bewustzijn te vergroten 
1 feb               Hospice De Bregthoeve (Schoorl) – Ondersteuning vrijwilligers 
8 feb               KiA – Noodhulp vluchtelingen Zuid-Soedan  
15 feb            Engelen- en bloemengroet op zondag 
22 feb            KiA – Omzien naar gevangenen 

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
23 nov           PKN – Pastoraat bij rouw en gedachtenis                                             € 529                         € 538 
30 nov           Blijfhuis Alkmaar                                                                                                           € 261                         € 167 
7 dec               Blijfhuis Alkmaar                                                                                                           € 239                         € 128 
14 dec           Kerstmarkt Rotary – St. Brandwondencentrum voor kinderen      € 1.054                         € 134 
21 dec           PKN – Jonge generaties Nederland                                                             € 189                         € 147 
24 dec           Kinderkerstfeest: MILA Oekraïne                                                                  € 407                           ------- 
24 dec           Stichting Ujima                                                                                                                € 566                         € 225 
25 dec           Stichting Ujima                                                                                                                € 588                         € 395 
28 dec           Eigen werk van de diaconie                                                                                 € 208                         € 168 
4 jan                Werkgroep ZWO van de diaconie                                                                  € 210                         € 100
                             

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

Aandacht voor een tweetal concerten in de serie 
Duinstreek Kamermuziek. Op zondagmiddag 25 
januari drie Nederlandse muzikale grootheden 
met een verrassend programma, en op zondag-
middag 22 februari LIED, LIEF en LEED met werk 
van Schubert (en haakjes naar Leonard Cohen). 
Voor info, tickets en andere evenementen:  
kijk op ruinekerk.nl  •

CULTUUR & VERTIER 
IN DE RUÏNEKERK 
 

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,  
bel dan 06-28737837 of mail naar:  
dedominee@kerkinbergen.nl. 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op 
met pastor Marc van de Giessen (06-34995089  
of pastor@kerkinbergen.nl), of neem contact op met 
ons bezoekteam: bezoekteam@kerkinbergen.nl of 
072-5895027 (Jim Nijdig).  

 
ONZE PREDIKANT HEEFT  
VOORJAARSVAKANTIE 
Van vrijdag 20 februari t/m zondag 1 maart is 
onze predikant vrij. In die periode worden zijn 
taken overgenomen door twee gastpredikan-
ten op zondag en bij pastorale nood of een 
overlijden door een van zijn voorgangers,  
ds. Ferdinand van Melle. Ook pastor Marc van 
de Giessen is in die periode niet beschikbaar.  
Voor meer info, bel Svetlana Paarlberg,  
06-29588841 • 

ACTIE KERKBALANS VAN START 
Deze week begint onze jaarlijkse geldwervings-
actie Kerkbalans weer van start. Ons thema 
voor dit jaar is ‘Rustpunt in een drukke tijd’ en 
onze prachtige folder zal de komende twee we-
ken bij iedereen langsgebracht worden. In 2025 
hebben we ons begroot bedrag van €78.000 net 
aan gehaald en we hopen ook dit jaar weer zo'n 
mooi bedrag op te halen! Uiteraard zullen wij 
jullie regelmatig op de hoogte houden van de 
voortgang van de actie. • 
Mariska de Kraker, kerkrentmeester  
06-14184819 (graag ma-di-do na 17.00 uur) of 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
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KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

18 jan      Cor de Ruiter                      072-5899374 
25 jan      Wim Wiersema                06-36408890 
1 feb         Jan Scholten                       06-20976612 
8 feb     Joost Bergsma                      072-5895303 
 15 feb   Ebelien Waanders           072-5899457 
 22 feb   Ton van den Dijssel         072-5111270 

WIE WAS JONATHAN SACKS? 
Dit jaar is het plan dat we ons in een aantal series vieringen 
gaan verdiepen in het meest recente boek van Sacks: De 
kracht van de Tora. Ideeën die je leven veranderen. Dit boek 
kwam in november 2025 uit in een Nederlandse vertaling. 
Jonathan Sacks (1948–2020) was een Britse rabbijn, filosoof 
en publieke denker die wereldwijd grote invloed heeft gehad, 
ver buiten de grenzen van de Joodse gemeenschap. Van 1991 
tot 2013 was hij opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk, 
maar zijn betekenis reikte veel verder dan dat ambt. 
 
Sacks was bovenal een bruggenbouwer. Hij wist klassieke Bijbelteksten 
en Joodse tradities zo te lezen en te verwoorden dat zij ook voor moderne, 
seculiere en plurale samenlevingen relevant werden. Daarbij ging het 
hem niet om dogma’s of geloofsregels, maar om morele vragen: hoe leven 
mensen samen, hoe dragen zij verantwoordelijkheid, en wat gebeurt er 
wanneer vrijheid losraakt van ethiek? 
Wat hem bijzonder maakte, was zijn vermogen om verschillende werelden 
met elkaar te verbinden. Hij bracht Bijbel, filosofie, sociologie en psycho-
logie met elkaar in gesprek. In zijn boeken en lezingen sprak hij even  
gemakkelijk over Genesis als over de hedendaagse samenleving, over religieus geloof als  
over morele vermoeidheid. Steeds weer benadrukte hij dat vertrouwen en verantwoordelijkheid 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor veel mensen was Jonathan Sacks een belangrijke 
stem omdat hij geloof niet gebruikte om te verdelen, maar om te verbinden. Zijn werk nodigt 
niet uit tot zeker weten, maar tot moreel serieus leven — met open ogen voor verschil en  
kwetsbaarheid. 
 
Leestip 
Wie Sacks beter wil leren kennen, kan beginnen met De kracht van de Tora, het boek waarop 
onze prekenserie is geïnspireerd. Het is toegankelijk geschreven en laat zien hoe oude Bijbel-
verhalen verrassend actueel kunnen zijn. 
 
Verder kijken en luisteren 
Voor wie liever luistert of kijkt: online zijn veel korte lezingen en interviews met Jonathan Sacks 
te vinden, waarin hij in heldere taal spreekt over Bijbel, samenleving en verantwoordelijkheid. 
Ze geven een goed beeld van zijn manier van denken en van zijn rustige, uitnodigende toon. •

TAIZÉ-VIERING MET MARC VAN DE 
GIESSEN EN ZANGGROEP 
Op 8 februari gaan we weer een Taizéviering 
doen zoals we die de afgelopen jaren hebben 
leren liefhebben. Samen met de Zanggroep Ru-
ïnekerk, onder de bezielende leiding van Maria 
Delver, laten we ons dragen door eenvoudige 
liederen die zich herhalen als een mantra. We 
zingen in verschillende talen – Nederlands, En-
gels, Duits en Spaans – en ontdekken hoe woor-
den muziek worden, en muziek gebed. Er is 
geen preek, maar een korte reflectie die ons 

zachtjes op weg zet. Het thema van deze viering 
is zout der aarde en licht van de wereld. De 
Zanggroep zal het zout zijn: smaakmakers die 
het alledaagse openen naar het geheim. In een 
lichtceremonie worden we uitgenodigd zelf 
licht te ontvangen én te delen. Neem gerust ie-
mand mee, want dit zijn vieringen waarin we 
niet veel hoeven te begrijpen, maar mogen 
meezingen. Zo bezingen we samen het geheim 
dat ons draagt — stil, eenvoudig en vol ver-
trouwen. • 
Pastor Marc van de Giessen

LIVINA & LAENEN TE GAST  
Dit Nederlands-Belgische duo toert deze maan-
den door Nederland. In verschillende theaters 
brengen ze een verrassende en hartverwar-
mende avond vol zelfgeschreven kleinkunst-
liederen. Laurent Laenen kennen we niet, maar 
Vita Livina Hooglandt wel. Zij is de dochter van 
Marianne Selleger en Dirk Hooglandt. Kerst 
2024 waren zij met hun drieën onze muzikale 
gasten. Livina en Laenen ontmoetten elkaar op 
het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, 
waar hun liefde voor Nederlandstalige muziek 
al snel voor een band zorgde. Superleuk dat zij 
op zondag 15 februari bij ons in de dienst  
komen zingen. • 

Foto David Weel
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MENS BLIJVEN WANNEER ALLES WANKELT 
Een vooruitblik op de 40dagentijd 
 
De wereld om ons heen voelt onzeker. Onze vertrouwde orde wankelt, zekerheden verdwijnen, 
en wat ooit vanzelf sprak staat onder druk. In de Veertigdagentijd staan we daarbij stil — niet 
om snelle antwoorden te geven, maar om de vraag toe te laten wat het betekent om mens te 
blijven in een tijd van breuklijnen 
Tijdens onze serie vieringen over mystiek en later Advent & Kerst maakten we steeds kennis met 
een beroemd personage. Dat waren allemaal mystici uit de middeleeuwen en één humanist: De-
siderius Erasmus. Het bleek heel verrassend om hun levenslessen te combineren met een Bijbel-
tekst en de actualiteit waarin wij zelf leven. Tijdens de 40dagentijd wil ik voortborduren op dat 
concept.  
De eerste twee vieringen worden ingevuld door gastpredikanten: Thom van der Woude (RK vloot-
aalmoezenier) en Ben de Bock (RK geestelijk verzorger en ethicus bij het AMC). Daarna wil ik in 
vier vieringen met jullie luisteren naar vier verschillende stemmen: een dagboekschrijver, een 
theoloog, een schilder en een dichter-denker. Concreet: Etty Hillesum (1914-1943), Dietrich Bon-
hoeffer (1906-1945), Vincent van Gogh (1853-1890) en Dorothee Sölle (1929-2003). Zij spreken 
ieder op hun eigen manier over kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid, twijfel, lijden en hoop. 
Niet vanuit een veilige hoogte, maar midden in de werkelijkheid. Deze vieringen zijn bedoeld 
voor wie zoekt, twijfelt, meedenkt — gelovig of niet. We oefenen ons in aandacht, eerlijkheid en 
menselijkheid, juist waar het leven schuurt. Pasen blijft aan de horizon, maar er wordt niet voor-
uitgelopen. Eerst deze weg.  • 
Ds. Engele Wijnsma 

WIE GEEFT STEM AAN GASTEN  
IN DE 40DAGENTIJD? 
Tijdens de vieringen over mystiek maakten we 
steeds kennis met een beroemde mysticus. In 
de 40dagentijd laten we overleden personen 
uit de 19e en 20e eeuw aan het woord: Etty Hil-
lesum, Dietrich Bonhoeffer, Vincent van Gogh 
en Dorothee Sölle zullen bij ons te gast zijn. 
Wie zou het leuk vinden om in de huid van één 
van hen te kruipen en een monoloog uit te  
spreken? Natuurlijk lever ik je de tekst aan.  • 
Ds. Engele Wijnsma

V.l.n.r.: Etty Hillesum, 
Dietrich Bonhoeffer,  
Vincent van Gogh, 
Dorothee Sölle.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO 
De opbrengst van de collecte in de ZWO-kerkdienst van 16 november 2025 (die het fantastische bedrag van ongeveer € 1300 opleverde), samen 
met geld van de diaconie en een gift van de Stichting Noord-Nederland voor Roemenië, heeft ons in staat gesteld om voedselpakketten uit te delen 
in Verveghiu, Costuleni en Cozia. We zijn door onze contactpersonen Zsolt, Suzanne en Christina uitgebreid bedankt namens de ontvangers van de 
pakketten. Wij danken dan ook alle gevers voor hun bijdrage. De Stichting Noord-Nederland voor Roemenië, die jarenlang voor de ZWO het 
transport van kleding naar Roemenië verzorgde, is opgeheven en heeft ons uit de resterende financiën € 1500 geschonken. In Verveghiu zijn de 
pakketten uitgereikt in samenwerking met het dameskoor, dat voor de ontvangers van een voedselpakket kerstliederen zong, en in Cozia deed de 
priester dit samen met jongeren. • 
Namens de ZWO werkgroep, Lex Pannekoek

Giselle Ecury vertolkte de mystica Hadewych (13e eeuw)


