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Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 18 januari 2026 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma    
Organist: Frank van Wijk  Studio: Pieter van Dijk 
Koster:  Susanne Ooms  Kerkfotograaf: Maxim Schevchenko 
Ambtsdrager: Svetlana Paarlberg Kerktaxi: Cor de Ruiter, 072-5899374 
Lector:  Joke Scheffer  Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker  Team Ontvangst: Marianne Hoek, Doetie Bouma en Anneke Smit 
1e Collecte: ‘Smiling Kids Bali’ 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via: https://www.youtube.com/live/duBFPRJol3k of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484                                           
 

 

Liturgie voor de Tweede Zondag na Epifanie (= Verschijnen) 
Thema: ‘Een wereld die ons wordt toevertrouwd’   

 Voor de viering klinkt: Toccata in C (BWV 564/1) van Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
Welkom door Henriëtte Doeve  Lied 298 (beurtzang met de predikant)  

Inleiding op de viering & stilte  ‘Blijf met uw genade bij ons’ (Lied 256: Nl 1 en 3 Du: 2)  

Gesprek met de kinderen    
Video ‘Smiling Kids Bali’    Frank van Wijk speelt de melodie van Lied 877 
Lezing: Genesis 1 : 24-31   ‘Ja, ik ben het beeld van de bevrijder’ (Lied 877) 

Overdenking     ‘Abba Vader’ -Nederlands & Engels- (Lied 886) 
Gebeden & Gaven    ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 1- 6 (Sytze de Vries)   
Tijdens de dubbele collecte klinkt: Adagio in a (BWV 564/2) van Johann Sebastian Bach 
Zending & zegen    Amen, amen, amen 

 Uitleidend orgelspel: Fuga in C (BWV 564/3) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.  
Mariska de Kraker trakteert op iets lekkers bij de koffie, thee en limonade.   

 
 

In memoriam: Riet Puik 
Maandag 12 januari overleed ze 
in haar slaap. Maria Hendrika 
Puik-van Hoog werd 87 jaar. De-
ze oud-diaken verhuisde twee 
jaar geleden naar Amersfoort: 
dichter bij de kinderen. Riet heeft 
veel voor onze community bete-
kend. De afscheidsdienst heeft 
plaats op woensdag 21 januari 

om 11.00 uur in de Lichtzaal van Crematorium Amers-
foort, Sinte Brandaanstraat 4, afdeling Koppel te Amers-
foort.           Corr.adres: Molenwerf 16, 3621 AV Breukelen 
 
Heel veel dank voor de mooie kaart vol namen 
Deze mocht ik ontvangen. Zo’n kaart draagt ertoe bij dat 
je toch het gevoel blijft houden, ondanks afwezigheid bij 
kerkdiensten, erbij te horen. En dat gevoel wil ik zeker 
vasthouden en is voor mij en blijft voor mij belangrijk. Met 
een heel hartelijke groet:     Gerrie van Voskuilen - de Jong 

Deze zondag start Aktie Kerkbalans 
Veel mensen geven elk jaar een vast en rond bedrag. Af-
gelopen jaar heeft een aantal mensen er bewust 10% of 
meer bij gedaan. Dat is heel prettig, want de prijzen en 
onze kosten zijn sinds 2020 behoorlijk gestegen. Alles wat 
in 2020 € 100 kostte, kost nu € 126. Dat wordt inflatie ge-
noemd. Toch lukt het ons nog steeds om een royale kerk 
te zijn met een predikant, een RK-pastor, een professione-
le organist en een kostersteam. Dat is uitzonderlijk! 
Over die inflatie: Elke Euro wordt jaarlijks minder waard. 
Hopelijk zijn meer mensen bereid hun bijdrage te verho-
gen. Onze inkomens zijn immers sinds 2020 gemiddeld 
met 28% gestegen, al geldt dat helaas niet voor iedereen. 
Onze kerk krijgt geen subsidies, maar leeft van Aktie 
Kerkbalans en voor een kleiner deel uit de opbrengsten uit 
beleggingen. Deze zondag worden de enveloppen voor 
Kerkbalans verdeeld na de viering. Alle bezorgers hebben 
daarna 2 weken om deze te bezorgen. Onze prachtige  
folder Kerkbalans wordt ook nog verstuurd via de mail.    

Mariska de Kraker, penningmeester 



Volgende week: Ferdinand van Melle 
Zondag 25 januari gaat onze vroegere 
predikant voor. Ferdinand werkte hier 
van 1987 tot 1996. Volgende week zal  
hij het hebben over een beroemde zin 
in de evangeliën: ‘Het koninkrijk God's  
is nabij.'  Deze woorden komen bij de 
evangelist Markus 1 keer voor, bij 
Mattheus 2 keer en bij Lukas 3x. Het zijn 5 keer woorden 
van Jezus. Bij Mattheus is het Johannes de Doper die de-
ze zin ook een keer uitspreekt. Ferdinand vraagt zich net 
als veel anderen wellicht af: 'Hoe en wanneer en nu of ooit 
of waar of nooit?’ Ferdinand neemt vast zijn blokfluit mee.  
 

 
 
 
 
 
 
 
DEZE WEEK: collecte Smiling Kids Bali 
Arlette is de dochter van Christien en Dirk Roorda en ze 
heeft een lange zorgtraditie met het kinderrevalidatiecen-
trum Smiling Kids Bali. Onze kerk heeft haar in het verle-
den als eens eerder gesponsord. Ook nu doet ze weer 
een beroep op ons. Het gaat om de aanschaf van een 
scooter, zodat kinderen thuis bezocht kunnen worden.  
 
 

 
 

Deze week starten we een nieuw prekenserie 
Tot de 40dagentijd neemt onze predikant ons mee in het 
boek ‘De kracht van de Tora – Ideeën die je leven veran-
deren’, van Jonathan Sacks (1948-2020). Hij was een be-
roemde rabbijn uit Engeland, van wie we eerder boeken 
bespraken over Leviticus en Numeri. Deel 1 van deze se-
rie gaat over het eerste hoofdstuk van zijn laatste boek. In 
de vieringen van 18 januari en 1 en 15 februari gaat het 
dan over Genesis 1-6. Daarin verkennen we een verras-
sende gedachte: Niet ons geloof in God staat centraal, 
maar het geloof van God in mensen. De drie preken volgen 
de beweging van duisternis naar licht, en staan stil bij vrij-
heid, verantwoordelijkheid en vertrouwen in een kwetsba-
re wereld. Oude Bijbelteksten worden daarbij niet gelezen 
als historie, maar als actuele, kritische en hoopvolle ver-
halen over mens-zijn in deze huidige tijd. Na de 
40dagentijd zullen we meer hoofdstukken bespreken.  

Vorige week zondag ging Marc van de Giessen voor 
Het ging over de doop van Jezus in de Jordaan, maar ook 
over het besef, dat alles begint met menselijke interactie. 
Hoe we met elkaar om willen gaan bepaalt de moeilijke 
puzzels in dit leven. Het was koud en guur, maar toch 
kwamen er gezellig genoeg mensen naar de kerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frans Wiering stak een kaars aan voor de viering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frank van Wijk, Marc van de Giessen en Wim Wiersema waren deel 
van de crew en hadden vooraf nog even overleg over de viering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anita van Prooijen bleek als altijd een uitstekende lector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koster Susanne Ooms bood nog iets lekkers aan voor mee naar huis. 


