
Kerkbrief  Nr. 762 

de kleur    
van de  
zondag  

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 1 februari 2026 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma    
Organist: Frank van Wijk  Studio: Marco de Boer 
Koster:  Susanne Ooms  Kerkfotograaf: Maxim Svhevchenko 
Ambtsdrager: Wim Wiersema  Kerktaxi: Jan Scholten, 0620-976612 
Lector:  Giselle Ecury  Tienerkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker  Team Ontvangst: Hoa le Thi, Gerda Schlepers, Doetie Bouma 
1e Collecte: Hospice De Bregthoeve  2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/DWUukN0flq0 of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor Sexagesima (2e  zondag voor Aswoensdag) 
‘Wat als het helemaal misgaat?’ 

 
 Voor de viering klinkt: Allegro uit Orgelconcert in C (Christian Friedrich Ruppe, 1753-1826) 
 Welkom door Wim Wiersema   ‘Onze hulp in de naam van ‘Ik Ben’ 
 Inleiding op de viering & Stil Worden  ‘Kom met het licht van uw vertrouwen’ (Job de Bruin)  

 Gesprek met de kinderen 
 Talkshow Ruïnekerk    ‘Gods zegen bidden wij jou toe (Lied 794 : 1) 
  Tijdens de digitale collecten klinkt: Larghetto uit Orgelconcert in C van Christian Fr. Ruppe   
 Lezing Genesis 4 : 9 – 18a   Acclamatie: ‘U komt de lof toe!’   
 Overdenking     ‘Zoveel gegeven’-  EW 1, allen 2, 3, 1, 2 en 3 (Job de Bruin) 
 Tafelgebed     ‘Onze Vader’ (Lied 1006)  
 Bij het delen van Brood & Wijn klinkt: ‘Wir glauben all an einen Gott’ (Johann Ludwig Krebs) 
 Slotwoord     ‘G’D zal met je meegaan’ (Job de Bruin)   
  Zending & Zegen    Amen, amen, amen 
 Uitleidend orgelspel: Rondo Finale uit Orgelconcert in C (Christian Friedrich Ruppe, 1753-1826) 
  

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Bergen NH. Engele Wijnsma trakteert vandaag op iets lekkers bij de koffie, thee en limonade 

 
Update Kerkbalans 
Inmiddels is € 45.000 toegezegd. Dat is reeds 58% van 
het begrote eindbedrag.  Dat is om twee redenen heel erg  
mooi: Nog maar de helft van de toezeggingen van vorig 
jaar is binnen,  dus we blijven heel verwachtingsvol. Wat 
opvalt, is dat veel mensen hun bijdrage serieus hebben 
verhoogd t.o.v. van 2025. Ook heeft een aantal mensen 
een extra storting gedaan naast hun geefovereenkomst. 
Dat is echt heel lief en opbouwend. Dank-jullie-wel! 
Inmiddels  zijn alle verzoeken met onze folder wel ver-
stuurd of bezorgd. Hopelijk krijgen we in de komende 
week een goed beeld van het resultaat van onze Aktie 
Kerkbalans 2026. Dank voor ieders bijdrage! Hier spreekt 
een blije penningmeester,  Mariska de Kraker 

Volgende week: ‘Bergen ontmoet Taizé’ 
Pastor Marc van de Giessen gaat dan voor bij het thema: 
‘Zout & Licht van de Wereld’.’ Onze Zanggroep Ruïnekerk 
o.l.v. Maria Delver zal muzikale medewerking verlenen en 
daarmee de samenzang dragen. Iedereen mag weer een 
kaarsje aansteken in de kleur die past bij jouw gevoel.   
 

Collecte voor hospice ‘De Bregthoeve’  
Elk jaar zamelen we wel een keer geld in voor de 
hospices in onze burgerlijke gemeente. Dat zijn huizen 
waar mensen in liefde mogen sterven, met zorg en 
faciliteiten die niet iedereen in huis heeft. Ook is er ruimte 
voor familie en vrienden om ‘in de buurt’ te kunnen zijn.  
 

Wil jij deze Kerkbrief wekelijks in je mailbox? 
Stuur dan een bericht naar kerkbrief@kerkinbergen.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lev en Lena deden afgelopen zondag al hun wensen in de jaardoos. 
Zondag openen we weer de jaardoos Kinderkerk ! 
Al 10 jaar schrijven wij aan het begin van het jaar met de 
kinderen onze dromen en wensen op voor het aankomend 
jaar. De briefjes gaan in de jaardoos en worden na 1 jaar 
weer geopend, zodat we kunnen kijken welke dromen en 
wensen vervuld zijn. Zondag a.s. gaat de jaardoos weer 
open en stoppen we er weer nieuwe wensen in. Wil jij ook 
een wens in de doos doen voor jezelf of misschien voor 
iemand anders, kom dan zondag na de dienst even naar 
ons toe. Of je mailt je wens naar kinderkerk@kerkinbergen.nl 

Groetjes Alberta & Mariska  
 

Job de Bruijn in de Ruïnekerk 
Donderdag 12 februari presen-
teert  dominee-liedschrijver Job 
de Bruijn zijn nieuwe liedbundel: 
‘De hemel zwaait’. Hij licht die 
liederen toe die vervolgens wor- 
den gezongen door solisten, 
koren en het publiek. De Bruijn 
staat bekend om zijn toegan-
kelijke liederen over het dage-
lijks leven en spiritualiteit. Zijn 
recente bundel De hemel zwaait 

vormt het uitgangspunt van de avond. Muzikale mede-
werking wordt verleend door Maria Delver met de 
Zanggroep Ruïnekerk en leden van het koor van de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Meezingen mag 
en kan voor iedereen. De inloop is vanaf 19.15 uur, 
aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. De avond is ook 
online te volgen via youtube.com/live/a-ssnU6kh30?feature=share 
en via de Kerkomroep Na afloop zijn liedbundels te 
bekijken en te koop, desgewenst gesigneerd. 
 

Team Ontvangst 
We beginnen met het maken van het rooster voor maart 
t/m mei. Lijkt het jou ook wel leuk om eens in de 6 weken 
de mensen welkom te heten in de kerk en koffie te schen-
ken? Meld je dan aan via: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 

Onze predikant gaat een paar dagen weg 
Al bijna 30 jaar ga ik in het voorjaar snowboarden met 
twee vrienden. Komende woensdag vertrek ik voor 5 
dagen naar het skigebied van Montafon in Oostenrijk. 
Pastor Marc van de Giessen is in die dagen wel present.  
Hij is bereikbaar via: 0634-995089       ds. Engele Wijnsma 

Afgelopen zondag ging Ferdinand van Melle voor 
Het was een mooi weerzien. Ferdinand had een treffende 
uitleg bij de beroemde woorden ’Geloof, hoop en liefde’. 
Hij suggereerde: Misschien vindt G’D van deze drie niet 
de liefde het meest bijzonder, maar de hoop. Liefde is 
overal en ieder mensen gelooft wel ergens in. Maar hoop: 
hoe houden mensen dat vol in een wereld vol onrecht en 
pijn? Verder waren er meerdere gasten en oude beken-
den. Zo werd het weer een mooie viering, waar veel men-
sen van hebben genoten en waarna velen geïnspireerd 
huiswaarts keerden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barbara Forstèn (links) nodigde Ria van Tiel, Nienke  

Hermanides en Ruud Holstvoogd uit om de kaarten te tekenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ferdinand van Melle en Arend Plug kennen elkaar nog van hun 

jaren samen in de kerkenraad, heel lang geleden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferdinand van Melle liet kunstenaar Marga Jelles uit Alkmaar 
aan het woord over haar kunstwerk van textiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na afloop was het weer gezellig bij de koffie. 


