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Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente  
 

Zondag 15 februari 2026 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma  Muzikale gasten: Livina & Laenen  
Organist: Frank van Wijk   Studio: Meinoud Coehoorn  
Koster:  Susanne Ooms   Kerkfotograaf: Maxim Schevchenko 
Ambtsdrager: Erna van Spaandonk   Kerktaxi: Ebelien Waanders, 072-5899457 
Lector:  Ebelien Waanders  Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
Kerkshop: Mariska de Kraker   Team Ontvangst: Barbara Forstèn, Gerda Heemskerk en Arend Plug 
1e Collecte: Kosten engelen-/bloemengroet 2e Collecte: Het gewone werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/j7yFGrF0_sI of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor Quinquagesima (50 dagen voor Pasen) 
Thema: ‘Met Noach tegen de stroom in’ (slot miniserie Jonathan Sacks)  

 
Voor de viering klinkt: Preludium & Fuga in G (op.37/2) - Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

Welkom door Erna van Spaandonk   ‘Waar twee of drie’ (Job de Bruijn)  
Bemoediging & Groet    Livina & Laenen: ‘Rug tegen de muur’ 
Inleiding op de viering & Stil worden  ‘Woon in mijn dromen’ 1, 2 & 3 (Sytze de Vries)  

Gesprek met de kinderen 
Talkshow       Livina & Laenen: ‘Niet de bedoeling’ 
Bloemlezing uit Genesis 6 t/m 9    ‘Verlos mij G’D’ (Lied/Psalm 69 : 1 & 2 hertaald)  

Overdenking      ‘The kingdom of G’D is justice and peace’ (Taizé)  
Gebeden (met Lied 1006) & Gaven   ‘G’D zal met je meegaan’ (Job de Bruijn)  

Tijdens de digitale collecten zingen Livina & Laenen: ‘Morgen’ 

 Zending & Zegen     Amen, amen, amen 
Uitleidend orgelspel: Preludium & Fuga in c (op.37/1) - Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Bergen NH. Gerda Sophie Compas trakteert op lekkers bij de koffie. Ze werd donderdag 90 jaar. 
 
Volgende week begint de 40dagentijd 
Woensdag halen veel katholieken een askruisje. Onze 40-
dagentijd begint zondag 22 februari. Vanaf die datum tot 
Pasen is de liturgische kleur: paars. Wij gaan in deze pe-
riode verhalen lezen die iets vertellen over de idealen 
waar Jezus voor stond. Dit combineren we met het cen-
traal stellen van bekende en inspirerende personen uit de 
afgelopen eeuw. Wij laten de volgende personen aan het 
woord: Etty Hillesum (Giselle Ecury), Hannah Arend (Marian-
ne Butijn), Dietrich Bonhoeffer (Marc van de Giessen),                       
Vincent van Gogh (Gerard Strijbos) en Dorothee Sölle (Ka-
thleen Westerdijk). Deze prekenserie begint op 8 maart. We 
beginnen dan met een klassieker: Jezus’ verzoeking in de 
woestijn. De eerste twee weken van de 40dagen-
tijd.beginnen we met gastpredikanten, ieder met een ei-
gen blik op de 7 weken richting Pasen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Thom van der Woude &  Ben de Bock 

Twee katholieke gastpredikanten op een rij 
Thom kennen we al. Hij is aalmoezenier bij de marine en 
komt uit Edam-Volendam. Thom gaat voor op zondag 22 
februari. Ben heeft in Volendam gewerkt, woont in Am-
sterdam en is universitair docent. Hij gaat bij ons voor op 
zondag 1 maart. Dat wordt zijn première in de Ruïnekerk. 



Update Actie Kerkbalans 
We zitten momenteel op € 72.100 aan toezeggingen, Dat 
is 92% van ons begrote bedrag. Nog € 5.900 (8%) te gaan 
tot het minimum van de gehoopte € 78.000. Van onze  le-
den heeft 39% heeft nu gereageerd. Dit aantal lag de af-
gelopen jaren op gemiddeld 47%. Onze relaties (dus niet-
leden) dragen tot dusver 5% bij. Dit percentage blijft nu 
achter, ook omdat een aantal van hen lid is geworden.  
Kortom: het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog 
niet. Je toezegging is welkom via onze website:  
https://ruinekerk.nl/protestantse-gemeente-bergen/actie-kerkbalans/ 
Je concrete gift is welkom via NL19 INGB 0000230829 van 
de Protestantse Gemeente te Bergen o.v.v. Kerkbalans. 
 Met vriendelijke groet, Mariska de Kraker, penningmeester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentatie nieuwe kerkliederen van Job de Bruijn 
We hebben donderdag jl.16 liederen van Job gezongen, 
hoofdzakelijk uit zijn nieuwe bundel ‘De hemel zwaait’. 
Onze Zanggroep was vertegenwoordigd, en Job had ook 
zijn eigen kerkkoor uit Laren-Eemnes meegenomen. Veel 
mensen raakten geëmotioneerd of aangenaam verrast 
door zijn teksten en melodieën. Job was ook verrassend 
open in zijn uitleg bij elk lied. Een aantal daarvan zal in de 
komende periode vast ook een plek krijgen in onze vierin-
gen. De samenkomst is terug te zien via de Kerkomroep 
of: youtube.com/live/a-ssnU6kh30?feature=share. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken… 
voor jullie bijdragen aan de collecte van 18 januari voor 
Smiling Kids Bali. Met jullie hulp is het streefbedrag van  
€ 2500 behaald! De scooter is aangeschaft, voorzien van 
logo’s en door mij en mijn gezin officieel overgedragen. 
De technische aanpassing voor mindervaliden wordt zo 
snel mogelijk uitgevoerd, zodra de reeds aanwezige scoo-
ter groot onderhoud heeft gehad. Nogmaals bedankt of 
zoals ze hier zeggen: Terima kasih!”            Arlette Roorda 

Vorige week vierden wij ‘Bergen ontmoet Taizé’ 
Veel muziek, stilte en ritueel en juist weinig tekst. Ook za-
ten we in een grote kring. Alles met elkaar geeft dat een 
andere beleving. De Zanggroep o.l.v. Maria steeg weer 
eens boven zichzelf uit en Marc van de Giessen wist de 
sfeer intiem te houden met soms een kwinkslag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er waren maar liefst 5 kaarten te tekenen. We weten dat deze attentie 

altijd zeer wordt gewaardeerd door de ontvangers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Delver (midden staand) betrok de aanwezigen steeds  
bij de samenzang met de Zanggroep.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen mocht weer een kaarsje kiezen in de kleur die zondag  
bij je paste. Marc van de Giessen en Mariska de Kraker 

 reikten ons de vlammen aan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerda van der Waal en Ria van Tiel plaatsten een kaars in de schaal. 


