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kerkbrief
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r u i n e k e r k . n l

R U Ï N E K E R K  B E R G E N

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

22 feb       10.00 uur  

                       1e zondag Veertigdagentijd 

                       vlootaalmoezenier Thom van der Woude 

1 mrt         10.00 uur  

                       2e zondag Veertigdagentijd 

                       Ben de Bock 

8 mrt         10.00 uur 

                       3e zondag Veertigdagentijd 

                       ds. Engele Wijnsma 

15 mrt      10.00 uur 

                       4e zondag Veertigdagentijd 

                       ds. Engele Wijnsma 

22 mrt      10.00 uur 

                       5e zondag Veertigdagentijd 

                       pastor Marc van de Giessen 

Deze XL staat de Veertigdagentijd  
centraal, inclusief een mooi verhaal  

over onze volgende Tientjesboom. 
 
 

Veertigdagentijd: we gaan op weg naar Pasen 
 
We leven in een tijd waarin veel tegelijk beweegt. Wat vertrouwd was, schuift. Wat zekerheid gaf, 
blijkt minder vast dan gedacht. Grote woorden worden sneller gebruikt, meningen verharden, 
en tegelijk groeit bij velen een stille vermoeidheid. De vraag dringt zich op: hoe blijf je mens 
wanneer de grond onder je voeten niet meer vanzelf spreekt? 
 

De Veertigdagentijd begint niet met antwoorden, 
maar met aandacht. In de verhalen over Jezus 
zien we geen held die de wereld meteen herstelt, 
maar een mens die zich terugtrekt, luistert, wei-
gert mee te gaan in de logica van macht en haast. 
Hij kiest de weg van aanwezigheid: kijken, spre-
ken, zwijgen, wachten. Alsof menselijkheid niet 
begint bij controle, maar bij ontvankelijkheid. 
In de weken op weg naar Pasen luisteren we 

naar stemmen uit verschillende tijden (zie pag. 3). Zij helpen ons zien dat geloven middenin de 
werkelijkheid gebeurt. In kwetsbaarheid, in verantwoordelijkheid, in het oefenen van geweten 
en in het volhouden van hoop. Niet als groot gebaar, maar als dagelijkse houding: niet wegkijken, 
niet verharden, niet onverschillig worden. Misschien vraagt deze tijd minder om sterke overtui-
gingen dan om heldere aandacht. Om het vermogen stil te staan bij wat pijn doet zonder cynisch 
te worden. Om trouw te blijven aan wat menselijk maakt, ook wanneer de omgeving onrustig is. 
Dat is geen heldendom. Het is eerder een vorm van volharding: blijven luisteren, blijven kiezen, 
blijven zien. 
De weg naar Pasen is daarom geen ontsnapping uit de wereld, maar een oefening in aanwezig 
zijn. We worden uitgenodigd het leven niet te overschreeuwen, maar het te dragen, met zijn 
vragen, zijn breekbaarheid en zijn onverwachte tekens van nieuw begin. Pasen verschijnt niet 
plotseling aan het einde, maar groeit onderweg, daar waar mensen elkaar niet loslaten en waar 
toekomst wordt vermoed tegen alle vanzelfsprekendheid in. Zo gaan we deze weken in: stap voor 
stap, met open handen. Erop vertrouwend dat menselijkheid sterker kan blijken dan angst.  
En dat leven, soms onmerkbaar, toch opnieuw begint.  
 
 

Ik wens jullie een aandachtige en hoopvolle weg naar Pasen.   
ds. Engele Wijnsma, dedominee@kerkinbergen.nl • 
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
22 feb            KiA – Omzien naar gevangenen 
1 mrt               Tientjesboom – Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak 
8 mrt               Tientjesboom – Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak 
15 mrt           Tientjesboom – Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak 
22 mrt           Tientjesboom – Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak 

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
4 jan                Werkgroep ZWO van de diaconie                                                                  € 210                         € 100 
11 jan            Oekraïne – Hulp voor slachtoffers en ontheemden                    € 141                             € 66 
18 jan            Smiling Kids Bali – Aangepaste scooter                                                 € 622                         € 219 
25 jan            Wereld Lepradag                                                                                                            € 155                             € 95 
1 feb                Hospice Bregthoeve Schoorl – Ondersteuning vrijwilligers        € 270                         € 210 
8 feb                Noodhulp voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan                              € 175                             € 95 
                             

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

Drie culturele evenementen die onze aandacht 
verdienen! Op zondagmiddag 22 februari LIED, 
LIEF en LEED met werk van Schubert (de Leonard 
Cohen van de 19e eeuw), uitgevoerd door een ver-
rassend ensemble van musici o.l.v. hoboïst/ver-
teller Bart Schneemann. Het 20-jarig bestaan van 
Stichting Bachcantate Bergen wordt geopend op 
vrijdag 6 maart met een boeiende literair-muzi-
kale avond, waar we schrijver Anna Enquist ont-
moeten. Sopranen Charlotte Yang en Louise Jones, 
met pianist Pieter Brokking verzorgen  op zater-
dag 14 maart een liedrecital. Deze drie jonge  
talenten zijn de stem van een nieuwe generatie 
in de Ruinekerk!  Voor info, tickets en andere  
evenementen:  kijk op ruinekerk.nl  •

CULTUUR & VERTIER 
IN DE RUÏNEKERK 
 

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

22 feb      Ton van den Dijssel      072-5111270 
1 mrt         Dirk Roorda                         06-40139225 
8 mrt         Jan Scholten                       06-20976612 
15 mrt     Wim Wiersema                06-36408890 
22 mrt     Joost Bergsma                  072-5895303

ONZE PREDIKANT HEEFT  
VOORJAARSVAKANTIE 
Van vrijdag 20 februari t/m zondag 1 maart is 
onze predikant vrij. In die periode worden zijn 
taken overgenomen door twee gastpredikan-
ten op zondag en bij pastorale nood of een 
overlijden door een van zijn voorgangers, ds. 
Ferdinand van Melle. Pastor Marc van de Gies-
sen is in die periode wel beschikbaar, via:  
06-34995089. • 

MARIANNE BUTIJN IS ONZE CO-CO 
Ze heeft een belangrijk deel van het werk van Cor de Ruiter overgenomen. 
Marianne Butijn is onze nieuwe Coördinator Collecten (Co-Co).  Zij houdt 
per 1 februari de giften bij die zijn binnengekomen bij de collecten. Ook is 
zij verantwoordelijk voor het eerste concept van ons jaarlijkse goededoe-
lenrooster van de diaconie. Om haar ruimte te  geven mag zij met voor-

stellen voor doelen komen voor een deel van 2026. Een ander deel is al toegezegd aan bepaalde 
organisaties. Uiteindelijk blijft de kerkenraad verantwoordelijk voor het rooster.  
Wil je met Marianne meedenken en ken je een goed doel - liefst lokaal - mail dan je voorstel naar 
coco@kerkinbergen.nl •  
 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO 
De kerstpakketten zijn in blijdschap en dankbaarheid ontvan-
gen. In Verveghiu werden ze door het dameskoor, onder bege-
leiding van kerstliederen, uitgereikt. Ook dit jaar steunen wij 
de kerkelijke gemeente in Cozia weer financieel, om maaltijden 
te verzorgen voor eenzame ouderen.  
Dankzij jullie donaties is dit alles mogelijk. Dank! • 
 
Namens de ZWO werkgroep, Ineke Cramer 
 

 
VIER JE (PALM)PASEN MET ONS MEE?  
Na de voorjaarsvakantie richten wij ons met de kin-
derkerk meteen op het Paasfeest. De stokken voor 
Palmpasen op 29 maart zijn alweer geteld en er 
wordt druk gezocht naar leuke knutsels om op 5 
april te maken met Pasen. Uiteraard zullen ook de 
ezels op Palmpasen en het eieren zoeken na de 
Paasdienst niet ontbreken. Om voldoende palm-
paasstokken en eieren te hebben, vragen we je om je  
uiterlijk 22 maart op te geven:  kinderkerk@kerkinbergen.nl. c 
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WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,  
bel dan 06-28737837 of mail naar:  
dedominee@kerkinbergen.nl. 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op 
met pastor Marc van de Giessen (06-34995089  
of pastor@kerkinbergen.nl), of neem contact op met 
ons bezoekteam: bezoekteam@kerkinbergen.nl of 
072-5895027 (Jim Nijdig).  

MENS BLIJVEN WANNEER ALLES WANKELT 
 
Onze vieringen in de 40dagentijd 
De wereld om ons heen voelt onzeker. Onze vertrouwde orde wankelt, 
zekerheden verdwijnen, en wat ooit vanzelf sprak staat onder druk. 
In de Veertigdagentijd staan we daarbij stil, niet om snelle antwoorden 
te geven, maar om de vraag toe te laten wat het betekent om mens te 
blijven in een tijd van breuklijnen. Op weg naar Kerstmis hebben we 
geëxperimenteerd met stemmen uit het verleden. We lieten mystici 
uit de middeleeuwen aan het woord en humanist Desiderius Erasmus. 
Het bleek heel verrassend om hun levenslessen te combineren met 
een Bijbeltekst en de actualiteit waarin wij zelf leven. Tijdens de 40da-
gentijd gaan we voortborduren op dat concept. De eerste twee vierin-
gen worden ingevuld door gastpredikanten: Thom van der Woude (RK 
vlootaalmoezenier) en Ben de Bock (RK geestelijk verzorger en ethicus 
bij het AMC). Daarna start onze serie ‘Mens blijven wanneer alles wan-
kelt’. Pastor Marc van de Giessen sluit aan in dit project. Onze gasten 
uit het verleden zijn:  
 
•            zondag 8 maart   -   ‘Waar stilte ruimte wordt’ 
              Etty Hillesum (1914-1943), dagboekschrijver 
              Vertolker: Giselle Ecury 
 
•            Zondag 15 maart   -   ‘Wanneer het geweten wakker wordt’ 
              Hannah Arendt (1906-1975), Joodse filosoof 
              Vertolker: Marianne Butijn  
 
•            Zondag 22 maart   -   ‘De moed om te volgen’ 
              Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), theoloog en  
              persoonlijke gevangene van Hitler 
              Vertolker: Marc van de Giessen 
 
•            Zondag 29 maart   -   ‘Hoop met rafelranden’ 
              Vincent van Gogh (1853-1890), schilder en brievenschrijver 
              Vertolker: Gerard Strijbos 
 
•            Paasmorgen   -   ‘Opstaan tegen de zwaartekracht’ 
              Dorothee Sölle (1929-2003),  
              hoogleraar systematische theologie 

Vertolker: Kathleen Westerdijk 
 

Zij zullen ieder op hun eigen manier spreken over kwetsbaarheid, ver-
antwoordelijkheid, twijfel, lijden en hoop. Niet vanuit een veilige hoogte, 
maar midden in de werkelijkheid. Deze vieringen zijn bedoeld voor wie 
zoekt, twijfelt, meedenkt. Gelovig of niet. We oefenen ons in aandacht, 
eerlijkheid en menselijkheid, juist waar het leven schuurt. •  

 
Ds. Engele Wijnsma 
 

Etty Hillesum

Hannah Arendt

Vincent van Gogh 

Dorothee Sölle

Dietrich Bonhoeffer

DE TIENTJESBOOM WORDT WEER 
GEPLANT! 
Vanaf 1 maart kun je bij de entree van de kerk 
weer tientjes pinnen. Cash afrekenen mag ook. 
Dan krijg je boomtientjes terug die je zelf in de 
boom kunt hangen. Tientjes die binnen komen 
via de bank, worden voor je opgehangen. Na-
tuurlijk mag je ook kiezen voor dubbele tien-
tjes (€ 20) of halve tientjes (€ 5) of welke hoe-
veelheid je ook wil schenken.  
 
Alle tientjes tot en met Pasen zijn 
voor ‘de BuurtBak’ 
Stichting Welzijn Bergen wil heel graag een 
mobiele ontmoetingsplek in Bergen creëren 
op een elektrische bakfiets. Met dit initiatief 
trekken vrijwilligers letterlijk de wijk in om op 
een laagdrempelige manier in contact te ko-
men met buurtbewoners, jongeren en vrijwil-
ligers. Met de BuurtBak wil de organisatie de 
afstand tussen inwoners en ondersteuning ver-
kleinen. De bakfiets fungeert als mobiel infor-
matiepunt én ontmoetingsplek en wordt flexi-
bel ingezet:  
 
•        door het jongerenwerk om jongeren op  
          straat aan te spreken en te begeleiden 
•        door het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP)  
          om vrijwilligers en organisaties te  
          informeren en te verbinden 
•        door het welzijnswerk om bewoners op te 
           zoeken en te informeren, signalen op te  
          vangen en ondersteuning te bieden 
 
Met de BuurtBak willen ze naar de plekken 
waar mensen zijn: de markt, het schoolplein, 
het dorpsplein, lokale evenementen of de wijk 
in. Met een bakkie koffie en een open houding 
kan dan verbinding worden gemaakt, informa-
tie gegeven en kunnen signalen worden opge-
vangen. De elektrische bakfiets kost € 8000 en 
wij hopen daarvan een substantieel deel te 
kunnen financieren met de Tientjesboom.  • 
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Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Kookgroep: 
Anky Knoops 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Oude Prinsweg 2, 1861 CS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   technisch voorzitter: Trix van Os, 06-30365842 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   waarnemend voorzitter: Anky Knoops 
     diaconie@kerkinbergen.nl 
•   coördinator collecten: Marianne Butijn 
     coco@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Frank Boddendijk, 06-54348239 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering   van 20 januari. 

Het openingswoord in deze eerste vergadering van 2026 werd gedaan door Engele Wijnsma. 
Hierna vond de verkiezing van het moderamen, scriba, vicevoorzitter(s) en voorzitter kerkenraad 
plaats met het volgend resultaat: 

           Verkiezing moderamen: onze voltallige kerkenraad zit hierin 
•          Scriba: Wim Wiersema 
•          Technisch voorzitter: Trix van Os 
•          Formeel voorzitter: Henriëtte Doeve 
•          Vicevoorzitter: Engele Wijnsma 

 
Hierna werden de besluiten per app kort doorgelopen, zoals het  ‘Orange the World’ en de collecte 
voor Blijfgroep Alkmaar, het Dienstenrooster 2026, de bevestiging van Trix van Os en het afscheid 
van Cor de Ruiter. Hierna volgde een terugblik op de decemberactiviteiten. De kerkenraad kijkt 
in grote lijnen tevreden terug op de vele activiteiten: het Kerstbuffet, Kerst Zing-in, Kinderkerstfeest 
(al drie nieuwe kinderen die dit jaar mee willen doen!), Kerstvieringen in De Marke, het Vredes-
kerkje en de Ruïnekerk, de Kerstkaart en het betrekken van de basisscholen. Verder ook naar 
Kerst culinair/diner van de Rotary en de Kerstmarkt van 14 december. Genoteerd staat waar we 
de volgende keer verbeteringen kunnen doorvoeren of onze aandacht anders in kunnen zetten. 
In juni komt het Kerstprogramma 2026 op de agenda! Bij het onderwerp diaconie werden  
de voorbereidingen voor de Tientjesboom besproken en werd de samenstelling van de diaconie 

vastgesteld. Hierbij werd genoteerd dat de func-
tie van penningmeester tijdelijk door Mariska 
de Kraker wordt vervuld. We zijn nog op zoek 
naar een definitieve vervanger. Er zal weer con-
tact met Schoorl worden opgenomen in verband 
met mogelijke samenwerking. Vanuit de ker-
krentmeesters informatie over de vorderingen 
van Actie Kerkbalans. Verder zoeken we één 
nieuwe controleur Jaarrekeningen, vóór april 
2026. Jan Willem Labree is gestopt. Het gaat om 
één avond per jaar. Nieuws van de Stichting In-
standhouding Ruïnekerk (SIR). De beheersover-
eenkomst is nu vastgesteld met dank aan al het 
werk dat de mannen van de SIR, Mariska en En-
gele hebben gedaan. Hierna zal het bijbeho-
rende Huishoudelijk regelement worden opge-
steld.  
We gaan beschrijven hoe we omgaan met het 
afscheid van onze vrijwilligers. Die zijn zeer 
noodzakelijk voor ons en dienen op een pas-
sende manier bedankt te worden. Hierna werd 
de lengte en invulling van de zondagse diensten 
besproken. Reguliere diensten lopen vaak uit 
door verschillende elementen, die vaak op zich 
weer zeer gewaardeerd worden. Het gaat erom 
een balans te vinden, maar er mag wel ruimte 
zijn voor innovatie. Over 3 maanden gaan we dit 
punt evalueren. Over de kwaliteit van het geluid 
bij rondlopen in de dienst ontvingen we opmer-
kingen, dit zou mogelijk kunnen liggen aan de 
microfoon. Onderzoek volgt. • 
 
Hartelijke groeten, Wim Wiersema, scriba 
 


