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Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 15 maart 2026 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma   
Organist: Frank van Wijk  Vertolking Hannah Arendt: Marianne Butijn 
Dwarsfluit:  Annette Galler   Studio: Pieter van Dijk 
Koster:  Susanne Ooms  Kerkfotograaf: Maksym Schevchenko 
Kerkenraad: Trix van Os   Kerktaxi: Wim Wiersema, 06-36408890 
Lector:  Anita van Prooijen   Tienerkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker 
Kerkshop: Mariska de Kraker Team Ontvangst: Gerda Schlepers, Hoa Le Thi, Julian Kerseboom 
1e Collecte: Tientjesboom-BuurtBak 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/i4rvVW4zS_k of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor zondag ‘Laetare’ (= wees blij) 
Thema: ‘Wanneer het geweten wakker wordt’ 

(4e zondag van de 40dagentijd) 
 

Voor de viering klinkt: Freu dich sehr, o meine Seele (uit Cantate 13) van Johan Sebastian Bach 

Welkom door        ‘Onze hulp in de naam van Ik-Ben’ 
Inleiding op de viering & meditatie     ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Lied 601 : 1 en 2) 

Gesprek met de kinderen  
Tafelgesprek & collecten 
Tijdens de collecten spelen Annette Galler en Frank van Wijk:  ‘Air’ uit Suite in D van J.S. Bach 

Ontmoeting met Hannah Arendt     ‘Als ik mijzelf verlies in dit leven’ (Job de Bruijn, bis) 

Lezing naar Evangelie van Johannes 9     ‘Zoekend naar licht’ (Lied 1005 : 1 (Ned) 1 & 2 (Engels)  
Overdenking        ‘Christus gij zijt het licht in ons leven’ (Lied uit Taizé)  

Dankgebed, voorbeden        ‘Onze Vader in de hemel’ (Lied 1006) 
Slotwoorden        ‘G’D zal met je meegaan’ (Job de Bruijn, bis) 

Zegen         ‘Amen, amen, amen’ 
Uitleidend orgelspel: Praeludium en Fuga in C BWV 545 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente. 
Bergen. Je bent welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje wel terug op de bar?  

 

 
In memoriam: Martijn Zoll 
Martijn stierf op zaterdag 21 febru-
ari. Hij werd 87 jaar. Een dag later 
hebben we hem herdacht tijdens 
de viering. De week erna was er 
geen nieuwe kerkbrief. De familie 
vond het echter wel fijn dat we zijn 
sterven zouden noemen in dit me-
dium. Met liefde! Martijn heeft veel 
betekend voor o.a. de voetbalclub, 

de Harmonie en onze kerkelijke gemeente. Hij was lid van 
de orde van Oranje Nassau en een echte Bergenaar. De 
begrafenis heeft dan ook hier plaats gehad 

Volgende week zet Marc onze serie voort 
Onze huidige serie vieringen ‘Opstaan in een wereld die 
wankelt’ wordt zondag 22 maart niet onderbroken. Marc 
zet de lijn voort met Dietrich Bonhoeffer, theoloog en 
verzetsdenker (1906-1945). De serie volgt een beweging 
naar Pasen: Bron→ Zien→ Moed→ Hoop→ Opstaan. 
Het idee daarachter is: Wie een bron ontdekt, leert anders 
kijken. Wie anders kijkt, moet kiezen. Wie kiest, ontdekt 
hoop. En waar hoop blijft leven, kan een mens opstaan. 
Een week later neemt Engele het stokje weer over en 
vieren we Palmpasen en komt Vincent van Gogh, schilder 
en briefschrijver (1853-1890) aan het woord. Het thema van 
die viering luidt dan: ‘Hoop met rafelranden’.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Archieffoto 2025 
 

Wie doet mee met lezen bij Hemelvaartsdag?  
Elk jaar delen we brood en wijn bij de viering waarin we 
Jezus’ laatste maaltijd met zijn vrienden in herinnering 
brengen. We lezen dan het passieverhaal met ver-
schillende stemmen. Dit jaar verzorgt de crew van het 
Stabat Mater een deel van de muziek met liederen uit het 
Stabat. Wie zou het leuk vinden om een rol te lezen? Info 
en aanmelding bij de predikant of kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angeline Croonen (voorzitter Rotaryclub Bergen) , Kim Klaver (PR- 
bestuurder van SIR en Ruud Holstvoogd (technisch onderhoud SIR) 

SIR ontving cheque van € 10.000 voor de Ruinekerk 
Afgelopen dinsdag hield Rotaryclub Bergen een diner voor 
alle sponsoren van de Kerstmarkt 2026. Dit had plaats bij 
Duinmanege Poelenburgh. De Stichting Instandhouding 
Ruïnekerk (SIR) mocht daar een cheque in ontvangst ne-
men van € 10.000 voor het onderhoud van de kerk. Vanuit  
de kerkelijke gemeente mochten, naast onze predikant en 
Ruud Holstvoogd, vier mensen aanschuiven. Dat waren 
Mariska de Kraker, Trix van Os (kerkenraad) en Hoa le Thi 
met vriendin Annemiek Miltenburg (Team Ontvangst).  
 

Jouw Paarskaart wordt bezorgd door 
Dit jaar gaan er 1300 kaarten de deur uit, waarvan 600 
aan de leerlingen van 4 basisscholen. Jouw kaart wordt 
bezorgd door: Anita van Prooijen, Anneke Douma, 
Annemarie Musch, Arend Plug & Gerda Heemskerk, 
Ebelien Waanders, Engele Wijnsma, Geertje & Yke 
Vermeiden, Iefke Inia, Jaap en Sonja Hartwich, Jan 
Scholten, Leo van Breugel, Mariska de Kraker, Martina 
Tellegen, Nel Speelman, Peter Wiggers, Pieter de Bruijne, 
Pieter Klinkenberg, Ria van Tiel, Rinus van der Pluijm, en 
Wybren & Andrys Wijnsma. 
 

Wil jij deze nieuwsbrief wekelijks in je mailbox?  
Stuur dan een bericht naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl 
 

Wil je eens bezoek van de kerk?  
Maak gerust een afspraak via ons bezoekteam of met 
Marc of Engele: bezoekteam@kerkinbergen.nl 

Vorige week begon onze nieuwe serie vieringen 
Op pagina 1 is te lezen hoe onze serie eruit ziet. Elke 
week vertolkt een lid uit onze community een stem uit het 
verleden, iemand die probeerde te leven in een wereld die 
wankelt. Dat verhaal leggen naast verhalen over Jezus.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trix van Os, onze nieuwe voorzitter fungeerde voor het eerst  
als ‘ambtsdrager van dienst’. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giselle Ecury vertolkte de stem van dagboekenschrijver 
Etty Hillesum (1914-1943) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze predikant genoot duidelijk van het voorgaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amber en Mariska de Kraker maakten bloemen  
om toe te voegen aan de Tientjesboom.  


