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Zondag 29 maart 2026 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma   Studio: Marco de Boer 
Organist: Frank van Wijk   Vertolking Vincent van Gogh: Gerard Strijbos 
Koster:  Susanne Ooms   Kerkfotograaf: Robert de Kraker 
Ambtsdrager: Svetlana Paarlberg  Kerktaxi: Ton van den Dijssel, 072-5111270 
Lector:  Ebelien Waanders  Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker 
Kerkshop: Mariska de Kraker  Team Ontvangst: Francien v.d. Weerd, Rienk Zijlstra, Hilda Waardenburg 
1e Collecte: Tientjesboom – BuurtBak 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/1OfW2Y5SDxE of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor ‘Zondag Palmpasen’ (6e zondag van de 40dagentijd) 

Thema: ‘Hoop met rafelranden’ (Deel 4 van 5)   
 

Voor de viering klinkt: Variaties over het Passiekoraal ‘Sei gegrüsset, Jesu gütig’ van J.S. Bach 

Welkom door         ‘Onze hulp in de naam van Ik-Ben’ 
Inleiding op de viering & meditatie  
Frank en Victor spelen: ‘Stormy Weather’  
Gesprek met de kinderen         ‘Op een ezel komt hij aan’  
Ontmoeting met Vincent van Gogh        ‘Als ik mijzelf verlies in dit leven’ (Job de Bruijn, bis) 

    Profetie van Zacharia, hfdst 9 : 1-10  
Overdenking         ‘Dit is een dag van zingen’ (Lied 552 : 1 en 3)   
Gebeden & Gaven        
Tijdens de collecten spelen Frank en Victor: ‘On the sunny side of the street’ (Victor Posch) 
Optocht Palmpasen met het lied: ‘The road’ (de weg) van Victor Posch 
Slotwoorden         ‘Alles wat over ons geschreven is’ (Lied 556 : 1, 4 en 5) 

Zegen          ‘Amen, amen, amen’ 
Uitleidend orgelspel: Slotkoor uit de Mattheus-Passion ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’ van J.S. Bach 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.  
Je bent welkom bij de koffie, thee en bubbels.  Zet je je kopje of glas weer op de bar?  

 

 
Deze week: Palmpasen 
Het blijft één van de spannendste vieringen van het jaar. 
Losjes, maar ook wezenlijk. Iedereen mag weer voor of na 
de viering op een ezel rijden, net als Jezus. Durf jij dat?   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Wiebe Pier Cnossen & Silvia da Silva Martinho (archief 2025) 

 

Volgende week al weer topmuzikanten 
Klassiek, jazz en gospel. Alle registers gaan weer open. 
Silvia is sopraan, Wiebe Pier bas-bariton operazanger en 
docent jazz bij het conservatorium van Amsterdam. 



 
 
 
 
 
 
 
 
          
          Archieffoto 2024 
 

Vier jij Jezus’ laatste avondmaal met ons mee?  
Witte Donderdag lezen we het passieverhaal in de lijn van 
het evangelie naar Johannes. Onze predikant heeft de 
tekst bewerkt, waardoor het directer is en minder lijkt op 
voorlezen. De crew van het ‘Stabat Mater’ van Pergolesi 
(zie hieronder) zal live delen uit het ‘Stabat’ komen spelen 
en zingen.      Donderdag 2 april, 19.30 uur (vrij entree) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (archieffoto 2025) 
 

Goede Vrijdag: Stabat Mater van Pergolesi  
Ook dit jaar kun je weer getuige zijn van één van de 
mooiste uitvoeringen van dit meesterwerk. Het ‘Stabat’ 
vertelt het verhaal van Maria, de moeder van die jongen 
aan het kruis. Vrij entree, maar een mooie gift wordt 
gewaardeerd. De crew bestaat uit: Sabine Kirsten (sopraan) 
Ingrid Stijsiger (mezzosopraan),  Gregor Overtoom (viool), 
Erna Sommer (viool), Jorien van Tuinen (altviool) en Irene 
van den Heuvel (cello). De inleiding wordt gedaan door 
Marc van de Giessen.      Vrijdag 3 april, 16.00 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucy Bus steekt de kaars aan. Alice Sijtsma kijkt toe. 
We hielden weer eens een viering in De Marke 
Om verschillende redenen gingen de kerkbijeenkomsten 
in dit zorgcentrum lange tijd niet door, maar afgelopen 
donderdag lukte het weer. We hebben een fijn gesprek 
gehad met elkaar en lekker gezongen. Onze predikant 
hield een preek over Maria Magdalena en over de mooie 
en moeilijke kanten van het begrip ‘oordelen’.  

Vorige week was Dietrich Bonhoeffer te gast 
Bonhoeffer begreep dat geloven geen zoetsappige troost 
is, maar een keuze die het leven helder maakt: Ben ik be-
reid tot verzet tegen de nazi’s? En durf ik dat, want ik heb 
veel te verliezen? Zijn monoloog sprak boekdelen. Wim 
van de Graaf vertolkte de stem van Dietrich Bonhoeffer. 
Rob Kofman vertegenwoordigde de kerkenraad.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Sinnige en Rob Kofman tekenden de kaarten. Nelleke van Dijk 
ondersteunde hen als lid van Team Ontvangst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitty van der Wissel en Nan van Etten hingen een tientje in de boom. 
 

 
 

Amber hing met hulp van Trix van Os  
een tientje op in de Tientjesboom.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Amber hing met hulp van Trix van Os 
 een tientje op in onze Tientjesboom. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop was het weer gezellig bij de koffiebar. 


