APRIL / MEI 2026

Deze eerste XLin de lente loopt van
Palmpasen tot de zondag na Hemelvaart.
Hierinvooral veel informatie over
devieringen in de Stille Week!

VIERINGEN IN DE
RUINEKERK

29mrt 10.00uur Palmpasen-6ezondag
Veertigdagentijd
ds. Engele Wijnsma
muziek: Victor Posch
2apr 1930uur Witte Donderdag

Heilig Avondmaal

muziek: crew Stabat Mater
3apr 16.00uur GoedeVrijdag
Stabat Mater (Pergolesi)
Bloemenceremonie
begraafplaats
Paasmorgenviering
ds. Engele Wijnsma
muziek: Wiebe Pier Cnossen &
Silvia da Silva Martinho
pastor Marcvan de Giessen
muziek: Zanggroep Ruinekerk
o.Lv. Maria Delver
19apr 10.00uur ds.Engele Wijnsma

muziek: Grensland Trio
26apr 10.00uur ds.Engele Wijnsma
3mei 10.00uur pastor Ruud Zwart

muziek: Zanggroep Ruinekerk

o.Lv. Maria Delver

S5apr 830uur

Sapr  10.00 uur

12apr 10.00 uur

PROTESTANTSE GEMEENTE

Leveninvertrouwen

Hetlichtverandert. Wie goed kijkt, ziet het.
Niet alleen dat het langer blijft, maar ook
hoe het valt. Zachter. Ruimer. Alsof de we-
reld zelf weer durft open te gaan. Op Palm-
pasen mag iedereen net als Jezus eens een
stukje op een ezel rijden. De kinderen ma-
ken stokken vol kleur en brood, eenvreugde
diealietsvan kwetshaarheidin zich draagt.
Geen triomf die blijft, maar een moment dat voorbijgaat terwijl alles nog gaande is. Ook wij
bewegen daarin mee, soms aarzelend, soms licht, alsof we even oefenenin vertrouwen zonder te
weten waar de weg precies heen leidt.

Ook met Pasen begint geen triomftocht. Geen rechte weg van donker naar licht. Eerder iets voor-
zichtigs. Een beweging die je bijna mist als je niet oplet. Een tuin die zich herneemt. Een tak die op-
nieuw uitloopt. Lucht die anders ruikt. En ergens daartussen een mens die opnieuw begint. Niet
groots, niet overtuigend, maar echt.Zoals de eerste morgen: nog stil, nog onwennig, niet meer zoals
het was. Dat is misschien wel het meest wezenlijke van deze periode in het kerkelijk jaar: niet dat
alles anders is, maar dat er iets verschuift. Niet Luid. Niet zeker. Maar wel echt. Alsof het leven zelf
weer een kleine opening maakt. Misschien zit dat ook in kleine gebaren: een deur die opengaat,
een hand die even blijft rusten, een blik die langer wordt vastgehouden dan nodig is. De oude
verhalen die we lezen zijn niet groter dan dat. Geen verklaringen, geen oplossingen. Eerder echo’s
van wat wij kennen. Beginnen zonder te weten. Wachten zonder garantie. Een glimlach die ergens
tussen hoop en twijfel ligt. Zoeken naar woorden die nog niet helemaal passen.

Entoch-gaan.Omdateriets trekt. Omdat er iets belooft. Omdat stil blijven staan ook geen antwoord
is. Misschien is vertrouwen niet dat je weet hoe het zal gaan. Misschien is het dat je je toevertrouwt

10mei 10.00uur ds.Engele Wijnsma
14mei 9.30uur Hemelvaartsdag
pastor Marcvan de Giessen
17mei 10.00uur vlootaalmoezenier
Thomvan der Woude

aan wat zich aandient. Zoals de lente dat doet. Zonder bewijs. Zonder haast. Maar onmiskenbaar.
Zo gaat het ook, als mensen oprecht samenkomen. Daar ontstaan ruimte en verbinding die zich
nergensaflaatdwingen.Soms heel eenvoudig: mensen die naast elkaar zitten, luisteren, even niets
hoeven oplossen. Een woord dat klinkt. Een stilte die wordt gedeeld. Een lied dat je samen zingt en
dat vertrouwen voedt. We gaan een tijd in van groeien en zoeken, van ontvangen en loslaten. Niet
omdat de wereld af is. Maar omdat er, midden in wat beweegt, iets begint dat voelt als gedragen
worden. Hopelijk ontmoeten we elkaar in die beweging.

Dankazij Studio Ruinekerk zijn onze vieringen altijd
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/
kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord-
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80
(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).
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ds. Engele Wijnsma, dedominee@kerkinbergen.nl



Foto Ruinekerk: Werner Kirsch

COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NLO4ARABO 0358515475 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE
29mrt  Tientjeshoom - Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak
5apr Tientjeshoom - Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak
12apr  Voedselbank Alkmaar en omgeving

19apr  Eigendiaconaal werk: bloemengroet, kaartengroet ZOU J1J IETS WILLEN DOEN
26apr  PKN-Kliederkerk: volop kerk maar anders IN DE KERK?
3mei  KiA-Myanmar:noodhulp aan mensen op de vlucht Onze community draait op vrijwilligers. Dat is
Wil je meedoenmetde  1omej Bijenstichting- levensomstandigheden bedreigde bijensoortenverbeteren  fijn, en bovendienvindenvelen het gezelligen
collecte? Scan de QR-code 17 mej  Diaconie - Oekraine (doel nog te hepalen) zinvol. Zou jij het leuk vinden om af en toe te

helpen? Te denken valt aan Team Ontvangst,
postbezorger, mensen bezoeken etc. We maken
voor jou een klus op maat.

Info: scriba@kerkinbergen.nl

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland:
kerkinactie.protestantsekerk.nl

COLLECTEOPBRENGSTEN
Diaconie  Past.&eredienst
15feb  Eigendiaconaal werk: engelen- en bloemengroet €162 €142
22feb  Nederland-omzien naar gevangenen €88 €78
Imrt Tientjeshoom - Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak €405 €115
gmrt Tientjeshoom - Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak €212 €57
15mrt  Tientjeshoom-Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak €503 €163
WIL JE IEMAND SPREKEN?
TRIX VAN 0S BEVESTIGD IN HET AMBT Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,

. . . bel dan 06-28737837 of mail naar:
Zondag 19 april wordt onze technisch voorzitter be- dedominee@kerkinbergen.nl.

vestigd in het ambt van ouderling. Zij zal aansluiten  spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op
bij het college van kerkrentmeesters. Velen kennen  met pastor Marcvan de Giessen (06-34995089

haar al en wie nader kennis wil maken kan haar re- ~ of pastor@kerkinbergen.n), of neem contact op met

gelmatig ontmoeten voor of na onze vieringen. Ook 8;;I)S«;zgc;%l;tszr?r;b’figgiel;team@kerkmbergen.nlof

kun je haar mailen via voorzitter@kerkinbergen.nl. s

De datum van 19 april komt goed uit, want dan kan
ze de kerkenraadsvergadering van dinsdag 21 april
alsambtsdrager voorzitten. KERKTAXI

Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van
de betreffende zondag.

Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur.

OPSTART MEERJAREN- Voor verdere informatie:
PLAN VAN ONZE Ada Bergsma, 072-5895303.
COMMUNITY

De kerkenraad gaat zich zaterdag

18 april - tijdens een extra bijeen-

komst - buigen over de meerjaren-
planning 2027-2030, met een voor-
zichtig doorkijkje richting 2040. —
Onze koster, organist en predlkantgaan dan richting hun pensioen. Welke rol ziet Marc voor

zichzelfin de komende jaren? Maar het allerbelangrijkste: wat voor kerk willen wezijnin2030? 29 mrt Tonvan den Dijssel 072-5111270

En wat is daarvoor nodig? Het meerjarenplan zal zich richten op de volgende onderwerpen:  5apr  JoostBergsma 072-5895303
eredienst, organisatie, financién, pastoraat, diaconaat en onze missionaire wensen.  12apr DirkRoorda 06-40139225
Engele Wijnsma, Marc van de Giessen en Trix van Os hebben donderdag 26 maart een begin - 19apr CordeRuiter 072-5899374
gemaakt met een inhoudelijke voorzet van die extra kerkenraad op een zaterdagochtend. Het  26apr JanScholten 06-20976612
ideeis, datdit zalresulterenineenbeleidsplan, datwe na de zomer willen bespreken metiedereen  3mei  Dirk Roorda 06-40139225
die daarover meewil praten. 10mei Tonvanden Dijssel 072-5111270

» . 17 mei EbelienWaanders 072-5899457
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‘Licht en kleur’ - Goethes theorie (J. M. William Turner 1775-1851) // ‘De wandelaar boven de mistzee’ (Caspar David Friedrich 1774-1840)
‘Drie engelen bij Abraham’ (Andrei Rublev1360-1430) // ‘Geliefden’ (René Magritte 1898-1967) // ‘Het offer van Isaak’ (Rembrandt van Rijn 1606-1669)

EEN NIEUWE SERIE: LEVEN IN VERTROUWEN

Op reis met Abraham en Sara

In januariverkenden we in de Ruinekerk het begin van het Bijbelboek Genesis met de Engelse rabbijn en baron Jonathan Sacks (1948-2020). In zijn
boek ‘de Krachtvan de Thora - Ideeén die je leven veranderen’ ontdekten we iets bijzonders: G’D zoekt geen controle, maar geeft ruimte. We ont-
moetten mensen die moesten leren leven met verantwoordelijkheid. Na Pasen lezen we verder in het Bijbelboek Genesis en reizen met Abraham
en Saravan Irak naar het land Israél. Het zijn verhalen over opnieuw beginnen in een wereld die niet vanzelf stevig is. Niet met zekerheden, maar
met vertrouwen. Niet met antwoorden, maar met een weg, die zich gaandeweg ontvouwt. Elke week koppelen we die verhalen aan een schilderij

van een beroemde schilder. De doeken uit deze vieringen zijn hierboven afgebeeld.

BlJ ONZE VIERINGEN TOT EN MET PASEN

Palmpasen: ‘Hoop met rafelranden’
Twee ezels wachten ons al op bij de kerk, een verwijzing naar Jezus die op
een ezelsveulen destad Jeruzalem binnenreed. Mama-ezel ging ook mee.
We lezen het verhaal over Jezus’ intocht in Jeruzalem enverdiepen onsin
één van de laatste schilderijen die Vincent van Gogh maakte voor zijn
dood. Het heet ‘Boomwortels’ en heeft verrassend veel van doen met Palm-
pasen. Vincent zal daar zelf over komen vertellen, gespeeld door Gerard
Strijbos. Victor Posch zingt in deze viering, maar speelt ook enkele stukken
op saxofoon, in samenhang met organist Frank van Wijk.

Witte Donderdag met de crew van het Stabat Mater
Wezittenrond een grote tafel en lezen het passieverhaal uit het evangelie
naar Johannes, maar dan in een eigen hedendaagse vertaling van onze
predikant. Eris eenverteller en de personages worden door zeven mensen
vertolkt, waaronder Ebelien Waanders, Giselle Ecury, Kathleen Westerdijk,
Mariska de Kraker, Robert de Kraker en Trix van Os. De crew die op Goede
Vrijdag het Stabat Mater van Pergolesi uitvoert, zal delen uit dat muziek-
stuk laten horen. Frank van Wijk begeleidt de samenzang. Wie wil, kan
zichvoordeviering de voeten laten wassen.

Goede Vrijdag: Stabat Mater
Alsinds mensenheugeniswordt deze vieringin de Ruinekerk ingevuld met
het Stabat Mater van Giovanni Pergolesi (1710-1736). Pergolesi had een

zwakke gezondheid. Toen hij op 26-jarige leeftijd zijn einde voelde
naderen, componeerde hij zijn meest beroemde compositie: Stabat
Mater.Het werk staat bol van emoties en vertelt het verhaal van Maria
die huilt onder het kruis van haar zoon. De crew bestaat uit: Sabine
Kirsten (sopraan), Ingrid Stijsiger (mezzo sopraan), Gregor Overtoom
(viool), Erna Sommer (viool), Jorien van Tuinen (altviool)
enlrenevanden Heuvel (cello). Dit keer heet Marcvan de Giesen alle
bezoekers welkom.

Paasmorgen: ‘Opstaan tegen de zwaartekracht’

Deze ochtend hopen we heel feestelijk in te richten met muziek door
Wiebe Pier Cnossen en Silvia da Silva Martinho. We sluiten onze serie
‘Opstaan in een wereld die wankelt” hoopvol af. Kathleen Westerdijk
vertolkt de stemvan Dorothee Sélle, theoloog en dichter. In deze viering
zal de nieuwe Paaskaarsworden binnengedragen door diaken Svetlana
Paarlberg. Licht brengen is een diaconale functie in onze kerk.

Paasmorgen in Bergen aan Zee

Na hetsuccesvan de afgelopen twee jarenis er nuvoor de derde keer
een paasvieringin hetVredeskerkje. Ditjaar gaat Marcvan de Giessen
voor, net als in 2025. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Rynja, en
Annette Galler speelt dwarsfluit. Voorzitter Dick Sluis heeft namens
Stichting Marie Amalie Dorothea (MAD) de leiding. Monique Smeets
en Gerrie Meijer zijn de gastvrouwen. Na de viering is er koffie met
iets lekkers en mogen de kinderen eieren zoeken rond de kerk.

Zondag 5 april om10.30 uur.
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DIT KWAM AAN DE ORDE...

... in de kerkenraadsvergadering van 17 maart.

In deze vergadering bespraken we een breed palet aan onderwerpen die onze gemeente raken.
Zostonden de voorbereidingen voor de 40dagentijd en Pasen op de agenda, evenals praktische
zaken rondom het ienstenrooster en de organisatie van devieringen. Ook kwamen de diaconale
activiteitenaanbod, waaronder het collecterooster,de Paashapjes en de toekomst van de pacht-
gronden. De kerkrentmeesters gaven een update over de Actie Kerkbalans, de financiéle organi-
satie en de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers voor enkele functies. Daarnaast werd gesproken
over hetvrijwilligersheleid en dewensomdit verder te versterken in de komende jaren.Technisch
voorzitter Trix van Os deelde haar eerste indrukken na drie maanden kennismaken met de
Ruinekerk. Zij benadrukte de grote betrokkenheid binnen de gemeente en gaf aan dat het goed
zou zijn om samen te werken aan meer structuur en een gezamenlijke meerjarenvisie.
De kerkenraad herkende deze behoefte en besloot een extra bijeenkomst te plannen om hierover
verder te spreken.
Met vertrouwen en in verbondenheid zetten we de volgende stappen richting de toekomst van
onze gemeente.

Hartelijke groeten, Marc van de Giessen - notulist
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO
Eenrustige tijd aan het ZWO-front! De ergste
kouisvoorbijinRoemenié, de groentetuinen
kunnen worden klaargemaakt en de zon
maakt het leven een stuk vrolijker. We blijven
in contact met onze vrienden daar, die nog
steeds gezamenlijke maaltijden bereiden
voor de ouderen enalleenstaanden. Eveneens
worden kerken en bijgebouwen opgefrist en
afentoevragen zeonzefinanciéle steundaar-
bij. Wij wensen elkaar ‘Vrolijk Pasen’ in een
wereld die ‘wankelt’. Zo hopen wij ons leven
een nieuwe vorm te geven. Door er voor elkaar
tezijn.

Namens de ZWO-werkgroep,
Emmy Bangert

VOOR WIE ZINGEN WE IN DE KERK
EN VOOR WIE NIET?

Nietiedereenvindt het leuk, maar anderenvin-
denhet juist fijnom op deze manier jeverjaar-
dagteviereninde kerk.Dan bestaat het risico
dat mensen zich gepasseerd voelen. Daarom
hebbenwe een helder criterium: wie trakteert
op iets lekkers bij de koffie — hoe bescheiden
ook — wordt toegezongen. Voor wie dat niet
leuk vindt en toch wil trakteren: overleg even
met de koster of de predikant. Ook fijn dat je
tijdig meldt als je wilt trakteren.

[

Predikant:

ds.Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837
dedominee@kerkinbergen.nl

pastorie: Kerkedijk 52,1862 BG Bergen

Pastoraat:
Marcvan de Giessen, 06-34995089
pastor@kerkinbergen.nl

Ruinekerk:

Oude Prinsweg 2,1861 CSBergen/072-5898383

* koster: Susanne Ooms, 06-27561116
koster@kerkinbergen.nl

« organist: Frank van Wijk, 072-5818738
organist@kerkinbergen.nl

Postadres:
Protestantse Gemeente Bergen,
Kerkedijk 52A,1862 BG Bergen

Kerkenraad:

» technischvoorzitter: Trix van Os, 06-30365842
voorzitter@kerkinbergen.nl

» scriba: Wim Wiersema, 072-5817551/
scriba@kerkinbergen.nl

Kerkrentmeesters/ Financién:
penningmeester/administratie uitgaven:
Mariska de Kraker, 06-14184819
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl

Diaconie:

+ waarnemend voorzitter: Anky Knoops
diaconie@kerkinbergen.nl

» codrdinator collecten: Marianne Butijn
coco@kerkinbergen.nl

Goede doelen: NLO4 RABO 0358 515475

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

Kerkbalans/donaties:
IBAN: NL19 INGB 00002308 29
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen

Ledenadministratie:
Christien Roorda, 072-5897753
ledenadministratie@kerkinbergen.nl

Coordinator hezoekteam:
Jim Neidig, 072-5895027
bezoekteam@kerkinbergen.nl

Zanggroep Ruinekerk Bergen:
Frank Boddendijk, 06-54348239
zanggroep@kerkinbergen.nl

Kinderkerk:
Alberta Eppinga, 072-5817551
kinderen@kerkinbergen.nl

Relatiebeheer gastpredikanten:
Ernavan Spaandonk, 06-23106643
gastpredikant@kerkinbergen.nl

Werkgroep eredienst:
Giselle Ecury, 06-53729118
eredienst@kerkinbergen.nl

Zondagse bloemengroet:
Sonja Hartwich, 072-5812360
j-a.g.hartwich@kpnplanet.nl

Autorijdienst:
Ada Bergsma, 072-5895303

Kookgroep:
Anky Knoops
maaltijd@kerkinbergen.nl

ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp):
Lex Pannekoek, 072-5818186
zwo@kerkinbergen.nl

Kerkbrief XL en website:
Anitavan Prooijen, 06-16204594
website@kerkinbergen.nl

Studio Ruinekerk:
Cor Dekker, 06-54216449

Vertrouwenspersoon:
Brigitta Oudega
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl
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