
Kerkbrief  nr. 772 

De kleur van 
deze  zondag   

is WIT 

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 
Zondag 12 april 2026 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: Pastor Marc van de Giessen   Studio: Cor Dekker  
Organist: Frank van Wijk   Kerkfotograaf: Marco de Boer 
Koster:  Susanne Ooms   Muziek: Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver 
Ambtsdrager: Svetlana Paarlberg  Kerktaxi: Dirk Roorda, tel. 06-40139225 
Lector:  Ebelien Waanders   Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker 
Beamer:  Annette Galler   Team Ontvangst: Ruth de Lorme van Rossem, Doetie Bouma, Eva Schulz 
1e Collecte: Diaconie-Voedselbank Alkmaar  2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/4-zYO4Jrhh0 of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor Beloken Pasen 
Thema: ‘Geven en Ontvangen’ 

 

Inleidend orgelspel: Allegro (I) uit Concerto in F op. 3/3 van Antonio Vivaldi (bew. J.S. Bach)  
ZG: ‘Ik wens jou vrede’  
Ontsteken van de Paaskaars   ZG: ‘Open mij met licht’ (Job de Bruijn) 

Openingsgebed     ‘Eerste en laatste’ (Lied 962)   
Eerste lezing       ‘Leve het leven’ (melodie: ‘U zij de glorie’) 

Tweede lezing      ZG: ‘Sta op’ (Job de Bruijn) 

Overdenking 
Orgelmuziek: Largo (II) uit Concerto in F op. 3/3 van Antonio Vivaldi (bew. J.S. Bach) 
Mededelingen & Gaven  
Tijdens de dubbele collecte zingt de Zanggroep ‘Ich will bei dir stehen’ (J.S. Bach) 
Voorbeden met ‘Oh Lord hear my prayer’  ZG: ‘Onze Vader’ (Arvo Pärt) 
Zegenbede       ‘Dat je de weg mag gaan’ 
       ‘De steppe zal bloeien’ (Lied 608) 
Uitleidend orgelspel: Finale (III) uit Concerto in F op. 3/3 van Antonio Vivaldi (bew. J.S. Bach) 

 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.  
Je bent welkom bij de koffie, thee en bubbels.  Zet je je kopje of glas weer op de bar?  

 
Volgende week start een nieuwe serie vieringen 
‘Soms begint alles met één stem – en de moed om te 
gaan, zonder te weten waarheen.’ In deze serie volgen we 
Abraham en Sara, mensen die leren leven in vertrouwen: 
gaan zonder te weten, wachten zonder zekerheid, en 
gaandeweg ontdekken wat het betekent om mens te zijn 
te midden van anderen en in het licht van G’D. De serie 
bestaat uit 4 vieringen. Elke zondag verbinden we hun 
verhalen met een schilderij, omdat beelden soms laten 
zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In deze viering 
laten we ons mede inspireren door ‘De kracht van de Tora 
– ideeën die je leven veranderen’ (Jonathan Sacks, 1948-
2020).           https://ruinekerk.nl/organisator/kerk-in-bergen/ 

 

Jeroen Gerritsen, Ed Stokman &   
Maartje van Huissteden 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende week komt het Grensland Trio weer 
Ze zingen gedichten uit poëzie van over de hele wereld. In 
november was dat een groot succes. We zien ernaar uit.  



Trix van Os bevestigd in het ambt 
Volgende week zal onze technisch-voorzitter ook echt 
ambtelijk voorzitter worden. Fijn als je haar de hand komt 
schudden. Zij is bereikbaar via: voorzitter@kerkinbergen.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tientjesboom is gefinisht op € 2500 
In de 40dagentijd hebben we gemiddeld elke zondag zo’n  
€ 400 opgehangen. Een prachtig resultaat, al is het wel 
minder dan in vorige jaren. We hadden in de herfst van  
2025 ook al € 2500 samen gebracht voor de Buurtbak 
voor Welzijn Bergen. Zij zijn erg blij en komen binnenkort 
een keer buiten koffie serveren na onze viering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemenritueel op de begraafplaats 
Eigenlijk zouden we ermee stoppen vanwege een dalende 
belangstelling, maar toch lieten we het vorige week door-
gaan. En warempel, we waren met 17 mensen. De lie-
deren werden door Annette Galler op dwarsfluit begeleid. 
Bijzonder detail: de kinderen van Jitze Bergsma (1944-
2020) kwamen later bloemen brengen bij het graf van hun 
vader en vonden op de steen een narcis vanuit onze sa-
menkomst. Ze waren blij verrast. Toen ze daarna bij moe-
der Wil kwamen, wist deze uit te leggen waar die bloem 
vandaan kwam, neergelegd door Meinoud Coehoorn.  
 

Een drukke week voor de kerkenraad 
Zaterdagochtend 18 april komen alle ambtsdragers samen 
om te praten over de toekomstvisie voor onze community 
(Beleidsplan 2027-2030). Met name Trix van Os heeft deze 
bijeenkomst al voorbereid. Na dat gesprek volgt een lunch 
bij de voorzitter thuis. Drie dagen later, dinsdag 21 april, is 
er een reguliere vergadering van de kerkenraad. Heb jij 
nog vragen, ideeën, tips of tops, mail deze dan naar Wim 
Wiersema: scriba@kerkinbergen.nl 
 
Wil jij deze kerkbrief voortaan in je mailbox? 
Stuur dan een berichtje naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl 

Vorige week met Pasen hadden we veel gasten 
Het was druk in de kerk en toch had de Kookploeg meer 
dan genoeg lekkere hapjes bij de koffie. Iedereen zag er 
prachtig uit en alle mensen met een taak voerden die 
voortreffelijk uit. Het werd een prachtige ochtend. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diaken Svetlana Paarlberg bracht de nieuwe Paarkaars binnen. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Er waren een heleboel kinderen die van onze predikant het  
Paasverhaal over Jona verteld kregen in woord en beeld.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sopraan Silvia da Silva Martinho zong prachtig, begeleid door  
Frank van Wijk en door haar echtgenoot Wiebe Pier Cnossen,  

die zelf ook enkele liederen briljant vertolkte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kathleen Westerdijk gaf stem aan theoloog Dorothee Sölle  
(1929-2003). We hoorden o.a. haar beroemde  

Geloofsbelijdenis, die nog altijd actueel bleek te zijn. 


