Ruinekerk Bergen

de protestantse gemeente

Zondag 19 april 2026 .
Aanvang 10.00 uur Kerkbrief nr. 773

Voorganger: ds. Engele Wijnsma Muziek: Grensland Trio ~ GR-code voor jouw gift :
Organist:  Frank van Wik Studio: Pieter van Dijk o kinbugan.n
Koster: Sarah Gischler Kerkfotograaf: Annette Galler Rood is de kleur
Ambtsdrager: Erna van Spaandonk Kerktaxi: Jan Scholten, 0620-976612 van de zondag
Lector: Leo van Breugel Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker

Kerkshop: Mariska de Kraker Team Ontvangst: Svetlana Paarlberg, Gerda Heemskerk & Arend Plug
1e Collecte:  Bloemen- en kaartengroet 2¢ Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via https:/lyoutube.com/live/MCj9xervtfU of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484

Liturgie voor de Zondag van de Goede Herder

Serie ‘Leven in vertrouwen’ (deel 1) : “Ga!”
In deze viering wordt Trix van Os bevestigd in het ambt van ouderling

Voor de viering klinkt: ‘Allein Gott in der Hoh sei Ehr’ (BWV 663) van Johann Sebastian Bach

Welkom door Erna van Spaandonk ‘Mij schaap’ (Mark Boog, 1970)

Bemoediging & Groet ‘Word stil nu de ENE tot ons komt (Sytze de Vries)
Inleiding op de viering & Meditatie ‘Laat de liefde je dragen’ (Job de Bruijn, 2022)
Gesprek met de kinderen

Bevestiging in het ambt ‘Wij bidden jou G'D’s zegen toe’ (Lied 794 : 1 & 2)
Bijbelboek Genesis, hfdst 12: 1 -9 ‘Bonum est confidere in Domino’ (Lied uit Taizé)
Overdenking ‘Ik ben’ (Juan Ramén lJiménez, 1881-1958)

Gebeden & Gaven ‘Vervuld van uw zegen’ (Lied 425)

Tijdens de dubbele collecte klinkt het gezongen gedicht ‘Ga staan’ (Rumi, 1207-1273)
Zending & Zegen Amen, amen, amen
Uitleidend orgelspel: Fuga in g-moll (BWV 542) van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.
Margriet van Urk trakteert op iets lekkers bij de koffie. Zet je je kopje of glas weer op de bar?

Experiment: stilte voor de viering
Elke zondag speelt Frank van Wijk een bijzonder en goed
gekozen muziekstuk op het orgel. Vaak zijn het favorieten
van mensen in de kerk. Ook speelt Frank vaak stukken die
passen bij de tijd van het kerkelijk jaar. Tijdens deze muziek
wordt er vaak nog druk gepraat. Sinds Pasen staat de vol-
gende oproep op het scherm, wanneer Frank het gekozen
muziekstuk speelt, vaak vanaf £ 9.50 uur:
'We vragen iedereen om vanaf nu stilte te betrachten als
voorbereiding op alles wat gaat komen en te genieten van
de muziek van Frank van Wijk.” We zijn benieuwd wat jouw - :
mening daarover is. Vind je dit een goed plan of juist niet?  Volgende week: Caspar David Friedrich (1774-1840)
Reacties graag naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl  Je gaat — en dan zie je niets. En toch blijf je kijken.” We
lezen dan hoe het Abram en Sarai vergaat op hun reis. Nog
Wil jij deze kerkbrief voortaan in je mailbox? geen beeld van een toekomst, alleen een innerlijke stem en
Stuur dan een berichtje naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl. een belofte. Hoe ga je daar als mens mee om?




Trix van Os volgt Henriétte Doeve op

Begin januari begon Trix als technisch voorzitter van de
kerkenraad. Deze zondag wordt zij in het ambt bevestigd
en is zij daarna ambtelijk voorzitter van de hele kerkelijke
gemeente. Onze dank gaat uit naar Henriétte Doeve die de
afgelopen twee jaar onze voorzitter was. Zij blijft wel voor-
zitter van ons College van Diakenen.

Deze week start een nieuwe serie vieringen

‘Soms begint alles met één stem — en de moed om te gaan,
zonder te weten waarheen.” In deze serie volgen we Abra-
ham en Sara, mensen die leren leven in vertrouwen: gaan
zonder te weten, wachten zonder zekerheid, en gaande-
weg ontdekken wat het betekent om mens te zijn te midden
van anderen en in het licht van G'D. De serie bestaat uit 4
vieringen. Elke zondag verbinden we hun verhalen met een
schilderij, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog
niet kunnen zeggen. In deze viering laten we ons mede in-
spireren door ‘De kracht van de Tora — ideeén die je leven
veranderen’ (Jonathan Sacks, 1948-2020).
https://ruinekerk.nl/organisator/kerk-in-bergen/

(RACHT
DE KRAC
VAN DE TORA

We gaan verder met Jonathan Sacks (1948-2020)

Hij was opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk, filosoof
en auteur. Sacks schreef toegankelijk over geloof, ethiek
en samenleving en zocht steeds het gesprek tussen traditie
en moderne cultuur. In 2021 stond zijn boek over Leviticus
centraal in een serie preken in onze kerk. In 2022 gold dat
voor zijn boek over Numeri. Het waren geen teksten waar
normaal veel over gepreekt wordt in de kerk. Dat maakte
beide series verassend en boeiend. Dit jaar zijn we begon-
nen met zijn ‘De kracht van de Tora'. In januari is hoofdstuk
1 besproken: Adam en Eva, Kain en Abel, meneer en me-
vrouw Noach. In deze serie gaan we verder met hoofdstuk
2 en gaan we op reis met Abram en Sarai, die op weg gaan
naar een land van belofte.

Beloken Pasen werd een zeer muzikale viering

Onze Zanggroep - onder leiding van Maria Delver - bracht
weer veel elan in de viering. Marc van de Giesen ging voor
en wist veel mensen in hun hart te raken.

Zo zien we hen niet vaak: Robert en Mariska de Kraker
rustig naast elkaar in de kerk. Meestal zijn ze in functie



