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De kleur van 
deze  zondag   

is WIT 

Ruïnekerk Bergen 
de protestantse gemeente 
 

Zondag 26 april 2026 
Aanvang 10.00 uur     
 

Voorganger: ds. Engele Wijnsma   
Organist: Frank van Wijk  Studio: Marco de Boer  
Koster:  Susanne Ooms  Kerkfotograaf: Annette Galler 
Ambtsdrager: Mariska de Kraker Kerktaxi: Jan Scholten, 06-20976612 
Lector:  Joke Scheffer   Kinderkerk: niet aanwezig i.v.m. vakantie  
Kerkshop: Mariska de Kraker Team Ontvangst: Francien van de Weerd, Ria van Tiel, Nelleke van Dijk 
1e Collecte: PKN - Kliederkerk 2e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente  
 

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), 
maar ook LIVE of LATER via https://youtube.com/live/paLXDR3wP3g of: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

 

 

Liturgie voor Zondag Jubilate (= jubel en juich)  
Serie ‘Leven in vertrouwen’ (deel 2 van 5) : ‘Kijken naar wat je niet ziet’ 

 

Voor de viering klinkt: ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ (BWV 662) van Johann Sebastian Bach 
Welkom door Trix van Os   ‘Jubilate Deo’ (Lied uit Taizé)  

Bemoediging & Groet    ‘Word stil nu de ENE tot ons komt’ (Sytze de Vries) 
Inleiding op de viering & Meditatie ‘Laat de liefde je dragen’ (Job de Bruijn, 2022)  
Gesprek met de kinderen   ‘Zoveel gegeven’ (Job de Bruijn, 2022)  

 Bijbelboek Genesis, hfdst 15 : 1-17 ‘Bij G’D alleen kom ik tot rust’ (Psalm 62, nieuwe tekst)  

 Overdenking     ‘Die mij droeg’ (Huub Oosterhuis, 1933-2023)  
Gebeden & Gaven    ‘Jubilate Deo’ (Lied uit Taizé)  

 Tijdens de digitale collecten klinkt een improvisatie over ‘Jubilate Deo’ uit Taizé 

 Zending & Zegen    Amen, amen, amen 
 Uitleidend orgelspel: Toccata in F (BWV 540) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.  
Wim van Muiswinkel trakteert op iets lekkers bij de koffie, thee en limonade. 

 
Onze predikant gaat met vakantie 
Maandag vertrekt Engele Wijnsma met zijn kinderen voor 
9 dagen naar Egypte. Dinsdagavond 5 mei is hij terug. 
Ook pastor Marc van de Giessen is in die periode afwezig. 
Zoek je een predikant, bel dan de scriba: 06-36408890. 
 

Volgende week een combi-kerkbrief 
In verband met de afwezigheid van onze predikant komt 
er maandagochtend 27 april al een dubbele kerkbrief uit 
voor zondag 3 mei en zondag 10 mei.  
 

Overzicht van onze vieringen op de website 
Anita van Prooijen, Susanne Ooms en onze predikant 
werken aan een verbetering van onze zichtbaarheid op de 
website. Ook kun je daar nu al zien waar het per zondag 
over gaat, maar ook wie er voorgaat en wie muzikale me-
dewerking verleent. Er staan ook plaatjes en foto’s bij. Info 
van vieringen van gastpredikanten is nog minder omvang-
rijk. Kijk zelf ook even: https://ruinekerk.nl/kerk-agenda/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende week: première Ruud Zwart in onze kerk  
Hij studeerde tegelijk met onze predikant. Ruud werkt voor 
de landelijke overheid, maar is de laatste jaren als theo-
loog betrokken geraakt bij het Stadsklooster Rotterdam. 
Hij zal het hebben over ‘Zingen in de Bijbel’. Het is dan 
ook Zondag Cantate. Onze Zanggroep Ruïnekerk, onder 
de bezielende leiding van Maria Delver, is ook present.  



Vrijwilligersavond: save the date! 
Woensdag 3 juni nodigt de kerkenraad iedereen uit voor 
een gezellige avond in de kerk. Je wordt dan ook geïnfor-
meerd over de eerste stappen die gemaakt zijn bij het 
maken van onze Toekomstvisie.            Aanvang 20.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trix van Os, Mariska de Kraker, Marc van de Giessen,  
Svetlana Paarlberg, Anky Knoops en Wim Wiersema 

Studieochtend kerkenraad in Egmond 
De kerkenraadsleden waren te gast bij onze voorzitter Trix 
van Os. Zij had een bijeenkomst gepland om te praten en 
te dromen over ons beleid voor de periode 2027-2030, 
met een doorkijkje naar 2040. Het is de bedoeling dat dit 
zal resulteren in een toekomstvisie die later dit jaar be-
sproken zal worden met leden en belangstellenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frans Willem Verbaas, Mariska de Kraker, Ebelien Waanders,  
Meinoud Coehoorn en Engele Wijnsma 

De viering van Witte Donderdag werd geëvalueerd  
Niet alle mensen met een rol in die viering konden aanwe-
zig zijn, maar reageerden soms via de app. De opzet was 
dit keer aangescherpt, maar er bleken nog volop verbete-
ringen denkbaar. Zo willen we nog snellere wisselingen 
tussen de dialogen en maken we een draaiboek voor de 
studio, zodat het op tv ook boeiender wordt.   
 

Experiment: stilte voor de viering 
Elke zondag speelt Frank van Wijk een bijzonder en goed 
gekozen muziekstuk op het orgel. Regelmatig zijn het fa-
vorieten van mensen in de kerk. Ook speelt Frank stukken 
die passen bij de tijd van het kerkelijk jaar. Tijdens deze 
muziek wordt vaak nog druk gepraat. Sinds Pasen staat 
de volgende oproep op het scherm, wanneer Frank het 
gekozen muziekstuk speelt, vaak vanaf ± 9.50 uur:  
’We vragen iedereen om vanaf nu stilte te betrachten als 
voorbereiding op alles wat gaat komen en te genieten van 
de muziek van Frank van Wijk’. We zijn benieuwd wat jouw 
mening daarover is. Vind je dit een goed plan of juist niet?  
Reacties graag naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl 

Vorige week begon onze reis met Abraham en Sara 
Onze predikant is een nieuwe serie preken begonnen, 
waarin hij verhalen uit Genesis verbindt met schilderijen 
van bekende kunstenaars. Het werd een feestelijke dienst 
vanwege een bevestiging in het ambt en een verjaardag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieke & Jim Neidig, Henny Buit en Ebelien Waanders  
tekenden kaarten van dank en van lief en leed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trix van Os (links) werd met een handdruk van  

Henriëtte Doeve bevestigd in het ambt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margriet van Urk (midden) werd toegezongen vanwege  
haar verjaardag. Ze vertelde hoe dierbaar het voelt  

om al 20 jaar deel te zijn van onze community.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Grensland Trio zong drie prachtige liederen. We waren er stil van. 


